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Derginiz PCnet'te bu ay video 
devrini başlattık. Montaj 
kılavuzu ve eğitim videolarını 
seveceksiniz. Önümüzdeki ay 
ürün incelemelerini ekleyeceğiz. 


Mobil dünyanın en büyük buluşması 
olan 3GSM bu sene de Barselona'da düzenlendi. Bu şehir İstanbul'dan çok 
daha fazla suç oranına ve işsiz sayısına sahip... Artan gasp ve darp olayları 
sebebiyle, Dünya Mobil Kongresi'nin önümüzdeki sene şehir değiştirmesi söz 
konusu... 2009'un 3GSM'i hem oturumlar, hem de fuar bölümü olarak öncekilere göre daha durgundu. Katılımcı sayısında da 3'te 1'lik bir düşüş oldu. 
Tek sebep hiç şüphesiz ekonomik durgunluk... 

Tüm bunlara rağmen moralimizi düzelten gelişmeler de oldu. Dev üreticilerin 
ilk defa dünyaya tanıttığı yeni ürünler gözlerimizi kamaştırdı. Nokia, Samsung, 
LG, NTT DOCOMO, HTC ve Intel gibi şirketlerin basın toplantıları dünyanın 
dört bir yanından gelen gazetecilerin ilgi odağı oldu. Bu sayıda bir kısmına yer 
verdik, kalan teknoloji ve ürünleri de önümüzdeki sayıda sizlere tanıtacağız. 
Nokia'nın pili Il ay dayanan E55'i ve Samsung'un güneş enerjisiyle çalışan 
Blue Earth telefonu takdire değer ürünler arasında yer alıyor. 

Şunu söyleyebilirim ki, tüm dünya 4G'ye kenetlenmiş durumda. 4'üncü nesil 
mobil internet bağlantı teknolojisi ve uygulamalarının hayatımıza katacaklarını 
hayretler içinde izleyeceğiz. Yıllardır konuştuğumuz WiMAX'e de güle güle 
diyeceğimizin resmidir bu. 

Mayıs ayından önce Turkcell 3G hizmetlerini aşamalı olarak vermeye 
başlıyor. Barselona'da bir araya geldiğimiz Turkcell yöneticilerinden öğrendigimize göre 3G için altyapı hazırlıkları neredeyse tamamlanmış durumda. Şu 
anda Turkcell genel müdürlük binasının bulunduğu Tepebaşı civarında 3G'nin 
testleri yapılıyor. Şirketin tanıtım ajansı Şubat başında teknoloji yazarlarından 
oturdukları semt bilgisini istedi. Öyle görünüyor ki Turkcell ilk etapta test edebilmemiz için bizlerin evlerini 3G kapsama alanına dâhil edecek. :) 

kkk 

Bu ay size balık tutmayı öğretiyoruz. O klasik hikâyede, insanlara balık vermenin ancak kısa vadeli bir çözüm getirdiği, yapılacak en büyük iyiliğin balık 
tutmanın öğretilmesi olduğu söylenir. 

Eli tornavida tutan herkesi bilgisayar toplayabilmesi için, kapak konumuzda 
geçen montaj kılavuzunu hazırladık. Yazılarımızı fotoğraflar ve yüksek kaliteli 
bir video kaydı ile destekledik. Umuyoruz ki bu kılavuz sayesinde evinizde 
kendi bilgisayarınızı kolaylıkla toplayacak ve hayalini kurduğunuz platforma 
sahip olacaksınız. Bilgisayar toplama deneyimleri lütfen bizimle paylaşın. 
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Geçen ay sizlere söz verdiğim gibi, Atölye bölümü- > iğ 
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sayfa sayısını artırdık ve her bölümün video eğitimini 

de hazırlayarak DVD'mize koyduk. Mart DVD'mizdeki 

bir başka sürprizimiz de, tüm 2008 sayılarını PDF 
formatında vermemiz oldu. Her ay dergimizin DVD'sini 
daha zengin bulacaksınız. Çünkü PCnet DVD'si tıpkı dergi 


ve sitemiz gibi, sizinle kurduğumuz iletişimin önemli bir j 
unsuru. j 
PCnet'in Nisan sayısında buluşmak dileğiyle. Peel 
: rn e öm bi 
Sevgiler... iç e 


PCnet dergisi olarak, 12 yıldan bu yana yaptığımız testler ve incelemelerle; 
hazırladığımız kıyaslamalı listelerle okuyucumuzun ve sektörün güvenini 
kazanmış bir yayınız. Editoryal bağımsızlığımızı her şeyin üstünde tutarak 
okuyucumuza en doğru ve tarafsız içeriği sunuyoruz. 


Soru , görüş ve isteklerinizi 

PCnet©Plnet.com.ir 
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HOTSPOT 


1080P EĞİLİMLER 


Blu-ray'in kristal berraklığıyla geniş 
ekranın büyüsünü bir araya getirebilecek 
güzellikler şimdiye kadar pek karşımıza 
çıkmıyordu. Sony Vaio IV Yüksek Tanımlı 
PC/TV'si 24 inçlik monitörüyle birlikte 
? Blu-ray sürücüsünü de birleştirince 
© 1080p full HD'de arzularınızı masanıza 
“s getiriyor. LV aynı zamanda bir terabayta 
-« kadar sabit disk alanıyla dijital alıcınızdan 
İZİ alacağınız HDTV yayını da kaydetmeye 
«<5 olanaktanıyor. IV, 1600 dolardan başlayan 
» «© fiyatlarla satışa sunuluyor. 
Sony Electronics, www.sony.com/vaio 
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SAYGI DURUŞU 


Yüksek güce sahip oyun bilgisayarları da hep 
astronomik fiyatlarla satılacak değil tabii. 
iBuypower'ın Gamer Paladin 998 modeli oyunlar 
için özel olarak imal edilmiş bilgisayarlara göre 
ucuz sayılabilecek 1999 dolar fiyatla satışa 
sunuluyor. Oyun bilgisayarlarına göre ucuz 
dediğimize bakmayın, Intel Core 2 Ouad 09550 
işlemci, 4 GB RAM, 500 GB sabit disk, ATI”'ın çılgına 
çeviren HD 4870X2 grafik işlemcisi oyun ısınsa 
bile sistemi soğuk tutabilecek bir Cooler Master 
kasanın içinde sunuluyor. 

iBuypower, www.ibuypower.com 


ŞANSLI NUMARA 9 


İri kıyım bir dizüstü bilgisayar sahibi olmak istemiyorsanız, 
internette gezmek, e-posta almak hatta göndermek, sohbete 
kapılıp işten güçten geri kalmak için bir bilgisayara tomarla para 
da ödemem diyorsanız o zaman bir netbook alın. Dell'in netbook 
pazarına sunduğu Inspiron 9 Mini, 907 gramcık ağırlığı, 8.9 inç 
ekranıyla her yere taşıyabileceğiniz çok mantıklı bir tercih. İster 
siyah, ister beyaz; ister Ubuntu Linux ile 349, ister Windows XP 
Home Edition ile 399 dolara sahip olabilirsiniz. 

Dell, www.dell.com 
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BUGÜN BURADA, YARIN KİM 
BİLİR NEREDE 


Ultra ince dizüstü bilgisayarlarda bir şeyleri 
geliştirmek yürek ister, ancak Samsung X360 

ile biraz ileri gitmiş gibi. Sadece 1.2 kilogram 
ağırlığa sahip bilgisayar en kalın yerinde 3 santime 
ulaşıyor. 2 bin 200 dolarlık ürün tasarımıyla 
iddiasız görülebilir, ancak onun performansıyla 


HAZI R, N İŞAN AL, ATEŞ ilgili şüpheniz olmasın. Intel işlemcilerle donatılan 


ürün, 13.3 inçlik ekranıyla birlikte HDMI çıkışı, Wi- 


Asus'un Bamboo serisi dizüstüleri firmanın Fi, Bluetooth, isteğe göre 120GB'lik sabit disk veya 
geçtiğimiz yıl konsept olarak gösterdiği bambu 64/128GB'lik SSD seçeneklerine sahip. 
kasalı dizüstü bilgisayarların ilk örnekleri olacak. Samsung, Www.samsung.com 


Şimdilerde ürünleri seri üretime hazırlayan firma, 
11.1 veya 12.1 inç büyüklükteki ekranlar, Core 

2 Duo işlemciler, DDR2 belleklerle donatacağı 
ürünleri hem stil, hem de performans açısından 
arzu nesnesi olarak tasarladı. Firma bu ürünlerin 
fiyatlarını baskımıza yetiştiremedi ancak, 
bakmaya değer. 

Asustek Computer, www.asus.com.tr 


YAKIŞIKLI ŞEY, KÜÇÜK PAKETTE 


Shuttle'ın masaüstü bilgisayarları pek fazla yer kaplamazken kullanılan 
her alanından maksimum faydayı sağlıyor. Firmanın yeni ürünü X27 
6,8x18,6x24,9 cm ölçülerine sahip ve bir kağıt yumağının altında 
saklanabilecek kadar ufak. Intel Atom mimarisini kullanan ürün hem 
de enerji tasarrufu sağlıyor. İki genişletme yuvası, bol portuyla basit 
işlemleriniz için masaüstü çözümü arayışı içindeyseniz elinizin altında 
bulunması iyi olabilir. Ürünün fiyatı baskımıza yetişemedi. 
Shuttle Computers, www.shuttle.com 
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DOMUZCUĞUN SESİ 


iPig'i “Aman be, bir dolu var bunlardan. Garip iPod aksesuarı 
işte.” diyerek görmezden gelmeden önce bir durup düşünün. 
139 dolar fiyata satılan bu üründe 4 hoparlör, bir sub-woofer 
bulunuyor ve iPod'unuz için tam 25 watt ses üretiyor. Sesi 
açıp kapamak içinse domuzcuğunuzun sol ya da sağ kulağına 
dokunmanız gerekiyor. Bu arada, ürünün sevimli bir domuza 
benzediğini söylemiş miydik? 

Speakal, www.speakal.com 


ELEKTRİKLİ ÇİÇEK YETİŞTİRİCİSİ 


Eğer şimdiye kadar yetiştirdiğiniz bitkilerin neden 
öldüğüne bir anlam veremediyseniz PlantSense'in yenilikçi 
EasyBloom Plant Sensor”ı bu durumun tamamen sizin 
hatanız olmadığını gösterebilir. USB üzerinden çalışan ürünü 
bitkinizin ekili olduğu toprağa yerleştiriyorsunuz ve kendisi 
bitkinizi ve çevresini analiz ediyor, size o toprakta hangi 
bitkinin daha iyi yetişeceğini söylüyor. Bununla birlikte 
bitkinizin su ihtiyacını size hatırlatan ürün, bir gün boyunca 
topladığı verileri bilgisayarınız yardımıyla PlantSense'in 
İnternet sitesine göndererek size bitkinizle ilgili çeşitli 
tavsiyelerde de bulunuyor. 

PlantSense, www.plantsense.com 


DA, 
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FARE YAKALAYICISI 


Logitech'in dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği V550 Nano Cordless Mouse'u ile 59.99 
dolara bir daha asla farenizin nerede olduğunu düşünmeyeceksiniz ama nasıl? Logitech'in 
“Clip-and-go” dediği özelliğe sahip ürün çıkarılabilir bir yapışkan üniteyle bilgisayarınızın 
dilediğiniz bir noktasına fiziksel olarak monte edilebiliyor. İki AA pil ile 18 ay dayanan ürün, 
ultra-hızlı kaydırmayla dokümanlarınıza hızlıca göz atmanıza da olanak tanıyor. 


Logitech, www.logitech.com 
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SONSUZ FİLM ARŞİVİ 


LG'nin BD300 Blu-ray oynatıcısı izleyecek film bulamama sorununa kesin 
çözüm. DVD ve Blu-ray diskleri oynatmakla birlikte Netflix üzerinden 
kiralanan, satın alınan içeriği de Netflix'e özel arayüzü üzerinden doğrudan 
gösterebilen ürün aynı zamanda Dolby True HD ve BD Live interaktif içeriğini 
de sahibine sunuyor. 

LG, tr.Ige.com 


SÜPER ÇEKİCİ 


Nikon Coolpix P6000 fotoğraf makinesi 
dSLR fotoğraf makinesinin gücünü 
isteyenleri tatmin edecek performansa 
sahip. Geniş bir LCD ekrana, optik görüntü 
sabitleyicisine sahip kompakt kamera, 
13.5 megapiksellik sensör çözünürlüğüne 
sahip. 4x optik yakınlaştırma ve 

opsiyonel geniş açı adaptörü sunan 
üründe bulunan Ethernet çıkışı sayesinde 
çektiğiniz fotoğrafları doğrudan internete 
de gönderebilirsiniz. İsterseniz GPS 
özelliğiyle fotoğraflarınıza geo-tagging bile 
yapabilirsiniz. 

Nikon, www.nikon.com.tr 


MEDYANIZI GENİŞLETİN 


Kodak pazara Theatre HD Player'ıyla giriş yapıyor. 
Bilgisayarınız, ağa bağlı sabit disk sürücüleriniz, 
flaş bellekleriniz, SD/MMC kartlarınız ve internet 
üzerinden paylaşılan dosyalara erişim sağlayan 
bu set üstü, HDTW'nize bağlanarak istediğinizi 
yapmanıza olanak tanıyor. 802.11n kablosuz 
protokolü kullanan ürün 720p çözünürlükteki 

HD Ready videoları desteklediği gibi, podcast, 
fotoğraf, müzik gibi multimedya içeriğine de kucak 
açıyor. Kolay kullanılan arayüzünü kablosuz bir 
fareyle gezinebildiğiniz ürün internet üzerinden 
Kodak Gallery, Flickr, YouTube ve RadioTime gibi 
servislere de erişim sağlıyor. 

Kodak, www.kodak.com 
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DÜNYA MOBİL KONGRESİ 
STANDARTLARI DEĞİŞTİRDİ 


Mobil dünyanın en büyük buluşması olan Dünya Mobil Kongresi (GSMA World 
Mobil Congress) bu sene yine pek çok ürün ve teknoloji tanıtımına ortam sağladı. PCnet'in de izlediği Kongre'de çevreci telefonlar ile standart telefon şarjı ve 
mobil genişbant gibi teknolojiler öne çıktı. 


Nokia'nın Barselona'da tanıttığı 
cep telefonlarından biri olan E55, 
kullanıcıların en büyük sorunu 
olan şarj süresinde devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atıyor. | 
ay bekleme süresine sahip olan 
bu telefon, Nokia CEO'su Olli- 
Pekka Kallasvuo'nun da katılımıyla 
tanıtıldı. Yaz aylarında piyasaya 
çıkacak olan E55, aynı zamanda 
en ince akıllı telefon unvanını da 
alacak. Üzerinde 3.2 megapiksellik bir de kamera bulunan E55'in 
Avrupa'daki vergi hariç satış 
fiyatı 265 euro olacak. Ekonomik 


durgunluğun herkesi olduğu gibi 
GSM sektörünü de etkilediğini 
belirten Nokia Başkan Yardımcısı 
Kai Oistamo, durgunluğa karşı 
Nokia'nın yeni çözümlere odaklandığını söyledi. Oistamo, E55 
ve E75'in pek çok yeni özellikle 
kullanıcıların verimliliğine katkı 
sağlayacağını aktardı. 

Nokia'nın Barselona'da tanıttığı 
bir diğer yeni model ise E75 oldu. 
Önümüzdeki aydan itibaren satışa 
sunulması beklenen E75'in fiyatının 
375 euro düzeyinde olması bekleniyor. Nokia'nın Barselona'da 


akıllı cep telefonları üzerinden 
e-postalara ulaşımı kolaylaştıran 
Ovi Mail oldu. Ovi Mail, sayıları 
bine ulaşan farklı e-posta hesabı 
hizmetlerinin tamamına tek bir 
noktadan ulaşma imkanı veriyor. 


TÜM CEP TELEFONLARINA 
STANDART ŞARJ GELIYOR 


Cep telefonu üreticileri, bütün modellere uyacak 
tek bir 'evrensel' şarj cihazı üzerinde çalışıyor. 
Özellikle Avrupa Birliği'nde operatörler ve sivil 
toplum kuruluşlarının cep telefonu üreticilerine 
yaptığı baskılar nihayet sonuç vermiş olacak. Dev 
cep telefonu üreticileri geçmişte, yasal sorunlar 


ve uyum yüzünden evrensel bir şarj cihazının ge- 


liştirilmesine karşı çıkmıştı. Yeni üretilecek bütün 
cep telefonlarının aynı tip şarj kullanmasının yolunu 
açacak bu uygulama, firmalar için de her telefonla beraber şarj cihazı satılması gerekmediği için 
gelecekte tasarruf sağlayacak. Evrensel şarj, şu anki 
modellere göre daha az elektrik kullanıyor. 
Barselona'da internet ve navigasyon odaklı yeni 
hizmetler de ilgi topladı. Lokasyon bazlı sosyal 
hizmetler sayesinde cep telefonu kullanıcıları bulundukları yere göre internet içeriğine kolayca ula- 
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ÖDÜLLER | 
SAHİPLERİNİ 
BULDU 


şacak. Örneğin, cep telefonunuz ile İzmir'deyseniz, 
internete bağlandığınızda İzmir ile ilgili içerik 
bilgileri öncelikli olarak size ulaştırılacak. Cep 
telefonunuzda “eczane” diye arama yaptığınızda 
bulunduğunuz yere yakın olan eczanelerin bilgileri- 
ne ulaşmış olacaksınız. 


Dünya GSM Birliği 
(GSMA) tarafından 
düzenlenen Küresel Mobil Teknoloji 
Ödülleri 14'üncü kez 
sahibini buldu. İnternet, 
finans, oyun, mobil 
reklam, televizyon, 
telefon kategorilerinde 
450 firmanın katıldığı 
yarışmada Turkcell En 
İyi Mobil Reklam Servisi 
kategorisinde birincilik 
ödülünü kazandı. En iyi 
mobil cihaz ödülüne de 
INO firması internet 
telefonu INO! layık 
görüldü. Diğer dikkat 
çeken mobil cihazlar 

da Nokia'nın E7I ve 
Google Android işletim 
sistemini kullanan ilk telefon T-Mobile GI oldu. 
GSMA CEO'su Rob 
Conway GSM Birliği 
adına yaptığı konuşmada sürekli büyümeye 
devam eden endüstride 
şu anda 4 milyar insanın 
mobil telefon kullandığını belirtti. 


HABER 


ÇEVRECİ VE EKONOMİK 
TELEFONLAR 


Cep telefonu üreticilerinin ekonomik ve çevreci ürün 
geliştirme konusundaki çalışmaları da dikkatimizden 


kaçmadı. 


Dünya GSM Kogresi'nde 
stantları kullanılmış 
çelik, pet şişe ve lastikle 
geliştirilen modeller süsledi. Nokia, Motorola, 
Sony Ericsson, Samsung, 
LG gibi üreticilerin 

yanı sıra Çinli ZTE de 
bu alanda geliştirdiği 
ürünlerle ziyaretçilerin 
karşısına çıktı. Telefonların üretiminde otomobil 
lastiği, kullanılmış çelik, 
organik materyaller veya 
kâğıt gibi geri dönüşümlü malzemelerin kullanılması dikkat çekiyor. 
Telefon şarj olduğunda 
sinyal sesiyle uyarı 

veren cihaz üretimine 
ağırlık veren Nokia, ışık 
algılayıcı sistem ve diğer 
özellikler sayesinde 

az enerji kullanımının 
önünü açıyor. 


ABD'li üretici 
Motorola'nın W233 modeli, kullanılmış plastik su 
şişelerinden elde edilen 
plastik malzemeyle 
üretilmiş. Bu cihazı satın 
alanlar eski telefonlarını 
posta ücreti ödemeksizin 
Motorola'ya gönderip, 
cihazın geri dönüşüm 
işlemine girmesini sağlayabiliyor. 


Su şişesinden üretildi 
Samsung'un fuarda sergilediği Blue Earth modeli 
de geri dönüştürülmüş 
su şişelerinden üretilmiş. 
Cihaz ayrıca, güneş ener- 
İisi için üzerinde panel 
bulunduruyor. Dokunmatik ekranlı üründe bulunan özel bir program, 
araba kullanmak yerine 
yürüme tercih edildiğin- 


İKİYE AYRILAN TELEFON 


de atılan adımlardan yola 
çıkarak yürüyünce kaç 
ağaç kurtarıldığını gösteriyor. Sony Ericsson'un 
konsept modeli olan 
GreenHeart'ın üretiminde geri dönüşümlü 
malzemeler kullanılmış. 


G. Koreli LG'nin KPI08E : 


modelinin üretiminde ise 
mısır koçanı kullanılıyor. 
Ayrıca kullanılmış araç 

lastikleri de üretimde rol 
alıyor. Yeni model cihaz, 
güneş enerjisiyle de çalışabiliyor. LG'nin KC910 


modeli de yakında pazara 


sunulacak ve çevreci 
özelliklere sahip olacak. 
Çinli ZTE'nin çevreci 
telefon modeli ise güneş 
enerjisi kullanıyor ve 
oldukça düşük fiyatla 
tüketicilere ulaştırılması 
bekleniyor. 


NOKIA 


 TELEFONLARINA 
SKYPE GELİYOR 


: Cep telefonu üreticilerinin ekonomik 
: ve çevreci ürün geliştirme konusun- 

: daki çalışmaları da dikkatimizden 

: kaçmadı. 


Akıllı telefon pazarındaki gelişmeler etkinliklerin 
i en önemli gündem maddelerini oluşturdu. Nokia 
: cephesinden gelen haber de bomba etkisi yarattı. 
Şirket, internet üzerinden ücretsiz ve düşük 

: fiyatlı konuşma imkanı tanıyan Skype yazılımını 

£ mobil telefonlarına entegre edeceğini duyurdu. 

: Böylece kablosuz internet ağları kullanılarak 

: bilgisayar başındaki kullanıcılarla ücretsiz konuşma yapılabilecek. Skype üzerinden dünyanın 

: her yerinden çok düşük fiyata telefonları aramak 
i da mümkün. Ancak kablosuz internet bağlantısı 

: olmayan yerlerde görüşmeler 3G üzerinden 

i gerçekleştirilebilecek ve o zaman ücretli olacak. 

i Anlaşma doğrultusunda Nokia, ilk olarak yıl orta- 
: sında piyasaya sürmeye hazırlandığı N97 modeli- 
: ne Skype yazılımını entegre edecek. Dünya çapın- 
i da yaklaşık 405 milyon kullanıcısı olan ve 2003 

£ yılında kullanıma açılan Skype'nin, Nokia'nın cep 
: telefonu yazılımı S60'a entegre edilmesi ile ileti- 

: şim dünyasında birçok mobil uygulama yeniliğini 


de beraberinde getirmesi bekleniyor. Skype 


: üzerinden bugüne kadar 100 milyar dakikadan 


fazla görüşme yapıldığı belirtiliyor. 


NOKLA 


Connecting People 


Japon iletişim devi NTT DoCoMo'nun fuarda ilk 
tanıtımını yaptığı modellerden biri görenleri bir 
hayli şaşırttı. Çünkü bu telefon iki parçaya bölünüyor ve her iki parçası da çalışmaya devam ediyor. 
Bu sayede telefon, açılır-kapanır kapaklı, kayan 
kapaklı veya kapaksız hale girebiliyor. İki parçaya ayrıldığında klavyenin olduğu bölüm uzaktan 
kumanda halini alıyor ve ikinci parça olan ekranı 
yönlendiriyor. SMS, video-fotoğraf ve menüdeki 
diğer tüm fonksiyonlar bu şekilde kullanılabiliyor. 
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İlk defa 2008 yılının Dünya Mobil Kongresi'nde 
yüzünü gösteren Google Android işletim sistemi 
bu defa gerçek bir cihaz üzerinde karşımıza çıktı. 
Apple'ın iPhone modeline karşı çok güçlü bir 
rahip olarak konumlandırılan Android'li telefon 
HTC'den geldi. Vodafone'un toplantı ile tanıttığı 
bu telefon, uygulama geliştiriciler için önemli fırsatlar sunmaya aday. Dokunmatik ekranlı 
üründe Google'ın pek çok servisini etkili biçimde 
kullanmak mümkün. 


ASUS ENGTX285 TOP 


Aklınızı Başınızdan 
Alacak Oyunlar Için 


Hız! 


Sırasıyla 648MHz'den 670MHZ'e, 1476MHz'den 1550MH2'e 
ve 2484MHz'den 2600MHZ'e yükseltilen çekirdek, gölgelendirici 
ve bellek saati performanslarıyla ENGTX285 TOP, 6003'ten 
6298'e çıkan bir 3DMark Vantage Extreme Preset skoru 
sağlayan sıradışı performans artışı sunuyor (herhangi bir EE 
referans anakartla karşılaştırıldığında hızda 965 artış). Bu ai 6003 ASUS 

kadar büyük bir performans artışı, kullanıcılar için geriye tek Generic ENGTX285 
bir şey bırakıyor: Daha önce hiç yaşamadıkları kadar adrenalin GF GTX 283 TOP 

dolu bir oyun deneyimine hazır olmak! 


Anında ve Güçlü Overclock İçin SUS 
Teknolojisi 


ASUS ENGTX285 TOP ayrıca ASUS GamerOSsD ve 
SmartDoctor özellikleriyle birlikte geliyor. GamerOSD ile 
oyuncular, oyun sırasında gerçek zamanlı performans artışına 
ihtiyaç duyduklarında kolaylıkla GPU Overclocking yapabiliyor 
ya da canlı oyun kaydı yaparak internet üzerinden 
paylaşabiliyorlar. SmartDoctor, yeniden başlatma ya da 
BIOS'larını yeniden yükleme derdi olmadan <p 
performans artışı yaratarak, GPU üzerindeki Sha 


ve Engine Clock için bağımsız overclock sağlıyor. 


Graphics Plus'” ile Gelişmiş Grafikler 


ASUS ENGTX285 TOP aynı zamanda, sadece dünya 
oyun deneyimi sunmakla kalmayıp yeni Graphics Plus v Ç 
ve demolarından oluşan paketi de destekleyen CUDA” 
teknolojisiyle donatılmıştır. Hızlandırılmış GPU sayesinde, bu 
yeni NVİDIA teknolojisiyle kullanıcılar, hayret uyandırıcı 
PhysX'” oyun efektleri, Stereoscopic 3D ve ışık hızında video 
ve görsel işlemiyle tanışacaklar. ASUS ENGTX285 TOP grafik 
kartı ile kullanıcılar gerçekçi fiziksel hareketlerin ve dev 
patlamaların olduğu yeni dünyaları yaşıyor, GeForce 3D 
Vision'” gözlükle gerçek Stereoscopic 3D oyunun tadını 
çıkarıyor, HD videolarını video oynatıcılarında izleyebilmek 
için birkaç dakika içinde başka koda çevirebiliyor yada Adobe 
CS4 ile dijital görsellerini hızla edit edebiliyorlar. 


HABER 


EKONOMİK KRİZ SONY PLAYSTATION 3'E YARADI 


Global ekonomik kriz nedeniyle birçok sektörde küçülme yaşanırken dünyada olduğu gibi Türkiye'de 
de oyun konsolları büyük ilgi görmeye devam ediyor.ortamını ciddi ölçüde etkileyecek. 


Sony Eurasia Playstation ürün 
müdürü Özgür Kirazcı, PS3'ün 
kriz döneminde Avrupa'daki 
büyüme oranının oldukça düşük 
gerçekleştiğini, buna karşın 
Türkiye'de yüzde 70 büyüdüklerinin altını çizdi. Özgür Kirazcı 
ayrıca bu gelişmeler ışığında 
önümüzdeki dönemde çok daha 
fazla yatırımı Türkiye'ye yapacaklarını ve daha fazla içerik ve 
servisi oyun camiasıyla buluşturacaklarını açıkladı. Son üç ayda 
oyun konsollarına yönelik ciddi 
bir talep artışı yaşadıklarını ve 
satışların beklentilerinin yüzde 
50 üzerinde gerçekleştiğini belirten Kirazcı, “ Özellikle bayram 


tatili dönemlerinde ve yeni yıl 
döneminde normal satışlarımızın 
çok daha üstünde bir taleple karşılaştık. Bunun yanı sıra popüler 
oyunların çıktığı haftalarda da 
satışlarımızda artışlar gerçekleşti. 
2008 yılında ilk defa Avrupa'da 
çok popüler olan karaoke 
oyunumuz Sing$tar'ın Türkçe 
versiyonunun lansmanını yaptık 
ve gelen olumlu tepkiler satışlarımıza pozitif olarak yansıdı” dedi. 
Krizin etkisini artırmasıyla birlikte ev içi eğlencenin daha fazla 
önem kazandığını gördüklerini 
söyleyen Kirazcı konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Bunun en 
büyük sebeplerinden bir tanesi, 


artık yeni nesil konsolların sadece bir oyun konsolu değil bir 
eğlence merkezi gibi konumlandırılmasından kaynaklanıyor. Örneğin, dışarıya çıkmanıza gerek 
kalmadan dünyanın herhangi bir 
yerindeki oyuncularla oyun oynama ve aynı deneyimi paylaşma 
fırsatını yakalayabiliyorsunuz 

ve oyunu bitirseniz bile gerçek 
oyuncularla oyun keyfine devam 
edebiliyorsunuz. Ayrıca yeni nesil konsollar artık sadece oyun 
değil, Blu-ray film izleme, müzik 
dinleme, fotoğraf görüntüleme, 
internet ve mesajlaşma gibi 
çeşitli servisleri alabileceğiniz bir 
platforma dönüşüyor. Bu sayede 


eğlenceye ekonomik ve interaktif bir şekilde erişmek mümkün 
oluyor ve bu da oyun konsollarına olan talebi artırıyor”. 


PNY “CITY” 
AİLESİ İLE 
BÜYÜLÜYOR 


Dünyanın önde gelen donanım 
markalarından PNY, “City” ola- 


rak adlandırdığı yeni USB bellek- : 


lerinde cıvıl cıvıl renkleri ve yük- i sunuyor: NWA-3550. Yapı- 


sek kapasiteyi bir arada sunuyor. i landırılabilir çift frekans bandı, 

: çeşitli anten seçenekleri, üstün 

£ güvenlik özellikleri ve olumsuz 

i hava koşullarına dayanıklı dış 

: kaplamasıyla ZyXEL NWA-3550, 
£ dış ortamda kablosuz internet 
hizmeti vermenin en uygun 
bulunuyor. Modeller birbirinden i çözümü. ZyXEL NWA-3550, 

: üzerindeki her biri 54 Mbps 

£ hızındaki iki adet WLAN radyo 
£ kartı ile toplamda 108 Mbps veri 
aktarım hızı sunarak kullanıcılara 


Metalik yapıları sayesinde cepte 
güvenle taşınabilen ürünler 6 
mm'lik gövde inceliğine rağmen 
oldukça sağlam. Şimdilik ailede 
2GB,4GBve8 GB olmak 
üzere üç farklı kapasite seçeneği 


kapasiteleri dışında renkleriyle 
de ayrılıyor. 2 GB kapasite için 
pembe, 4 GB kapasite için mavi 
ve son olarak 8 GB kapasite 
için de koyu gri renkleri tercih 
edebilmeniz mümkün. Yüksek 
performanstan da ödün vermeyen bellekler yüz güldüren 


fiyatlarıyla kısa zamanda ülkemiz : 


piyasasına giriş yapacak. 
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KABLOSUZ AĞINIZI ZYXEL 


NWA-3550 İLE GENİŞLETİN 


ZyXEL dış ortam kablosuz 
© ağının kapsama alanını genişletmek ve performansını artırmak 


isteyenlere mükemmel bir ürün 


son derece esnek çözümler 
üretiyor. Birbirlerinden bağımsız 
olarak çalışabilen bu radyo kartları sayesinde, kullanıcı cihazını 
aynı anda farklı uygulamaları gerçekleştirmek üzere yapılandırabiliyor. NWA-3550 kullanarak aynı 
anda iki farklı nokta ile “bridge” 
uygulaması yapılabileceği gibi, 

bir yandan “bridge” uygulaması 
yaparken diğer yandan da uygun 
bir anten ile dairesel yayın yapılabiliyor. Hem 2.4 GHz hem de 
5 GHz frekanslarında çalışabilen 
ürün, N-Type anten girişlerine 
takılabilen çeşitli antenlerle farklı 
uygulamalar gerçekleştirebiliyor. 


PoE (Power Over Ethernet) desteğine sahip olan NWA-3550'nin 
kurulumu, sertifikalı güç kaynağı 
ile elektrik prizlerine erişmeye 
olanak bulunmayan noktalar dahil 
her ortamda yapılabiliyor. 


İŞ BİRLİĞİ 


1986 yılında kurulan ev 


: eğlencesi, iş dünyası ve eğitim 
alanlarında gerçekleştirdiği ileri 
: teknoloji icatları ve geliştirme 

: konularındaki başarılarıyla 

£ dünyanın dijital projeksiyon 

: pazarının lider markası InFocus, 
Türkiye distribütörlük faaliyet- 
£ lerine Özel Bilgi İşlem ile de- 

4 İ vam etme kararı aldı. Merkezi 
: Amerika Oregon'da bulunan 

: InFocus'un hisseleri Ameri- 

: i kan Nasdag borsasında işlem 

i görüyor. İnfocus, “Big Picture” 


(geniş resim) anlayışıyla 2008 
yılında 1.3 milyon adetten fazla 
projeksiyon satışı gerçekleştirerek pazar lideri oldu. 
InFocus'un yarattığı projektörlerden özellikle ev kullanımı 
için olanlar, HDTV uyumluluğu, 


INFOCUS VE ÖZEL BİLGİ İŞLEM 


dijital bağlantı ve TV çözünürlüğünde görüntü sağlayan lamba 
kalitesi gibi dünyada emsal markalarda bulunmayan özelliklere 
sahip. InFocus'un projeksiyon 
cihazları ev, iş ve eğitim alanları 
bazında kategorilendiriliyor. 
InFocus ürünlerinde kablosuz ağ, 
uzaktan kumanda, 
taşınabilirlik ve 
görüntü bölünebilirliği gibi çeşitli 
özelliklere sahip. 


HABER 


SİBER SUÇ 2009'DA ARTACAK 


Trend Micro Güvenlik Danışmanı Rik Ferguson'a göre, global ekonomik kriz, 2009'da siber suç 
ortamını ciddi ölçüde etkileyecek. 


Trend Micro Güvenlik Danışmanı Rik Ferguson, konu hakkında 
şu açıklamayı yapıyor: “Finansal 
kriz 2009'da haneleri daha 
somut bir biçimde etkilemeye 
başladıkça, işsizlikte sürekli bir 
artış ve gerek bireylerin gerekse 


ailelerin finansal durumlarında 
gerileme ile karşılaşacağız. Organize siber suçun bu ortamdan 
faydalanması şaşırtıcı olmayacaktır; çünkü onlar açısından, 
Avrupa, Ortadoğu ve BT (bilgi 
teknolojileri) yetenekleriyle tanınan diğer ülkelerdeki kalifiye, 
hoşnutsuz ve finansal motivasyon 
arayışındaki programcıların işlerini kaybetmeleri neredeyse bir 
işgücü bolluğu yaratacaktır. Siber 
suçlular, bin adet başına 2-3 
dolara CAPTCHA'ları (güvenlik 
kodlarını) kırmak üzere gönüllülerle anlaşmayı başarırlarsa, ileri 
düzey becerilere sahip olan ve 


sayısı gittikçe artan bu mevcut 
işgücünden mutlaka faydalanmak 
isteyeceklerdir.” 

Ferguson'a göre, ticari dünyadaki 
(bankacılık, perakende, ticari 
finans, sigorta vb.) sürekli kötüye 
gidiş, daha çok sayıda şirketi zor 
duruma sokacak, iflas ettirecek 
ya da satın almalara ve birleşmelere maruz bırakacak. Bu tam da 
sosyal mühendisliğin serpildiği 
türden bir karmaşa olup, ilk 
belirtiler 2008'de bankacılık krizi 
esnasında görüldü. Söz konusu 
özel koşulların yıpratıcı etkisi 
arttıkça, siber suçlular için benimseyecek çok fazla yeni sosyal 


mühendislik aracı oluşacak. 


Gizlilik ihlal edilecek 
Ferguson'a göre, 2008 yılında 
yüz binlerce web sitesinin içine 
sızılarak görünmez kodlar yerleştirildi. Bu kodlar, masum tarayıcıları kötücül kodlar ve sömürü 
setleri barındıran sitelere yönlendirdi. Yalnızca Mayıs ayında bir 
milyonun üzerinde web sitesinin 
gizliliği ihlal edildi. Bu durum 

yıl sonuna kadar devam etti ve 
2008'in en son toplu ihlal örneği, 
Microsoft Internet Explorer'ın 
zero day (sıfır gün) hassasiyetin- 
den faydalanma girişimi oldu. 


BOĞAZİÇİ YAZILIMA 
IBM'DEN ÖDÜL 


Türkiye yazılım sektörünün 
köklü firmalarından Boğaziçi 
Yazılım, IBM tarafından Tivoli 
ürün grubu içinde en başarılı 
iş ortağı olarak değerlendirilerek “Yılın Tivoli İş Ortağı” 
ödülüne layık görüldü. 


dürü Gülsün Emüler, Boğaziçi 
Yazılım'ın bu ödülü almasında, 
satış potansiyelinin yaratılma- 


IBM Türkiye Yazılım Satış Mü- ! 


WİNDOWS MOBİLE 6.5 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI 


: Microsoft, Windows Mobile 6 için hazırladığı son güncelleme olan Windows Mobile 
: 6.5'i Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya 
: Kongresi'nde tanıttı. 
i Windows Mobile 6.5'te ilk göze çarpan 
değişiklik, ana menü ekranı. Microsoft Zune 

: arayüzünü kullanan ekran, petek biçimli simge yerleşimine sahip. Böylelikle dokunmatik 

: ekranlarla daha rahat kullanılır hale getirilmiş. 
Yine dokunmatik ekranlara yönelik olarak, 4 
: 6.5 artık simgeler arasında geçiş, yaklaştırma 


di 
e 
mai; . 
w rm 


sından projenin başarılı bir şekilde bitirilmesine kadar tüm süreçte 
verdiği başarılı hizmetlerin etkili olduğunu belirtti. 

Boğaziçi Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Nilgün Bökeer ise IBM'le 
başarılı bir işbirliği yürüttüklerini, böyle bir ödüle layık görülmekten 
onur duyduklarını ve aynı başarıyı ileriki yıllarda da devam ettirme 
arzusunda olduklarını söyledi. 

Four Seasons Bosphorus Oteli'nde iş ortaklarıyla bir araya gelen 
IBM Türkiye, ürün grupları için 2008 yılı değerlendirmesi yaptı ve 
2009 yılına ilişkin planlarını paylaştı. Toplantıda, 2008 yılındaki faali- 


£ gibi işlevleri gerçekleştiren bazı özellikleri 

i destekliyor. Ancak yine de bir eksiklik gözden kaçmış: Windows 
Mobile 6.5, hala sadece resistif (baskıyı algılayan) dokunmatik ekran- 
: ları destekliyor. Yani bütün bu gelişmelere karşın Windows Mobile 
£ kullanan dokunmatik ekranlı cihazları kullanmak daha pratik bir hale 
gelmeyecek. Ürünle gelen diğer yenilikler arasında Internet Explo- 

:i rer Mobile'a eklenen Flash Lite ve JavaScript desteği de yer alıyor. 

i Apple'a özenen Microsoft'un Marketplace uygulaması da sisteme 
entegre edilmiş durumda. Ancak bu özelliği kullanarak alışveriş 


yetlerinden dolayı başarılı bulunan iş ortaklarına ödül verildi. 


i yapabilmek için Live ID'ye ihtiyacınız var. 


GMAIL RAM CANAVARI ME? 


Gmaihin en az sistem kaynağı harcayarak çalıştığı tarayıcı Google Chrome! 


Google'ın ücretsiz e-posta 
servisi, kullanım kolaylıkları ve 
ücretsiz olarak sağladığı geniş 
saklama alanıyla son zamanlarda 
bilinçli internet kullanıcılarının gözdesi olmuş durumda. 
Fakat yaptığımız incelemelerde 
Gmail'in ciddi miktarda sistem 
kaynağı tükettiğine şahit olduk. 
PCnet ekibinden birçok kişi 
Gmail kullanıcısı. Genel olarak 
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Gmail'in sunduğu olanaklardan 
memnun olsak da bugün keşfettiğimiz bir ayrıntı bizi oldukça 
şaşırttı: Gmail'in yüklü miktarda 
RAM kullanımı. 

Öncelikle Gmail'i Firefox 
üzerinde çalıştırırken şahit 
olduğumuz bu durumu emin 
olmak için Internet Explorer ve 
Chrome üzerinde de denedik. 
Gmail, toplamda | GB RAM'e 


sahip olan bir sistemde Firefox 
üzerinde çalışırken yaklaşık 250 
MB'ın üzerinde RAM tüketiyordu. Üstelik her nedense tarayıcı, 
işlemcinin yüzde 80'lik kısmından fazlasını kullanıyordu. 
İnternet Explorer'da da 
durumun pek farklı olmadığını 
söyleyebiliriz. Chrome üzerinde 
çalışan Gmail ise bambaşka bir 
karakter gösteriyordu. Top- 


lamda 80 MB RAM tüketiyor, 
işlemcinin çok az bir miktarını 
kullanıyordu. 


EN İYİ 5 DİJİTAL SLR FOTOĞRAF MAKİNESİ 


İŞİNİ CİDDİYE ALAN FOTOĞRAFÇILAR İÇİN KESKİN NETLİK SUNAN KAMERALAR 


12345 


İ Nikon D40x 


Editörün Nou: Çİ) Z 


* Özellikler: 
10.2 megapiksel 
i 2.5 inçLCD 

i SD/SDHC 


Canon EOS Rebel XTi 


Wwww.canon.com.ir 


Editörün Notu: 8.0 Z 


Özellikler: 


10.1 megapiksel 
2.5 inç LCD 
500 gram 
CompactFlash 


Not: 


Hantal tasarımına 
rağmen Rebel XTi'ın 
özellikleri ve fotoğraf 
kalitesi neredeyse 
Canon'un üst düzey 
ürünleriyle boy 
ölçüşecek seviyede. 
Süratli oto-fokus ve 
toz giderme sistemi 
ürünün konforsuz 


oluşunun ve ilkel menu : 
sisteminin gölgesinde 
kalmıyor. ASLR'a 
(digital single-lensreflex) yeni olanlar için 
XTi elde edilebilir en 
iyi seçenek. 
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£ Not: 

i Hafif sıklet D4Ox belki 
: de Nikon'un en küçük 
: dSIR'larından birisi 

: olabilir fakat ürün ele 

: çokiyi oturuyor ve 

: kendini dayanıklı ve 

: sağlam hissettiriyor. 

: Birinci sınıf yardım 

: sistemi ve kolay 

: anlaşılır menüleriyle 


D40x, dSLR acemileri 


: İçin mükemmel bir 

: kamera. Maalesef 

£ ürünün oto-fokusu 

: sadece en yeni Nikon 
£ AF-S lensleriyle 

: çalışıyor, bu yüzden 

: daha eski bir Nikon 

i dSLR'a sahipseniz bu 
: ürün iyi bir seçenek 

: olmayabilir. 


İ Canon EOS Rebel XSi 


www.canon.com.ir 


Editörün Notu: 7.8) 


* Özellikler: 
: 12.2 megapiksel 
: 3inçLcD 
 SD/SDHC 


i Not: 

: Rebel XT ve XTi'ın 

: bir üst modeli olan 

: bu ürün hâlâ aynı 

: kasa tasarımına sahip 
£ olmasına rağmen 

: bazı yeni seçenekler 


: sunuyor. Fakat bunu 
: göz ardı ederseniz 

* üründe mükemmel 
: bir fotoğraf kalitesi 
: ve çekim hızı 

: keşfedeceksiniz. XSi 
i ayrıca 'çerçeveleme' 
: çekimleri için 

£ kullanılan Live 

: View desteğine 

: sahip daha büyük 

£ bir LCD sunuyor. 

* İlaveten, Canon'un 
i CompactFlash'tan 

: SD'ye geçişi ürüne 

* hafiflik katıyor. 


: Pentax K200D 


Editörün Notu: 


* Özellikler: 


10.2 megapiksel 


: 2.7inçLCD 

i (sadece gövde) 
£ SD/SDHC 


: Not: 

: K200D'nin renk 

: keskinliği sorunu olsa 
: da fotoğraf kalitesi 

: kötü değil. Aslında, 

* arasında sensor tabanlı : 
: görüntü dengeleme, 

: kablosuz flaş yönetimi 
: ve toz ve suya 

: dayanıklı gövde gibi bu : 
: kamerayı diğerlerinden 
: üstün kılan pek çok 

: özellik bulunuyor. 

: Üstelik ürünün fiyatına 
: birtakım lensde 

: dahil. Ürün 4 adet 

: AApille çalışıyor. Bu 

: özellik şarj edilebilir 

: lityum-iyon pilleri 

: tercih edenler için pek 
: çekici olmayabilir. 


:i Olympus Evolt E-510 


: www.olympus.com.tr 
: Editörün Nou: (Gİ) 


: Özellikler: 

10 megapiksel 

: 2.5 inçLCD 

i 450 gram (sadece 
: gövde) 

: CompactFlash, 

: xD-Picture Card 


Not: 
: Evolt E-510, LCD 


aracılığıyla çerçeve 
: çekimi yapmanızı 


sağlayan Live View 


: özelliğiyle ortaya 
: çıkan ilk dSLR'lardan 
: biri. Ürün ayrıca bir 


toz giderme sistemi 


: ve tüm ISO'larda 

: mükemmel bir 

: resim kalitesine 

: sahip. E-510'un 

: sensor tabanlı 

i görüntü dengeleme 

: sunmasından dolayı 

£ bu özellik kullandığınız 
£ tüm Olympus Zuiko 

: lenslerine eklenmiş. 

: Takıma dahil olan iki 

: adet genel amaçlı lens, 
: ürünü cazip kılıyor. 


Daha Fazla Monitör 
İsteyenlere 


Üstün Alman teknolojisi ve coşku yaratan tasarımın birleşimi 
DIGITUS* USB Grafik Adaptörü 


1- USB 2.0 (480 Mbps) ve USB 1.1 (12 Mbps) standartlarını destekler, İlave monitör bağlantısı sayesinde 

masaüstü çalışma ortamını genişletir. Notebook kullanıcılarının ikinci bir monitör ile çalışmasını sağlar. 

2-"USB-VGA (Primary)" özelliği 

Bu özellik sayesinde mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA görüntüsünün DA-70830 kanalıyla 

bilgisayarınıza takılan ilave monitörün ekranına taşınmasını sağlar. Bu işlemi yaparken 

kullanımda olan ana bilgisayarın VGA görüntüsü iptal edilir. 

3-"USB-VGA (Extended) özelliği 

Bu özellik sayesinde iki monitör tek bir monitörmüş gibi kullanılabilir. Mevcut çalıştığınız 

bilgisayarın VGA görüntüsü DA-70830 kanalıyla bilgisayarınıza takmış olduğunuz ilave monitöre sürükle bırak 

yöntemiyle taşınır. Bu işlem esnasında mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA görüntüsü aktif durumda olup işlem yapılabilir. 

4-"USB-VGA (Mirror) özelliği 

Bu özellik sayesinde mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA görüntüsü DA-70830 kanalıyla bilgisayarınıza takmış olduğunuz ilave monitöre 
taşınır. Bilgisayar ekranınızda mevcut olan görüntünün aynı anda DA-70830 kanalıyla bilgisayarınıza bağlı diğer mönitörden paralel olarak 
izlenmesine olanak sağlar. 

Genel Özellikler 

DA-70830, bilgisayar bağlantısı için USB arayüzünü kullanmaktadır. Güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarın USB yuvasından 
alır.Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir. Extended Host Controller Interface (EHCI) özelliğini destekler. High 
performance 2D accelerator özelliğini destekler. Yüksek kalite 3D engine yazılımı cihazla birlikte gelmektedir. (Built-in)Görüntü hafıza 
kapasitesi: 8 MB SDRAM / Çözünürlük: 1680 x 1050, renk derinliği 32-bit Windows 2000/XP/Vista 32 işletim sistemlerini destekler. 


m 
Enjoy connections. Live DIGITUS 


Merkez-Ankora : Bayındır Sok. 5/4-7 Yerişehir 05410 ANKARA Tel: 490 (312) 434 22 45 


Bimel İstanbul : Büyükdere Cod. 78/80 Akabe İş Merkezi No: 5 Mecidiyeköy 34390 İSTANBUL Tel:490 (212) 347 75 40 o 
Network Şube-İstonbul : Kozyatağı Sok. Parlorbaşoğlu Apt, 28/42 Kozyatağı 34742 İSTANBUL Tel: 490 (216) 384 50 61 
Şube-Bursa : Fevzi Çokmak Cod. 62/13 Göktaş iş Merkezi Kat:3 16030 BURSA Tel 490 (224) 2240114 


Bimel İzmir Uid.: Fevzi Paşa Bulvar 1363 Sok. 1/305 35230 Çankaya,/İZMİR Tet: 490 (232) 489 07 55 
E Posta : bimelâ&bimet com.tr / Web : www.bimel.com.tı DIGITUS Türkiye Yetkili Distribütörü 


EN İYİ 5 FLAŞ BELLEKLİ MP3 ÇALAR 


BU ENERJİK SES AYGITLARIYLA EN SEVDİĞİNİZ EZGİLERİ YANINIZDA TAŞIYIN 


12345 


Apple iPod Touch 


www.apple.com.tr 


Editörün Notu: & va 


Özellikler: 


8, 16 veya 32 GB 
kapasite 

Kayıpsız AAC, 
korumalı AAC, AFF, 
Audible, MP3 ve WAV 
desteği 

3.5 inç renkli ekran 
119 gram 


Not: 


Telefonu olmayan bir 
iPhone niteliğindeki 
iPod Touch, 
muhteşem güzellikteki 
dokunmatik ekranının 
yanı sıra müzik 

çalma ve video 
oynatma gibi birincil 
görevlerinin ötesinde 
pek çok şey yapıyor. 
Sahip olduğu Wi-Fi 
desteğiyle kablosuz bir 
şekilde internette sörf 
yapabilirsiniz örneğin. 
Ama gene de Touch'ın 
bu gösterişli özellikleri 
için yüksek bir ücret 
ödemeye hazır olun. 
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: IriverClix Gen2 


www.iriverinc.com 


Editörün Notu: © 


© Özellikler 

: 2,4 veya8 GB kapasite 
; ASE OGG, MP3, WMA, 
i WMA DRM desteği 

: 2.2 inçrenkli ekran 

i FMalıcı 

: 70 gram 


i Not: 

: İriver Clix Gen 2 

i adeta avucunuzun 

: İçindeki bir televizyon 
: gibi. Daha yüksek bir 
: kapasitenin eksikliği 
: hissedilse de; video 

£ dostu ekranı, FM 

£ alıcısı, ses kaydedicisi 
: ve cebinizde kendini 

£ unutturması gibi 

: özellikleriyle bu ürün 
i dikkatleri çekiyor. 


: * Apple iPod Nano 


: www.apple.com.tr 
; Editörün Notu: (İP) 


* Özellikler: 


4 veya 8 GB kapasite 


i Not: 

: Parlak ve keskin bir 

: renkli ekran sunan 

: Nano sonunda video 

i oynatma yeteneğini 

: de kazandı. Bu şirin 

: renkli aygıt Apple'ın 

i gözalıcı tasarıma ne 
: kadar önem verdiğinin 
: bir göstergesi. Kolay 

£ kullanımı ile de takdir 
: kazanan Nano'da 

i “Cover Flow” tarama 
: desteği de bulunuyor. 


i Creative Zen 
: İrcreative.com 


Editörün Notu: 8.0) 


: Özellikler: 

: 2,4,8, 16 veya 32 
: Kayıpsız AAC, korumalı 
; £ AAC, AFF, Audible, 

: MP3 ve WAV desteği 
£ 2 inç renkli ekran 

: 48 gram 


GB kapasite 


: AAC, Audible, MP3, 
i WAV WMA, WMA 

: DRM desteği 

: 2.5 inç renkli ekran 
: FMalıcı 

: 45 gram 


i Not: 

: Zen, tarz konusunda 

: pek puan alamasa da 
: diğer pek çok önemli 

: kategoride sahip 

: olduğu özelliklerle 

: dikkat çekiyor. 

: Bunlar arasında başı 

: video gösterimi için 

: biçilmiş kaftan olan 

: harika ekranı, yüksek 
: kalitedeki ses oynatımı : 
: ve uzun batarya ömrü 
: gibi özellikler çekiyor. 


i Microsoft Zune 
: Wwww.zune.net 


Editörün Notu: 7.5) 


: Özellikler: 

4 veya 8 GB kapasite 
£ AAC, MP3, WMA, 
 WMA DRM, kayıpsız 
: WMA desteği 

: 1.8 inç renkli ekran 

: FMalıcı 

i 48 gram 


£ Not: 

: Belki iPod için ciddi 
: bir rakip olmayabilir 
: ve küçük bir ekrana 
: sahip olabilir, fakat 
: Zune, Apple'ın popüler 
: cihazına alternatif 

: olabilir. Zune kendi 
: açısında kayda 

: değer özelliklere 

: sahip. Bunlardan 

: biri kablosuz 


senkranizasyon. Bu 


: özellik sayesinde 

£ evinizdeki ağdan 

: Zune'a şarkı 

: yükleyebiliyorsunuz. 


EN İYİ 5 KULAKLIK 


BU KULAKLIKLARLA ŞARKILARINIZI YÜKSEK SESTE VE YÜKSEK NETLİKTE DİNLEYİN 
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Shure SE530 


www.shure.com 


Editörün Notu: & Z 


Özellikler: 


Kablolu 
45 santimetre kablo 
Gömülü ses kontrolü 


Not: 


Sık sık uçakla yolculuk 
yapanlar SE530'un 
gürültü engelleme 
yeteneğinden oldukça 
memnun kalacaklar. 
Kafanıza konforlu 

bir şekilde oturan 
ürünün ses kalitesi 
oldukça iyi ve derin 
baslar üretmede çok 
yetenekli. Ayrıca 
SE530 uçaklarda 
kullanılan kulaklık 
girişleriyle de uyumlu. 
Cebi derin olanlar 
için hiç düşünmeden 
alınacak bir ürün. 
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: Denon AH-D2000 


: www.denon.com 
* Editörün Notu: & 


i Özellikler: 

: Kablolu 

i 3 metre kablo 
: Gömülü ses kontrolü yok : 


: Not: 

£ Bu ürün biraz pahalı 
: olsada derin baslar 
: üretmede oldukça 

: başarılı. Denon'dan 

: bekleneceği gibi i 
: ürünün kulak yastıkları : 
: oldukça konforlu ve 
, genel yapısı oldukça 
: sağlam. Eğer çoğu 

: zaman evde müzik 

: dinliyorsanız ve 
: kimseyi rahatsız etmek : 
: istemiyorsanız bu 

: kulaklık muhteşem bir 
: seçim olabilir. 


: Koss PortaPro 


$ WWw..Koss.com 
* Editörün Notu: (İRİ) 


* Özellikler: 
* Kablolu 
* Ol santimetre kablo 


i Not: 

: PortaPro ile 80'lere 
* dönüyoruz. Ürünün 
i eski moda tasarımı 

: herkesi çekmeyebilir 
: fakat ücreti ve ses 


ve dar pantolonları 

: tekrar moda yapacak 
: kadariyi. Bu 

i kulaklık, müzik ve ev 
: sineması tutkunları 


£ çevresel ses deneyimi  : 
£ sağlıyor. Ürünün hayat : 
: boyu garanti sahibi : 


Gömülü ses kontrolü yok ! 


kalitesi büyük vatkaları 


için mükkemmel bir 


olduğunu belirtmeden 
de geçmeyelim. 


: Sennheiser HD 600 


: Editörün Notu: (İP) 


: Özellikler: 

* Kablolu 

: 3 metre kablo 
Gömülü ses kontrolü yok : 


i Not: 

: Pek çok üst seviye 

: kulaklık gibi HD 600 
: de evde dinlemek 

£ için en iyi kulaklığı 

: arayanları tatmin 


edecek. Derinden 


i gelen basın ve 

: kulaklarınızı konforlu 
: bir şekilde saran 

: yastıklara ilaveten 

: kablonun zarar 

i görmesi durumunda 
: değiştirilebilir olması 


hoş bir avantaj. 


i Sony MDR-AS50G 


: www.sony.com.tr 
: Editörün Notu: (İRİ) 


: Özellikler: 
* Kablolu 
: 1.2 metre kablo 


Gömülü ses kontrolü yok 


: Not: 

: Jimnastik veya 

£ gelişigüzel kullanım 
: İçin tasarlanmış bir 
kulaklık arıyorsanız 
: MDR- AS50G iyi 

: bir alışveriş olabilir. 
£ Ürünün fiyatına 

: gore oldukça hatırı 
sayılır bir ses kalitesi 
: var. Boyun askısı 

: ayarlanabilir olmasa 
i da egzersizlerde 

: endişelenmeden 

: kullanabilirsiniz. 


Sennheiser HD 600 


Sony MDR-AS50G 


EN İYİ 5 KOMPAKT FOTOĞRAF MAKİNESİ 


KULLANIMI KOLAY BU MODELLER GÜNDELİK FOTOĞRAFÇILARI TATMİN EDECEK 
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: Casio Exilim EX-2200 


Canon PowerShot 
SD870 1S 


Wwww.canon.com.tr 


Editörün Notu: & 4 


Özellikler: 

8 megapiksel 

3 inç LCD 

155 gram 

SD/SDHC bellek kartı 
3.8x optik zum 


Not: 


PowerShot SD870 

IS şu ana kadar 
kullandığımız en iyi 
kompakt kameralardan 
biri. Ürün, mükemmel 
fotoğraf kalitesi, 
karmaşadan uzak 
arayüzü ve duyarlı 
işleyişiyle kullanımı 
kolay, cebe giren 
kamera arayanlar için 
en iyi seçenek olarak 
karşımıza çıkıyor. 
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: www.exilim.casio.com 


Editörün Notu: 8.1) 


: Özellikler: 


: 10.1 megapiksel 

i 2.7 inçLCD 

 SD/SDHC bellek kartı 
£ 4x optik zum 


: Not: 
: Z200, kolay kullanımlı 


: ve uygun fiyatta 

: makul bir fotoğraf 

: kalitesi arayanlar 

* için mükemmel bir 

: seçim. Sezgisel 

: arayüzü ve sayısız 

i çekim modu 2200'ü 
: amatör fotoğrafçılar ve 
YouTube müdavimleri 
£ için iyi bir seçim 

i yapıyor. 


: Canon PowerShot 
i SD89OIS 


: Wwww.canon.com.tr 
: Editörün Notu: 8.0) 


i Özellikler: 

i 10 megapiksel 

: 2.5inçLCD 

i 155 gram 
 SD/SDHC bellek kartı 
: 5x optik zum 


i Not: 

£ PowerShot SD890 

: IS kaliteli fotoğraflar, 
i sezgisel bir arayüz 

: ve etkili optik 

i görüntü dengeleme 
: gibi yetenekler 

: sunuyor. Saydığımız 
£ özelliklerden 

: sonuncusu özellikle 
£ aygıtın etkileyici 

: uzun mesafe zum 

© yeteneğiyle beraber iyi 


bir şekilde çalışarak 
uzak çekimlerinizde 
karelerinizin bulanık 
çıkmasını engelliyor. 


i Canon PowerShot 
i A6SOIS 


www.canon.com.İr 
: Editörün Notu: (İİ) 


: Özellikler: 

: 12.1 megapiksel 

: 2.5inçLCD 

£ SD/SDHC bellek kartı 
: 6x optik zum 


i Not: 

* Eğer “bas ve çek” 

: kameralarla SIR 

: (digital single-lens- 

: reflex) kameralar 

: arasında bir ürün 

: arıyorsanız A650'yi 
: gözden geçirin. Biraz 
: iri ve hantal olsa 

: dabu ürün fiyat 

£ aralığı göz önünde 

: bulundurulunca 

: mükemmel bir görüntü : 
: kalitesi sunuyor. 

: Ayrıca optik görüntü 
i dengeleme ve 6X 

: optik zum lens ürüne 


esneklik katıyor. 


i Casio Exilim EX-5880 


: wwwexilim.casio.com 


Editörün Notu: 8.0) 


i Özellikler: 

: 8.1 megapiksel 

: 2.BinçLCD 

: SD/SDHC bellek kartı 
i 3x optik zum 


i Not: 

£ Exilim EX-S880, 

: pek çok özelliği ve 

: yok denecek kadar 
: az eksileriyle test 

i ettiğimiz en iyi ince 
: kameralardan biri. 
£ Ürün YouTube ve 

: eBay gibi siteler 

: İçin uygun çekim 

: modları sağlarken 

: bu sitelere dosya 

: yükleme işlemini de 
sahip olduğu yazılımla 
: kolaylaştırıyor. 
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WMC'nin penceresinden 


iIk göze çarpanlar 


YILIN en kısa ayının ardından tekrar merhaba. WMC'nin de hatırına mobil ağırlıklı bir köşe ha- 
Geçen ay yazdıklarım hakkında sadece Il adet zırladım. Zaten bu sıralar o tarife senin bu tele- 
e-posta almış olmama şaşırsam da (e-posta ad- o fon benim aklımda hep telefonlar, mobil servisler, 
resim mi çıkmamış diye baktım, yoo gayet de mobil dünya var. 3.5G'yi göreceğimiz günler dileyerindeydi) bu ay sizlere Mobil Dünya Kongresi (o ğiyle, buyurun doya doya okuyun sevgili okurlar. 


Burak BAYBURTLU 
burakoburak.com 


BİR GÜN HER KAMERALI 
TELEFONU OLAN 
ÜNLÜ OLACAK 


Ünlü sanatçı Andy Warhol'un “bir gün herkes 15 
dakikalığına ünlü olacak” açıklamasını yapmasından bu yana 40 yıldan biraz fazla oluyor ve işin 
aslı artık herkes 15 dakikalığına bile olsa ünlü 
olabiliyor. Cep telefonları ilk çıktığından bu yana 
pek çok evrim geçirdi. Bunların en önemlisi şüphesiz Nokia 7650 ile hayatımıza giren “kameralı 
cep telefonu” konsepti oldu. 2002 yılında CeBIT 
Bilişim'de “Nokia 7650'de video kaydedilemez” 
açıklamasında bulunan Nokia yöneticisi şu an 
neler hissediyordur bilmiyorum ama bugün artık 
aşağı yukarı her kameralı cep telefonu video çekip bunu anında internete yayınlayabiliyor. Bunun 
için tabii ki bir ek yazılım kurmak gerekiyor. Bu 


NEDEN iPHONE'UNUZU JAILBREAK ETMELİSİNİZ? 


“Jailbreak” (cey'l breyk) İngilizcede 
“firar” anlamına geliyor. iPhone'un 
jailbreak edilmesiyse iPhone uygulamalarını kısıtlayan bazı önlemlerin 
ortadan kaldırılması ve daha özgür 


rını indirip beklemeden izleten MxTube, tek düğmeyle Wi-Fi ve Bluetooth'u 
açıp kapatan WifiToggle ve swapBT, 
telefonunuza uzaktan erişim ve 

dosya aktarımı için kullanabileceğiniz 


noktada karşımıza pek çok alternatif çıkıyor: bir iPhone yaratmak anlamına geliyor. OpenSSHD ve bilgisayarınızı internet 
Oik.com, Kyte.com, Bambuser.com, Flixwagon. Böyle söyleyince kulağa hoş gelse de veya yerel ağ üzerinden kullanmanızı 

com ve Livecast.com. Hepsinin ortak özelliği teknik bilginiz yeterli değilse, mevcut sağlayan Veency de jailbreak etmeniz 
pek çok cep telefonunda sadece dosyayı telefona özellikler sizin için yeterliyse veya bu için onlarca nedenden sadece birkaçı. 
yüklemenizle çalışırken iPhone kurulumu için bu yazıda bahsedeceklerim ilginizi çekmi- Sadece saydığım ücretsiz uygulama- 


ay bahsettiğim jailbreak işlemine ihtiyaç duyuyor yorsa hiç girmemeniz gereken bir iş lar ve Tetris klonlarından Doom'a 


olması. Hemen hemen hepsini kullanmak çok 
kolay: siteye girin, kaydolun, uygulamayı indirin 
ve telefona kurun. Telefona kurulum yaptıktan 
sonra yapmanız gereken kullanıcı adınızı ve şifre- 


nizi girip yayına başlamak. 


Canlı yayın örneklerinden biri için benim http:// 
gik.com/burak adresindeki yayınlarıma bakabilirsiniz. Bu sitedeki videoların tümünün sadece bir 
cep telefonu ile anında canlı yayınlandığını tekrar 
hatırlatmak istiyorum. Cepten canlı yayın işine girişeceklere de son bir uyarı: ortalama bir videonun 
dakikası size birkaç MB'a kadar maliyet getirebileceğinden operatörünüzden GPRS paketi almadan 
ya da Wi-Fi bağlantı noktası dışında bir yerde böyle 


bir işe girişmeye kalkmayın; yanarsınız. 


bu jailbreak. “Nasıl” sorusunun cevabı 
yazının sonundaki adreslerde, sorumluluk da size ait. Bu yazıda “neden” 
sorusunun cevabını vermeye çalışacağım. İşin yasa dışı olup olmadığının 
“tartışılır” olduğunu da ilave ederek 
gelelim asıl mevzuya. 

iPhone'unuzu jailbreak etmenizin en 
önemli sebebi şüphesiz Cydia'dır. 
Cydia, App Store gibi bir uygulama 
yükleme ve yönetim merkezi. Cydia 
ile yüzlerce ücretsiz uygulamaya, 
sistem aracına ve oyuna erişmek 
mümkün. Ücretsiz uygulamaların en 
önemlisi şüphesiz Cycorder isimli 
video kayıt uygulaması. Her ne kadar 
çok yüksek kaliteli olmasa da iş 
görecek videolar kaydetmek için halen 
Cycorder'dan daha iyi bir çözüm yok. 
Ayrıca yazı yazarken her harfe dokunduğunuzda telefonu titreterek sanal 
“click” hissi veren Vibrus, sisteminizi 
kişiselleştirip gelişmiş ayarlarına hükmettiren Bossprefs ve Winterboard 
favorilerim arasında. 

Sadece bunlar değil, YouTube videola- 


pek çok ücretsiz oyun da barındıran 
Cydia'da ücretli uygulamalar da var. 
Bunların başında SMS'leri başkalarına 
iletmek ya da tek mesaj silme olanağı 
sunan weTool ile daha ilk günlerden 
beri MMS desteğini iPhone'a getiren 
SwirlyMMS geliyor. AppStore'un 
aksine ücretlendirme için aracılık 
yapmayan Cydia'dan çekeceğiniz 
uygulamaların ücretini direk üreticisine 
iletmeniz gerekiyor. SwiriyMMS'in 8 
dolarlık fiyatı bugüne kadar | milyondan fazla kişi tarafından indirilmesine 
engel olmamış, haberiniz olsun. 
Sadece ücretsiz değil, ücretli uygulamalar için de bir cennet olan Cydia ve 
Installer”ı inceleyip alıştıktan sonra “bu 
kadar zamandır neden jailbreak etmemişim!” diyeceğinizi tahmin ediyorum. 


Not: Tüm sorumluluk size ait 
olmak üzere jailbreak etmenize 
yardımcı kaynaklar şunlar: http:// 
www.guickpwn.com - http://blog. 
iphone-dev.org - http://www.ipho- 
neturkey.biz 
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YENİ BİR YIL, YENİ BİR İŞLETİM SİSTEMİ: 


WINDOWS MOBİLE 6.5 


Gün geçmiyor ki bir yeni Windows 
haberiyle daha uyanmayalım. Bu ay 
Microsoft'un Windows Mobile 6.5'i 
gündemimizi işgal eden önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Yaklaşık 
10 yıla yakın bir süredir çizgilerden 
oluşan arayüzünü WM&6 ile biraz 
daha cilalayan Microsoft, Eylül 2009 
civarı rafları süsleyecek WM 6.5 ara 
sürümüyle ciddi bir estetik ameliyat 
geçiriyor. 

Yeniliklere değinmeden önce bir 
konuda netleşmek istiyorum: ne 
zaman büyük bir teknoloji organizasyonu düzenlenecek olsa, burada 
lansmanı yapılacak Microsoft ürünü 
nasıl oluyor da oluyor, bir şekilde 

el altından dışarı sızıyor. Bu sene 
ikincisini yaşadığımız sızma olayının 
(ilki Windows 7'de olmuştu) ikincisi 
Mobil Dünya Kongresi (MWC)'nden 
yine yaklaşık | hafta önce internete 
sızıverdi. Microsoft yetkilileri ya güvenlik konusunda ciddi bir zaafa sahip ya da “el altından sızdı” taktiğiyle 
“viral” pazarlama yapmanın tadını iyi 
almışlar, başka ne olabilir açıklaması 
bilmiyorum. Buna bir cevapları varsa 
beklerim her zaman. 

Bir kere iPhone'un günümüz akıllı 
telefon arayüzlerine nasıl şekil 
verdiğini burada da görmek mümkün. Her yerde parmakla kullanımı 
kolaylaştırılmaya çalışılmış, bunun 
sonucu olarak menüler daha büyük 
yazılara sahip, parmakla kaydırma yapıp yaylandırabiliyorsunuz, arayüzün 
genelinde bir yumuşama söz konusu; 
sanki uygulamaların menüleri elinizin 
altından kayıyor. 

Bir diğer yenilikse Başlat menüsünde. 
Yeni nesil Başlat menüsü artık bal 
peteği tasarımıyla geliyor ve bu sa- 


yede uygulama ikonlarına dokunmak 
özellikle benim gibi kalın parmaklılar 
için kabus olmaktan çıkıyor. Yenilenen bekleme ekranında da benzer 
özelliklere dikkat edilmiş. Burada da 
parmakla kullanım kolaylaştırılmış, 
hatta Zune etkisiyle aşağı-yukarı 
kaydıkça büyüyüp küçülen yazıları da 
burada görebiliyoruz. 

Sadece görsel değişiklikler yok tabi. 
Skymarket kod adıyla anılan Windows Mobile uygulama mağazasının 
ilk sürümü WM 6.5'in en iddialı 
yeniliklerinden. 7-8 ayda 15.000 
uygulamaya ulaşan iPhone platformunun alternatifini yaratırken 10 yılda 
18.000 uygulamaya ulaşan WM platformunun da bir mağazası olmazsa 
olmaz tabii. Ayrıca Zune müzik mağazasına erişmek de yine bu sürümde 
mümkün olacak diyebilirim. Artık 
Zune'dan müzik alabilir miyiz orasını 
cihaz Türkiye'de satışa sunulunca 
göreceğiz. 

Son olarak da geliştirilmiş bir motora 
sahip olduğu görülen Internet Explorer Mobile 6'ya değinmem lazım. 
Ne yalan söyleyeyim, | numaradaki 
iPhone ve 2 numaradaki Opera 
Mini'nin ardından 3. sırayı zorlayacak 
gibi gözüken yeni IE Mobile, bildiğiniz 
üzere WM platformunun yumuşak 
karnı olmaktan çıkacak gibi gözüküyor. Flash desteği gibi soru işareti 
olan kısımları bir kenara bırakırsak 
WM platformu artık gerçek bir tarayıcıyla geliyor diyebilirim. 

Özetle WM 6.5 ufak tefek makyajlar, 
arayüzde parmak eğilimi ve iPhonehaseti ile geliyor. WM 7'ye kadar 
devrimsel bir şey beklemediğimiz 
WM platformunu önümüzdeki aylarda daha çok konuşuruz. 


DE ei m ime TAYR 
) sem ve er mmm 
semer ie 


—...... 


AYIN GADGETP'I: 
SONY VAlO P SERİSİ 


Bu ayın en etkileyici 
teknolojik donanımı 
” “EŞ şüphesiz Sony Vaio P 
- .-. Serisi oldu. P serisini 
BM netbook veya UMPC 
i klasmanından çıkarmak 
isteyen Sony, “yaşam 
tarzı bilgisayarı” tanımını 
— kullanıyor. 899 dolardan 
z başlayan fiyatıyla 
hakikaten netbook 
klasmanından çıktığını 
itiraf etmem gerek. Ancak teknik özelliklere gelince 
ekran dışında tipik bir netbook görüyorum. Her ne kadar 
128 GB SSD seçeneği gibi diğer markaların sunduklarının 
çok üzerine çıksalar da I.33 GHz Atom işlemcisi ve 
dahili optik sürücüsünün olmaması bir üst sınıf olan ultra 
taşınabilir PC'lerin yanında sönük kalıyor. 
Onu özel kılan yanıysa 1600x768 piksel çözünürlüklü 
8 inç ekranı. Bu kadar küçük ve bu kadar yüksek 
çözünürlüklü bir ekran daha önce ne gördüm, ne duydum 
ne de kullandım! Her ne kadar çok ergonomik olmasa 
da biraz zorlayarak yan yana iki web sayfası açabileceğiniz 
bir ekranın cebinize sığabilecek boyutta olması çok 
çok iddialı. Bir diğer iddialı olduğu nokta da ağırlık: 700 
gram ağırlığıyla gerçekten cebinizde taşımaya müsait bir 
bilgisayar ve dahili GPS haritaları, 4 saat pil ömrü ve 485 
boyuttaki klavyesiyle öne çıkıyor. 
Donanımlı ve şık bir gadget Sony Vaio P serisi ve en 
önemli handikabı şimdilik benim için Windows Vista 
olmasından endişe ediyorum. Malum, 2 GB ile çok güçlü 
bilgisayarlarda bile vasat bir performans veren Vista, bu 
1.33 GHz'lik küçük cihazın 60GB'lık standart sabit diskine 
neler yapar orasını siz tahmin edin. 


AYIN UYGULAMASI: POSTBOX 


Her ne kadar tam bir web tabanlı e-posta fanatiğiysem 
de çevresinde bu kadar gürültü kopartılan bir 
uygulamaya kayıtsız kalamadım. Postbox, ilk özel beta 
sürümünden beri denediğim ve her gün farklı bir 
özelliğine şaşırdığım bir e-posta uygulaması. Gmail web 
tabanlı eposta servisleri için nasıl bir devrim yaptıysa 
Postbox da masaüstünde aynı devrimi yaptı diyebilirim. 
Postbox'ın en önemli artıları arasında detaylı araması 
geliyor. Eğer Google ya da Vista'nın masaüstü arama 
servislerini kullanacak kadar dirayetli değilseniz sizin için 
hayat kurtarıcı. Bir diğer yenilikse diyalog görünümü. 
Aynı konuda yazılmış e-postalar birbiri altına diziliyor ve 
tıpkı Gmail'de olduğu gibi bir diyalog gibi görünüyorlar. 
Yine Gmail'deki etiketleme, arşivleme, yeni eklenen 
yapılacaklar listesi de cabası. Yani bir nevi Gmail'in 
masaüstü versiyonu gibi olmuş Postbox. Mozilla 
teknolojisi üzerine geliştirilirken güvenliğe de önem 
verdiklerini söyleyen Postbox ekibi, bir anti-oltalama 
fonksiyonu ve otomatik güncellemelerle olabildiğince 
güvenli bir ortam yaratmaya çalışmış. Sosyal medyayı da 
unutmayarak beni can evimden vuran Postbox, gelen 
e-posta mesajlarını, ekli dosyaları, fotoğrafları sağ tıkla 
direkt FriendFeed, Twitter, Facebook gibi servislerde 
paylaşmaya da olana veriyor ki, daha ne yapsın 
bilmiyorum. 

Eğer e-postada masaüstü uygulamalardan vazgeçemiyor 
ama bir yandan da Gmail konforunu yakalamak 
istiyorsanız Postbox denemeye değer. Windows ve Mac 
için geliştirilen uygulamayı indirmek için adres: 
Wwww.postbox.com 
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400$'altı robotlar 


Teknoloji tutkunu bilgisayar müptelalarına özel olarak hazırladığımız, 400 dolar altı fiyat 
etiketine sahip 10 ev robotunu sunmaktan gurur duyarız. 


Daron DEDEOĞLU / daronPCnet.com.ir 


WOWWEE-TRIBOT 


WOWWEE firmasını duymayan yoktur herhalde. 
NASA'dan ayrılma bir mühendisin, sağlam yatırırmcılar bularak kurduğu firma ev içinde kullanılmak 
üzere eğlenceli robotlar üretiyor. Bu firmanın en 
popüler ürünü Robosapien serisidir. Ancak bu yazıda 
Robosapien'e yer vermeyeceğiz. Onun yerine çok 
daha başarılı bulduğumuz Tribot isimli Wowwee ürünüyle başlayacağız. Bu robotumuz Star Wars filmindeki C-3PO karakterine benzese de üç tekerlekli özel 


SCRIBBLER 


PARALLAX firması amatör robot tutkunları için 
başlangıç setleri üreten bir firma. Yazımıza da Parallax 
Scribbler adlı tekerlek temelli başlangıç kitiyle konuk 
oluyor. Bu set sayesinde tekerlek düzeneği kullanarak 
hareket edebilen robotlar tasarlayabiliyorsunuz. Set 
içerisinde robot projelerinde kullanabileceğiniz birçok 
sensör ve eklem geliyor. Bunlar sayesinde hayalinizdeki işlemleri gerçekleştirebilen bir robot tasarlayabilirsiniz. Scribbler beraberinde getirdiği mikro 
işleyicileri Windows tabanlı bir bilgisayarda ve setle 


P-BOT 


BİR Wowwee ürünüyle daha karşı karşıyayız. 

Bu defa konuğumuz 240 dolarlık fiyatıyla Peabot. 
Peabot'un en büyük özelliği iki tekerleği üzerinde 
kendisini dengelemesini sağlayan Segway imzalı kendi 
kendine denge mekanizması ve LCD ekranlı yüzü. 
Evet, bu robotumuz yüz ifadelerini LCD ekranı 
sayesinde tam olarak verebiliyor. Üstelik denge tek- 


WOWWEE-ROBOOUAD 


WOW'WEE firmasından başka bir robotla daha 
karşı karşıyayız. Firmanın yeni ürünlerinden biri 
olan Roboguad, 4 bacağı üzerinde oldukça hızlı 
hareket edebiliyor ve engel algılayıcılarını kullanarak engebeli yerlerde rahatlıkla hareket edebiliyor. Star Wars'taki R2D2 karakterine benzer 
şekilde sesler çıkartabilen Roboguad, müzik eşliğinde oldukça hoş hareketlerle dans edebiliyor. 
Eğer bekçi moduna geçmesini isterseniz bulunduyapım hareket motorları sayesinde oldukça hızlı hareket eden eğlence odaklı bir robot. Dahili sensörleri 
ve ses algılayıcıları sayesinde verilen komutları yerine 
getirebilen Tribot, kumandası üzerinden hazırlayabileceğiniz basit programları işleyebiliyor. Yaklaşık 36 cm 
yüksekliğinde ve 8 kalem pille çalışabilen Tribot 99 
dolarlık fiyatıyla evlere girmeye hazırlanıyor. İngilizce 
bilginiz yeterliyse Tribot'un esprilerine bir hayli gülebilirsiniz. www.wowwee.com 


birlikte gelen PBASIC geliştirme yazılımlarıyla kolayca 
programlayabiliyorsunuz. Setin en güzel tarafıysa hazır 
programların yerine sıfırdan ve isteklerinize uygun 
programlar yazabilmenizi sağlaması diyebiliriz. 
Hazırladığınız robotları sonradan bozup, başka 
şekillerde tekrardan birleştirebiliyorsunuz. Yani 
çalışmanızı çizgi çizen basit bir robot şeklinde yaparak 
kendinizi geliştirmeye başlayıp, kıyasıya çarpışan bir 
sumo robota terfi ettirebilirsiniz. Bu setin fiyatıysa 
sadece 100 dolar. www.parallax.com 


nolojisi sayesinde oldukça hızlı hareket edebiliyor. 
Ev eğlencesine ve arkadaşlık yapmaya programlanmış 
olan Peabot, diğer Wowwee ürünleri gibi kumandası aracılığıyla yeniden programlanabiliyor. Kolları 
olmasına rağmen elleri bulunmayan robotumuz, 
yapabildiklerine göre fazlaca yüklü bir fiyat etiketine 
sahip diyebiliriz. www.wowwee.com 


gu odayı sensörleri aracılığıyla sürekli taramaya 
başlayan Roboguad, herhangi bir hareket algıladığında hemen belirlediğiniz işlemi yapabiliyor. Yine 
kumandası aracılığıyla hazırlayabileceğiniz basit 
programları sorunsuzca uygulayabilen Roboguad, nesneleri tanıyabiliyor ve yaklaşık 5 metre 
uzaklıktaki cisimleri farkedebiliyor. Roboguad 120 
dolarlık fiyatıyla oldukça uygun bir ev eğlencesi 
diyebiliriz. www.wowwee.com 


LEGO MINDSTORM 


ÇOCUKLUK yıllarımızdan kalma Lego oyuncaklarını hatırlamayanınız yoktur herhalde. Yaratıcılık geliştirmekte bir numara olan bu oyuncakları üreten firma 
şimdi de bir başka hoş ürünle çocukları ve gençleri 
fethetmeye geliyor. Lego Mindstorm adlı ürünümüz, 
iPod benzeri, programlanabilir bir mikro kontrolcüye 


TODDLER 


PARALLAX firmasından bir başka robot setiyle 
devam ediyoruz. Biraz daha profesyonel robot 
geliştiricilere hitap eden setimiz, öncekinden farklı 
olarak tekerlekli bir düzenek üzerinde değil de 
insansı bacaklar üzerinde hareket eden projeler 
hazırlamaya yönelik. Humanoid diye tanımlanan 


İ-CYBIE 


SILVERLIT firması, bir dönemin gözde robotları 
Sony AlBO'lara rakip bir ürünle karşımıza geliyor. 
Elbette ki, 2500 dolarlık Sony AlBO'lar kadar özellikli 
ve başarılı bir köpek robottan bahsetmiyoruz ama ilk 
kez bir robot alacaksanız ve eğlenmeyi hedefliyorsanız İ-Cybie fiyat olarak bir hayli hoşunuza gidebilir. 
Yaklaşık 130 dolardan satışa sunulan bu robot köpek, 


MECCANO 


OLDUKÇA yetenekli ve ev için kullanışlı bir 
robotla karşı karşıyayız. 270 dolarlık fiyat etiketi- 
nin her sentini hakeden Meccano Spykee, tam bir 
bekçi ya da casus olmak için geliştirilmiş. İnternete 
bağlanabilen robotumuz bizi VolP üzerinden dostlarımızla konuşturabiliyor, görüntümüzü arkadaşımıza gönderebiliyor ya da ya da siz evde yokken 


VEX 


VEX firmasının profesyöneller için piyasaya 
sürdüğü bu robot setinde hayallerinizi süsleyen 
robotları gerçeğe taşıyabilirsiniz. 300 dolarlık fiyat 
etiketinden de anlayabileceğiniz üzere yazımıza konu olan önceki robot setlerinden bir hayli 
zorlu, yani oyuncak kategorisinde yer almıyor. Bu 
nedenle biz robot dünyasına adım attıktan sonra bu 


i-SOBOT 


İŞTE yazımızın en yeteneklisi ve dergimizin seçimi 
Tomy i-Sobot Cam. 17 santimetrelik boyuyla ve 
kafasının üzerinde taşıdığı kamerasıyla minyatür bir 
humanoid (insansı robot) olarak karşımıza çıkan 
i-Sobot, gelişmiş denge teknolojisiyle tek ayağı 
üzerinde durabiliyor, rahatça yürüyebiliyor, engelleri 
farkedebiliyor ve kalem pille çalışıyor. 


DOSYA TEKNOLOJİ 


sahip. Bu kontrolcüyü dilediğiniz gibi programlayarak, 
legolardan oluşturduğunuz robot gövdelerine yerleştirip, kendi projelerinizi hayata geçirebiliyorsunuz. 
Robot dünyasına adım atmak için oldukça eğlenceli, 
öğretici ve kolay bir set diyebiliriz. Ürünün fiyatı 
yaklaşık 250 dolar. http://mindstorms.lego.com 


insansı robotlar geliştirmenin hayalini kuruyorsanız bu set tam size diyebiliriz. Yine Windows 
yüklü herhangi bir bilgisayardan PBASIC diliyle 
yapacağınız programları yürütebileceğiniz bu set, 
250 dolarlık fiyatıyla dikkatleri çekiyor. 
www.parallax.com 


standartlaşmış emirleri yerine getirebiliyor. Ancak 
desteklemesine rağmen tekrar programlanması bir 
hayli zahmetli. Üstelik AlBO'lar gibi kendi kendine 
öğrenebilme yeterliliği de bulunmuyor. İngilizce 
komutlara uygun olarak programlandığından bu robot 
köpekle oynayabilmek için temiz bir aksana ihtiyacınız 
olacak. www.silverlit.com 


olup bitenleri istediğiniz bir sunucuya sesli ve 
görüntülü olarak yükleyebiliyor. Yani sizin gözünüz kulağınız olmak için geliştirilmiş bir robottan 
bahsediyoruz. İnternetten yolladığınız komutları 
da uygulayabilen robotumuzun tek eksisi merdivenleri kullanamaması diyebiliriz. 
www.spykeeworld.com 


setle ilgilenmenizi öneriyoruz. Oldukça yetenekli 
sensörlere sahip olan setin bu başlangıç sürümünde 
sadece 4 tanesine yer verilmiş. Tekerlekli tabanlar 
üzerinde çalışan robot kollar ve daha fazlasıyla 
çalışabileceğiniz set, zorlu programlama dillerine 
verdiği destekle ev kullanıcısına yönelik olmadığının 
altını çiziyor. www.vexrobotics.com 


LCD ekranlı uzaktan kumandasıyla bizzat yönlendirebileceğiniz bu 17 servolu robotu hazırayacağınız programlarla da kontrol edebilirsiniz. Bu anlamda yazımıza 
konuk olan Wowee markalı robotlardan sonra en 
kısıtlı programlama yapısına sahip olan i-Sobot, 350 
dolarlık fiyatıyla tam bir ev eğlence robotu diyebiliriz. 
www.isobotrobot.com/eng/index.html 
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DRV Mobile Minux M309 


En ekonomik çift SIM kartlı. 


UYGUN fiyatı ve daha taşınabilir olan boyutlarıyla çift SIM kartlı 
telefon arenasına hızlı bir giriş yapan DRV Mobile Minux M309), 
bir cep telefonundan beklenecek temel özelliklerden biraz daha 
fazlasını sunuyor. Beyaz ve lacivert renklerde satışa sunulan ürün 
kutusunda koruyucu kılıfı, kullanma kılavuzu, şarj adaptörü, mikrofonlu kulaklığı ve iki adet bataryası ile birlikte geliyor. 7/00 mAh 
kapasitede olan her bir batarya ürünün 200 saate kadar bekleme 
ve 2.5-3 saate kadar konuşma süresine sahip olmasını sağlıyor. 
Hafızası sadece Micro SD tipindeki bellek kartları ile artırılabilen DRV Mobile Minux M309, üzerine takılı olarak 1 GB bellek 
ile birlikte geliyor. Dilerseniz bu rakamı sonradan yükseltebilme 
şansınız var. Bataryasıyla birlikte sadece 69 gram gelerek kategorisindeki en hafif telefonlardan biri olmayı başaran üründe uzun 
yolculukları daha çekilebilir hale getiren müzik çalar ve FM radyo gibi özellikler de ihmal edilmemiş. Çok yüksek çözünürlükte 
olmasa da sunulan 2.0 MP çözünürlüğündeki kameranın kaçırılmaması gereken görüntülerde de size yardımcı olacağı aşikar. 
Kameranın elbette hareketli görüntü kaydetme özelliği de bulunuyor. MP3, MP4, 3GP ve AVI gibi birçok popüler dosya türünü 
destekleyen üründe Bluetooth desteğinin ihmal edilmemiş olması 
da dikkat çekici. Ayrıca şarj soketinin mini USB bağlantıya uygun 
olması istenmeyen birçok durumda hayat kurtarabilir. 


219 TL 


Firma: DRV Mobile 
Telefon: (212) 65 25 444 
Web: www.drv.com.tr 


Şebeke: GSM 900 / 1800 
Kamera: 2.0 MP 

Ekran: 1.8 inç 64K 
Bellek: 1 GB Micro SD 
Batarya: Li-ion 600 mAh 


pu 00009600 90 


Kingston HyperX KHX16000D3K3/3GX 


Intel Core i7 platformu için üç kanal bellek kiti. 


INTEL'in yeni soket yapısına sahip Core i7 işlemcilerinde ve bu 
işlemcilerin çalışabildiği ilk anakartlar olan X58'lerde yeni bir bellek teknolojisi ortaya çıkıyor: üç kanal DDR3. Bellek denetleyicisinin kuzey köprüsünden alınarak işlemcinin içine yerleştirilmesi 
gibi mimari farklarıyla yeni seride çok daha fazla performans elde 
etmek mümkün olabiliyor ve Intel, uzun bir süre boyunca desteklediği DDR2 türündeki belleklerle yol ayrımına gelmiş oluyor. 
Dolayısıyla FSB teknolojisi de yeni platformda tarih oluyor ve aPl 
adında yeni bir iletişim kavramıyla bellek ile işlemci arasındaki 
haberleşme sağlanıyor. Ülkemizde de yeni platfoma terfi etmek 
isteyen kullanıcılara üç kanal DDR3 kitler zaman geçmeden satışa sunuluyor. Kingston her zaman olduğu gibi çabuk davranan 
firmalar arasında yer alıyor ve 2.0 GHZ hızında dünyanın en hızlı 
DDR3 bellekleri olarak lanse edilen KHX1600003K3/3GX'ü ortaya çıkarıyor. Her biri I GB'lık toplam üç modülden oluşan kitte 
HyperX serisinin alışılagelmiş alüminyum soğutucularına yer verilmiş. Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) desteği kapsamında 1.65V ile çalışabilen belleklerdeki gecikme zamanları ise 9-9- 
9-27 şeklinde. Gecikme süreleri sabit tutularak gerçekleştirilen 
denemelerde belleklerin 2150 MHZ seviyesine kadar çıkabiliyor. 
Ürün serinin en hızlısı olmasına rağmen yine tatminkar derecede 
overclock potansiyeli sunuyor. 
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567 TL 


Firma: Armada, Asnet, Index 

Telefon: (212) 467 38 00, 

(312) 481 6000,(212)3312121 

Web: www.armada.com.tr, www.asnet.com.tr, 
www.index.com.tr 


Kapasite: 3x1 GB 
Tip: DDR3 

Frekans: 2000 MHz 
CL: 9 

RCD: 9 

RP: 9 

RAS: 27 


run 000000060 © 


Olympus SP-5/0UZ7 


20x optik yakınlaşma özelliğiyle şaşırtıyor. 


FOTOĞRAF devi Olympus'un yarı profesyonel sınıfta yer alan SP- 
570UZ ürününde en çok dikkat çeken özelliği kuşkusuz 20x (4..6- 
92 mm) gibi yüksek bir optik yakınlaşma değerini sunması. Doğa 
ve manzara çekimleri yapmayı seviyorsanız söz konusu özelliğin 
oldukça hoşunuza gideceğini söyleyebiliriz. Netliğin ayarlanma 
süresi, yüksek olan yakınlaştırma miktarı göz önüne alındığında 
hayli kısa. Boyutları yarı profesyonel sınıfındaki birçok üründen 
daha küçük olan Olympus enerji ihtiyacını dört adet kalem pil 
(AA) yardımıyla karşılıyor. Depolamaysa SD (Secure Digital) tipi 
karşısında günden güne geçerliliğini yitiren xD Picture Card türünde hafıza kartına yapılıyor. Düşük olan dahili hafıza 10 MP 
çözünürlüğünde çekilecek fotoğraflar için gerçekten yetersiz. Kutudan hali hazırda gelen 1 GB'lik belleğin de pek yüksek kapasiteli olduğu söylenemez ama neyse ki bellek fiyatları artık oldukça 
ucuz. Çekilen fotoğrafların 2.7 inç büyüklüğünde bir LCD ekran- 


Firma: Beyaz Teknoloji, Özel 
Telefon: (216) 365 32 32, 


dan izlenmesini sağlayan Olympus'un Türkçe dilini desteklemesi (216) 444 69 35 
de kullanım kolaylığını artıran özelliklerin arasında yer alıyor. Yük- Web: e 
u . . . . - pi Www.ozel.com.tr 
sek yakınlaşma değerlerinde elin titremesi fotoğraf karesine daha 
fazla yansıdığı için çift imaj sabitleme mekanizması kullanımı Çözünürlük: 10.0 MP 
e z ” w ii > Yakınlaşma: 20x optik, 5x dijital 
uygun görülmüş. Optik lensler ağırlıkta olmak üzere gerçekleşti- Hafıza: 25 MB * 1 GB xD Picture Card 
rilen sabitlemede gece dahi titreşimsiz resimler elde edilebiliyor. Ekran: 2.7 inç 
N 2 , & N Ni N : Titreşim engelleme: Var 
Boyutları ve özelliklerine göre başarılı bir fotoğraf makinesi olan 
Olympus'un fiyatıyla da iddialı olan birçok rakibi var. Pur 0000000 :00 


Konica Minolta Magicolor 5430 DL 


Yüklü baskı ihtiyaçları için ekonomik çözüm. 


YÜKSEK kalitedeki yazıcılarıyla tanınan Konica Minolta, Magicolor ailesindeki 5430 DL modeliyle gün içinde fazla sayıda baskı 
yapma ihtiyacı duyulan ofislere hitap ediyor. Siyah-beyazın yanı 
sıra renkli baskıya da destek sunan ürün, bu sınıftaki hemen hemen her yazıcı gibi tek kişinin taşımakta zorlanacağı bir ağırlıkta. 
Dakikada siyah-beyaz ya da renkli fark etmeksizin 20 sayfaya kadar çıkış yapabilen ürünün ilk baskı öncesindeki hazırlık süresi de 
30 saniyeden daha az bir zamanda tamamlanıyor. 2400 x 600 
dpi çözünürlük değeriyse zaten günümüzdeki birçok lazer yazıcı 
için standart diyebiliriz. PC ortamının yanı sıra Macintosh'larla 
da iletişim kurabilen Konica Minolta Magicolor 5430 DL, isteğe 
bağlı USB 2.0 ya da ethernet arabirimi üzerinden kullanılabiliyor. 
64 MB kapasitesinde sunulan dahili hafızayı ofisinizdeki çalışan 
sayısı ve gönderilen belgelerin kapasitesini göz önüne alarak 576 
MB seviyesine kadar çıkarabilmeniz de mümkün kılınmış. Asıl 
olarak ekonomik olmasıyla rakiplerinin arasından sıyrılan ürün 
ayda 60 bin sayfalık baskı hacmine sahip. Kağıt tepsisinde tek 


Firma: Transteknik 
Telefon: (212) 2545414 
Web: www.transteknik.com 


Dakikadaki Baskı: 20 sayfa S/B, 


seferde en fazla 250 adet A4 kağıt saklanabiliyor. Tonerleri kolay eyi 
bir şekilde sökülecek şekilde tasarlanmış olan ürün bekleme ve İlk Baskı Süresi: 24 sn S/B, 28 sn renkli 
bask daki sürültü i ivl iz ofislerin h b Çözünürlük: 2400 x 600 dpi 

askı sırasındaki gürültü seviyesiyle sessiz ofislerin huzurunu boz- Bağlantı Arabirimi: USB 2.0, ethemet 
mayacak kadar başarılı. Sunulan fiyat ilk etapta yüksek görülebilir Boyutlar: 425 x 520 x 440 mm 
ancak ofis tipi yazıcılar uzun vadede çok daha karlı olacağından emire 
Konica Minolta Magicolor 5430 DL mantıklı bir tercih olacaktır. Pur 0000000 00 
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HuntKey H401 


Sisteminiz için sağlam ve şık bir temel. 


ORTA seviye sistemlere yönelik uygun fiyatlı bir alternatif olan 
HuntKey H401, şıklık ve kullanışlılık adına bir kasadan beklenecek temel özellikleri başarıyla sunuyor. Kasanın önünde gri 
ve siyah renk hâkim. Gri renge metalik görünüm kazandırılmış 
ve optik sürücü yuvalarını kapatan kapaklar da matın aksine parlak olarak tercih edilmiş. Kasanın ön panele açılan 3.5 
inç'lik bir sürücü yuvasının olması önemli bir detay. Disket sürücülerin yavaş yavaş tarih olmasıyla üreticiler de 3.5 inç sürücü yuvalarını göz ardı etmeye başladılar. Anlaşılan HuntKey 
halen kullanılmakta olan bu arabirimi sunmak konusunda kararlı. Disket sürücüler olmasa da söz konusu yuva fan kontrolcü ya da bellek kartı okuyucu gibi kasanıza pratiklik getirecek 
ürünlerin kullanılmasına yardımcı olabilir. Öne açılan 5.25 inç 
sürücü sayısıysa tam üç adet. En üstte bulunan ön panel bağlantılarını kullanmak istiyorsanız sayı ikiye düşüyor. Bağlantılar 
arasında iki adet USB haricinde olmazsa olmazlardan kulak- 


Firma: Aydın Bilgisayar 


lık çıkışı ve mikrofon girişi var. HuntHey H401 incelememizin Telefon: (212) 275 30 36 

başında da dediğimiz gibi temel özelliklere sahip bir ürün. Ön Mez Mayis yarcom 

paneli dilerseniz sonradan değiştirebilirsiniz. Güç kaynağı ve Sürücü: 3 x 5.25 inç, 8 x 3.5 inç (1 harici) 
5 : iğini Soğutma sistemi: Yok 

SOĞUtUCU fanları da ayrıca satın alarak eklemeniz gerektiğini Sa panel © 4 Uç lik iii 

hatırlatalım. Ön ve arka kısım için 80 mm, 92 mm ya da 120 Boyutlar: 255 x 500 x 545 mm 

mm'lik ölçülerden biri tercih edilebiliyor. Güç kaynağı olarak Rğllike G0 K 

1000W bir model bile kullanılacak kadar alan var. ru 000000 000 


Palit Radeon HD48/7/0 1 GB Sonic 


Referans tasarımdan çok daha başarılı. 


ATI'ın Radeon HD4000 serisindeki gözbebeği olan HD4870 modeli firmanın şu andaki en güçlü yongası. Bilindiği üzere HD4870 
X2 kartlarda bu yongadan iki tane var. Bu yongadan tek bir tanesini içeren Palit Radeon HD4870 1 GB Sonic Dual Edition, referans tasarımdan çok daha iyisini sunabiliyor. Öncelikle çok farklı 
bir soğutma sistemi kullanılmış. 23 cm uzunluktaki kartta biri 8O 
mm diğeri 70 mm çaplı iki fan var. Fanların ilki grafik işlemciyi, 
ikincisi de güç devresini soğutuyor. Büyük ve çift fan kullanılınca 
devir düşük tutulabiliyor. Fan hızı sıcaklığa göre otomatik olarak 
ayarlanıyor. Kartın bir diğer artısı GDDRS5 belleği ve üstelik bunun 
512 MB yerine I GB olması. Sonic sürüm olduğundan grafik 


işlemci ve bellek hızları referans değerlerin üstünde. Normalde J 
750 MHz olan grafik işlemci 77/5 MHz, 3600 MHZ olan bellekler 4000 MHz çalışabiliyor. Bu değerleri aktif etmek için kartın 568TL 
: £ ş yor. & T $ . Firma: Armada, Endeks Bilişim, Koyuncu 

yan panelindeki anahtarı Turbo BIOS moduna getirmeniz yeterli. Telefon: (212) 467 38 00, 

MY Li) sre a di (216) 523 35 70, (216) 528 88 88 
Paketten tam sürüm oyun çıkmıyor ama DVİ dönüştürücü ve güç b mumin 
kablosu var. Kartı mutlaka 8 pin ek güç girişiyle beslemelisiniz ve www.endeksbilisim.com, Www.koyuncu.com.tr 
güç kaynağınız en az 500 Watt olmalı. PCle 2.0 x16 bağlantılı Grafik işlemek: 775 MEZ 
kartta DirectX 10.1, SM 4.1 ve CrossFireX teknolojileri yer alıyor. Bellek miktarı: 1024 MB 

Ge lan Bellek arabirimi: 256 bit 

Ayrıca AvIVO HD ve PowerPlay var. Paneldeki dört farklı görüntü li a ii pi ame 
çıkışı takdir topluyor. Bunlar HDCP destekli HDMI, DVI, D-Sub ve CrossFire desteği: Var 
DisplayPort biçiminde. Palit sıra dışı olan Radeon HD4870 1 GB herni 
Sonic modelinde oyuncuların beklentilerini karşılıyor. Pun 0000000 :00 
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n DONANIM İNCELEME 
Olympus u1060 


İncelik ve optik yakınlaşma şampiyonu! 


FOTOĞRAF makinesi üreticilerinin megapiksel yarışı son zamanlarda epey yavaşladı. 10 MP seviyesinin üzerine çıkıldıktan sonra 
algılayıcıdan biraz daha faydalanmak adına video çekim kalitelerinde iyileştirmeler yapıldı ancak asıl yarış şu an için tasarım aşamasında devam ediyor. Piyasadaki hemen hemen tüm markalar 
özellikle “ince” olabilmek adına şu anda kıyasıya rekabet halindeler. Olympus'unsa bu çekişmeye dâhil ettiği son ürün 41060 oldu. 
Olympus u1060, 20 mm seviyesindeki gövde kalınlığı ile piyasadaki en zarif modellerden biri olmayı başarıyor. Daha ince olan 
modeller tabii ki de var ancak firmanın asıl olarak iddialı olduğu 
nokta optik yakınlaşma. Bugün çoğu üretici benzer incelikteki modellerinde 4x optik yakınlaştırma yapabiliyor, Olympus u1060'da 
ise bu değer şaşırtıcı şekilde tam 7x! Video çekimindeyse en fazla 


640 x 480 çözünürlük destekleniyor. Söz konusu değer en azından 666 TL 


günümüzün standartlarından biri olan 1280 x 720 seviyesinde ol- Firma: Beyaz Teknoloji, Özel 
malıydı. Video çekimi sırasında optik yakınlaşma kullanılamaması Telefon: (216) 365 32 32, 

E derler 2 ai e . (216) 444 6935 
da eksi bir yön. Olympus görünüşe göre artık xD Picture Card des- Web: wun.beyazteknoloji.com, 
teğinde çok katı değil. Kutudan gelen bir adaptör sayesinde Micro Www. ozel.com.İr 
SD kartlar bu yuvaya uygun şekle dönüştürülüp kullanılabiliyor. Çözünürlük: 10.0 MP 
Kolay anlaşılabilir menü yapısı ve Türkçe dil desteğiyle kullanıcı Yakınlaşma: 7x optik, 3x dijital 

, Ri a Ni sl ga e Hafıza: 42 MB * xD Picture Card 

dostu olan Olympus u1060'un en çarpıcı özelliklerinden bir diğeri Ekran: 3 inç 
de panoramik çekimi desteklemesi. Böylece hayal gücünüzü zor- Titreşim engelleme: Var 
layacak güzellikte fotoğraflara imza atabilirsiniz. GK 1121314151611 80) 
Philips ID555 


Tasarım ve teknoloji buluşuyor. PHLUBS 


İLETİŞİM sektörünün başarılı markalarından biri olan Philips, sınırlı sayıda ürettiği ID555 model telsiz telefonunda yüksek teknolojiyi cezbedici bir tasarımda sunuyor. 14 mm'lik inceliğiyle sınıfının en ince modeli olan Philips ID555'te eller serbest modunda 
görüşme, 200 isimlik rehber ve 50 arama kaydı bilgisi gibi temel 
özellikler yer alıyor. Aydınlatma ise hem dijital ekranda, hem de 
tuş takımında mavi renkte LED'lerle sağlanıyor. Philips ID555'in 
içerisinde yer alan batarya oldukça ince ve buna rağmen 500 
mAh kapasitede. 10 saat görüşme ve 130 saat bekleme süresi 
sağlayan bu bataryanın eskidiğinde ancak servis tarafından degiştirilecek olması eksi bir yön. Piyasadaki birçok telsiz telefonda, 
bulunabilecek tipte bataryalar ya da tekrar şarj olabilen standart 
kalem piller kullanılıyor. Söz konusu bataryalarla da bu inceliği 
ortaya çıkarmak bir hayli zor. Philips'in telesekreter özelliği de 
birçok kullanıcının işine yarayabilir. Baz ünitede yer alan dâhili 
hafızaya yaklaşık 30 dakikalık ses kaydı yapılabiliyor. Bilgisayar 


b. 


bağlantısı için bir arabirim sunulmadığından kayıtları saklayabil- Firma: Philips 


Telefon: 0800 261 33 02 


meniz, daha doğrusu başka bir yere aktarabilmeniz söz konusu W Çi 
eb: www.philips.com.tr 


değil. Baz istasyonu üzerindeki tuşlarla dinleme esnasında ses 
seviyesini ayarlayabilir, kayıtları silebilir ya da kayıtlar arasında 


Rehber: 200 adet 


Zil tipi: Polifonik 
gezinebilirsiniz. Tasarımıyla fark yaratan Philips ID555'in şayet Bekleme süresi: 130 saat 
santraliniz tarafından destekleniyorsa arayan numaraları göster- LE 
me özelliğinin olduğunu da sözlerimize ekleyebiliriz. Pur 0000000 00 
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High Power Rock Solid 1000W 


İçerdiği teknolojilerle fark yaratıyor. 


ÜST seviye bir sistem için artık 1000W rakamı sıradan sayılıyor. 
Günümüzde dört ekran kartıyla ATI'ın CrossFireX ya da üç ekran 
kartı ile NVIDIA'nın 3-way SLI teknolojisi işler hale getirilebiliyor. 
İşlemci, sabit disk, bellekler ve biraz da overclock işin içine giriyorsa o halde 1000W'ın bile sınırlarını zorlayabilmeniz mümkün. Ürettiği sıra dışı güç kaynaklarıyla nam salan High Power, 
Rock Solid ailesindeki 1000W'lık ürününde yüksek verimlilik 
değeriyle kendisini ön plana çıkarıyor. Yapılan testlerde ürünün 
verimliliği, ne kadar yük altında olursa olsun yüzde 80'in altına 
inmediği için kalite 80 Plus sertifikası ile tescillenmiş. Sahip 
olduğu çift trafo nedeniyle 220 mm'lik bir yapıya sığabilen High 
Power Rock Solid 1000W üst tarafta yer alan 135 mm ve arka 
tarafta yer alan 80 mm'lik iki fanla soğutuluyor. 135 mm'lik 
fanın sistem içerisinde biriken sıcak havayı da çektiği hesaba 
katılırsa 80 mm'lik ikinci bir fanın kullanılması oldukça yerinde 
olmuş; hava akışı böylece hızlandırılabiliyor. Sökülüp takılabilen 
kablo yapısıyla kasa içi havalandırmanın dostu olan ürünün rakiplerinden farklı olduğu bir diğer noktaysa Fan Delay özelliği. 
Sistem kapatıldıktan sonra güç kaynağının fanlarının durmasını 
engelleyen bu sistem, kasa içi sıcaklık 50 derecenin altına inene 


455 TL 


Firma: Akortek 
Telefon: (212) 210 97 99 
Web: www.akortek.com 


Toplam güç: 1000 Watt 
Fan: 80 mm * 135 mm 
8 pin VGA bağlantısı: Var 


dek görevini yapmaya devam ediyor. Donanımlarınız sıcak halde Aktif PFC: Var 
soğutmaya bırakılmadığı için böylece daha uzun ömürlü oluyor. neleri 
Yüksek güce ihtiyacı olanlar için High Power birebir! run 0000090090 © 


Samsung S5 


Yüksek performanstaki dahili hoparlörleri şaşırtıyor. 


SAMSUNG'un S5 model müzik çaları daha çok arkadaş ortamında müzik dinlemeyi sevenlere ve dinlediği müziği paylaşmak 
isteyenlere hitap ediyor. Ürün buna bağlı olarak yüksek kalitede 
dâhili hoparlörler içeriyor ve dinlenen müzik, ürünün kayar kapaklı özel tasarımı sayesinde birkaç saniye içerisinde hoparlörlere 
aktarılabiliyor. Samsung, birçok müzik çalarında olduğu gibi S5'te 
de dokunmatik kontrol tuşlarına yer vermiş. Kolay menü yapısı, 
Türkçe dil desteğinin de etkisiyle kısa zamanda yerini keyifli bir 
kullanıma bırakıyor. Dâhili hoparlörlerin gerçekten de inanılması 
güç bir performansının olduğunu söyleyebiliriz. Sağlı sollu olarak 
yerleştirilmiş hoparlörlerden stereo ses alınabiliyor ve tasarım da 
göz önünde bulundurulduğu için ayrılan yer sadece 7 mm kalınlığında. Dâhili hoparlörlü diğer müzik çalarların Samsung S5'in 


bu konuda yanından bile geçebilmesi mümkün değil. Öte yandan 362 TL 


üründe dikkat çekici özelliklerden bir diğeri de Bluetooth. Kablo- Firma: Anadolu Elektronik, Kont 
5 Telefon: (216) 586 78 00, 
suz stereo kulaklık kullanmanızı ya da Bluetooth destekli bazı taşı- (216) 581 55 00 
nabilir hoparlör sistemlerine kablosuz olarak ses aktarımı yapabil- Web:www.anadoluelektronik.com.tr, 
e 5 - e “İ3 ALİN www.kont.com.tr 
menizi sağlayan bu teknoloji de Samsung'a özgü sayılabilir. Dâhili 
mikrofondan ve FM radyodan ses kaydı gibi özellikleri de sağlayan Kapasite: 2 GB 
Ss S5'in tek üzücü haf tiril vi Ekran: 1.8 inç 320 x 240 
amsung S5'in tek üzücü yanı hafızasının artırılamaması. Çoğu EM radyo: Var 
üretici hafızanın artırılmasına destek verirken, Samsung'un bunu Ek hafıza: Yok 
5 , Ni in ii Ses desteği: MP3, WMA, OGG, ASF 
es geçmesi şaşırtıcı. Ek bir hoparlör kullanmadan yüksek kalitede li 


müzik dinlemek istiyorsanız Samsung S5 gerçekten eşsiz. Pan 00000000 © 
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DONANIM İNCELEME 


Thermaltake Xaser VI VG40OOOSWA 


İnce düşünülmüş özellikleriyle uzun yıllar yanınızda olacak. 


THERMALTAKE biraz pahalıdır ancak verdiğiniz paranın karşılığını 
rahatlıkla alabileceğiniz ürünler sunar. Firmanın en yeni modellerinden biri olan Xaser VI VG4OOOSWA da bu sınıfa giriyor. Kasanın 
üretiminde kullanılan malzeme alüminyum ve renk olarak alüminyumun doğal görüntüsü tercih edilmiş. Genelde birçok kasada ön 
kısım alüminyum olmasına rağmen iskelette ve gövdenin geri kalan 
diğer kısmında sac malzeme kullanılıyor; tabii bu durum Thermaltake için geçerli değil. Kasada görünüme olumlu katkıda bulunan 
plastik bazı aksamların dışında tüm metaller için alüminyum tercih 
edilmiş. Sürücüleriniz için bol miktarda yuvaya sahip olan kasa 
yedi adet 3.5 inç, sekiz adet de 5.25 inç sürücüyü taşıyabiliyor. 
Fazla sayıda diskle RAD kullanmaktan hoşlanan kullanıcılar için 
ideal bir kasa olan Thermaltake elbette bunu Full Tower olan yapısına borçlu. Ürün gerek kendisi, gerekse kolisiyle alışılageldik kasaların yanında abartı boyutlarla duruyor. Ön panelinin dışında üst ve 
yan kapaklarında geniş ızgaralar bulunduran ürünün önünde 140 
mm, arkasında 120 mm ve üstünde bir 140 mm fan bulunuyor. 
İsteğe bağlı olarak üst kısma ikinci bir 140 mm fan daha takılabiliyor ve bu fan da kutu içeriğinden geliyor. Kutu içeriğinden gelen 
diğer aksesuarlarsa 5.25 inç yuva uyumlu tamir çekmecesi, 5.25 
inçten 3.5 ince dönüşüm sağlayan adaptör ve temizlik bezi şeklinde. Özellikle performansa önem verenlere hitap eden Thermaltake 
Xaser IV VG40OOSWA, uzun yıllar yanınızda olmaya aday. 


Asus Triton 7/8 


Performansı ve sessizliğiyle dikkat çekiyor. 


ASUS'un yeni soğutucularından biri olan Triton 78, AMD ve 
Intel'in güncel soket yapılarıyla uyumlu. Kule yapısında olan ürün 
yaklaşık olarak 146 mm'lik yüksekliğe sahip olduğu için satın 
alma işlemi öncesinde kasanızda yeterli genişlik olup olmadığını 
kontrol etmeniz gerekiyor. Oldukça iri olan ürünün diğer ölçüleriyse 126 x 114 mm şeklinde. 670 gram ağırlığıyla boyutlarına göre hafif sayılabilecek olan soğutucuda ısı boruları ve taban 
için bakır malzeme tercih edilmiş, oksitlenmeyi önlemek için de 
alüminyum kaplama uygulanmış. Yapraklarsa alüminyum ve yeterli soğutmayı sağlayacak adette sunulmuş. 120 mm'lik fanın 
yaprakların arasına gizlenmiş olmasıysa dikkat çekiyor ve böylece 
ürün tek bir taraftan üfleme yapabilen soğutuculara göre daha 
farklı bir alternatif sunuyor. Fanın yaprakların arasına gizlenmiş 
olması soğutucunun daha derli toplu gözükmesini sağlıyor ve emniyet açısından artı puan kazandırıyor. Tasarımın dezavantajıysa 
fanın sonradan değiştirilemeyecek olması; hâlbuki bu yapıda fanı 
değiştirilebilen ürünler de piyasada var. 18 dBA'lık gürültü seviyesiyle oldukça sessiz çalışan fanı her ne kadar değiştirmeye ihtiyaç 
duymayacak olsanız da sökebilmeniz mümkün. Asus Triton 78'in 
pasif bir soğutucu olarak da başarılara imza attığını söyleyebilmek 
mümkün. Ürünü kullanışlı kılan detaylardan bir diğeri de hangi 
tip işlemci soketi olursa olsun anakartın kasadan sökülmesine gerek bırakmadan kullanılabilmesi olsa gerek. 


Firma: Vektron 
Telefon: (212) 2118065 
Web: www.vektron.com.tr 


Sürücü: 8 x 5.25 inç, 7 x 3.5 inç 

Soğutma sistemi: Önde 1 x 140 mm, 
arkada lx 120mm,üsttelx140mm 

Ön panel: 4 x USB, kulaklık, mikrofon, eSATA 
Boyutlar: 705 x 320 x 7/45 mm 

Ağırlık: 10.9 kg 


pu 000090000 


Firma: Boğaziçi, Çizgi 

Telefon: (212) 331 1000, 

(212) 3567070 

Web: www.bogazici.com.tr, www.cizgi.com.tr 


Boyut: 126x114x146mm 
Ağırlık: 670 gr 

Fan genişliği: 120 mm 
Gürültü: 18-25 dB 


Pur 00000600 0900© 
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Mio Digi Walker C/25 


7 inç boyutundaki ekranıyla fark yaratıyor. 


PİYASADA satılmakta olan navigasyon cihazlarının çoğu 3.5 inç 
ya da 4.3 inç ekran büyüklüğüne sahip. 4.3 inçlik modeller büyük ve geniş tipte olan ekranlarının etkisiyle kısmen daha detaylı 
görülebilen bir harita sunabiliyorlar. Üstelik az çok bildiğiniz gibi 
cihazların çeşitli multimedya özellikleri de bulunabiliyor. Hemen 
hemen her ürün çeşitli türlerde video dosyalarını oynatabiliyor, 
fotoğraf görüntüleyebiliyor ve müzik çalabiliyor. Kimi ürünler 
de Bluetooth desteği sayesinde cep telefonunuzla eşleşerek navigasyon cihazı olmanın yanı sıra bir araç kiti görevi görüyor. 
Mio'nun DigiWalker ailesinin yeni ürünü C725 ise öncelikle 7 inç ER - üsimnas 

ekranıyla fark yaratıyor. 800 x 480 piksel görüntü oluşturabilen 
bu ekranda hem haritalar daha detaylı olarak görüntülenebiliyor, 
hem de yolculuklar sırasında video izlemek daha anlaşılabilir ve 
keyifli hale geliyor. 64 MB'lik dâhili hafızaya sahip olan ürüne 
SD/MMC kartlarla 2 GB'ye kadar bellek takviyesi yapabilmeniz 
mümkün. Öte yandan USB ve Mini USB bağlantıları sayesinde 
taşınabilir bir bellekten ya da müzik çalarınızdan da kolayca mü- Firma: Albim 

zik aktarımı yapabilirsiniz. Mio DigiWarker C725'in video girişine eli Si a 

sahip olması da cabası. Üründe sunulan en sıra dışı özellikse FM 

verici desteği. Mio'da bulunan müziklerin ya da Mio'ya aktarılmış ei li 

görüntülerin sesini radyo dalgalarıyla otomobilinizin ses sistemi- GPS alıcı: SiRFstar lll 

ne aktaran bu sistem şimdilik piyasadaki başka hiçbir üründe bi ii ii 


sunulmuyor. Mio DigiWalker C725'in tek eksiğiyse Bluetooth. Pur 0000000 00 


Microlab E-5104 


Efsane şimdi de müzik çalarları coşturuyor. 


ÜSTÜN kalitedeki ses sistemleriyle hemen her eve girmeyi başaran Microlab, şimdi de piyasada kulaklıklarıyla boy göstermeye 
başlıyor. Şayet müzik çalarınızla birlikte gelen kulaklığın kalitesinden memnun değilseniz ve yeni bir kulaklık için fazla masraf 
yapmak istemiyorsanız Microlab yine fiyatına göre performansı açısından en iyiyi sunan markalardan biri olmayı başarıyor. 
E-5104 olarak adlandırılan model kulak içinde kullanıma uygun 
fakat kulağa asılarak kullanılıyor, yani bazı modeller gibi kulağın 
içine girmiyor. Kulaklık 1.3 metrelik bir kabloya sahip. Dilerseniz 
kutudan gelen uzatma kablosuyla bu değeri 2 metreye yükseltebilirsiniz. İlginç şekilde ürün standart bir kulaklık gibi görünmesine karşın aynı zamanda kablosunun üzerinde bir mikrofon bulunduruyor ve mikrofonlu kulaklık görevi de görüyor. Ürün normal 
şartlarda 3.5 mm'lik bağlantısı üzerinden hem stereo ses girişini 
hem de mono mikrofon çıkışını alabiliyor, ancak tek bir çıkışta 
bunu sunan cihaz sayısı oldukça az. Uzatma kablosu kullanıl- 


-— 
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dığındaysa stereo ses girişi ve mono mikrofon çıkışı iki kabloya Firma eee 

EM ğ ha Telefon: (212) 266 62 90 
ayrılıyor ve bilgisayar bağlantısı gerçekleştiriliyor. Uzatma kablo- Web: www.segment.com.tr 
su kullanılmasa bile müzik çalarlardan stereo ses elde edebilmek Sli 
mümkün. Kulaklık kablosu üzerinde mikrofon açma/kapama ve Gürültü engelleme: Yok 
ses seviyesi ayarlarına yer verilmiş. Gece mavisi renginde olan ni 
Microlab E-5104'ün 18 Hz — 22 kHz arasında ürettiği seslerin 


kalitesi de özellikle tizler açısından oldukça doyurucu. pu 000006 6000 
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samdan dansa: ÜNÜ saz 


rai EE a Tü 


A AA Za 


İstanbul'un en çak <9 
dinlenen Türkçe Pop Müzik Radyosu İstanbul FM, 


Zh saat boyunca müzikte kaliteyi size sunmaya devam ediyar. 


İstanbul : 88.5 Mhz Bursa : 97.4 Mhz 
Ankara: 91.4 Mhz Çanakkale : 85.5 Mhz 
İzmir : 106.5 Mhz Tekirdağ : : 978 Mhz 
Balıkesir : 97.4 Mhz Kocaeli : 103.8 Mhz 


www.istanbulfm.com.tr 


Logitech di Novo Mini 


Salon bilgisayarlarının vazgeçilmezi olacak. 


SALONLARDA televizyonun altında kullanılacak bilgisayarlar gün 
geçtikçe önem kazanıyor; küçük boyutta anakartlar ve kasalara 
her geçen gün bir yenisi ekleniyor fakat klavye ve fare konusunda 
seçilebilecek alternatifler halen çok az. Logitech'in diNovo Mini 
ürünü asıl olarak salon bilgisayarlarını hedef alıyor. Salonunuzda standart boyuttaki klavye ve farelerin kalabalık yapmasından 
hoşlanmıyorsanız Logitech diNovo Mini'nin alanındaki en başarılı 
ürün olduğunu söyleyebiliriz. Bilgisayarla Bluetooth üzerinden haberleşen ürün kapaklı bir yapıya sahip. Kapak açıldığında tuşlar 
aydınlanıyor ve gece dahi olsa kullanım kolaylığı sağlıyor. Ürünün 
üzerinde fare kullanımı için dizüstü bilgisayarlardaki touchpad'e 
benzer şekilde bir alan ayrılmış. Klavye elde tutulduğunda söz 
konusu alan tam olarak başparmak seviyesinde kalıyor ve böylece fare derdini ortadan kaldırıyor. Dilerseniz kullanım modunu bir 


anahtar yardımıyla değiştirerek aynı bölgeyi ok tuşları görevi gö- 333 TL 


Ni “rejimi ema İZE i Firma: Mersa Sistem, Logosoft, Penta 
recek şekilde de kullanabilirsiniz. Urün iki elle tutulacak şekilde Telefon: (212) 454 99 00, 
tasarlandığından anlık mesajlaşma yazılımları gibi seri yazı yazıl- (216) 528 61 61, (216) 528 00 00 
i ğ 5 7 Web: www.mersasistem.com.ir, 

masını gerektiren uygulamalarda Kolaylık sağlayacağı da şüphe e m a iii 
siz. Logitech diNovo Mini oldukça küçük boyutlara sahip olmağ ii ri i Bağlantı: Bluetooth 
sına rağmen Lürkçe karakterler hariç tam bir OWERTY klavye Tuş sayısı: 67 adet (9 multimedya) 
içeriyor. En alt sağ kısımda yer alan Media Center uygulamasını Bilek desteği: Yok 
başlatan kısayol tuşu da bilgisayarındaki multimedya içeriklerine Eksitar hare Konirolli aydınlatma 


hızlı bir şekilde ulaşmak isteyenler için ideal. rn 000000060 © 


Panasonic LUMIX FX28 


Optik imaj sabitleme özelliğiyle oldukça başarılı. 


GÜNÜMÜZÜN “bas-çek fotoğrafçılığı” trendinde bulunan ürünler 
boyutları açısından git gide küçülen ve buna karşın yakınlaşma 
kapasitesinden ödün vermeyen yarı profesyonel modelleri de kapsıyor. Panasonic ve LUMIX ortaklığından gelen FZ28 modeli de 
18x yakınlaşma değeriyle bu kapsama giriyor. Diyafram aralığı 
1:2.8 ve 1:4.4 arasında ayarlanabilen ve 4.8-86 mm'lik bir objektifle birlikte sunulan ürün uzak manzara çekimlerinde detayları 
fotoğraf karesine taşımak için birebir. Yüksek yakınlaşma sırasında olası titreşimlerin en aza indirilmesi için LUMIX ailesinin bir 
standardı olan MEGA O.I.S. optik imaj sabitleme teknolojisi üründe yer alıyor. Dolayısıyla ışık yoğunluğu düşük olan bir ortamda 
çekim yapsanız bile yakalanan karelerde oldukça net sonuçlar alınıyor. Dilerseniz ayarları kendi isteğiniz doğrultusunda belirleyerek de çekim yapabilirsiniz. Desteklenen ISO değeri birçok D-SLR 


fotoğraf makinesinde olduğu gibi en fazla 1600'e kadar ulaşabili- Fiyatı henüz belli değil 


yor. Video kaydı için desteklenen en yüksek değerse 1280 x 720. Firma: Pahasöhic 


HD'nin bir türü olan bu değerde çektiğiniz videoları HD Ready ni (212) 444 33 a 
olan televizyonlarda bile çekildiği kalitede izleyebilirsiniz. Video e 
çekimi sırasında optik yakınlaşma özelliğinin kullanılabilmesi de Çözünürlük: 10.0 MP 
” m. ” z Yakınlaşma: 18x optik, 4x dijital 
dikkat çeken ve ayırt edici özelliklerin arasında bulunuyor. 10.1 Hafıza: 35 MB * SD / MMC / SDHG 
MP çözünürlüğünde bir CCD algılayıcı içeren ürün enerji ihtiyacını elk 27 Mi iğ 
özel bataryasıyla sağlıyor. Panasonic LUMIX FZ28, kendi sınıfın- e. 
da hafif sayılabilecek ürünlerin arasında yer alıyor. Pan 0000000 00 
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Creative Zen Mosaic 


Müziği modayla buluşturan ürün. 


CREATIVE müzik çalar piyasasına yeni ürünler sunmaya devam 
ediyor. Firmanın yeni gözbebeklerinden biri olan Zen Mosaic, tasarımı itibariyle sıra dışı bir ürün. Ürünün tuş takımı küçük kareler- 
den oluşuyor; tuşlarda beyaz, gri ve siyah tonlarda renklendirmeler 
yapılarak mozaik görüntüsü elde edilmiş. Açma ve kapama özelliği 
ürünün yan tarafında mekanik bir anahtar olarak sunuluyor ve tüm 
kontroller mozaikleştirilmiş alandaki tuşlar yardımıyla sağlanıyor. 
MP3, WMA ve WAV gibi popüler ses dosyalarını destekleyen 
ürünün kapasite seçenekleri 2 GB'den başlayarak 4 GB ve 8 GB 
şeklinde 16 GB'ye kadar uzanıyor. 16 GB ve 8 GB'lik modeller 
için sadece siyah renk mevcut. 2 GB ve 4 GB için de siyahın yanı 
sıra pembeyi de seçebilmek mümkün, ek olarak 8 GB'lik model 
için gri renk seçeneğine de yer verilmiş. Sadece 43 gram ağırlığın- 
da olan Creative Zen Mosaic 32 saate kadar müzik dinlenmesine 
izin veriyor. Dâhili mikrofon sayesinde yüksek kalitede ses kaydı 
yapabilmek artı değer katıyor. Dilerseniz dinlemekte olduğunuz 
radyoda çalan parçayı da kaydedebilme şansınız var. Elde edilen 
ses, kalitesi ve gücü açısından Creative'e yakışır sonuçlar ortaya 
koyuyor. Creative'in kaliteli bir ürün olmasında elbette kutusundan 
gelen yüksek kalitedeki kulaklığın da payı var. USB bağlantılı bir 
adaptör kullanmadığınız sürece ürünü sadece bilgisayar açıkken 
şarj etme şansınız olduğuna dikkat etmenizde fayda var, zira kutu 
içeriğinde söz konusu birkaç dolarlık adaptör gelmiyor. 


OCZ ModXStream-Pro /00W 


Soğutma konusundaki başarısıyla dikkat çekiyor. 


PİYASADAKİ kaliteli güç kaynağı üreticilerinden biri olan OCZ, 
700W güç çıkışı sağlayan ModXStream-Pro ürününde uzun süre 
yük altında kaldığında bile ortaya gürültü çıkarmayan bir sistem 
üzerine yoğunlaşmış. Sistemin soğutulmasında 140 mm çapında 
bir fan rol oynuyor. Fanda yaprakların sayısı 11 gibi yüksek bir 
değerde ve açının özellikle standartların üzerinde olması düşük 
devirde bile güç kaynağının içine yoğun miktarda taze hava girişinin yapılmasını sağlıyor. Fanın yüksek verimine güvenildiğinden 
ötürü kasa 16 mm uzunlukta tercih edilmiş ve böylece ürünü 
kullanmak için büyük bir kasaya sahip olma zorunluluğu ortadan 
kalkıyor. ATI'ın CrossFire ve NVIDIA'nın SLI gibi çift grafik kartlı 
grafik sistemlerini besleyebilen OCZ ModXStream-Pro 700W, iki 
farklı 12V kanalına sahip. Her bir kanaldan 25A çıkış alınabiliyor 
ve toplamda 552W değerine ulaşılabiliyor. -3.3V ve -5V kanalı 
için de 25A değeri uygun görülmüş. Modüler kablo yapısına sahip 
olan güç kaynağının üzerinde sadece 20 * 4 anakart ve 8 pin'lik 
işlemci bağlantıları bulunuyor. Eski tipte anakartlarda kullanılan 4 pin işlemci bağlantısı ise 8 pin'li bağlantıyı bölmek yerine 
ikinci bir kabloyla sağlanmış. Çanta içerisinde sunulan modüler 
kablolar arasındaysa bir tane 6 pin, bir tane 8 pin grafik kartı, 
dört adet molex ve altı adet SATA güç bağlantısı bulunuyor. OCZ 
ModXStream-Pro 700W'ın verimliliğinin 80 Plus sertifikasıyla belirtildiğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. 


DONANIM İNCELEME 


Firma: Multimedya 
Telefon: (212) 479 46 46 
Web: www.multimedya.com 


Kapasite: 2 GB 

Ekran: 1.8 inç LCD 

FM radyo: Var 

Ek hafıza: Yok 

Ses desteği: MP3, WMA, WAV 
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278 TL 


Firma: Akortek 
Telefon: (212) 210 97 99 
Web: www.akortek.com 


Toplam güç: 700 Watt 
Fan: 140 mm 

8 pin VGA bağlantısı: Var 
Aktif PFC: Var 
Sökülebilir kablolar: Var 
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Logitech Driving Force Wireless 


Direksiyonlar da kablo derdinden kurtuluyor. 


OYUN direksiyonu üretiminde tartışmasız dünya üzerindeki en 
başarılı marka olan Logitech, kablosuz bağlantı özelliğiyle fark 
yaratan Driving Force Wireless ürününde oyunculara yıllardır 
beklediği özgürlüğü sağlamayı hedefliyor. Logitech Driving Force 
Wireless aslında piyasada kablosuz olan ilk ve tek direksiyon 
değil, ancak firmanın üstüne bastığı nokta olmazsa olmazlardan 
biri olan Force Feedback özelliğini sunarken kablosuz bağlantıyı 
da ihmal etmemiş olması. Sony'nin PlayStation 2 ve PlayStation 
3 oyun konsollarında kullanıma yönelik tasarlanmış ürün, gövdesinde saklanabilen 2.4 GHZ'lik alıcısı sisteme bağlandığında 
kısa süre içerisinde kendini yapılandırarak kullanıma hazır hale 
geliyor. Kullanım alanları içerisinde bilgisayar platformları önerilmese de Microsoft Windows Vista tarafından sorunsuz bir şekilde algılanıp kullanıldığını da söyleyebiliriz. Oturma pozisyonun- 


da bacağınızın üstüne konarak kullanılan Logitech Driving Force 231TL 


Wireless'da gaz ve fren işlemleri direksiyon gövdesinde yer alan Firma: Mersa Sistem, Logosoft, Penta 
> a Telefon: (212) 454 99 00, 
analog kanatlarla sağlanıyor. Urünün kutusundan pedal takımıyla (216) 528 61 61, (216) 528 00 00 
gelmemesi büyük bir eksiklik. Logitech'in başka direksiyon set- Web: www.mersasistem.com.tr, 
< EM ei < ii e www.logosoft.com.tr, Www.penta.com.tr 
lerin denemişliğiniz varsa, Driving Force Wireless'i beğenmeme 
olasılığınız yüksek. Üründe eksiklik olarak gördüğümüz ikinci bir e. Gi 
p , idi a uş sayısı: ade 
yön de direksiyon simidinin kaplaması ve dönüş açısı. Yaklaşık Force Feedback: Var 
200 derecelik dönüş açısı pek gerçekçi sayılamaz ve plastik kap- Mi Erce 
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lamalı direksiyon simidi ani hareketlerde elden kayabiliyor. 


AeroCool I-Gun Pro 


40 cm çapındaki fanıyla soğutmayı dert etmeyin. 


DÜNYA üzerinde soğutucu fanı en büyük olan kasaları şu anda 
sadece AeroCool üretiyor. Firmanın birçok modelinde yan kapak 
üzerinde 40 cm çapında bir fan bulunuyor ve böylece düşük 
devirle etkili serinlik sağlanıyor. Fanın büyük olmasının bir diğer 
önemli artısı da kasa içine gönderilen taze havanın tüm hacmi 
soğutabilmesi. Hissedilir derecede yüksek bir hava akımı oluşturan fanın anakart üzerindeki bileşenlerden sabit disklere kadar 
birçok noktada etkili olduğundan bahsedebilmek mümkün. İsteğe 
bağlı olarak kasanın önüne ve arkasına fan ekleme şansı da var. 
AeroCool T-Gun Pro birçok kullanıcının ihtiyacına cevap verebilecek yapıda. Kasada üç adede kadar optik sürücü, yedi adede 
kadar da sabit disk kullanabilmek mümkün. Güç kaynakları için 
ayrılan alan da fazlasıyla geniş. Sürücülerin ve anakarta takılacak 
olan kartların aletsiz montajına imkân sağlayan kasada sıra dışı 
ve dikkat çekici bir renkli ön panel de yer alıyor. Ön panelde iki 


Firma: Akortek 


farklı bölgenin sıcaklığını ve iki farklı fanın devir hızını izleyebilirsi- Telefon: (212) 210 97 99 

niz. Dilerseniz devir ayarlarını değiştirme şansınız da var. Sessizlik Web: www.akortek.com 

için devirleri düşürebilirsiniz. Bir uçak konsolundaki gibi görüntü Sürücü: 4 x 5.25 inç, 7 X 3.5 inç 

sağlanmış olması kasayı daha çekici kılıyor. Buna bağlı olarak ka- Soğutma sistemi: Yanda 1 x 400 mm fan 
li ” . iç i Ön panel: 2 x USB, esATA, kulaklık, 

sadaki güç ve yeniden başlatma tuşu da Top Gun filmindeki rozet- İN 

leri anımsatmıyor değil. Kapaklı bir tasarıma sahip olan AeroCool Boyutlar: 210 x 460 x 490 mm 

T-Gun Pro gerçekten şık ve dikkat çekici. Ayna gibi parlayan ön Gnl 

yüzün çizilmemesi için biraz dikkat gerektireceği kesin. run 000000060 © 
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Vizyon AE 


Microsoft 


Kablosuz bir fareden çok daha fazlası. 
KALİTELİ donanım aksesuarlarıyla piyasada söz sahibi olan Microsoft, Mobile alanadını 
Memory Mouse 8000 olarak adlandırdığı kablosuz faresinde son derece sıra dışı 

vizyonnet gi 


özellikler sunmayı başarıyor. Öncelikle farenin RF, yani radyo dalgalarıyla bilgisa- 
(alanadı tescilin adı) 


yarla iletişim kurduğunu belirtebiliriz. İletişimi bilgisayar tarafında da sağlamak 
amacıyla kutudan bir alıcı ünite gelmekte. Enerji ihtiyacını bir adet şarj olabilir 
AAA kalem pille karşılayan ürün, alıcı ünitenin ön tarafındaki mıknatıslı bölgeye 
temas ettirilen özel bir kabloyla şarj oluyor. Şarj kablosu bağlıyken ürünün kullanımına devam edilebilmesi güzel düşünülmüş bir detay. Alıcı üniteye yerleştirilen 
1 GB'lik flaş bellek her ne kadar günümüzün standartlarının epey altında olsa da 
bazen acil durumlarda iş görebilir. 1 GB'lik bellek, hızı açısından da pek tatminkar değil. Bilgisayarla iletişim kurarken radyo dalgalarının haricinde Bluetooth ,9 99:, 
seçebilme şansınız da var. Pil kapağının altında sunulan ayar sayesinde iletişim Fim 2 
teknolojisi kolaylıkla değiştirilebiliyor. Daha çok dizüstü bilgisayarlarda kullanı- tıkla TL z 
ma yönelik olan Microsoft Mobile Memory Mouse 8000 böylelikle bilgisayarların NG 
içerisinde bulunan Bluetooth yongalarıyla herhangi bir USB alıcı kullanılmadan 1 ye” 
eşleşebiliyor. Tasarımı, teknolojileri ve kullanım sırasında sağladığı rahatlığıyla 

başarılı bir fare olan Microsoft Mobile Memory Mouse 8000, piyasadaki tercih anın d 


edilebilecek kaliteli alternatiflerin arasında yer alıyor. 


Li 
Firma: Arena, Index, Logosoft vizyonne 


Telefon: (216) 364 64 64, 
(212)3312121, (216) 5286161 
Web: www.arena.com.tr, www.index.com.tr, 
www.logosoft.com.tr 


YENİLENMİŞ 
ARAYÜZÜYLE 


(bulundurmanın adı) 


Algılayıcı: Lazer 

Çözünürlük: 1000 dpi 
Bağlantı: RF, Bluetooth 
Tuş sayısı: 6 


internette 
yer almanın 


yep yeni, 
güvenilir yolu! 


e-poslalarınızı oluşturup 


şifrelerini 


önline O 


gerçek 


Ayrıntılı bilgi için; www.vizyon.net.tr 
Tel: (462) 326 9 326 
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Bılgisaya 


toplaman 


4 


“Tam istediğiniz gibi” bir bilgisayar 
oluşturmak hiç de zor değil. ihtiyacınız olan 
sadece bir yıldız tornavida ve biraz zaman. 
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YENİ bir bilgisayar için araştırma yapıyorsanız piyasada hazır 
olarak satılan modellerde küçük de olsa mutlaka kafanıza yatmayan bir detayla karşılaşırsınız. Örneğin, gönlünüzden geçen 
ekran kartı olmayabilir. Bir başka durumda da kasayı beğenmemiş olabilirsiniz ya da “Ben Linux kullanmak istiyorum. Neden 
Microsoft Windows için lisans ücreti ödeyeyim ki?” diyebilirsiniz. Satın alma için belli bir bütçe ayırmış olan kullanıcılar için 
bahsi geçen noktalar önemli ayrıntılar arasında yer alır. Üreticilerin ve sistem entegratörlerinin yapabileceği bir şey de yok. 
Yasal olarak piyasada satılmakta olan tüm hazır bilgisayarlarda 
işletim sistemi bulunması gerekiyor. Çoğu kişi almışken alışık 
olduğundan dolayı Microsoft Windows yüklü bir model alıyor. 
Linux gibi ücretsiz alternatifler de elbette var ancak her üretici 
tarafından sunulmadığı gibi her modelde de bulunmayabiliyor. 
Nedeniyse satış kaygısı. Linux'lu bir model almak isteyen kişi 
sayısı oldukça az. Ürün tekno market içerisinde bulunduğu sürece satılmazsa eskir ve değer kaybeder. Söz konusu noktada 
Linux'lu modellerin azlığı yüzünden faturayı üretici firmalara 
kesmemek gerekiyor. Şayet satın almayı düşündüğünüz hazır 
bilgisayarda biraz önce sıraladığımız gibi hoşunuza gitmeyen 
benzer yönler varsa siz de kendi bilgisayarınızı oluşturmak için 
kolları sıvayabilirsiniz. Bilgisayar toplamak korkutucu olmanın 
aksine, zevkli dakikalar geçirmenizi sağlayan bir iştir, hatta bir 
hobinin başlangıcıdır denebilir. Üstelik bu iş için sadece bir yıldız tornavidaya ve biraz zamana ihtiyacınız var. Sistem toplama 
sırasında size yardımcı olacak rehberimiz ve DVD içerisindeki 
video görüntülerimiz de oldukça işinize yarayacak. Dilerseniz 
yine DVD içerisinde yer alan yüksek çözünürlükteki görsellerle 
tüm aşamaları ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. 

Neden sistem toplamak? Bu soruya verilebilecek oldukça fazla 
sayıda mantıklı cevap var. İlki tabii ki maliyetin düşmesi. Hazır 
olarak satın almış olduğunuz bir bilgisayara haliyle bir marka 
bedeli ödemeniz gerekir. Marka bedeli yok yere fiyata katılan bir 
ekstra değildir. Ödediğiniz ücret karşılığında tüm sisteminiz garanti altına alınır ve satıcı firma olası bir durumda tüm sisteminizi elden geçirmek zorundadır. Kendinizin topladığı bilgisayarda 
ise genel bir sistem garantisi değil, parça garantiniz olacaktır. 
Yine tüm sisteminiz garantili olacak fakat olur da bir donanım 
arızası olursa bunu sizin bir şekilde keşfetmeniz gerekecek. 
Deneme yanılma, bizim de sıkça kullandığımız en başarılı yollardan biridir. Performansından şüphe ettiğiniz parçaları başka 
bir bilgisayarda deneyebilirsiniz. Zaten rehberimizin sonrasında 
söküp takma işlemlerine ait tüm deneyimlere sahip olacaksınız. 
Tabii bahsi geçen “marka değeri” her bilgisayar için aynı olmayabiliyor. Piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyatlı bilgisayarda 
bile bu rakam nereden baksanız 50 dolar civarındadır. Markanın 
bilinirliği yönünde bu fiyat artacaktır. Hatta sistem bileşenleri- 
nin pahalı olması sonucunda rakamda 400-500 dolara varan 
artışlar olması sizi hiç şaşırtmasın. Ekonomik bir bilgisayar baz 
alındığında marka değerine ödeme yapılabilir, ancak gelin görün 
ki pahalı bilgisayarlarda işin rengi değişiyor. 

Biraz önce de bahsettik; performans sınıfında bir sistem alacaksanız içerisinde istediğiniz bileşenler olmayabilir. Diyelim 
istediğiniz bileşenleri bulunduran bir sistemi kurdurup aldınız. 
Peki, kasaya ekstra bir donanım takmak istediğinizde ne olacak? Kasanın garanti etiketini yırtacak mısınız? Hazır sistemlerin çoğunda kasa kapağını açmanız durumunda garantiyi sona 
erdiren etiketlere yer verilir. Dolayısıyla sonradan bir televizyon 
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kartı almak isteseniz bile teknik servisin yolunu tutmaya muhtaç kalacaksınız. Belki de servis onlardan alınmayan kartın takılmasına müsaade etmeyecek. Oysaki siz kartı arkadaşınızdan 
almıştınız. Gördüğünüz gibi hazır sistemlerin sunduğu avantaj 
sadece bilgisayarla yeni tanışan kişiler için geçerli olabiliyor. 
Fakat işin “ortaya çıkarma” çıkarma kısmını gördükten sonra 
ilk bilgisayarınız için dahi kendi sisteminizi oluşturma işlemine kalkışabilirsiniz. Emin olun; kendi kurduğunuz bilgisayarın 
kullanım sırasında size verdiği keyif çok daha yüksek oluyor. 
Şimdiden kolay gelsin. 


Sistemimizde tercih edilen parçalar 

Sistemimizi oluştururken performans seviyesinde parçalar seçmeye gayret ettik. Donanım açısından ürün gamında neredeyse 
tüm bileşenleri bulunduran Mersa Sistem parçaların hepsini test 
merkezimize ayrı şekilde gönderdi. Tüm birleştirme işlemlerini 
biz gerçekleştirdik. Dolayısıyla yazımızda bahsi geçen parçaları 
güç kaynağı dışında Mersa Sistem'den edinebilirsiniz. Kendilerine bu konudaki desteği için teşekkür ederiz. Firmanın web 
sitesini ziyaret etmek istiyorsanız www.mersasistem.com.tr adresini kullanabilirsiniz. Şimdi bilgisayarımızın hangi bileşenler 
ile oluştuğunu bir listeleyelim. Ardından parçaların özelliklerine 
değinip montaj aşamalarına geçeceğiz. 


Intel Core i7 965 Extreme işlemci: Intel'in yeni nesil Core 
i7 ailesinde yer alan işlemcimiz şu anda piyasanın en yüksek 
performanslı modeli olma özelliğine sahip. 3.2 GHZ saat hızı 
ve 8 MB önbelleği ile yüksek performans sunan işlemci 45 nm 
teknolojisiyle üretildiğinden 
fazla ısınmıyor ve yüksek bir 
overclock potansiyeline sahip. Dilerseniz ek soğutma 
sistemleriyle işlemciyi çok 
daha üst bir hıza yükseltebilirsiniz. Ayrıca performansı otomatik olarak artıran 
“Turbo Mode” ya da enerji 
tasarrufu sağlayan “Speed- 
Step” özelliklerini de kullanabilme şansınız var. 

Fiyat: 2251 TL 


MONTAJLANACAK PARÇALAR 


Intel Core i7/ 965 Extreme işlemci 

ECS X58B-A anakart 

A-Data DDR3 1600G 3 GB bellek kiti 

In Win GunDam kasa 

Thermaltake Toughpower 750W güç kaynağı 
Sparkle Calibre GeForce 9800 GTX* ekran kartı 


Asus MyCinema PS2-100 televizyon kartı 
Asus Xonar DX ses kartı 


LG GGC-H20L optik sürücü 

Samsung Spinpoint HD1I03U) sabit disk 

LG Flatron W22421 LCD monitör 

Logitech X-230 ses sistemi 

Logitech Cordless Desktop MX5500 Revolution klavye-fare seti 
Logitech OuickCam Pro 9000 web kamera 
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ECS X58B-A anakart: Intel'in Core i7 ailesindeki işlemciler için 
üretilmiş en makul fiyatlı anakartlardan biri olan ECS X58B-A 
aynı zamanda ülkemizde satışına başlanan ilk X58 yonga setli 
anakart olma özelliği taşıyor. Anakartta isteğe bağlı olarak ATI'ın 
CrossFire ya da NVIDIA'nın SLI teknolojilerini kullanabilmek 
mümkün. Ayrıca sunulan bellek yuvaları sayesinde dilerseniz 
24 GB'a kadar DDR3 bellek çalıştırabilme şansınız var. “Black 
Series” olarak adlandırılan ailede yer alan model gerek soğutma 
sistemi, gerek yuvaların ve arabirimlerin dizilimi açısıyla oldukça başarılı. Fiyat: 533 TL 


A-Data DDR3 1600G 3 GB bellek kiti: Intel'in yeni nesil Core 
i7 işlemcileriyle birlikte sadece DDR3 tipinde bellekler kullanılabiliyor. Ayrıca yeni mimaride belleklerin üç farklı kanal üzerinden 
erişilebilmesini o sağlayan bir teknolojinin de 
kullanımına geçiliyor. 
Dolayısıyla işlemciler- 
den en yüksek performansı alabilmek adına üç kanal bir bellek kiti kullanmalısınız. 
Gerek soğutucuları, gerekse uyumluluğuyla beğenimizi kazanan 
A-Data DDR3 1600G bellek kiti açığa çıkarttığı yüksek performans ve kullanıcı dostu fiyatıyla konumuz boyunca bize eşlik etti. 
Fiyat: 334 TL 


In Win GunDam kasa: Performans sınıfındaki sistemimiz için 
soğutma sistemi güçlü ve sessiz bir kasa olarak In Win GunDam'i 
tercih ettik. Kasanın önünde ve arkasında iki adet 120 mm 
çapında fan bulunuyor. Ek 
olarak özellikle grafik kartına ihtiyaç duyduğu taze 
havayı sağlayan kapaklı 
bir fan kiti de kasa içerisinde sunulmuş. Tüm 
donanımlarımızı  vidasız 
olarak montajlayabilmemizi sağlayan In Win 
GunDam görünüşü açısından da performans 
seviyesindeki bir sistedukça uyum sağlıyor. Bir 
kasadan bekleyeceğiniz 
her şey özenli şekilde 
sunuluyor. 
Fiyat: 304 TL 


Thermaltake Toughpower 750W güç kaynağı: Sistemimizin 
güç ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşılayan Thermaltake Toughpower 750W, sökülüp takılabilen 
modüler kablo yapısıyla kasanızın içerisinde gereksiz 
kalabalık oluşturmuyor. 
Uzun süreli kullanımlarda bile ısınma ve 
ses gibi sorunlar ortaya 
çıkarmayan ürün bunu 
kuşkusuz 140 mm çapındaki 
soğutucu fanına borçlu. Fan güç 
kaynağını soğutmanın dışında kasa içerisinden emdiği sıcak havayı da sistem dışına gönderme görevini 
üstleniyor. Daha fazla sessizlik için silikon contayı da montaj 
sırasında kullanabilirsiniz. Fiyat: 310 TL 


Sparkle Calibre GeForce 9800 GTX-- ekran kartı: Önde gelen NVIDJA grafik işlemcili kart üreticilerinden Sparkle, Calibre 
serisinde overclock ve referans dışı soğutma sistemleri ile öne 
çıkıyor. Tercih ettiğimiz GeForce 9800 GTX modelinde grafik 
işlemci 761 MHz ve bellekler ise 2232 MHZ hızında görev yapıyor. Grafik işlemciye katılmış fizik ve Cuda destekleriyle multimedya dünyasında daima yanınızda olmayı hedefleyen kartta 
bellek miktarıysa 512 MB seviyesinde. Tercih edilen özel sogutucu kartın görevini yük altındayken bile sessiz olarak yerine 
getirmesini sağlıyor. Fiyat: 417 TL 


Asus MyCinema PS2-100 
televizyon kartı: PCI arabirimini kullanan televizyon 
kartımız hem dijital hem de 
analog yayınları alabiliyor. Dijital yayınlarda tercih üstelik 
DVB-S standardından yana 
yapılmış. Yani geçerliliği her 
yerde olmayan DVB-T yayınları yerine çanak antenle tüm 
DVB-S yayınları alabilirsiniz. 
Dilerseniz gerekli uydu ayarlarınızı yaparak HD kalitesinde yayın 
yapan kanalları da alabilme şansınız var. Kuracağımız sistem ne 
de olsa gerek işlemci, gerekse grafik kartı olarak HD videoların 
donanımsal olarak hızlandırılmasını destekliyor. Fiyat: 139 TL 


Asus Xonar DX ses kartı: Kutusundan gelen Low-Profile bağlanti aparatı sayesinde kısa boylu yatay kasalara da uyum sağlayan 
Asus Xonar DX ses kartı bilgisayarınızdan 7.1 ses çıkışı alabilmenizi sağlıyor. Dijital bağlantı sayesinde altı kanal aktarım şansı tanıyan kartın 2.1 ses sistemlerinden 
sanal olarak çevresel ses yayılımı 
sağlamak gibi benzersiz özellikleri 
de bulunmakta. PCI Express x1 arabirimini kullanmasıyla standartların 
dışına çıkan ürün son derece pratik 
kullanılabilen bir konsola sahip ve multimedya dünyasından alacağınız keyfi artırmayı hedefliyor. Fiyat: 149 TL 


LG GGC-H20L optik sürücü: Tercih ettiğimiz optik sürücü piyasada eşi benzeri zor bulunur ürünler arasında kendisini gösteriyor. Ürün aslında alışılagelmiş bir “DVD yazıcı” değil. Sadece 
okuma görevi tanımlanmış fakat ayırt edici olan nokta DVD'lerin 
yanı sıra yeni nesil optik depolama formatları olan Blu-ray ve 
HD-DVD tipindeki medyaların da okunabilmesi. HD-DVD teknolojisi her ne kadar ömrünün sonuna gelmiş olsa da piyasada 
DVD fiyatına HD-DVD filmler bulabilirsiniz. Ürünümüz sisteme 
SATA arabirimi üzerinden bağlanıyor ve LightScribe etiketlemeyi 
destekliyor. Fiyat: 288 TL 


Samsung Spinpoint HD103UJ sabit disk: Sessizliğiyle bilinen Samsung Spinpoint ailesinin 
HD103UJ model koduna sahip 1 TB'lik 
modeli sistemimizin depolama ihtiyacını 
karşılıyor. 1000 GB devasa depolama 
alanıyla sizi uzun zaman boyunca 
depolama sıkıntısından uzak 

tutacak olan üründe 32 MB 

seviyesinde bir önbelleğe yer 
verilmiş. Tüm disklerde olduğu 
gibi Samsung'da da 7200 rpm 
hızla dönen bir motor tercih edilmiş. 
Öte yandan bilgisayarla olan bağlantı da 
tahmin edebileceğiniz gibi SATA Il arabirimi üzerinden gerçekleşiyor. Kapasitenin yanında performans da ihmal edilmemiş. 
Fiyat: 247 TL 


LG Flatron W22421 LCD monitör: Gerek şıklığı, gerekse sunduğu geniş çalışma alanıyla beğenimizi kazanan LG Flatron 
W22421T tam 22 inç boyut ve 1680 x 1050 çözünürlük sunuyor. Çalışma alanı, 
yaklaşık olarak iki 
adet A4 kağıdın 
dikey şekilde yan 
yana tutulması ile 
ifade edilebilir. Monitörün analog sinyalin yanı sıra DVI 
bağlantıyı desteklemesi de takdire 
değen bir yönü. Öte 
yandan kasasındaki 
VESA bağlantı desteği sayesinde 
ürünü bir duvara ya da düz bir 
zemine monte ederek de kullanabilmek mümkün. LG Flatron 
W2242T bir LCD monitörden beklenenleri başarıyla sunuyor. 
Fiyat: 475 TL 


Logitech X-230 ses sistemi: Piyasadaki performanslı ve kaliteli 2.1 ses sistemleri arasında kendini gösteren Logitech X-230, 
toplamda 32W RMS ses gücüne ulaşabiliyor. Seti oluşturan her 
bir uyduda iki adet sürücüye yer verilmiş. 6W gücündeki her bir 
uydu yüksek ve orta frekans seslerde tatminkâr sonuçlar ortaya 
koyuyor. Ses, güç ve kulaklık girişi de kolay erişilebilen bir yerde 
sunulmuş. 20W gücünde ahşap bir subwoofer içeren sistemde 
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bas seslerin netliği de kulak doldurmaya yetiyor. Dilerseniz uydular özel tasarımları sayesinde duvara asılabiliyor. Fiyat: 118 TL 


Logitech Cordless Desktop MX5500 Revolution klavye-fare 
seti: Konforlu bir bilgisayar kullanımı için tasarlanmış olan Logitech Cordless Desktop MX5500 Revolution set bilgisayarınızla 
Bluetooth teknolojisi üzerinden haberleşiyor. Sette yer alan fare 
tam da “olması gerektiği” gibi. Uzun saatler boyunca bilgisayar 
kullanan kişilerin tüm rahatlığı düşünülmüş. Yine ergonomik 
olarak tasarlanan klavyedeyse standart kalıpların dışına çıkılarak bir LCD ekrana yer verilmiş. Ekran sayesinde sistem durumu, çalan müziklerin etiket bilgileri, saat, oda sıcaklığı ve çeşitli 
bilgiler görülebiliyor. Fiyat: 375 TL 


Logitech GuickCam Pro 9000 web kamera: Web kamerasının 
geldiği son nokta olarak gösterilen Logitech 
GuickCam Pro 9000'de üstün görüntü 
kalitesi adına hiçbir noktadan kaçınılmamış. Gerçek 2.0 MP algılayıcının tercih 

edildiği kamerada lensleri bile bir dünya 
markası olan Carl-Zeiss üretmiş. İnterpolasyon sayesinde 8.0 MP kalitesinde fotoğraf çekebilen üründe video kayıt kalitesi ise 960 x 720 © 30 
fps. Ayaklık tasarımıyla dilediğiniz yerde kullanıma 
imkan veren Logitech GuickCam Pro 9000, bir video 
kamera kadar olamasa da alanının en başarılı ürünlerinden biri: Fiyat: 250 TL 


DVD'miz içerisinde bulacağınız yüksek kalitedeki video görüntülerini Panasonic'in HDC-SD$9 model kamerası ile kaydettik. 
275 gram ağırlığı ile dünyanın en küçük ve hafif “Full HD” 
kameralarından biri olan Panasonic HDC-SD9 hem 60 

GB'lık sabit diskine, hem de SDHC tipindeki 

bellek kartlarına depolama yapabiliyor. Leica DICOMAR lense sahip 
olan üründe LCD ekran ise 

geniş tipte 2.7 inç olarak tercih l 
edilmiş. Daha detaylı bilgi için 
Www.panasonic.com.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 
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Ol Sistemi oluşturmaya anakarttan başlıyoruz. Temel olarak tüm Donanımlarla iletişimi sağlayan veri kabloları mutlaka anakart 
anakartlar için uygulayacağınız adımlar birbirine benzer. Biz kutusu içerisinde yer alır. Öte yandan kutudan kullanma 
montaj sırasında ECS'nin en güncel X58B-A modelini kullanıyoruz. kılavuzu, yazılım medyası, arka plaka ve çeşitli aksesuarlar gelir. 
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03 Karşılaşacağınız tüm anakartlar genelde ATX yapısındadır. Intel'in LGA 775 ve LGA 1366 işlemci yuvası görülebileceği 
Kullanacağımız ECS de bu standarda uygun. Televizyon ve ses gibi çerçeveli bir yapıda. Bir mandal yardımıyla çerçeve 
kartı gibi takılabilecek ek donanımlar için de fazla fazla yuvamız var. açılabiliyor. İşlemci montajından önce yuvadaki koruyucu çıkarılmalı. 


İşlemcimizin kutusundan sadece kendisi ve standart İşlemciyi yuvasına takarken çerçeve kısmında yer alan 
koşullarda ihtiyacını karşılayabilecek performansta bir fan çentiklere dikkat edin. Ayrıca işlemcinin ve yuvanın bir 
geliyor. Tercih ettiğimiz işlemci Intel Core i7/ 965 Extreme. köşesinde üst üste gelmesi gereken yerler küçük üçgenlerle belirtilir. 
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07 İşlemci yuvaya oturduğunda neredeyse hiç oynamaz. Doğru Montaj öncesinde soğutucunun tüm ayakları saat yönüne 
montaj yaptığınıza eminseniz çerçeveyi mandal yardımıyla çevrili olmalı. Böylece anakarta kilitlenebilirler. Sökme işlemi 
kilitleyebilir ve soğutucunun montajına geçebilirsiniz. içinse tüm ayakları saat yönünün tersine çevirmek gerekir. 


Ayakları “klik” sesi gelene kadar bastırın ve anakarta kilitleyin. 10 Bellek olarak A-Data'nın üç kanal mimarisine uygun ve 1600 
Tüm ayaklardan aynı sesin geldiğine emin olun. Hatta MHz hızındaki 3 GB DDR3 kitini tercih ettik. Dilerseniz aynı 
anakartın arkasını çevirerek sabitliği bir kez daha kontrol edin. kitin 6 GB olan daha üst bir seçeneğini tercih edebilirsiniz. 


Belleklerin montajı sırasında yine dikkat etmeniz gereken bir Bellek kitimiz ve işlemcinin montajından sonra sıra kasaya 
çentik var. Ayrıca anakart üzerindeki aynı renkleri tercih geliyor. Gördüğünüz gibi montajın illk aşamasını kolay bir 
ederseniz işlemcinin üç kanal ihtiyacını da karşılamış olursunuz. şekilde atlattık. Şimdi anakartı monte edeceğiz takacağız. 
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13 Kasa tercihimiz ferahlığı ve kullanışlı tasarımıyla beğenimizi 14 Kasamızın önünde şık ve alüminyum malzemeden üretilmiş 
kazanan In Win GunDam'den yana oldu. İlerleyen bir kapak var. Kapak sayesinde kasanın önündeki kalabalık 
aşamalarda da kasanın oldukça kullanışlı olduğunu göreceksiniz. gizleniyor ve şıklık daima korunuyor. Şimdi kasanın içine gelelim. 
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15 Mandallı yapı sayesinde kasanın kapağını açıp kapatmak son 16 Heyecanla hemen anakarta sarılmayın. Öncelikle anakartınızın 
derece kolay. Kasaya bağlı olan işlemlerde elimize tornavida kutusundan gelen arka plakayı kasanızdan gelenle değiştirin. 
değmeyecek. Tabii bu sizin tercihinize göre değişebilir. Aksi halde montaj sırasında birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. 
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17 Arka plakayı unutmanız durumundaysa kasanın içine toz 18 Anakartı kesinlikle doğrudan kasa içerisindeki alana 
girmesi kolaylaşır. Tozdan sebep bir süre sonra gürültüler ve montajlamaya kalkmayın. Kasayla birlikte gelen vida poşetindeki 
ısınmalar baş gösterir. Arka plaka son derece önemli bir nokta. özel vidaları kullanarak anakartı metal olan tepsiden yükseltin. 
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19 Anakartınızdaki deliklere uygun adette ayaklığı tepsiye taktıktan Temeli inşa etmiş bulunuyoruz. Bundan sonrası çok daha 
sonra biraz bilek hamlesiyle anakartı kasaya sabitleyebilirsiniz. kolay... Artık tercihe bağlı ekstra donanımları ve sürücüleri 
Öncelikle arabirimleri arka plakadan geçirmeye bakın. kasaya bağlamalıyız. Sabit diskten yola koyulabiliriz. 
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21 Sabit diskimizi tam 1000 GB kapasiteye sahip Samsung Öncelikle anakartımızın kutusundan gelen SATA veri kablosunu 
Spinpoint HD103U/'den yana tercih ettik. 32 MB önbelleği ve ilgili çıkışa bağlıyoruz. Kablonun ucuna dikkatle baktığınızda 
7200 devir motoruyla disk kendisinden bekleneni fazlasıyla sunuyor. o takmak için tek bir seçenek olduğunu kolayca görebilirsiniz. 
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23 In Win GunDam ile montaj yapmak gerçekten büyük kolaylık. Gördüğünüz gibi sabit diskimizi kasadaki ilgili alana 
Sürücülerin montajı için de tornavidaya dokunmayacağız. Özel yerleştirdik. Veri kablomuzu yine takıyoruz. Yine aynı 
kızaklar sayesinde tüm sürücüler vidasız olarak takılabiliyor. adımları izleyerek sonradan ikinci bir sabit disk ekleyebilirsiniz. 
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Donanımların montajına geçmeden evvel kasamızın ön Şayet bu adımları es geçerseniz ön panelden bir USB bellek 
panelinde bulunan USB, FireWire, e-SATA, kulaklık ve mikrofon bağlamayı unutun. Her seferinde kasanızın arkasına uzanmak 
gibi arabirimlerin anakartla bağlantısını sağlamamız gerekiyor. yerine bu zahmete bir kere katlanmak daha mantıklı. 


Bee 


ger re i 


27 Geldik sistemimizin kalbine; güç kaynağına. Donanımlarınızın Modüler kablo yapısına sahip bir güç kaynağı sayesinde 
ihtiyacına bağlı olarak ürün seçmenizde fayda var. Her kasanızın içini kablo kalabalığından kurtarabilir, böylece hava 
üründe kaliteden kaçabilirsiniz ancak güç kaynakları hariç. akışının daha sorunsuz gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. 


Güç kaynağı montajı için tekrar tornavidaya sarılıyoruz. Tüm 30 Beslenme zamanı! Şimdi anakartın ihtiyaç duyduğu güç 
güç kaynakları fanı, kasa tabanına bağlanacak şekilde bağlantılarını sağlayacağız. Öncelikle işlemciniz için gerekli 
montajlanır. Dört vida sıktıktan sonra bu adımı da geçebiliriz. olan dört ya da sekiz pin'li bağlantıyı gerçekleştirin. 
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31 Anakartın besleneceği güç kablosuysa kendisini doğrudan 32 Sistemimizde bizi multimedya dünyasına götürecek bir optik 
belli edecek bir yapıda olur. Bu koca fişi de tırnağına dikkat sürücü kullanıyoruz. LG GGC-H20L popüler olan Blu-ray ve 
ederek yuvaya oturtun ve “klik” sesini duyana kadar bastırın. HD-DVD formatlarının ikisini de okuyabiliyor. 
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33 Kasamızın tasarımı doğrultusunda optik sürücü montajı için 34 In Win GunDam'in ön paneli iskelete gizlenmiş tırnaklar 
öncelikle ön kapaklardan birini söküyoruz. Tırnakları kasa esnetildiğinde kolaylıkla çıkıyor. Yer olarak en üstü tercih 
dışından ya da ön paneli tamamen sökerek görebilirsiniz. ettik. Kapağın iskeletten ayrılması için yine bir alet kullanamadık. 
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35 Optik sürücümüzü de tıpkı sabit diskte yaptığımız gibi 36 Yeni nesil optik sürücüler artık SATA arabirimi kullanıyor. 
kızakları kullanarak ve vidasız olarak yuvasına yerleştiriyoruz. IDE'yi yavaş yavaş uğurluyoruz. SATA arabirimi sayesinde 
Unutmayın ön paneli sökmeden kızakları asla yerleştiremezsiniz. veri transferi arttığı gibi inatçı IDE kablolarından da kurtuluyoruz. 
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37 Güzel bir multimedya sistem elbette ek ses kartı olmadan olmaz. 38 Asus Xonar DX, PCI Express xl arabirimini kullanıyor. 
Aslında anakartımızda da entegre ses kartı var fakat mesele Böylelikle anakartınızdaki boş bir PCI Express xI yuvasını tercih 
duymak değil, “hissetmek”. Bu nedenle Asus Xonar DX'i seçtik. edebilirsiniz. Dilerseniz yuva PCI Express x4 bile olabilir. Tercih sizin! 


gama akan na İnam aklamak 
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39 Televizyon kartı olarak üst bir model tercih ettik. Asus Anakartımızda tek bir tane PCİ arabirimi var. Siz yine anakartınıza 
MyCinema PS2-100 sayesinde analog ve dijital (DVB-S) uygun olan yere kartı takın ve kilitleyin. Dikkat edebileceğiniz gibi 
yayınlarına tek bir kartla kavuşuyoruz. FM radyo yayınları da cabası. ipsli yapı sayesinde yine tornavidaya dokunmuyoruz. 
I k bir kartla ki FM rad ları da cab klipsi d daya dol 


4 En heyecanlı bileşenlerden biri olan grafik kartını en sona bıraktık. Sparkle Calibre GeForce 9800 GTX*“'ın gördüğünüz gibi 
Sparkle'ın GeForce 9800 GTX çekirdekli Calibre modeli özel bir soğutma sistemi var. Dilerseniz fanları yükselterek 
NVIDİA kartlar arasında seçilebilecek en başarılı modellerden biri. kart üzerindeki diğer bileşenleri de soğutabiliyorsunuz. 
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43 Anakartımız SLI ve CrossFire teknolojilerini destelediğinden Grafik kartının güç kablolarını da taktıktan sonra kasayı 
birden fazla sayıda PCI Express xl16 arabirimine sahip. Kartı kapatabiliriz. Sistemimiz hazır. Şimdi diğer bileşenlere bir göz 
soğutmadan etkilenmesi adına en üstteki yuvaya takmalısınız. atalım. Web kameramız Logitech'in OuickCam Pro 9000 modeli. 


Klavye-fare setimiz de kablosuz yapısıyla belki de en fazla Ses kartımız 7.I destekli ancak bu şekilde bir sistem kurmak 
rahatlığı sağlayan Logitech Cordless Desktop MX5500 için ses sisteminizi ayaklıklarla desteklemelisiniz. Biz bu çalışma 
Revolution modeli. Fare özel bir şarj standıyla kolayca şarj oluyor. için fazla kalabalık yaratmayan Logitech 7-230'u tercih ettik. 


47 Çalışmamız boyunca LG'nin dijital görüntü desteği de Gördüğünüz gibi bir bilgisayarı “sıfırdan” bir araya getirmek hiç de 
bulunan 22 inç Flatron W22421 modeli yanımızdaydı. Şık zor değil. Sadece birkaç saatinizi ayırarak hem bütçenizi 
görüntüsüyle dikkat çeken monitör sistemimiz ile de uyum sağladı. o koruyabilir, hem de eğlenceli donanım dünyasına merhaba diyebilirsiniz. 
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Windows Kuruyoruz 


Kendi kendimize topladığımız ve montajını yaptığımız bilgisayarımıza işletim sistemi kurma zamanı 
geldi. Bizim tercihimiz özel olarak hazırladığımız Windows XP SP3. Siz kendi tercihinizi kurabilirsiniz. 


Daron DEDEOĞLU / daron&PCnet.com.ir 
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Optik sürücümüze Windows XP kurulum CD'mizi yerleştiriyoruz ve bilgisayarımızı 
yeniden başlatıyoruz. Eğer BİOS ayarlarınızda optik sürücüden başlatma seçeneği 
aktifse sisteminiz Windows kurulumunun mavi ekranıyla başlayacak. 


Mm | 


Ardından seçtiğiniz disk üzerinde düzenleme yapabileceğiniz bir ekrana geçiş 
yapacağız. Burada diskinizi bölümleyebilir ya da mevcut bölümleri silerek 
diskinizi birleştirebilirsiniz. Biz diskinizi bölümlemenizi öneririz. 


Bu mavi ekran aracılığıyla kurulum dosyaları sabit diskimize kopyalandıktan 
sonra sıra sabit diskimizin seçilmesine geliyor. Windows sistemde takılı olan 
tüm diskleri ve bölümleri listeleyecek. Dileidğinizi seçin. 


Sabit diskinizle ilgili işlemleri tamamladıktan sonra sıra oluşturduğunuz bir 
bölümü seçip, Windows işletim sisteminin kurulması için işaretlemeye geliyor. 
Bunun için bölümün üzerine gelip “Enter” tuşuna basmanız yeterli. 


Artık Windows'umuzu kurmak için bir bölüm seçmiş olduk. Şimdi kurulum 
yöneticimiz bizden bu bölümü nasıl formatlamak istediğimizi öğrenmek isteyecek. 
“NTFS dosya sistemi kullanarak biçimlendir” diyoruz. 


a 


Dosya formatını seçtikten sonra Windows, kurulacağı disk bölümünü 
formatlamaya başlıyor. Bu işlemin geri dönüşü bulunmuyor. Format süresi disk 
boyutunuza bağlı olarak uzun sürebilir. 
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Formatlama işlemi tamamlandıktan sonra kurulum için hazır hale gelen disk 
bölümümüze gerekli olan kurulum dosyalarının kopyalanması başlayacak. Bu 
işlem de disk hızınıza ve bellek miktarınıza bağlı olarak biraz uzun sürebilir. 
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Kurulum dosyalarının kopyalanması tamamlandığında artık geriye sistemin son 
bir kez daha gözden geçirilmesi kalıyor. Bu işlemden sonra sisteminiz yeniden 
başlatılacak ve artık kurulum sürecine girilecek. 


Artık DOS ortamında değil de daha görsel bir ekranda çalışmaya devam edeceğiz. adımda belli başlı ayarları girmemizi isteyecek. Bunların ilki bölge ve dil 


g Bilgisayarınız yeniden başlatıldıktan sonra sizi alışılmış kurulum ekranı karşılayacak. 10 Yükleme hazırlıklarının sonuna geldiğimizde sistem bizden birkaç 
Daha doğrusu bu işlemin tamamlanmasını bekleyeceğiz. seçenekleri. İleri seçeneğiyle devam ediyoruz. 


Bu aşamada bizim kullandığımız Windows özel olarak hazırlanmış Bu adımımızda sisteme bir yönetici parolası atayacağız. Eğer siz parola 
olduğundan seri numarası sormuyor. Ancak siz bu aşamada bir de seri kullanmıyorsanız bu adımda yer alan parola kutucuklarını boş bırakın. Eğer 


numarası girmelisiniz. Ardından kişisel bilgilerinizi de girmeniz gerekecek. sonradan parola koymak isterseniz Denetim Masası'ndan ayarlayabilirsiniz. 


bölge ayarlarında bir sorun yoksa bu ekrandaki öntanımlı ayarlar doğrudur, başka bir şey kalmıyor. Bu aşama biraz zaman alacağından size çay ya da kahve 


13 Bu aşamada sistem saatini ve tarihini kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer önceki 1 1 Artık tüm ayarları yaptığımıza göre geriye sistemin kurulmasını beklemekten 
ancak bir yanlışlık varsa gerekli düzenlemeleri bu pencereden yapabilirsiniz. molası vermenizi öneririz, hatta küçük çaplı bir yemek molası da olabilir. 


Windows 


kendisini yeniden başlatacak. Bu aşamada sistemin kurulum CD'sinden için ihtiyaç duyacağınız araçlar ve güvenliğinizi sağlayacak bir anti-virüs yazılımına 


15 Gerekli ayarlamalar ve kopyalamalar tamamlandıktan sonra sisteminiz 1 6 Sisteminiz kurulduktan sonra yapacaklarımız bitmiyor. Sırada günlük kullanım 
başlamadığından emin olun. Ardından sizi yeni sisteminiz karşılayacak. ihtiyacınız olacak. Tüm bunlardan önce XP'nizi güncellemeyi unutmayın. 
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Tekno-kriz 


Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz donanım sektörünü de tam 12'den “teğet” geçti! 


Pamir KIZILTUĞ 
pamir©PCnet.com.tr 


GRAFİK kartı üreticilerinin arasındaki rekabet her 
zamanki gibi doludizgin sürüyor. İşlemcinin yanı 
sıra artık platform üreticileri olan AMD ve Intel de 
neredeyse yılda bir gerçekleştirdikleri tüm yeniliklerini isabet kriz döneminde ortaya çıkardı. Her 
iki firma da yeni platformlarını geçtiğimiz aylarda 
kullanıma sundu. Piyasaya yeni çıkan her üründe 
olduğu gibi fiyatlar yine cep yakacak cinsten. Öte 
yandan güncelleme maliyeti de o kadar ardı ardına geliyor ki eski parçaları elden çıkarıp sıfırdan 
yeni bir platforma geçmek çoğu kullanıcı için daha 
mantıklı bir yol oluyor. Kar amacı elbette güdülecek ancak kriz nedeniyle üreticilerin biraz daha 
esnek olması gerekir. Ülkemizde zaten genel anlamda alım gücü yeterince iyi değil. Üstüne bir de 
ekonomik kriz gelince stokların elde kalması gayet normal oluyor. Elde kalan malların faturası da 
sektörel haberlerden dikkat edebileceğiniz üzere 
genelde çalışan birkaç yüz kişiye kesiliyor. Krizde 
kar düşünen üreticilerin başvurduğu yollardan biri 
ne yazık ki bu. Öte yandan yüksek olan fiyatlar 
ülkemizde dağıtım üstlenen firmaların da ekonomik şartlarını zora sokuyor. Çünkü satış tahminleri 
beklenenin ancak yüzde 20'si seviyesinde olabiliyor. Satış olmayınca kar olmuyor, zarar artıyor ve 
firmalar ekonomik önlemler almak zorunda kalıyorlar. Demek istediğimiz, çoğu olayın asıl sorumluları kriz nedeniyle kardan taviz vermek istemeyen donanım üreticileri. 2008 yılından memnun 
olan bir üretici yoktur sanıyorum. 


KULLANICILARIN DONANIM 
ÜRETİCİLERİNDEN İSTEDİĞİ 
TEK BİR ŞEY VAR: 


BİRAZ DAHA ANLAYIŞ, BİRAZ 
DAHA UYGUN FİYATLAR 


Ne için ödüyoruz? 

Biliyorsunuz “enerji tüketimi” konusu bir yılı aşkın zamandır donanım üreticilerinin gündemin- 
de. Çeşit çeşit tasarruflu ürünler geliyor. Fakat 
bir yıldan bugüne kadar yapılan yeniliklere bakıldığında performans sistemlerinde yine toplam 
tüketim adına fazla bir şeyin değiştiği gözükmüyor. Örnek vermek gerekirse işlemcilerin üretim 
teknolojileri geliştirilerek güç tüketimi azaltılıyor. 
Güç tüketiminin yanı sıra ısınma da böylelikle 
sorun olmaktan çıkıyor; dahası işlemciler daha 
fazla overclock potansiyeli kazanıyor. Sonuç olarak yeni işlemciler herkes tarafından daha fazla 
beğeniliyor ve daha fazla satılıyor. Teknoloji geliştirme sayesinde firmalar daha çok kar ediyor. 
Kâğıt üzerindeki rakamlara bakıldığındaysa geliştirilen üretim teknolojisi sonucunda bir işlemcinin yüzde 100 yük altında olan güç tüketimi 
95W'tan 65W seviyesine indirilmiş gözüküyor. 
Yükselen overclock potansiyeli ile tabii yine aradaki fark tamamlanıyor. Çünkü fazla bir maliyet 
yapmadan işlemcinin performansını ciddi bir 
şekilde yükseltmek hemen hemen tüm kullanıcılar için keyif verici ve zamanla tutku haline 
dönüşebilecek bir durum. Enerji tasarrufu yine 
fayda etmedi anlayacağınız. Öte yandan grafik 
kartı sektöründe de gelişmeler devam ediyor. 
Yeni nesil bellekler ve daha az güç tüketen grafik 
işlemciler derken bir de bakıyoruz güç tüketimin- 
de azalma beklerken artış yaşanıyor. Nedeni de 
hep “daha iyi”nin istenmesi. Çift grafik işlemcili 
ve hatta birden fazla kartlarla oluşturulabilecek 
grafik konfigürasyonuna sahip bir bilgisayarın 
günde 5-6 saat kullanımla elektrik faturanıza her 
ay 15-20 TL gibi bir ekstra olacağını unutmamanızda fayda var. Bahsettiğim birkaç örnekten 
de görülebileceği gibi donanım sektörü teknolo- 


YORUMLU-YORUM 


Yeni modeller yolda 

Gün geçmiyor ki AMD ya da Intel cephesinden yeni bir haber gelmesin. Intel'in 
en üst seviye performans isteyenlere cevabı olan Core i7 serisi 920, 940 ve 965 
Extreme modellerinden ibaret olmakla 
birlikte en uygun fiyatlı 920 modeli 550 
TL seviyesindeki fiyatıyla beğeni topluyor. İntel'in planları arasında 940 modelini 950, 965 Extreme modelini 975 
Extreme olarak güncellemek ve fiyatları 
korumak var. Buna göre Core i7 950'nin 
hızı 3.06 GHz ve fiyatı 1000 TL seviyesinde olacak. Core i7 975 Extreme ise 
3.33 GHZ olarak çalışacak ve 2000 TL 
fiyatlı olacak. Bilindiği gibi Extreme serisi olduğundan 975 modelinde çarpan 
kilidi yok. Ayrıca Core i7 920 modeli CO 
yerine revizyon DO haline terfi edilecek. 
İşlemci performansının artması beklenmiyor ama overclock kapasitesi biraz 
daha yükselebilir. Geçtiğimiz ay içerisinde AMD soket AM3 yapısına sahip Phenom Il modellerini de tanıttı. Soket AM3 
işlemcileri soket AM2 - anakartlarla kullanmak mümkün. Zaten piyasada soket 
AM3 ve DDR3 destekli anakart bulmak 
pek kolay değil. Yeni işlemci modelleri 
üç çekirdekli X3 710, X3 720 Black Edition, dört çekirdekli X4 805, X4 810 ve 
X4 910 olacak. Tümü soket AM3/938 
pin biçimindeler ve AM2 * anakartlarda 
DDR2 belleklerle de kullanılabiliyorlar. 
Yeni modellerin saat hızları 2.4 GHZ ve 
2.8 GHZ arasında değişiklik gösterecek. 
İlginç şekilde üç çekirdekli olan modellerde 1.5 MBL2 ve 6 MBL13 önbellek 
bulunacak. L3 önbellek için belirlenen 
değerler Phenom Il'nin 8 kodlu ailesinin 
4 MB olan değerinden bile yüksek. Görüldüğü gibi fiyatlar hiç de kriz varmış 


telefon aldım. İki neden var diyebiliriz. 
İlki, satıcı firmalar ellerindeki malı eski 
fiyattan bitirecekler ki zarar etmeden 
indirimli olarak yeni siparişlerini verecekler. “Ha!” dendiğinde indirim gelmiş 
olsa, elde stok olduğundan kar yerine 
zarar etmiş olacaklar. İndirim duyurusu yapılmışken kimse tabii haliyle eski 
fiyatlar üzerinden ürün satın almak istemiyor. Kriz zamanını az stokla geçiren 
garantici firmalar da yok değil. Elinde 
stok bulunduranların stoku eritme hızı 
fiyat güncellemesi yapılamadığından 
son derece düşüyor. İkinci nedense 
tahmin edebileceğiniz gibi ekonomik 
kriz. 200 dolarlık bir işlemcide, üstelik işlemci “eski nesil” denebilecek bir 
yapıya sahipken yüzde 10 bile indirim 
yapılmıyorsa bu üreticinin suçudur. 


jiler açısından hep daha iyiye gidiyor, 
görüntüler sürekli daha gerçekçi oluyor, 
işlemler için yapılan süreler kısalıyor ancak nesli tükenecek canlılar gibi korunması gereken enerji kaynakları da göz 
ardı edilmiyor değil. Asıl teknoloji, daha 
az enerji tüketimiyle aynı işi gerçekleştirebilmek. Daha az enerji ile daha iyisini yapabiliyorsanız o zaman ne mutlu 
size. Fakat üç grafik kartlı bir sistem için 
halen 1 kW'lık bir güç kaynağı gerekiyorsa aslına bakarsanız teknoloji pek de 
gelişmiyor demektir. O zaman fiyatların neden halen bu seviyede olduğunu 
donanım üreticilerine sormak gerekir. 
Half-Life 2 nereden baksanız dört yılını doldurdu. Size göre grafiksel açıdan 
yeterli değil miydi? Neden halen sürekli 
ekran kartı almak zorundayız? Oyunla- 


rı sıkı sıkıya takip edenlerin bugün altı 
ayda bir grafik kartı değiştirmeleri gerekiyor. Gerisini siz düşünün. 


Kullanıcıyla “dost” olmak 

Diğer ilginç bir detay fiyat indirimleri- 
nin ülkemize neden çok geç yansıdığı. 
Yurtdışı kaynaklı haberlere bakılırsa A 
firması B tarihinde X serisi ürünlerinde 
indirim yapacak. Sağ olsun 10-20 dolar 
bir indirim yapılıyor ama ülkemizde bir 
şey olmuyor. İndirimlerin neden ülkemize yansımadığı konusunda bu ay epeyce 


Zincirleme olarak “daha çok kar etme” 
isteği herkesi vuruyor. Üreticiden firmaya, firmadan son kullanıcıya... İndirim 
elbette olacak. Belki de satıcı firmalar 
dayanamayıp bu indirimi kendiliğinden 
yapacaklar. Sonuçta nakdin dönmesi 
gerekli. Elde kalan parçaların değer kaybetmesini kimse istemez. Kullanıcıların 
yapması gereken ise sektörü sıkı sıkıya 
takip ederek ve sabırlı davranarak alışveriş yapmak. Bir de dairenin dışına çıkabiliyorsanız ne mutlu size; en azından 
12'de durmamaya çalışın! 


gibi değil. 
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DONANIM SEÇME SİSTEMLER 


Ayın sistem önerileri 


Yeni bir bilgisayar almayı düşünenlerin ilk başvurduğu yer olan “Ayın Sistem Önerileri”, birbiriyle 
en uyumlu çalışan parçaları seçerek güncel koşulların en iyi sistemlerini bir araya getiriyor. 


Pamir KIZILTUĞ / pamir©PCnet.com.tr 


GEÇTİĞİMİZ ayla birlikte AMD'nin Phenom Il işlemcileri piyasaya giriş yaptı. 
İşlemcileri kapsamlı olarak geçen sayımızda ele almış ve tanıtmıştık. Soket 
AM2 * desteğine sahip olan ilk modeller şu an için AMD Phenom Il X4 920 
ve AMD Phenom Il X4 940 olarak ifade 
ediliyor. Ülkemizdeki fiyatlar, son günlerdeki döviz artışının etkisiyle Phenom 
IL X4 920 modelini 450 TLye, Phenom 
IL X4 940 modelini de 480 TL'ye erişilebilir kılıyor. Dört çekirdeğe sahip olan ve 
üçüncü seviye önbelleği (L3) artırılmış 
olan işlemciler çarpan kilitlerinin de açık 
olmasının etkisiyle doyurucu bir overclock potansiyeli içeriyor. İki işlemcinin 
arasındaki fiyat farklılığının tek nedeni 
Phenom Il X4 940'ın 3.0 GHZ çalışma 
frekansına sahip olmasından kaynaklanıyor. Overclock sayesinde 200 MHz'lik 
bu fark çok rahat bir şekilde kapatılacağı gibi, işlemcilerin her ikisinin de yaklaşık 800 MHz - 1.0 GHZ arasında bir 
artış potansiyellerinin bulunduğundan 
da bahsedebilmek mümkün. 


AMD PLATFORMU 


AMD'nin Phenom Il X4 ailesi işlemcileri 
birkaç ay sonra yola AM3 soketine sahip 
modellerle yola devam edecek. DDR3 
desteği ile fark yaratacak olan yeni işlemcilerde isimlendirme 940'ı takiben 
950 ile başlayacak ve 990'a kadar uzanacak. 45 nm teknolojisine geçişle birlikte saat hızını rahatlıkla artırmayı başarabilen firma AMD Phenom Il X4 990 
olarak adlandırdığı modelinde tam 3.5 
GHZ hız sunacak. Dolayısıyla AMD'nin 
Phenom Il X4 işlemcileri bize soracak 
olursanız Intel'in Core 2 Duo'suyla oluşturulabilecek performans seviyesindeki 
sistemler için güzel bir rakip seçeneği 
olabilir. Overclock potansiyelinin dışında 
enerji tüketimi ve ısınma gibi sorunların 
da üstesinden gelinmiş olması güzel. 
Intel Core 2 Guad işlemcili sistemler 
her ne kadar AMD Phenom Il X4”'lerin 
korkulu rüyası olmaya devam etse de 
soket AM3 geçişiyle birlikte üstün biraz altındaki seviye epeyce kızışacak. 
Intel'in Core i7 ailesi zaten tartışmasız 
lider. Şayet yola AMD ile devam edecek- 


seniz ve aceleniz yoksa AM3 anakartları 
ve DDR3 destekli işlemcileri bekleyerek 
bir sistem kurmanız daha mantıklı olur. 
Paraya kıyıp Intel'in üst seviye Core 2 
Guad işlemcilerine yönelmeyi planlayanlarsa pişman olmamak adına biraz 
daha ekleme yaparak mutlaka Core i7 
ailesiyle yola çıkmalı. 

Sistem önerilerimizde bu ay size yine 
dikkat çekici önerilerde bulunduk. Ekonomi seviyesinde İntel, çift çekirdekli 
olan Core 2 Duo E1200 işlemcisiyle 
pazarı AMD'ye bırakmamaya kararlı. 
Giriş seviyesi de olsa çift çekirdeğin her 
zaman tek çekirdekten üstün olduğunu 
düşünmek gerekiyor. Fiyatına göre performansla öne çıkan sistemler içinse üç 
çekirdekli AMD Phenom X3 modelleri 
ya da İntel Core 2 Duo'nun biraz daha 
makul modelleri tercih edilmeli. Üst seviyede zaten Core i7 ve Phenom Il alternatiflerimiz var. Özellikle salonunuzda 
kullanabileceğiniz küçük ve sessiz bilgisayar alternatiflerimizi beğeneceğinizi 
umuyoruz. * 


INTEL PLATFORMU 


LO | SALONTİPİMİNİ(LÜKS) Fiyat (TL) | SALON TİPİ MİNİ (LÜKS) Fiyat (TL) 


İşlemci AMD Sempron LE-1250 73 Intel Core 2 Duo E1200 95 
Anakart Sapphire AMD780G 169 Zotac Nforce 630i-1TX 145 
Bellek OEM | GB DDR2 800 MHz 17 OEM | GB DDR2 800 MHz 17 
Ekran kartı Tümleşik 221 Tümleşik 221 
Sabit disk 160 GB Western Digital WD1600AAJS 85 160 GB Western Digital WD I600AAJS 85 
Monitör Yok (TV'niz Kullanılacak) Yok (TV'niz Kullanılacak) 

Kasa AOpen H306 125 Akasa Enigma 192 
Güç kaynağı AOpen 200W (Kasa İçerisinde) 80W Adaptör (Harici Besleme) 

Optik sürücü LG GGC-H20L (Blu-ray / HD-DVD) 267 LG GGC-H20L (Blu-ray / HD-DVD) 267 
Ses kartı Tümleşik Tümleşik 

Ağ kartı Tümleşik Tümleşik 

Hoparlör Yok (Ses Sisteminiz Kullanılacak) Yok (Ses Sisteminiz Kullanılacak) 

Fare / Klavye Logitech diNovo Mini 313 Logitech diNovo Mini 313 
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İşlemci 
Anakart 
Bellek 
Ekran kartı 
Sabit disk 
Monitör 
Kasa 

Güç kaynağı 
Optik sürücü 
Ses kartı 
Ağ kartı 
Hoparlör 


Fare / Klavye 


AMD Sempron LE-1250 
Biostar MCP6P-M24 

OEM | GB DDR2 800 MHz 
Tümleşik 

160 GB Samsung SpinPoint SP1603C 
Datron 988A 

Ouake 12898 

Ouake 250W (Kasa içerisinde) 
LG GH-22NS30 

Tümleşik 

Tümleşik 

Minton HTS-2089 

Frisby K-698M515SB 


INTEL PLATFORMU 
KN İT 


Intel Core 2 Duo E1200 

ECS G3IT-M 

OEM | GB DDR2 800 MHz 
Tümleşik 

160 GB Samsung SpinPoint SP1603C 
Datron 988A 

Ouake 1289B 

Ouake 250W (Kasa içerisinde) 
LG GH-22NS30 

Tümleşik 

Tümleşik 

Minton HTS-2089 

Frisby K-698M515SB 


DONANIM SEÇME SİSTEMLER 


TOPLAM mmm m 2 
| OOO | FİYAT/PERFORMANS CANAVARI Fiyat (TL) | FİYAT/ PERFORMANS CANAVARI iz al 


İşlemci 
Anakart 
Bellek 
Ekran kartı 
Sabit disk 
Monitör 
Kasa 

Güç kaynağı 
Optik sürücü 
Ses kartı 
Ağ kartı 
Hoparlör 


Fare / Klavye 


AMD Phenom X3 8450 
Asus M3A78-CM 


2x2 GB Kingston AB642KIN00 800 MHz 


Palit Radeon HD4850 


320 GB Seagate Barracuda ST3320613AS 


AOC 2216S5W 
AeroCool Hi-Tech 7 Pro 


High Power 500W Plus* (Kasa içerisinde) 


LG GH-22NS30 
Tümleşik 

Tümleşik 

Altec Lansing VS325| 
A4 Tech KX-2810 


187 
178 


Intel Core 2 Duo E7200 
GIGABYTE GA-EP45-DS3L 


2x2 GB Kingston AB642KIN00 800 MHz 


Palit Radeon HD4850 


320 GB Seagate Barracuda ST3320613AS 


ACC 2216S5W 
AeroCool Hi-Tech 7 Pro 


High Power 500W Plus*- (Kasa içerisinde) 


LG GH-22NS30 
Tümleşik 

Tümleşik 

Altec Lansing VS3251 
A4 Tech KX-2810 


221 
78 
278 
120 


LO | PERFORMANSAVCISI iz il PERFORMANS AVCISI vE il 


İşlemci 
Anakart 
Bellek 


Ekran kartı 


Sabit disk 


Monitör 
Kasa 

Güç kaynağı 
Optik sürücü 
Ses kartı 

Ağ kartı 
Hoparlör 


Fare / Klavye 


AMD Phenom Il X4 940 
Foxconn A79A-S 


2x2 GB Corsair Dominator T2X4096-8500D 1066 


MHz 
Zotac GeForce GTX 295 


30 GB OCZ Solid Series SSD * 640 GB Seagate 


Barracuda ST3640323AS 
Samsung SyncMaster T240 


Cooler Master Stacker 830 NVIDIA Edition 


Corsair TX750W 

LG GGC-H20L (Blu-ray / HD-DVD) 
Asus Xonar D2 

Tümleşik 

Microlab X15 

Logitech Wave 


408 
219 


Intel Core i7 920 


MSI X58 Eclipse 721 
3x2 GB A-Data 1600GDDR3 529 
Zotac GeForce GTX 295 1083 
30 GB OCZ Solid Series SSD * 640 GB Seagate 447 
Barracuda ST3640323AS 

Samsung SyncMaster T240 701 
Cooler Master Stacker 830 NVIDIA Edition 603 
Corsair TX750W 344 
LG GGC-H201 (Blu-ray / HD-DVD) 267 
Asus Xonar D2 289 
Tümleşik - 
Microlab X15 408 
Logitech Wave 219 


Bu sistemler tavsiye niteliği taşımaktadır. Sistemlerle birlikte verilen fiyatlar piyasa ortalamaları olup bu bileşenleri belirten fiyattan bulabilmek için her 
birini farklı bir şirketten satın almanız gerekebilir. Belirtilen bileşenlerin özellikleri üretici web sitesinden incelenerek uyumlulukları kontrol edilmiştir. 


Bu nedenle seçilen anakart, işlemci, bellek ve ekran kartları birbirini desteklemektedir. PCnet'te yayınlanan tüm donanım fiyatlarının KDV dahil 
olduğunu, tüketici kanununa göre KDV dahil fiyat verilmesi gerektiğini unutmayın. 
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JA 


US 


Taşınabilir 

sabit diskleri 
aratmayan 

16 GB, 32 

GB ve 64 GB 
kapasitedeki 
USB bellekleri 
test erkezimizde 
ağırladık. 


Pamir KIZILTUĞ / pamir©PCnet.com.tr 


USB bellekler son hızda gelişimine devam ediyor. Gerçi hız olarak 
çoktan sınır değerlere ulaşıldı. Dolayısıyla üreticiler mecburen artık sadece kapasite artırmanın ya da tasarım geliştirmenin üzerine 
yoğunlaşmış bulunmakta. Bellek yongası üreten firmaların rekabet içerisinde olması fiyatların sürekli olarak düşmesini sağlıyor. 
Tabii bu durumdan en fazla kar sağlayanlar kullanıcılar oluyor. 
Modeller her yıl aynı fiyata dört kat kapasiteyi alabileceğiniz şekilde piyasaya sürülüyor. Başka bir deyişle geçtiğimiz yıl aynı aylarda 4 GB kapasitedeki bir USB belleği ne kadara alıyorsanız, bu yıl 
da 16 GB kapasitedeki bir belleği aynı fiyatlara alabiliyorsunuz. 
Üretim anlayışları değişmezse seneye bu zamanlar 64 GB kapasitedeki bellekleri de 50 TL gibi makul bir seviyede temin edebil|- 
mek mümkün olabilecek. 50 TLye günümüzde ise ancak 16 GB 
kapasitede bir USB bellek satın almak mümkün olabiliyor. Fakat 
“ucuz etin yahnisi” USB bellekler için oldukça önemli bir konu. 
Özellikle kapasiteler yüksek bir seviyeye çıkmışken... 

Belki günümüzden daha öncesinde fazla önemli değildi ama kapasite arttıkça çok önemli bir konuyu gündeme getirmemiz gerekiyor: “hız”. Zira düşük yazma hızına sahip olan 1 GB'lik bir USB 
belleği doldurmak 1.5 dakika sürse, bu beklenebilir bir değerdir. 
Fakat 32 GB ya da 64 GB kapasitedeki bir bellek için benzer seviyedeki yazma performansı bilgisayar başında sadece kopyalama 
işlemleri için ek olarak birkaç saatinizi daha harcamanıza neden 
olabilir. Dolayısıyla satın alacağınız USB bellek için mutlaka yazma hızlarını göz önünde bulundurun. Testimizin sonunda yer alan 
tabloda tüm belleklerin yazma performanslarına dair ölçümler 
bulunmakta. 


eSATA'ya şans verin! 


USB 2.0 arabirimi teorik olarak her ne kadar saniyede 480 Mbit 
(60 MB) aktarım gerçekleştirebilse de gerçek hayatta bu değerler 30 MB seviyesinin üzerine çıkmakta bile oldukça zorlanıyor. 
Halbuki kullanılan bellek yongaları oldukça hızlı fakat arabirimin 
oluşturduğu bir darboğaz var. İşte bu nedenle kimi üreticiler USB 
3.0 arabiriminin çıkışına kadar sabredemedi ve eSATA arabirimine de destek veren USB belleklerini piyasaya sundu. Tabii sonuçlar tahmin edilebileceği gibi. Neredeyse giriş seviyesi bir SSD 
ayarında okuma ve yazma hızları sağlanabiliyor. Tabii her anakartta eSATA olmadığı gibi her eSATA'da da güç beslemesi yeterli 
seviyede sağlanamıyor. USB güç beslemesi ile neyse ki sorunlar 
çözülebiliyor. Yine de yeni arabirim alternatifinin USB 3.0 gelene 
kadar performans düşkünlerinin ihtiyaçlarına cevap verebileceği 
kesin. Testimizde “Editörün Seçimi” ödülünü almaya hak kazanan 
OCZ Throttle eSATA/USB 32 GB'yi ve test sonuçlarını yakından 
incelediğinizde gerçekten USB 2.0'ın eskimiş bir teknoloji olduguna kanaat getireceksiniz. 


USB 3.0 neler sunacak? 

Uzun bir süredir güncellenmeyen USB standardının yeni standardı tahminlere göre bu yıl içerisinde kullanıma sunulacak. 
Bant genişliğinin yaklaşık 10 kat artarak teoride 4.7 Gbps'ye 
ulaşabileceği öngörülüyor. Tabii bizi alakadar eden daha çok gerçek yaşamda sunulan hızlar olacak. Zira her geçen gün videoların, fotoğrafların ve diğer multimedya içeriklerinin boyutları katlanmakta. Günümüzün bellekleri şu anda söz konusu içerikleri 
depolayabilseler de aktarım sırasında bekleme için maalesef ek 
bir şey yapılamıyor. Yeni standart işte bahsi geçen bu bekleme 
süresini düşürecek. Üretici firmalara da artık belleklerinde daha 
hızlı yongalar kullanmak kalacak. Yine de günümüz için USB 
2.0 destekli alternatiflerden başkasını seçmekten başka çare 
yok. Teknolojiyle aranız iyiyse eSATA'yı da göz önünde bulundurmanızda fayda var. 


Stormax 
Twist 16 GB 


16 GB kapasitede bir USB belleğe sahip olmak artık sanıldığı 
kadar zor değil. Stormax'in Twist modeli sadece 51 TL olan fiyatıyla testimizdeki söz konusu kapsama girebilen en cazip seçenek 
olmayı başarıyor. Belleğin yapısı ve tasarımı uygun fiyata rağmen 
oldukça üstün seviyede. Dönerek açılabilen tasarım sayesinde 
bağlantı fişi, ürün cebinizde olsa dahi hasar görmüyor. Sağlam 
bir ürün olan Stormax Twist hız testlerindeyse vasat değerlerin 
üzerine çıkamıyor. 


Firma: Trium 
Telefon: (216) 469 26 72 
Web: www.trium.com.tr 


Toshiba 
TransMemory 16 GB Eri 


TATMİNKAR okuma ve yazma hızıyla öne çıkan Toshiba Trans- 
Memory fiyatına göre sunduğu performansla ödülü hak ediyor. 
Stormax Twist'den sadece 10 TL daha pahalı olan bellek bunun 
karşılığında artı olarak 8 MB'ye kadar okuma ve 5 MB'ye kadar 
da yazma hızı sunuyor. Kapasite arttıkça okuma ve yazma hızı 
öneme bindiğinden aradaki küçük farklılık için Toshiba Trans- 
Memory tercih edilebilir. Zarafetiyle göz dolduran ürün aynı zamanda testin de en hafifleri arasında. 


Firma: Multimedya 
Tel: (212) 479 46 46 
Web: www.multimedya.com 


Puan 71 


Kingston 
Datalraveler 16 GB 


DÜNYANIN en büyük bellek üreticilerinden olan Kingston'ın teste katılan her ürünü sınıfındaki rakiplerine ciddi birer alternatif 
olmayı başardı. 16 GB kapasitedeki DataTraveler şu ana kadar 
gelen “alışılagelmiş Kingston” tasarımından fazlasını sunmuyor; 
ancak okuma ve yazma hızları baz alındığında 16 GB seviyesi 
için ortaya başarılı bir ürün çıktığı söylenebilir. Toshiba'nın Trans- 
Memory modeline göre yer yer ölçümlerde çok az daha düşük 
olan değerler kaydettik. 


Firma: Armada, Asnet, Index 
Telefon: (212) 467 38 00, (312) 481 60 00, (212) 3312121 
Web: www.armada.com.tr, www.asnet.com.tr, www.index.com.tr 
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OCZ 
Diesel 16 GB 


OCZ'nin testteki en küçük modellerinden biri olan Diesel, metal- 
den üretilen sağlam gövdesi ve performansıyla göz dolduruyor. 
16 GB kapasiteye sahip olan ürünlerin arasında sağlamlık açısından ilk sıralarda olan ürün 30 MB seviyesinin üzerine çıkan 
okuma hızıyla rakiplerini kıskandırıyor. Yazma hızıysa 13-15 MB 
seviyelerinde seyrediyor. Testte yer alan daha uygun fiyatlı modellere göre biraz daha farkla OCZ Diesel tercih etmek mantıklı bir 
alternatif olabilir. 


Firma: Akortek 
Tel: (212) 210 97 99 
Web: www.akortek.com 


Puan 80 
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TEST USB BELLEKLER 
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A-Data 
Classic Series C801 16 GB 


A-DATA da testimizde kapasitesine göre uygun fiyatlı modelleri 
ile göz önüne çıkıyor. Firmanın Classic Series ailesinde yer alan 
C801'in 16 GB kapasitedeki seçeneği kuşkusuz bunlardan biri. 
16 GB kapasiteye sahip olan ürün sade ve fazla detay içermeyen 
tasarımıyla beğenilmeyecek gibi değil. Gerçekleştirdiğimiz testlerde ürünün okuma hızını oldukça iyi bir seviyede bulduk. A-Data 
Classic Series C801 ailesi tasarımı en ön planda tutan kullanıcılara hitap ediyor. 


Firma: Endeks Bilişim, Logosoft, Mersa Sistem 
Telefon: (216) 523 35 70, (216) 528 61 61, (212) 454 9900 
Web: www.endeksbilisim.com, Www.Iogosoft.com.tr, www.mersasistem.com.tr 
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Transcend 
JetFlash V30 16 GB 


PARLAK ve siyah renkteki gövde kaplaması ile rakipleri arasında kendini doğrudan belli eden Transcend JetFlash V30, 16 GB 
kapasitesinde yazma performansı açısından bakıldığında OCZ'nin 
ATV modeli dışındaki tüm ürünleri gerisinde bırakmayı başarıyor. 
Yazma hızı hayli yüksek olmasına karşın okuma hızında ise beklediğimiz yüksek değerleri göremedik. Test sonuçları gösteriyor 
ki ürün birçok performanslı rakibinin aksine 15 MB seviyesinde 
okuma gerçekleştirebiliyor. 


Firma: Formosa, Turanlı 
Telefon: (312) 466 64 04, (212) 216 0520 
Web: www.formosa.com.tr, www.turanli.com.tr 
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Corsair 
Flash Voyager 16 GB 


SU geçirmeyen ve darbelere dayanıklı olan gövde kaplamasıyla 
fark yaratan Corsair Flash Voyager 16 GB, fiyat ve performans 
açısından da ortaya yüz güldüren sonuçlar koyuyor; dahası belleğin kutu içeriğinden taşıma askısı ve USB uzatma kablosu gibi 
şık aksesuarlar da gelmekte. Sakarlığınızdan endişe ediyorsanız 
ve kaliteden ödün vermek istemiyorsanız birçok açıdan rakiplerine 
karşı üstün olan 16 GB'lik Corsair Flash Voyager'ı alışveriş listenize almanızı öneririz. 


Firma: Dijital Trend, Gümen Bilgisayar 
Telefon: (212) 266 87 70, (216) 5507701 
Web: www.dijitaltrend.com, Wwww.gumengroup.com 


Puan 81 
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OCZ 
Rally 2 16 GB 


ZARİF tasarımının içerisinde rakiplerini kıskandıran bir teknoloji 
bulunduran OCZ Rally 2 16 GB, saniyede 30 MB seviyesinde dolaşan okuma ve 13 MB'ye varan yazma değeriyle güvenle tercih 
edilecek modeller arasında. Metalik bir gövdeye sahip olmasına 
karşın USB fişinden pek de geniş olmayan ürün sağlamlığıyla da 
dikkatleri üzerine topluyor. Çift kanal teknolojisi sayesinde yüksek 
hızlara ulaşabilen OCZ Rally 2 16 GB, firmanın performans seviyesinde yer alıyor. 


Firma: Akortek 
Tel: (212) 210 97 99 
Web: www.akortek.com 
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Corsair 
Flash Voyager GT 16 GB 


PERFORMANSI ve dayanıklı gövde yapısıyla kalitesini tescillemiş olan Corsair Flash Voyager ailesinde, hızları daha yüksek 
olan “GT” takılı modeller de yer alıyor. Bahsi geçen ailede yer 
alan 16 GB'lik model, GT takısının karşılığında standart modele 
göre belirgin bir okuma hızı avantajı sağlıyor. Söz konusu yazma 
hızı olduğundaysa GT takısının ürüne belirgin bir fayda sağladıgını söylemek zor. Yine de aradaki küçük fiyat farkı için GT takılı 
modele terfi etmeye değer. 


Firma: Dijital Trend, Gümen Bilgisayar 
Telefon: (216) 266 87 70, (216) 550 7701 
Web: www.dijitaltrend.com, Www.gumengroup.com 


LE) 


A-Data 
Classic Series C8Ol 32 GB “Gri 


EĞER “Olmuşken 32 GB olsun!” diyenlerdenseniz testimizdeki 
en uygun fiyatlı ürünün A-Data Classic Series C80O1 ailesinin 32 
GB'lik modeli olduğunu söyleyebiliriz. 16 GB'lik kardeş modelde 
olduğu gibi sade ve detay içermeyen bir tasarıma sahip olan ürün, 
okuma açısından yine tatminkar olan sonuçlar ortaya koyuyor; 
fakat uygun fiyat sağlanabilmesi sebebiyle yazma hızının fazla 
yüksek olmayan bir seviyede tutulduğunu satın alma sırasında 
göz önünde bulundurmanız gerekiyor. 


145 TL 


Firma: Endeks Bilişim, Logosoft, Mersa Sistem 
Telefon: (216) 523 35 70, (216) 52861 61, (212) 454 9900 
Web: www.endeksbilisim.com, www.Iogosoft.com.tr, Www.mersasistem.com.tr 
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TEST USB BELLEKLER 


OCZ 


ATV 16 GB 


REKABET alanı “dayanıklılık” olduğunda O0CZ de ATV modelleriyle arenaya giriyor. Corsair'e benzer şekilde firmanın “Turbo” 
modelleri de var ancak testimizde şimdilik sadece dayanıklılığı 
ve tatminkar performansıyla öne çıkan ATV modelini ağırlayabiliyoruz. Okuma hızı olarak USB 2.0 arabirimini zorlayan ürün, 
yazma hızı açısından ise yine başarılı değerler ortaya koyuyor. 
Dayanıklılığın ömür boyu garantiyle tescillenmiş olması da 
önemli detayların arasında. 


113 TL 


Firma: Akortek 
Telefon: (212) 210 97 99 
Web: www.akortek.com 
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Corsair 
Flash Voyager 32 GB 


CORSAIR Flash Voyager 32 GB, tercihini yüksek kapasiteli bir 
USB bellekten yana kullanacaklar için başarılı bir seçenek. Suya 
ve darbelere dayanıklı gövde yapısıyla uzun yıllar boyunca yanınızda olmayı garanti eden ürün A-Data'dan biraz daha yüksek 
olan hızlarıya ayrılıyor. Kutu içeriğinde taşıma askısı ve uzatma 
kablosu ak sesuarlarını sunan ürün fiyatının karşılığını veriyor. Fakat amacınız bilgisayar başında daha az beklemekse tercihinizi 
değiştirmeniz gerekebilir. 


162 TL 


Firma: Dijital Trend, Gümen Bilgisayar 
Telefon: (216) 266 87 70, (216) 5507701 
Web: www.dijitaltrend.com, Www.gumengroup.com 


Puan 74 
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TEST USB BELLEKLER 


Kingston 
Data Iraveler 150 32 GB 


KAPASİTESİ ve performansıyla göz dolduran Kingston DataTraveler 150 32 GB, sınıfındaki rakiplere göre biraz yüksek fiyatlı 
kalıyor; ancak bunun nedeni daha yüksek olan okuma ve yazma hızları. Saniyede yaklaşık 30 MB okuma ve 15 MB yazma 
gerçekleştirebilen ürün yüksek boyutlu dosyaların kopyalanması 
sırasında can sıkmıyor. Sağlam ve biraz büyük bir gövdeye sahip 
olan Kingston DataTraveler 150 32 GB'yi hıza biraz daha fazla 
önem verenlerin göz önünde bulundurması gerekiyor. 


210TL 


Firma: Armada, Asnet, Index 
Tel: (212) 467 38 00, (312) 481 60 00, (212)3312121 
Web: www.armada.com.tr, www.asnet.com.tr, wWww.index.com.tr 
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Corsair 
Flash Voyager 64 GB 


PİYASADA 64 GB kapasiteyi şimdilik en uygun fiyata sunan Corsair Flash Voyager, kullanıcıların karşısına göz dolduran okuma ve 
yazma performansıyla çıkıyor. Suya ve darbelere karşı dayanıklı 
olan alışılmış gövde yapısı 64 GB modelin daha fazla bellek yongası içermesi nedeniyle biraz daha büyütülmüş. Ergonomi büyümeden dolayı biraz olumsuz etkilenmiş olsa da ürünün dayanıklılık ve hız konusunda 64 GB seçeneği için başarılı bir alternatif 
olduğu söylenebilir. 


341 TL 


Firma: Dijital Trend, Gümen Bilgisayar 
Tel: (216) 266 87 70, (216) 550 77 Ol 
Web: www.dijitaltrend.com, www.gumengroup.com 


Puan 80 
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Throttle USB / eSATA 32 GB 


TESTİMİZDE performanslı bellek modelleriyle dikkat çeken OCZ, 
USB ve eSATA arabirimlerinin ikisini birden destekleyen Throttle 
modeliyle hız rekorlarını alt üst ediyor. USB bağlantı sırasında bile 
30 MB okuma ve 20 MB üzerinde yazma değerleri sunan ürün, 
eSATA bağlantısı sırasında ise 90 MB'ye yakın okuma ve 50 MB 
üzerinde yazma değerleri ortaya koyuyor. OCZ Throttle USB / 
eSATA 32 GB'de yer alan alternatif eSATA arabirimi gerçekten 
büyük avantaj sağlıyor. 


259TL 


Firma: Akortek 
Tel: (212) 210 97 99 
Web: www.akortek.com 


Puan 94 


Kingston 
Data Traveler 150 64 GB 


USB belleklerde yükselen kapasite karşısında hızların gerilemesi 
olağan bir durumdur. Kingston'un testteki en yüksek kapasiteli 
modeli olan Data Traveler 150 64 GB, tıpkı 32 GB olan modelde 
olduğu gibi yüksek okuma ve yazma hızları sunuyor. 32 GB modele göre tasarımsal olarak gövde kaplamasında küçük bir renk 
farklılığı var. Kapasite ve performansı bir arada arayanlar için 
Kingston DataTraveler 150 64 GB, seçilebilecek ender modellerin arasında kendisini gösteriyor. 


406 TL 


Firma: Armada, Asnet, Index 
Tel: (212) 467 38 00, (312) 481 60 00, (212)3312121 
Web: www.armada.com.tr, www.asnet.com.tr, www.index.com.tr 
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TEST USB BELLEKLER 


STORMAX TWİST TOSHIBA KINGSTON | OCZ DIESEL 
16 GB TRANSMEMORY 16 GB DATATRAVELER 16 GB 16 GB 


Fiyat SİNE, 6l TL 63 TL yeiyk 
ÖZELLİKLER 

Aktivasyon LED'i Yok Sarı Turuncu Kırmızı 
Zor şartlara dayanıklılık Yok Yok Yok Yok 

U3 desteği Yok Yok Yok Yok 

Askı / anahtarlık Yok Var Yok Yok 

USB uzatma kablosu Yok Yok Yok Yok 
Garanti süresi 2 yıl 5 yıl 5 yıl Ömür boyu 
Boyutlar 59x20x10mm 54x19x7mm 67x21xl10mm 6lx18x9mm 
Ağırlık lâ gr 5gr 7gr 8 gr 


TEST SONUÇLARI 
HD Tach RW v3.0.1.0 - Ouick Bench 


Ortalama okuma hızı 18.3 MB 24.1 MB 217 MB 32.1 MB 
Ortalama yazma hızı 6.6 MB 10.3 MB 9.6 MB 13.0 MB 
Rastgele erişim süresi 0.6 ms 42 ms 3.1 ms 3.0 ms 


SiSoftware Sandrta Professional 2009.SP2 

256 MB dosya okuma hızı 17.07 MB 25.6 MB 21.33 MB 29.87 MB 
256 MB dosya yazma hızı 427 MB 8.53 MB 8.553 MB 12.80 MB 
Atto Disk Benchmark v2.34 


8048 kB dosya okuma hızı 19708 kB 26188 kB 20971 kB 32419 kB 
8048 kB dosya yazma hızı 6893 kB 16180 kB 13780 kB 18997 kB 
PUANLAMA 

Tasarım 70 745) 75 80 
Performans 


A e 


CORSAIR FLASH OCZ ATV A-DATA CLASSIC SERİES CORSAIR FLASH 
VOYAGER GT 16 GB 16 GB C801 32 GB VOYAGER 32 GB 


Fiyat Çal Misin 145 TL 162 TL 
ÖZELLİKLER 

Aktivasyon LED'i Mavi Turuncu Yok Mavi 

Zor şartlara dayanıklılık Var Var Yok Var 

U3 desteği Yok Yok Yok Yok 

Askı / anahtarlık Var Var Yok Var 

USB uzatma kablosu Var Yok Yok Var 
Garanti süresi 10 yıl Ömür boyu Ömür boyu 10 yıl 
Boyutlar 75x25x18mm 83x23xl10mm 68x18x9mm 75x25x18mm 
Ağırlık 15 gr 20 gr 10 gr 15 gr 


TEST SONUÇLARI 
HD Tach RW v3.0.1.0 - Ouick Bench 


Ortalama okuma hızı 30.6 MB 30.9 MB 248 MB 23.4 MB 
Ortalama yazma hızı 11.3 MB 147 MB 4.6 MB 6.3 MB 
Rastgele erişim süresi I.I ms 2.3 ms 0.8 ms 0.5 ms 


SiSoftware Sandra Professional 2009.SP2 

256 MB dosya okuma hızı 29.87 MB 29.87 MB 19.20 MB 21.33 MB 
256 MB dosya yazma hızı 9.53 MB 17.07 MB 420 MB 7.27 MB 
Atto Disk Benchmark v2.34 


8048 kB dosya okuma hızı 31692 kB 32537 kB 23221 kB 24469 kB 
8048 kB dosya yazma hızı 12843 kB 21648 kB 5416 kB 8425 kB 
Tasarım 85 90 75 85 
Performans 
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TEST USB BELLEKLER 


A-DATA 


LASSIC SERİES 


TRANSCEND JETFLASH CORSAIR FLASH OCZ RALLY? 
V3016 GB VOYAGER 16 GB 16 GB 


C80I 16 GB 
Fiyat 78 TL 82 TL 87 TL 90 TL 
ÖZELLİKLER 
Aktivasyon LED'i Yok Mavi Mavi Turuncu 
Zor şartlara dayanıklılık Yok Yok Var Yok 
U3 desteği Yok Yok Yok Yok 
Askı / anahtarlık Yok Yok Var Var 
USB uzatma kablosu Yok Yok Var Yok 
Garanti süresi Ömür boyu Ömür boyu 10 yıl Ömür boyu 
Boyutlar 68x18x9mm 6lxl6x9mm 75x25x18mm 69x22x9imm 
Ağırlık 10 gr 7gr 15 gr 10 gr 
TEST SONUÇLARI 
HD Tach RW v3.0.1.0 - Ouick Bench 
Ortalama okuma hızı 27.1 MB 14.8 MB 23.7 MB 31.1 MB 
Ortalama yazma hızı 5.6 MB 14.6 MB 11.2 MB 12.9 MB 
Rastgele erişim süresi 0.6 ms 12 ms 1.5 ms 0.6 ms 
SiSoftware Sandra Professional 2009.SP2 
256 MB dosya okuma hızı 21.33 MB 12.80 MB 25.60 MB 29.87 MB 
256 MB dosya yazma hızı 427 MB 8.53 MB 8.53 MB 12.80 MB 
Atto Disk Benchmark v2.34 
8048 kB dosya okuma hızı 24053 kB 14954 kB 25134 kB 32458 kB 
8048 kB dosya yazma hızı 5557 kB 13901 kB 12602 kB 17453 kB 
PUANLAMA 
Tasarım 75 75 85 80 
Performans 70 70 80 80 


KINGSTON OCZ THROTTLE USB / CORSAIR FLASH KINGSTON 
DATATRAVELER 15032 GB ESATA 32 GB VOYAGER 64 GB DATATRAVELER 150 64 GB 


Fiyat 210TL 259TL 341 TL 406 TL 
ÖZELLİKLER 

Aktivasyon LED'i Mavi Sarı / Kırmızı Mavi Mavi 

Zor şartlara dayanıklılık Yok Yok Var Yok 

U3 desteği Yok Yok Yok Yok 

Askı / anahtarlık Yok Yok Var Yok 

USB uzatma kablosu Yok Yok Var Yok 
Garanti süresi 5 yıl Ömür boyu 10 yıl 5 yıl 
Boyutlar 79xl12xI12mm 81x29x8mm 103x28xI19mm 79xl12xI12mm 
Ağırlık 15 gr 15 gr 22 gr 15 gr 


TEST SONUÇLARI 


HD Tach RW v3.0.1.0 - Ouick Bench 


Ortalama okuma hızı 30.7 MB 34.6 MB/87.2 MB 20.2 MB 29.4 MB 
Ortalama yazma hızı 144 MB 242 MB/50.7 MB 134 MB 144 MB 
Rastgele erişim süresi 3.7 ms 0.4 ms /0.2 ms 0.8 ms 8.9 ms 


SiSoftware Sandra Professional 2009.SP2 

256 MB dosya okuma hızı 29.87 MB 29.87 MB /82.13 MB 22.18 MB 29.87 MB 
256 MB dosya yazma hızı 12.80 MB 21.33 MB/37.33 MB 11.28 MB 17.07 MB 
Atto Disk Benchmark v2.34 


8048 kB dosya okuma hızı 29694 kB 34861 kB / 96733 kB 23692 kB 30573 kB 
8048 kB dosya yazma hızı 18602 kB 26816 kB / 54011 kB 15278 kB 20601 kB 
Tasarım 75 75 80 75 
Performans 90 100 80 90 
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MULTI-TOUCH İLE KONTROL KOLAYLAŞIYOR 


Cep telefonlarından bilgisayarlara kadar çok alanda karşımıza çıkan ekranlara uygulanan yeni 
teknolojilerle hayat kolaylaşıyor ve gerçeklik hissi artıyor. 


Görkem YILDIRIM / gorkem©PCnet.com.tr 


SON zamanlarda piyasaya sunulan ve tanıtılan cep telefonları, cep bilgisayarlarında 
öne çıkan temel özellik dokunmatik ekran. 
Apple iPhone ile başlayan bu akım diğer 
markaların ürünlerini de etkiledi. Hatta ve 
hatta telefonlar dışında dijital kameralara 
ve dijital medya çalarlara da dokunmatik 
ekran uygulanmaya başladı. Dokunmatik 
ekranlar normal ekranlardan çok da farklı değil. Kiosklarda, terminallerde, ATM 
cihazlarında karşımıza çıkan ilk örnekler 
sadece aynı anda bir dokunuşu algılayabiliyordu. Cep bilgisayarı gibi daha küçük ekrana sahip cihazlarda dokunmatik kalem 
ya da diğer adıyla “stylus” gerekiyordu. 
Günümüzde çoklu dokunuş (multi-touch) 


ve hareket algılama desteği eklendi, kalem 
kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Elbette 
bunlar için üreticilerin menüleri sunan yazılımları modifiye etmesi gerekti. 

İlk örneklerde kullanılan “resistive” tip 
dokunmatik ekranlar en ucuz seçenek. 
Bunlarda yer alan ek katmanlar dokunma 
algılama işlevini getiriyor. Kötü yanı ekran 
netliğinin 9675 seviyesine inmesi ve darbeler sonucu kolayca hasar görebilme. 
“Capacitive” tipte bu netlik sorunu aştı 
ve multi-touch desteğini ekledi. Ancak eldiven giyince ya da stylus kullanınca işe 
yaramıyor. Multi-touch teknolojisi denince 
akla ilk gelen Apple iPhone ve iPod Touch 
oluyor. Ancak MacBook (trackpad), Asus 


Eee PC (touchpad) ve Microsoft Surface 
da aynı temelleri kullanıyor. Amaç küçük 
ekranda kullanım keyfini arttırmak ve performansı yükseltmek. Multi-touch teknolojisi için fareden sonraki en önemli buluş 
olarak söz ediliyor. Sürükleyin, çevirin, 
boyutunu değiştirin, komutlar verin; hepsi 
sadece ekrana dokunarak mümkün. 


Windows 7'den tam destek 

Bu sene hazır olacak Windows 7 işletim 
sistemi multi-touch teknolojisini tam olarak destekliyor. Multi-touch adresleme 
uygulaması, destek veren fotoğraf izleme 
programı ve İnternet Explorer 8 hazır. 
Elbette bunları kullanabilmek için LCD 


monitörünüzün donanımsal destek veriyor olması gerekli. Microsoft, Windows 
7 ile gelecek multi-touch yeniliklerini 
kullanma imkânı veren donanımları geliştiren N-Trig firmasına 24 milyon dolar 
bağışladı. Windows 7'den bağımsız olan 
diğer çalışmaysa etkileşimli masa olarak 
bilinen Microsoft Surface projesi. Gerçek 
ve sanal dünyaları bir araya getiren bu 
yenilik 2007 yılında Bill Gates tarafından 
tanıtılmıştı. Windows Vista yüklü olan 
masa biçimli bilgisayarda multi-touch 
teknolojisi sonuna kadar kullanılıyor. 
Ekran kısmı masa biçiminde hazırlanmış 
olan bilgisayarda fare ve klavyeye yer yok. 
Komutlar dokunarak, sürüklenerek veriliyor. Yazmak gerekiyorsa sanal klavye beliriyor. Aynı anda birden çok kişi tarafından 
kullanılabiliyor. Gelecekte maliyetler azalınca restoran gibi yerlerde kullanılması 
düşünülüyor. Buradaki dokunmatik ekran 
çalışmak için farklı sistemler kullanabiliyor. 
Yani illa capacitive tip olması şart değil. 
Çünkü ekran boyutu arttıkça özel katman 
nedeniyle dokunmatik ekran maliyeti çok 
artabiliyor. Microsoft Surface'ın kenarlara 
yerleştirilen kameralar sayesinde hareketi 
algıladığı söyleniyor. İlk olarak AT&T magazalarına yerleştirilen Microsoft Surface 
fiyatı 5000 dolardan başlıyor ve 10 bin 
dolara kadar çıkabiliyor. Ekran genişliğinin 
30 inç olduğu unutulmamalı. 


Büyük ekranlar için 

optik alıcılar 

Yeni gelişmelerden biri dokunmatik ekranlar için optik alıcılara yer vermek. Bu 
durumda ekranda özel bir katmana gerek 
kalmıyor ve artan boyutlarla birlikte maliyet yükselmiyor. Ekranın kenarlarına iki ya 
da daha fazla imaj alıcısı yerleştiriliyor. Kamera alanına gönderilen kızıl ötesi ışınlara 
kullanıcı tarafından müdahale edildiğinde 
konum bilgisi hesaplanıyor. Bu sistemde 
kullanıcının ekrana dokunması şart değil. 
Parmağını yakınlaştırması yetiyor ve sonuç olarak çizilme, lekelenme, hasar görme olasılığı azalıyor. Alıcının kapasitesine 
göre dokunulan kısımda boyut ölçmek de 
mümkün olabiliyor. Uygulamada özel bir 
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sürücü kurulması gerekmiyor. Sistem, bilgisayara bağlandığında HID uyumlu USB 
tak-çalıştır cihaz olarak ekleniyor. Ayrıca 
çalışması için gerekli gücü de USB üzerinden alıyor ve adaptör gerektirmiyor. 
NextWindow firması tarafından geliştirilen 
1900 Touch Assembly modeli Windows 
XP 2000, Vista, 7, MacOS ve Linux ile 
uyumlu. Multi-touch desteği olduğundan 
iki elin parmaklarıyla kenarlarından tutup 
fotoğrafı büyütme/küçültme gibi işlemler 
mümkün. 50 inç gibi büyük ekranlara bile 
uygulanabilen optik dokunmatik teknolojisinde görüntü kalitesinde hiçbir kayıp 
olmuyor. En üste sert cam kaplama yerleştirilirse görüntü kalitesi 9692 seviyesinin altına düşmüyor. 40 inç gibi büyük bir 
ekranda yapılan uygulamada hata payı 2 
mm'yi aşmıyor. Ayrıca optik sistem çok 
hızlı çalışıyor. Saniyede 110 dokunmaya 
kadar algılama yeteneği var. Komutun sisteme iletilmesi için geçen süreyse 10 ms.. 
Sunumlar ve alışveriş merkezleri için çok 
faydalı olabilecek bir teknoloji. 


Albatron sayesinde 
yaygınlaşabilir 

Optik dokunma teknolojisini (OTM) kullanan ve multi-touch desteği veren Albatron 
marka LCD monitör 21.5 inç genişliğinde 
ve Full HD destekli. DVI, D-Sub ve USB 
2.0 bağlantıları var. Dokunma katmanı 
yerine alıcılar içerdiğinden kalibrasyon gerektirmiyor, görüntü kalitesi yüksek ve parmak izi derdi yok. Ekran boyutu artsa da 
OTM'in maliyeti yükselmiyor. Multi-touch 
desteğiyle Windows 7 ile iyi bir ikili oluşturuyor. Mart ayında satışa sunulması bekleniyor ama fiyatı açıklanmış değil. Diğer 
üreticilerin de bu tür modeller tanıtması 
bekleniyor. Zaten monitör üreticileri çoktandır önemli bir yenilik sunmamaktaydı. 
Tepki süreleri hedeflenen süreye düştügünden beri sadece boyutlar ve fiyatlar degişiyor. Şimdi sırada dokunmatik ekranlar 
ve bir diğer yenilik olan Stereoscopic 3D 
teknolojisi var. 

Son nesil oyunlarda görüntüler gerçekçi 
ama daha da iyi olabilir. NVIDIA'nın yeni 
geliştirdiği 3D Vision teknolojisinde ekran 
kartı görüntüleri 3D izlemeye uygun hale 
getiriyor. Ancak sistem ekran kartıyla bitmiyor. NVIDJA'nın set olarak sunduğu özel 
gözlük ve buna sinyal gönderen verici de 
lazım. 199 dolar olan bu set dışında ge- 


'riye kalan monitörün 120 Hz tazeleme 


yapmasını sağlamak. Normalde LCD'ler 
ve CRT'ler bu değere çıkamıyor. Maale- 


sef çoğu kullanıcı yeni bir LCD monitör 
almadan bu teknolojiden faydalanamıyor. 
Sinemalarda bir süre önce denenmiş olan 
teknikte kullanıcılara özel tip bir gözlük 
veriliyor. Daha sonra görüntü ayrı renk 
kanallarından sunuluyor. Gözlükteki farklı 
camlar ayrı kanalları farklı göze sununca 
beyince 3 boyut hissi meydana geliyor. Ekran kartı ve oyunun görevi görüntüyü ayrı 
renk kanallarına ayırmak. Gözlük ve verici 
bunu olması gerektiği gibi gözlerimize iletiyor. Monitörün 120 Hz'den düşük tazeleme yapması verimi düşürüyor. 


3D gözlükler geri mi dönüyor? 
Başta Samsung olmak üzere üreticilerin 
3D'ye uygun 120 Hz üstü tazeleme yapabilen modeller sunması yakın. Bu ay 
gerçekleşecek CeBIT sırasında bu tür LCD 
monitörler tanıtılabilir. 3D Vision teknolojisinin arkasında olan NVIDIA, monitör üreticilerini teşvik ediyor. NVIDİA'nın vericisi 
ve gözlükleri arasında kızılötesi iletişim 
var. Gözlük sürekli olarak aktarılan görüntüye göre uygun biçimde titreşim yaparak 
en iyi sonucun alınmasını sağlıyor. Bildiğimiz eski karton, ucuz plastik gözlüklerden 
değil. Destek veren ilk LCD monitörlerden 
biri Samsung 2233R2 oldu. Yeni teknoloji 
tam olarak oturmadı. Çünkü yüksek maliyetli yatırım gerektiriyor. Bu tür LCD monitörler yaygınlaşırsa yeni sistem alanların 
ilgisini çekebilir. 


Ii YIY 


ekonomik 
160 ler 


. 


LCD monitörler artık her bilgisayarın “olmazsa olmaz”larından biri. Piyasadaki 
ekonomik fiyatlı bilgisayarlarda her ne 
kadar CRT monitörlere halen rastlansa 
da aslında LCD monitör devri çoktan geldi. Bugün 100 dolardan biraz daha fazla 
ödeyerek 19 inç büyüklüğünde bir LCD 
ekrana terfi edebiliyorsunuz. Ayrıca sürekli 
bahsettiğimiz gibi LCD monitörler sadece 
masaüstünüzdeki çalışma alanından kazanç sağlamıyor. Göz sağlığını korumak, 
daha az enerji tüketimi ve daha düzgün 
geometrideki görüntüler bahsi geçen avantajlardan sadece bazıları. Peki, siz 19 inç 
CRT ve LCD monitörlerin fiyatının aynı 
seviyede olduğunu bilseydiniz hala CRT 
almak istiyorum diye ısrar eder miydiniz? 
Dolayısıyla zaman artık LCD zamanı... 
Hiçbir şeye kulak asmadan tercihinizi LCD 
monitörlere yönlendirmelisiniz. Biz de sizler için ekonomi seviyesinde yer alan 11 
adet monitörü mercek altına aldık. 


LCD monitörlerin avantajları 
Düzgün geometri: LCD monitörler panel 
yapıları itibariyle tam anlamıyla monitörün çerçevesine denk gelecek şekilde görüntü oluşturuyor. En iyi CRT monitörde 
bile teknolojinin eski olması sebebiyle görüntüyü oturtmak hayli zor. 


Enerji tüketimi: LCD monitörler ayrıca 
enerji konusunda daha tutumlu oluyor. 
Malum, elektriğimiz pahalı. Her şeyden 
önce bir LCD monitörün enerji tüketimi, 


yüzde 90 oranında üretiminde kullanılan 
ışık kaynağının gücüne bağlı. 19 inç boyutlu standart bir LCD monitörün enerji 


tüketimi bir saatte 50W seviyesinde. 
Testlerimizde hatta daha düşük tüketim 
değerine sahip olan birçok örnekle karşılaştık. Aynı büyüklükteki bir CRT monitörse yaklaşık 110W kadar güç tüketir. 
Ortama daha fazla Isı yayar. 


Çalışma alanı: Testimizde ağırladığımız 
19 inç boyutundaki ürünler size tam anlamıyla (19 x 2.54 cm) 48.26 cm görüntü sunuyorlar. Tabii bazı modellerde ufak 
da olsa bu değerler değişiklik gösterebilir. 
CRT monitörlerdeyse görülebilir ekran 
boyu yüzde 9 kadar firelidir. 


Kullanım ömrü: LCD monitör kullanıcısı olmak daha uzun süreli bir iştir. Bir 
CRT monitörün ortalama kullanım süresi 
10.000 saat seviyesindedir. LCD monitörlerdeyse bu süre günümüzde 40.000 
saate kadar ulaşmış durumda. 


İnsan sağlığı: CRT monitörler radyasyon 
yayımı nedeniyle insan sağlığına daha 
fazla zararlıdır. Ayrıca görüntülerin ekran 
tazeleme mantığıyla yenilenmesi özellikle 
uzun saatler boyunca bilgisayar kullanan 
kişilerin gözleri için de tehlike arz eder. 
LCD monitörlerdense yine yayılan düşük 
bir miktar radyasyon var ancak oluşturulan görüntüler durağan olduğundan gözü 
kesinlikle yormaz ve etkilemez. 


TEST LCD MONİTÖRLER 


Yeniliklere açık: Şayet monitörünüzde 
DVI ya da HDMI gibi bir dijital aktarım 
arabirimi bulunuyorsa çok daha kusursuz görüntüler elde edebilirsiniz. Daha 
çok CRT monitörlerde bulunan D-Sub 
arabirimi analog sinyaller ilettiğinden görüntülerde netlik, kırçıllaşma ve titreme 
gibi sorunlar olabiliyor. LCD monitörlerdeki yeni nesil bağlantı standartlarıysa 
alabileceğiniz en net ve kusursuz görüntüyü ekrana yansıtıyor. Gürültü azaltan 
teknolojilerin (geliştirilmesi o sayesinde 
LCD monitörlerde analog bağlantıyla da 
verim alabilmek mümkün. 


Günümüzün standartları 
Gördüğünüz gibi LCD monitörlerin CRT'ler 
karşısındaki avantajları sıralamakla bitmiyor. Ele aldığımız 19 inç büyüklüğündeki 
monitörler genelde benzer özelliklerde 
panel içeriyorlar. Samsung ve LG gibi görüntü konusunda uzmanlaşan üreticiler 
özellikle dinamik kontrast oranıyla beğenimizi kazandı. Lakin çok yüksek parlaklık seviyesi olmadan yüksek olan kontrast 
değerini anlayabilmek pek mümkün olamıyor. Yazımızın sonundaki tablodan da 
dikkat edebileceğiniz gibi ürünlerin neredeyse tamamı DV! arabirimi içermiyor. 
DVI bağlantı içeren Lenovo ise bir 22 inç 
monitör kadar yüksek bir fiyata sahip. Sonuç olarak 19 inç seviyesinde bir model 
seçerken daha çok tasarımıyla beğeninizi 
kazanan bir ürüne yönelin. Özellikleriyse 
ikinci plana alabilirsiniz. 
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Neovo K-A19 


DEĞERLENDİRME sonucunda tüm aşamalardan yüksek puan 
alarak rakiplerini geride bırakan Neovo K-A19, “Editörün Seçimi” 
ödülünü almaya hak kazanıyor. Tasarım açısından bakıldığında 
Neovo K-A19'un gerçekten üstün bir LCD monitör olduğunu söyleyebilmek mümkün. Zarif ve oldukça ince olan gri renkli ekran 
çerçevesi ve çerçevenin hemen altında belirgin şekilde konumlandırılmış kontrol tuşları ürünü görsel olarak farklı kılmaya yetiyor. 
Asıl etkileyici olan yönse monitörün enerji ihtiyacını bir adaptör 
yardımıyla sağlaması. Dolayısıyla şebeke gerilimini 12V'ye dönüştüren adaptör böylece monitörün içine eklenmiyor ve ortaya 
daha zarif bir tasarım çıkmış oluyor. Neovo K-A19 teste katılan 
tüm monitörlerden daha ince. Öte yandan ürün parlaklık değeri 
olarak standartları sağlasa da görünebilirlik değerleri açısından 
da kaliteli bir panel içeriyor. Ayrıca statik olan kontrast oranının 
850:1 gibi yüksek bir seviyede olması da elde edilen görüntülerin 
daha etkileyici olmasını sağlıyor. 


249 TL 


Firma: Multimedya 
Tel: (212) 479 46 46 
Web: www.multimedya.com 


Inca 
IL-S19A 


ÜRÜNLERİNDE sunduğu kullanıcı dostu fiyatlarla öne çıkan 
Inca, 19 inç büyüklüğünde bir LCD monitöre terfi etmek isteyenler için yine en cazip seçeneği sunmayı başarıyor. Sade bir 
tasarıma sahip olan ürün sağlamlık konusunda güven veriyor. 
Sunulan 4 ms tepki süresi diğer birçok rakibe göre ayırt edici bir 
yön olarak göze çarpıyor. Dâhili hoparlörler sayesinde daha derli 
toplu bir çalışma masasına sahip olabilirsiniz. Inca IL-819A fiyatına göre rakipsiz gözüküyor. 


208 TL 


Firma: Pasifik Bilgisayar 
Tel: (212) 212 88 65 
Web: www.pasifikbilgisayar.com 
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Samsung 
SyncMaster 9A3N 


TESTİN standart 4:3 ekran yapısına sahip olan tek ürünü Samsung SyncMaster 943N oldu. Monitör söz konusu orana bağlı 
olarak 1280 x 1024 çözünürlüğü desteklemekte. Fiyatı açısından 
rakiplerini korkutmayı başaran ürün, 8000:1'e kadar yükselebilen dinamik kontrast oranıyla görsel şölen yaratıyor. Yine de satın 
alma öncesinde geniş ekrana sahip olan monitörleri göz önünde 
bulundurmanızda fayda var. Günümüzde eskisi kadar tercih edilmeyen standart 4:3 oranı keyfi bir durum. 


235 TL 


Firma: Kont, Koyuncu 
Tel: (216) 581 55 00, (216) 528 88 88 
Web: www.kont.com.tr, www.koyuncu.com.tr 


Puan 82 


LG Flatron 
W19415 


TASARIMI, özellikleri ve performansıyla testin ilgi odağı olmayı 
başaran LG Flatron W19415, geniş yapıdaki ekranında birçogumuzun “HD Ready” standardındaki televizyonlardan tanıdığı 
1366 x 768 çözünürlüğü oluşturabiliyor. Zarif ve ince bir yapıya 
sahip olan monitör dikeyde ve yatayda sunduğu 170 derecelik 
görüş açısıyla fark yaratmayı biliyor. LG Flatron W1941S'in diğer 
bir dikkat çeken noktasıysa testteki 8000:1 dinamik kontrast oranını sağlayan tek geniş ekran monitör olması. 


241 TL 


Firma: Boğaziçi, Index, Mersa Sistem, Ufotek 
Tel: (212) 331 10 00, (212) 3312121, (212) 454 99 00, (212) 3366100 
Web: www.bogazici.com.tr, www.index.com.tr, www.mersasistem.com.tr, www.ufotek.com.tr 
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Datron 
988A 


İNCE yapıdaki ekran çerçevesi ve yer yer tercih edilmiş piyano 
siyahı malzemelerle görünüş olarak beklentileri karşılayan Datron 988A, testteki birçok ürün gibi standart bir panel içeriyor. 
Panel 19 inç büyüklüğünde ve 1440 x 900 çözünürlüğünde 
görüntü oluşturabilmenin yanı sıra 300 kandela parlaklığında 
bir CCFL kaynakla aydınlanıyor. Kontrast oranı da birçok rakipteki gibi statik olarak 700:1 seviyesinde tutulmuş. Datron 988A 
güvenle tercih edilebilecek bir model. 


247 TL 


Firma: Ufotek 
Tel: (212) 444 0 478 
Web: www.ufotek.com.tr 
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KTC 
W9008S 


SAHİP olduğu teknolojilerle 19 inç seviyesi standartlarının Üüzerinde ek bir yenilik sunmayan KTC W90085, cazip fiyatlı alternatiflerin arasında kendisini gösteriyor. Monitörün testteki tek 
parlak panel kaplaması içeren model olduğunu söyleyebiliriz. 
Fakat söz konusu tasarım olduğunda üreticinin biraz ders alması 
gerektiğini eklemeden geçmeyelim. Üreticiler incelik ve şıklık 
adına yarışırken KTC aksine ağır ve pek de zarif olmayan bir 
model üretmeyi tercih etmiş. 


247 TL 


Firma: Datastar 
Tel: (216) 544 1200 
Web: www.datastar.com.tr 


Puan 72 


ViewSonic 
VA1916w 


DAHA çok büyük boyuttaki ve multimedya özellikli LCD monitörleriyle tanıdığımız ViewSonic, rekabetçi bir fiyata sahip olabilmek adına 19 inçlik VA1916w modelinde “ekstra” denebilecek 
bir özellik sunmuyor. Monitör testteki hemen hemen her ürün 
gibi ekran kartıyla olan iletişimini D-Sub arabiriminden sağlıyor. 
Siyah olan ayaklık ve ekran çerçevesi gerçekten ilgi çekici. Tüm 
kontrol tuşları ekran çerçevesinin altında yer alan gri renkli ek 
bir bölgeye yerleştirilmiş. 


254 TL 


Firma: Arena, Logicom, Neotech 
Tel: (212) 364 64 64, (212) 276 27 19, (212)331 2222 
Web: www.arena.com.tr, www.logicom.com.tr, www.neotech.com.tr 


Puan 78 
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TEST LCD MONİTÖRLER 


Hyundai 
N9OW 


LCD monitörlerde güvenilir markalardan biri olan Hyundai, 19 
inç seviyesindeki N9OW modelinde şık fakat pek de zarif olmayan bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkıyor. 19 inç seviyesindeki modeller arasındaki küçük fiyat farkları düşünüldüğünde 
elbette daha zarif bir modele yönelmek daha mantıklı olacaktır. 
Panel olarak standartların üzerinde bir özellik sunmayan Hyundai 
N9OW, dâhili hoparlör içeren ve masa üzerini kalabalıklaştırmayan seçeneklerin arasında kendini gösteriyor. 


258 TL 


Firma: Multimedya 
Tel: (212) 479 46 46 
Web: www.multimedya.com 
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ME — 


ŞAŞIRTICI derecede ince bir ekran çerçevesine sahip olan Aidata 
Al937, testteki en şık monitörler arasında yer alıyor. Testimizdeki 
çoğu ürünün çerçeve kalınlığı 15 mm — 25 mm değerleri arasında değişirken, Aidata'nın en kalın yerde bile 9 mm sunması 
gerçekten takdire değer. İnce olan çerçeve özellikle birden fazla 
monitörle çalışan kullanıcıların dikkat etmesi gereken bir detay. 
Monitörün tasarımı nedeniyle fiyatı biraz yüksek olsa da ödediğiniz ücrete değeceğine emin olabilirsiniz. 


285 TL 


Firma: Aidata 
Tel: (212) 331 1500 
Web: www.aidata.com.tr 
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ÜSTÜN görüntü kalitesiyle 19 inç seviyesindeki başarılı monitörler arasında yer alan Acer V193'W, söz konusu şıklık olduğunda yine iddiasını korumayı biliyor. Fakat kalınlık konusunda da 
yarışan LCD monitörlerin arasına Acer'ı sokması biraz zor olsa 
gerek. 7 cm kalınlığa yaklaşan gövde, köşeli tasarım sayesinde 
şıklaştırılmış olsa da ürünün bu açıdan testin en son sıralarında 
yer aldığını söyleyebilmek mümkün. Görüntü kalitesiyse birçok 
kullanıcıyı memnun bırakacaktır. 


263 TL 


Firma: Adventus, Arena, İnfronic, Kont, Penta 
Tel: (216) 456 27 56, (212) 364 64 64, (216) 317 96 70, (216) 581 55 00, (216) 528 00 00 
Web: www.adventus.com.tr, Www.arena.com.tr, WWw.infronic.com, WWww.kont.com.İr, Www.penta.com.tr 
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Lenovo .——. 
ThinkVision L197 


LCD monitör pazarına sıkı modellerle giriş yapan Lenovo, kaliteye oynamayı tercih ediyor. Buna bağlı olarak fiyatlar da 
rakiplere göre biraz yüksek kalıyor. Hatta ürünün 418 TLlik 
fiyatıyla iki tane Inca IL-BSI9A monitör alabileceğinizi söyleyebiliriz. Fiyatı elbette bu denli artıran unsurlardan biri DVI arabirimi. Dijital olan bu arabirim sayesinde vergide artış oluyor. 
1000:1 kontrast oranı iddialı bir değer sayılabilir ancak 250 
kandela parlaklık biraz zayıf kalıyor. 


418 TL 


Firma: Boğaziçi, Index 
Tel: www.bogazici.com.tr, www.index.com.tr 
Web: www.aidata.com.tr 
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SSD'ye terfi 
etmek için 


SSD'nin mekanik sabit diskler karşısındaki üstünlüklerini 
duyduktan sonra terfi için kolları sıvayabilirsiniz. 


Pamir KIZILTUĞ / pamir©PCnet.com.tr 


GEÇTİĞİMİZ birkaç yıla bakıldığında SSD 
(Solid State Disk) teknolojisi vitrinleri 
süslemenin ötesine pek geçemedi. Fakat 
2008'le birlikte fiyatlar biraz olsun “alınabilir” seviyelere inmeye başladı. Bugün 30 
GB kapasitede bir SSD'yi tüm vergilerle 
birlikte 200 TL'ye edinebilmek mümkün. 
Elbette depolama kapasitesi açısından 
sabit disklerin halen belirgin bir üstünlügü var; ancak SSD'ler de söz konusu fiyat karşılığında oldukça çarpıcı özellikler 
sunuyorlar. 2009'la birlikte artık fiyatların 
düşeceğini ve birçok kullanıcının SSD'ye 
terfi edeceğini umuyoruz. Hatta geçtiğimiz 
yıl birkaç üretici, dizüstü bilgisayarlarında 
SSD alternatifini de seçenekler arasına dahil etmişti. Şimdi SSD teknolojisinin avantajlarına bir bakalım. 


Sabit! diskler mekanik bileşenler içerir. 

r ise hareket eden bir parça içer- 
m Mobil cihazlarda kullanılabilmek 
adina sabit disklerde boyutlar 3.5 inçten 
2.5 ince, hatta 1.8 ince kadar indirilebilir. 
Müzik çalarlardaysa 1 inç boyuta ulaşmış 
sabit disklerle karşılaşabilmek mümkündür. Sabit disklerde boyut azaldıkça hassaslık artar. SSD'lerde ise boyutla hassasiyet arasında bir orantı yoktur; SSD'ler her 
koşulda daha sağlamdır. 


iskler dikey kayıt teknolojisinin 
üne geliştirilmesiyle sürekli ola- 
a yüksek kapasitelerle kullanıcılana geliyor. Günümüzde SSD'lerin 
aynı hacimdeki sabit disklere göre bariz 
bir kapasite avantajı var. Yeni dedikodulara göre farkın önümüzdeki günlerde yine 
SSD lehine olması bekleniyor. 


isklerin mekanik bileşenlere sahip 
lan daha önce de bahsetmiştik. 
göre 4200, 5400 ya da 7200 
dönen disklerin 10.000 ve 15.000 
devirli uç modelleri de var. Dönüş hızı ve 
plaka sayısının fazlalığına göre sıcaklık 
yer yer 60 dereceye kadar ulaşabiliyor. 
SSD'lerse düşük gerilim ihtiyaçları ve mekanik aksam içermemeleri nedeniyle neredeyse hiç ısınmazlar. 


Ma ü bilgisayarlarda tercih edilen 3.5 
İ bit diskler bugün 700 gram ağırilmekte. Dizüstü bilgisayarlarda 
ilen 2.5 inç yapısındaki disklerse 


terci 
100 ile 120 gram arasında değişen ağırlıklara sahipler. Aynı boyutlardaki bir SSD, 
benzer kapasiteler sunmasına karşın neredeyse üçte bir ağırlığa sahiptir. 


bilgisayar sabit diskleri uyuma 
oldukça düşük enerji tüketirler. 
u değerler bir SSD'nin tam velanılırken ihtiyaç duyduğu ener- 


r 
jiyle birbirine yakındır. Dizüstü bilgisayar 
diskleri özellikle okuma/yazma ve rastgele 
arama yaparken ciddi anlamda enerji tüketir. Dolayısıyla dizüstü bilgisayarlarda 
SSD tercih etmek batarya ile çalışma süresini de olumlu etkiler. 


isklerin motorları diske enerji gel- 
birlikte gürültü üretmeye başlar. 
Itünün asıl kaynağı sadece motor 
kuma ve yazma işlemleri sırasında kafa disk yüzeyi üzerinde hareket eder 


TEKNOTÜYO SSD 
PE 


ve çeşitli temaslarda bulunur. Halk arasında “tıkır tıkır” olarak adlandırılan mekanik 
sabit disk seslerine SSD'lerde rastlanmaz. 


abit disklere oranla kat kat daha 
anslıdır. Günümüzde standart bir 
stü bilgisayar diski saniyede 90 
dizüstü bilgisayar diski ise 50 MB 
okuma seviyesine ulaşabilmektedir. Standart bir SSD'de ise okuma hızı saniyede 
140-150 MB seviyesindedir. Söz konusu 
değere masaüstü bilgisayar disklerinden 
üç tanesinin RAID O performansıyla anca 
ulaşılabilir. 


irmalar sabit disklerine genelde 2 
rasında değişen garanti sağlarlar. 
"lerde bu süre “ömür boyu”dur. 
e firmaların SSD teknolojisine 
olan güveninden kaynaklanıyor. Sisteminizde elektriksel bir aksaklık olmadığı sürece SSD'lerin bozulması mümkün değildir. Sabit disklerse elektriğe ve çalışırken 
sarsılmaya karşı oldukça hassaslardır. 


ve masaüstü bilgisayarlarda IDE 
artık çağdışı kaldı. Her iki platfo e sabit diskler artık SATA olarak 
İ . Yine de IDE olarak tek tük bazı 
alternatiflerle karşılaşabilmek mümkün. 
SSD'lerde tüm modellerde —özel olan birkaç alternatif dışında- bağlantı seçeneği 
SATA. Kimi modellerde SATA'nın yanı sıra 
USB 2.0 bağlantısını görebilmek de müm- 


kün oluyor. 
Boyütla 

ye Card gibi arabirimlere ya 
da a bilgisayar anakartlarındaki 
PCI Express yuvalarına uygun tipte üretilebiliyorlar. SSD teknolojinin tek dezavantajı 
biraz yüksek olan fiyatı. İçerisinde bulunduğumuz yıl fiyatların çok daha makul seviyeye geleceğini umuyoruz. ** 


istenildiği gibi oynanma yar dizüstü bilgisayarlarda 
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WiRO 


İLE 


YURT DIŞINDA 
UCUZA KONUŞUN 


TÜKETİCİNİN hayatına değer katan, kullanıcının hayatını kolaylaştıran ürünler geliştirerek farklılaşma yaklaşımıyla hareket 
eden Türk Telekom'un son yıllarda geliştirdiği hizmetler, iletişimde yeni alternatifler sunmaya başladı. Geliştirdiği yakınsama ürünleriyle sadece Türkiye'de değil, 
dünyada da önemli bir rol üstlenen Türk 
Telekom'un geliştirdiği teknolojiler ve sahip 
olduğu altyapılar pek çok avantajı beraberinde getiriyor. Sunulan ürün ve hizmetler- 
de, her alanda yakınsamayı temel alması 
bu avantajın en doğal sonucu... 

İşte karşınızda “yakınsama” yaklaşımıyla 
sunulan bu ürünlerden biri de WiRO... 
WiRO servisi, Wi-Fi uyumlu cep telefonları ya da masaüstü/dizüstü bilgisayarlar 
aracılığıyla, yurtdışında internet bağlantısı olan her yerden ev ya da iş telefonundan konuşuyormuş gibi arama yapmayı 
mümkün kılan yeni bir sistem. 


Abone olmak ve kullanmak 
çok kolay 

Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere yönelik bir hizmet olan WiRO'ya 
abone olmak çok kolay. Türk Telekom 
WiRO servisine Türk Telekom ofislerin- 
den başvuru yapabiliyorsunuz. Ayrıca, 
WiRO servisinden faydalanmak isteyen 


Türk Telekom bireysel aboneleri kendi 
adlarına düzenlenmiş ev/iş telefonlarından 444 1 444'ü arayıp, iki aşamalı güvenlik sürecinden geçerek, Türk Telekom 
ofislerine uğramadan WiRO başvurusu 
yapabiliyor. Başvuran abonelerin elektronik posta adreslerine WiRO kullanıcı adı 
ve şifresi yollanıyor. WiRO servisinden 
yararlanmak isteyen kurumsal müşterilerin ise, WiRO hizmet sözleşmesi imzalaması gerekiyor. WiRO aboneliği için 
herhangi bir abonelik ücreti ödemenize 
gerek yok. Sadece, görüşme bedeli ev ya 
da iş telefonu faturasına yansıtılıyor. 
WiRO servisini kullanmak çok basit ve 
pratik. WiRO servisini kullanmak için 
Wi-Fi destekli cep telefonuna veya internet erişimi olan bir bilgisayara sahip 
olunması yeterli. WiFi destekli cep telefonlarına SIM kart takılı olması gerekmiyor. WiFi uyumlu telefon ya da internet erişimi olan bir bilgisayar üzerinden 
tüm mobil ve sabit operatör numaralarını Türkiye'den görüşme yapar gibi aramak mümkün. 


Büyük fiyat avantajı sağlıyor 
WiRO servisi sayesinde, kullanıcılar 
yurtdışındayken gerçekleştirdikleri | görüşmeleri sonucunda yüksek ücretler 


ödemelerine gerek kalmıyor. Zira Türk 
Telekom'un WiRO servis ile yapılacak 
görüşmelerin ücretleri, ev ya da iş telefonu tarifesinden hesaplanıyor ve aynı telefon hattının faturasına yansıtılıyor. Bu 
şekilde kullanıcılara, yurtiçinde telefonla 
konuşur gibi ücret ödeme ve yüksek uluslararası görüşme ücretlerinden ve mobil 
dolaşım (roaming) ücretlerinden tasarruf 
etme imkanı sağlanıyor. 

Örnek vermek gerekirse, Almanya'yı ziyarete giden bir Türk Telekom ev/iş telefonu 
müşterisi, İstanbul'daki arkadaşını ankesörlü bir telefondan ya da otel odasındaki 
telefondan ararsa Almanya'dan Türkiye'ye 
yapılan uluslararası görüşmenin tam ücretini ödüyor. Eğer bu aramayı cep telefonundan yaparsa, o zaman da Almanya 
dolaşım ücretlerine ek olarak Türkiye'ye 
yapılan çağrının uluslararası görüşme ücretini de ödemek durumunda kalıyor. 
Ancak Türk Telekom'un yeni hizmeti 
WiRO'yu kullanırsa, arama ev telefonundan yapılmış gibi oluyor ve aranan numara ev/iş telefonuysa mevcut tarifedeki yurtiçi arama ücreti, cep telefonuysa 
mobil görüşme ücreti ödeniyor. Böylece, 
müşterilerimiz ev ve iş telefonlarının çok 
daha düşük tarifelerinden yurtdışındayken de faydalanmış oluyor. 


Türk Telekom'un katkılarıyla hazırlanmıştır. 


Kolay, hızlı ve zahmetsiz başvuru 


Türk Telekom'un gelişmiş müşteri hizmetleri ve bayi sistemi sayesinde WiRO'yu kullanmaya 
başlamak için uzun formlar, sıralar ve saatler boyu süren işlemlere hiç gerek kalmıyor. 


WiRO hem kişiler, hem de şirketler için 
çok büyük maliyet avantajları getiriyor. 
Şimdiden WiRO'ya kullanıcılar büyük bir 
ilgi gösterdi. Dergimiz yayına hazırlanırken 
WiRO toplam 86 ülkede kullanılmış ve 
yaklaşık 50.000 dakika konuşma yapılmıştı. 
Toplam görüşme sürelerinin her ay katlanarak artması bekleniyor. 

Bu avantajlı hizmetin geniş kitlelere ulaşabilmesi için elbette kolay edinilebilir olması 
şart. Türk Telekom'un müşteri ilişkileri 
konusundaki deneyimi bu anlamda büyük 
bir avantaj sağlamışa benziyor. Çünkü 

hem bireyler, hem de şirketler için WiRO 
aboneliği başlatmak oldukça kolay hale getirilmiş. Prosedür ve bürokrasiden arındırılan 
abonelik sistemi, kullanıcıyı yormayan ve 
vaktini almayan bir formata kavuşturulmuş. 


Telefonla başvuru konforu 

Bireysel aboneler, isterlerse sadece kendilerine özel tek bir TT WiRO kullanıcısı 
oluşturabiliyor veya TT Online Müşteri 
Hizmetleri üzerinden yönetimini yapabilecekleri birden fazla TT WiRO kullanıcısı yaratabiliyor. Bu sayede evdeki her birey için 
farklı kullanıcı isimleri üzerinden tanımlama 
yapmak mümkün oluyor. 

Kendi adına Türk Telekom ev telefonu 
aboneliği olan bireysel kullanıcılar, sadece 
kendi adlarına olan hat üzerinden | adet TT 


WiRO aboneliği almak için; 444 | 444 Türk 
Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayabilirler. 


İki aşamalı güvenlik sürecinden geçtikten 
sonra Türk Telekom ofislerine gitmeye 
gerek kalmadan, herhangi bir sözleşme imzalamadan, ses kaydı ile başvurularını tamamlayabilirler. 2 gün içerisinde abonenin başvuru 
yaparken bildirdiği e-posta adresine TT 
WiRO kullanıcı adı ve şifresi gönderiliyor. 
Ev telefonu abonesinin, kendi adına kayıtlı 
olan ev telefonu aboneliği için I'den fazla 
TT WiRO kullanıcısı oluşturmak istemesi 
durumunda işlem biraz daha farklı oluyor. 
TT Online Müşteri Hizmetleri'ni kullanan 
aboneler; sadece kendi adları üzerine 

kayıtlı olan ev numarasının telefon hattının 
TT WiRO servisine açılması için, Türk 
Telekom ofis ya da bayilerinden dilekçe ile 
başvuru yapabiliyor veya 444 | 444 Türk 
Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayabiliyor. 
Türk Telekom Online Müşteri Hizmetleri'ni 
kullanmak için henüz başvuru yapmamış 
olan abonelerin Türk Telekom ofislerine 
gelerek İnteraktif Sözleşmeyi imzalamaları 
gerekiyor. Aboneler bu şekilde TT Online 
Müşteri Hizmetleri'ni kullanmak üzere TT 
Online Müşteri Hizmetleri kullanıcı adı ve 
şifre alabilirler. TT Online Müşteri Hizmetleri kullanımı başvurusu ile eş zamanlı 
olarak ya da daha sonra TT WiRO servisi 
başvurusu için dilekçe verilebilir ve servisi 
kullanmak üzere başvurular tamamlanabilir. 
444 | 444 TT Müşteri Hizmetleri üzerinden 
tek bir WiRO aboneliği için başvuru yapmış 
olan abonelerin, daha sonra TT Online 


Müşteri Hizmetleri kullanıcısı olmaları durumunda, aboneler web üzerinden mevcut TT 
WiRO kullanıcı hesaplarını yönetebilirler. 
Hâlihazırda TT Online Müşteri Hizmetleri 
kullanıcısı ve TT WiRO kullanıcısı olan bir 
abone, 444 | 444 TT Müşteri Hizmetleri 
üzerinden yeni bir TT WiRO kullanıcısı 
oluşturamıyor. Yeni kullanıcı oluşturmak 
için Türk Telekom Online Müşteri Hizmetleri web sitesine kullanıcı adı ve şifreleriyle 
giriş yaptıktan sonra TT WiRO bölümüne 
gidilmesi gerekiyor. 


Şirketler için de çok avantajlı 
Tüzel aboneliklerde işlem süreci biraz 
daha farklı işliyor. Bu tür abonelikler 

için telefonla müşteri hizmetlerini arayıp 
uzaktan hizmet başlatmak mümkün olmuyor. Şirket yetkilisinin bir Türk Telekom 
ofisine gelerek, şirket üzerinde kayıtlı 
Türk Telekom telefon hattı üzerinden 
kullanılacak TT WiRO aboneliği için 
başvuru yapması gerekiyor. 

Güvenlik açısından şirket yetkilisinin, şirket 
evraklarını yanında bulundurması gerekiyor. Şirket yetkilisi İnteraktif Sözleşme'yi 
imzalayarak, TT Online Müşteri 
Hizmetleri'ni kullanabileceği TT Online 
Müşteri Hizmetleri kullanıcı adı ve şifre 
alıyor. TT WiRO servisi başvurusu için 
dilekçe vererek, servisi kullanmak üzere 
başvurularını tamamlayabilir. 

Şirket yetkilisi, şirkette TT WiRO servisinden yararlanacak tüm kullanıcıların hesap 
yönetiminden sorumlu oluyor. TT Online 
Müşteri Hizmetleri üzerinden şirket yetkilisi 
pek çok yetkiye sahip olabiliyor. Yönetici 
WiRO için yeni kullanıcı oluşturmak için 

bu ekranı kullanıyor. Aynı zamanda mevcut 
kullanıcıyı silme, aktif veya pasif hale getirmek de mümkün oluyor. Yöneticinin şirket 
personeli için günlük konuşma limiti belirlemesi ve kullanıcı şifresi yenileyebilmesi 

de diğer avantajlar. Yöneticiler TT Online 
Müşteri Hizmetleri üzerinden 5 adete kadar 
WiRO abonesi oluşturabiliyor. 


İRK TELLER 


Jel Ivel tarifesiyle sohbetler uzuyor 


WiRO'yla yurtdışında elde ettiğiniz fiyat avantajını evinizde de yakalayabilirsiniz. Türk 
Telekom'un yeni JeTTvel tarifeleri ile sadece aylık paket ücreti ödeyerek aynı fiyata daha fazla 


konuşmak mümkün. 


WiRO hizmetini kullanırken yurtdışındaki 
görüşmelerinizde büyük bir tasarrufa gitmiş 
olacağınızı ayrıntılı biçimde belirttik. Peki, 
mevcut abonelik modelinizde de değişime 
giderek Türkiye'deyken de çok ucuza 
konuşmaya ne dersiniz? Türk Telekom'un 
müşterilerinin günün değişik saatlerinde, 
değişik yoğunlukta görüşme ihtiyaçlarını 
göz önüne alarak geliştirdiği JeTT vel tarifesi 
müthiş özellikler içeriyor. JeTTvel servisi 
Paket 00, Paket200 ve Paket300 seçenekleriyle sunuluyor. JeTTvel tarifesi paketlerinden birini kendi ihtiyaçları doğrultusunda 
seçen müşteriler, sadece paket ücreti 
ödeyerek aynı fiyata daha fazla konuşma 
avantajına sahip olacak. 


Size en uygun JeTTvel'i seçin 

Türk Telekom, müşterilerinin ihtiyaç ve 
taleplerini göz önüne alarak geliştirdiği 
JeTTvel tarifesinde avantajlı bir kampanya 
başlatıyor. Türk Telekom'un yeni tarifesi 
JeTTvel'e kayıt olan kullanıcılar, tarifeye 
geçtikten sonraki ilk üç ayda kendi paketlerindeki dakikaların iki katı kadar hediye 
dakika kazanıyor. 

Müşterilerin aynı ücret karşılığında daha çok 
konuşmasını amaçlayan JeTTvel'de müşteriler, farklı konuşma alışkanlıklarına uygun 
olarak tasarlanmış JeTTvel 100, JeT Tvel 

200 veya JeTTvel 300 seçenekleri arasından 
kendilerine en uygun pakete abone olabiliyor. 
Kampanyada aylık 100 dakika şehir içi konuşmayı içeren JeTTvel 100'ü seçen kullanıcılara, 
tarifeye kayıt olduktan sonraki üç ay boyunca 
100 dakika daha hediye ediliyor. Aynı şekilde 
JeTTvel 200'ü seçen kullanıcılar 200 ve JeTTvel 300'ü seçen kullanıcılar ise 300 hediye dakika kazanıyor. Böylece tüm vergiler ve sabit 
ücret dâhil olarak 19 TL ödeyen bir JeTTvel 
müşterisi |00 dakika yerine 200 dakika şehir 
içi konuşabiliyor. Aynı şekilde 27 TL ödeyerek JeT Tvel 300'ü seçenler tam 600 dakika 
şehir içi konuşma imkânı kazanıyor. Bunun 
yanı sıra JeTTvel'e kayıt olan kullanıcılar, 
0800 314 15 16 numaralı hattan kaç dakika 
konuşma yaptıklarını öğrenebiliyor. 


Başvuru yapmak çok kolay 

JeTTvel tarifesine geçen tüm müşteriler, şehir içinde ekstra avantajlı konuşma fırsatını 
yakalarken, HesaplıHATT tarifesinden bu 
tarifelere geçen müşteriler diğer yönlerde 
de StandartHATT tarifesinin avantajlı ko- 


nuşma ücretlerinden faydalanmaya başlıyor. 
Türk Telekom'un JeTTvel tarifesinden 
faydalanmak isteyen müşteriler, 444 | 444 
numaralı Müşteri Hizmetleri'nden, ofisler- 


den, bayilerinden ve ww 


com.tr adresinden detaylı bilgi alabilir ve 
başvurularını gerçekleştirebilir. 

Türk Telekom'un yeni JeTTvel tarifesine 
geçen kullanıcılar ilk üç ay paketlerindeki 
dakikaların iki katı kadar konuşabilecek. 


WiRO'yu kurmak ve kullanmak 
çok kolay ve hızlı 


Yurtdışındayken ev telefonu 
tarifesinden konuşma 
avantajını kullanmak için 
WiRO'nun sunduğu iki ana 
seçenek var. Tek abonelikle 
her iki hizmeti de kullanma 
şansı elde edeceksiniz. WiRO 
Mobile ve WiRO Laptop 

bu iki seçeneğin isimleri... 
Kurulumdan önce TT WiRO 
aboleğinizin gerçekleşmiş 
olması gerekiyor. Gerekli 
kullanıcı bilgileri tarafınıza 
gönderildikten sonra WiRO 
Mobile ve WiRO Laptop 
hizmetlerini kurmaya 
başlayabilirsiniz. Bu bölümde 
sizlere WiRO hizmetlerinin 
kurulumunu anlatacağız. 


YURT dışındayken, internete bağlı cep 
telefonunuzla yaptığınız görüşmelerin, kendi ev ya da iş telefonu tarifeniz 
üzerinden ücretlendirilmesini sağlayan 
uygulamayı yüklemek çok kolay ve ücretsiz. Tabi yime öncelikle TT WiRO'ya 
üyeliğinizi başlatmış olmanız gerekiyor. 
Üyeliğiniz başladıktan sonra WiRO 
Mobil'i kullanmaya başlayabilirsiniz. 
Windows tabanlı cep telefonunuza kurup 
gerekli ayarları manuel olarak Yapabi 
lirsiniz. Bunun için, 

adresiniz ziyaret ederek oradaki yükleme 
bölümüne tıklamanız yeterli. İnternet 
sitesindeki WiRO Mobil sayfasını ziyaret 
ettiğinizde, sağ bölümde göreceğiniz 
alanları doldurarak da TT WiRO için 
gerekli ayarların Nokia cep telefonunuza 
gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Bu yükleme işlemi de ücretsiz. WiRO'yu şu anda 
destekleyen telefon modellerinin güncel 
listesini de WiRO'nun internet sitesinden 
görebilirsiniz. 


KISA MESAJLA NOKIA'YA KURULUM 


Nokia telefonlarınızda kullanmak için 
sitedeki kısa formu doldurduktan sonra; ilk başvuru sonrasında TT WiRO 
yöneticiniz tarafından e-posta ile 
gönderilen TT WiRO kullanıcı adınız 
ve şifresinizi, cep telefonu melodinizi 
ve yöneticinizin sistemde tanımladığı 
GSM numaranızı Otomatik Ayarlar 
bölümünde yazacaksınız. 


7) Kısa mesaj 
—İ 22 


Kimden ARGELAOTA 


I- Cep telefonunuza arka arkaya 2 
adet kısa mesaj gelecek. İlk mesaj bilgilendirme amaçlı gönderilmiş olacak. 

2- İkinci mesajda ise ayarlarınız gelecek. Bu mesajdaki yönergeyi takip ederek ayarları kaydetmeniz gerekecek. 
Kaydetme işleminden sonra “WiRO 
ayatrlarınız kaydedilmiştir” mesajını 
göreceksiniz. 


e Yapılnd. ayr. 
«. y2 » 


Tüm ayarları yapılandırmak 
için Seçenek'ten 'Kayder'i 


TURK İHEKOM 


Dizüstü bilgisayarda kullanım 
TT WiRO servisini, Wi-Fi veya 

kablo ile internete bağlanıp dizüstü 
bilgisayarınızdan TT WiRO Laptop 
uygulaması aracılığı ile de kullanabilirsiniz. TT WiRO Laptop ile kullanıcılar, adres defteri oluşturabilir, kendi 
telefon hatlarının abonelik sözleşmelerinde belirtilen tüm yönlere doğru 
arama yapabilirler. Elbette konuşma 
yapabilmek için kulaklık ve mikrofona ihtiyacınız olacaktır. Mikrofonlu 


WINDOWS'A MOBILE'LE 
KOLAY KURULUM 


Windows Mobile kullanan cep telefonlarında da 
WiRO kurulumu son derece basit. TT WiRO 
Mobil uygulamasını TT WiRO web sitesinden bilgisayarınıza indirip Bluetooth veya bağlantı kablosu 
aracılığı ile telefonunuza yükleyebileceğiniz gibi, 
telefonunuzdan TT WiRO web sitesine kablosuz 
internet aracılığı ile bağlanıp bir tıkla doğrudan 
telefonunuza kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. 


I- Öncelikle TT WiRO 
uygulamasını cep telefonunuzdan indirmek 
için telefonunuzdan bir 
WLAN ağına bağlanın. 


2- Start menüsünden 
Internet Explorer aracılığı ile TT WiRO web 
sitesine bağlanın. TT 
WiRO Mobil uygulamasına tıklayarak programı cep telefonunuza 
indirin ve otomatik 
kurulumunu başlatın. 


3- TT WiRO kurulumu 
tamamlandığında Start 
menüsünde TT WiRO 
ikonunu görebilirsiniz. 
Telefonunuzu tekrar 
başlattığınızda veya 
“Bugün” menüsüne girip 
çıktığınızda TT WiRO 
ikonu anasayfanıza da 
gelecektir. 


4- TT WiRO uygulamasını bluetooth veya 
kablo ile telefonunuza 
gönderdiğinizde ise 
Başlat/Programlar/ 
Dosya Gezgini/Blueto- 
oth Paylaşımı şeklinde 
ilerleyin. 


kulaklıklar bu anlamda çok kesin bir 
çözüm olacaktır. 

dizüstü bilgisayarınızdan WiRO kullanmak için öncekle TT WiRO kullanıcısı olmanız gerekiyor. TT WiRO 
Laptop uygulamasını bilgisayarınıza 
kurduktan sonra hemen konuşmaya 
başlayabilirsiniz. 

TT WiRO'dan dizüstü bilgisayarım 
aracılığıyla yararlanmam için ortalama 
bir bilgisayar donanımı yeterli oluyor. 
Windows 2000, Windows ve Windows Vista işletim sistemleri WiRO 
Laptop uygulamasını destekliyor. 
İşlemci olaran 400 MHz Pentium ve 
üstü hızlar yeterli oluyor. Zaten son 
5 yıldır piyasada satılan işlemcilerin 
tamamı bu hızın çok çok üzerinde. 
256 MB ve üstü bellek, ses kartı ve 
minimum 256 Kbps ADSL bağlantısına ihtiyacınız olacak. Kısacası, WiRO 
mobile kullanmak için donanım ve 
bağlantınızın çok da yüksek seviyede olması gibi bir şart yok. Daha iyi 
bir ses kalitesi elde etmek için, az 
önce de belirttiğimiz gibi, mikrofonlu 


kulaklıklardan faydalanabilirsiniz. TT 
WiRO servisini dizüstü bilgisayarınızda kolayca kullanabilirsiniz. Bunun için 
Wwww.ttwiro.com adresine girerek 
WiRO Mobil bölümüne tıkladıktan 
sonra bu sayfada bulunan bağlantılardan gerekli yazılımı bilgisayarınıza 
indirmeniz gerekiyor. Bu yazılımın 
boyutu 8.57 MB kadar. WiRO Laptop 
uygulamasını indirdikten sonra kurulum sırasındaki talimatları takip ederek WiRO'nun kurulumunu tamamlayabilirsiniz. WiRO istemcisine, WiRO 
kullanıcı adınız ve şifrenizi yazdıktan 
sonra sisteme girmiş olacaksınız. Uygulamayı kullanarak hemwen arama 
yapmaya başlayabilirsiniz. Mikrofon ve 
kulaklığınızın doğru şekilde çalıştıgından emin olun. WiRO istemcisi 
üzerinde adres defterinizi yaratabilir 
ve geçmiş aramalarınızı görebilirsiniz. 


ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ 


Yurt dışındayken TT WiRO ile yaptığınız tüm 
aramalar abonesi olduğunuz ev ya da iş telefon 
tarifesinden ücretlendirilir. Böylece ait olduğunuz 
telefon hizmet lokasyonu ve tarifesi esas alınarak; 
- Yurt dışından, başka bir ülkeyi aradığınız takdirde 
yurt dışı,- Yurt dışından, ev ya da iş telefonunuzun 
bulunduğu şehri aradığınız takdirde şehir içi, 

- Yurt dışından, ev ya da iş telefonunuzun bulunduğu şehir dışında bir şehir arandığı takdirde 
şehirlerarası, arama tarifesi uygulanıyor. 


Örneğin; TT WiRO servis özelliğini kullandığınız ev 
ya da iş telefon İstanbul'da ise, yurt dışındayken TT 


WiRO ile yaptığınız aramalarda: 


- Yurt dışından başka bir ülkeyi aradığınızda, 
İstanbul'dan yurt dışını arama tarifeniz, 
- Yurt dışından İstanbul'da bir ev ya da iş hattı 


TURK TAEKOM 


5- “TT WiROCİient” üzerine tıklayarak kurulumu 
başlatabilirsiniz. 


aradığınızda, şehir içi, 
- Yurt dışından Ankara'yı aradığınızda, İstanbul'dan 
Ankara'yı arama tarifeniz, uygulanıyor. 


Türk Telekom'un katkılarıyla hazırlanmıştır. 


10 SORU ve CEVAPLA WiRO 


TT WiRO'nun faydaları neler? 
WiRO yurtdışına sıklıkla çıkan kurumsal 
ağir kullanıcıların roaming (dolaşım) 
flarını düşürmek için tasarlanmış bir 
hizmet. TT WiRO kullanarak yurtdışından 


yaptığınız konuşmalarınızda çok büyük fiyat 
avantajı sağlayabilirsiniz. 


Servisin ne gibi özellikleri var? 
iRO ile yurtdışından internet aracılığı 
din yöne doğru arama yapabilir- 
TT WiRO, servisi destekleyen cep 


telefonu veya dizüstü bilgisayar üzerinden 
kullanılabiliyor. 


TT WiRO'dan kimler 
yararlanabilir? 
v ya da iş telefonu aboneliği ve 
m sözleşmesi bulunan kurumsal 
reysel aboneler, kendilerine ait ev 
ya da iş telefon hatları üzerinde aktifleştirecekleri TT WiRO özelliği ile servisten 
yararlanabilirler. Bu kişiler, kendileri gibi 
TT WiRO servisinden yararlanabilecekler 
kullanıcıları TT Online Müşteri Hizmetleri 
üzerinden aktifleştirebiliyor. Tüm kullanıcıların toplam kullanım ücreti, ilgili ev ya 
da iş telefonu faturasına yansıtılıyor. 


TT WiRO kullanımında kısıtlamalar 
bulunuyor mu? 


iRO sadece yurtdışından arama 
dili için kullanılıyor. TT WiRO aracılığı 
ile.âkama kısıtları TT WiRO özelliğinin 
verildiği telefon hattınınki ile aynı. Örneği, 
TT WiRO faturalarının bağlı olduğu ev ya 
da iş telefonu, yurtdışı aramaya kapalı ise bu 
telefon üzerinden tanımlı TT WiRO servisi 
için de yurtdışı aramalar kapalı oluyor. 
İstanbul'da olan ve yurtdışı aramalara kapalı 
bir telefon üzerinden Almanya'da bulunan 
bir kullanıcı İsviçre'ye bir TT WiRO araması 


yaparsa, arama sanki İstanbul'daki telefondan yapılıyormuş gibi değerlendiriliyor ve 
yurtdışı aramalara kapalı olduğundan aramaya izin verilmiyor. Bir abonenin birden fazla 
telefon aboneliği varsa her bir aboneliği için 
TT WiRO servisini etkinleştirebilir. Üzerine 
kayıtlı bir telefon hattı ile WiRO yöneticisi 
olan bir abone, başka bir telefon hattına 
bağlı TT WiRO kullanıcısı da olabilir. 
Kullanıcı e-posta adresi aynı olabilir fakat 
kullanıcı adları tekil kişi olmalı. Her TT 
WiRO kullanıcısının günlük kullanım limiti 
var. Kullanım limiti TT WiRO yöneticisi 
tarafından belirleniyor. 


TT WiRO'ya nasıl başvuru yapılır? 
Telekom Online Müşteri HizmetlgFişüyesi olan abonelerin, sadece kendi 
erine kayıtlı olan telefon hattının TT 
WiRO servisine açılması için, TT ofis ya 
da bayilerinden dilekçe ile başvuru yapmaları yeterli. 
Online Müşteri Hizmetleri'ne henüz üye 
olmamış abonelerin; TT ofislerine gelerek 
İnteraktif Sözleşme'yi imzalamaları gerekmekte. Böylelikle aboneler, TT Online 
Müşteri Hizmetleri'ni kullanabilecekleri 
kullanıcı adı ve şifresini alabiliyor. Bu üyelik ile eş zamanlı olarak ya da daha sonra, 
TT WiRO servisi için dilekçe vererek 
başvuru yapabiliyor. 
Bu başvuruyla edinilen kullanıcı adı ve şifre ile abone, TT WiRO yöneticisi oluyor. 
Online Müşteri Hizmetleri web sitesinde TT WiRO servisini kendisi ile aynı 
telefon hattı üzerinden kullanacak WiRO 
kullanıcılarını tanımlıyor. Kullanıcılarının 
bilgilerini ve günlük kullanım limitlerini 
belirliyor ve TT WiRO kullanıcılarına, 
otomatik olarak TT WiRO kullanıcı adı ve 
şifreleri, e- posta ile gönderiliyor. 
TT WiRO kullanıcıları gerekli ayarları ve 


kurulumları yaparak TT WiRO Laptop, 
TT WiRO Mobil ile arama yapıyorlar. 
Tüm aramaların toplam ücreti TT WiRO 
yöneticisinin ev ya da iş telefonu faturasına yansıtılıyor. 


TT WiRO kullanıcısı nedir? Nasıl TT 
WiRO kullanıcısı olunur? 
iRO yöneticisi tarafından TT Online 
ey Hizmetleri üzerinden tanımlanmış, 
iRO şifre ve kullanıcı adı ile TT WiRO 
servisinden arama yapabilen, tüm konuşma 


tutarları TT WiRO yöneticisi tarafından 
ödenecek kullanıcılara verilen isim. 


TT Çağrı Merkezi üzerinden hangi TT 
WiRO işlemleri yapılabilir? 

wo yöneticileri, kendilerine bağlı TT 
WiKO kullanıcılarını aktif/pasif hale getirebilir, kullanıcılarının günlük konuşma limitlerini değiştirebilir. TT WiRO kullanıcıları 


kendi TT WiRO kullanma yetkilerini pasif 
hale getirebilirler. 


Ücretlendirme nasıl yapılıyor? 
iRO Yurtdışından Arama Servisi için 
Deği ücreti alınmıyor. Yurtdışındayken 
iRO ile yaptığınız tüm aramalar, 
abonesi olduğunuz ev ya da iş telefonunun 
tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor. Yani, 


sahip olduğunuz ev ya da iş telefon hizmeti 
lokasyonu ve tarifesi esas alınıyor. 


TT WiRO ile arama yaparken numara 
nasıl çevriliyor? 

iRO ile arama yaparken arayacağınız 
kağ başında alan kodu ile rakamlar 
ara$nda boşluk bırakmadan II hane olarak 
(Örnek: 02124441444) çevirmeniz gereki- 


yor. Yurtdışına doğru yapılacak aramalarda 
numaranın önüne ülke kodunu da giriliyor. 


TT WiRO için yurtdışından nasıl 
destek alınabilir? 


ile ilgili tüm sorularınız için TT 
sitesi ziyaret edilebilir veya o 
ne bulunduğu ülkedeki ücret- 


siz numarayı arayarak Çağrı Merkezi'ne 
ulaşabiliyor. 
Ülkelere göre ücretsiz destek hatları: 


Almanya: 08000801090 Amerika: 18889909002 
Filipinler: 1050290 Finlandiya: 08001 19002 Fransa: 
0800990190 Güney Kore: 007939001 

Gürcistan: 80010900 Hollanda: 08000221389 
İngiltere: 0800890204 İsrail: 18009450090 

İsviçre: 0800837290 Japonya: 00531009010 
Norveç: 80019090 Polonya: 00800901 | | 1 | 
Rusya: 8108001401090 Singapur: 8000900741 
Yunanistan:008009090 


— .—. —. 
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Garanti müşterilerine ekstra avantaj 


Türk Telekom'un WiRO servisine abone olan Garanti Bankası kredi kartı sahipleri, bu kampanya 
ile yurtdışından sabit hatlara yapılan aramalarda 3 ay boyunca, her ay 600 dakika ücretsiz 
konuşabiliyor. 


BONUS, FLEXJ, 


BEDAVA KO MA FIRSATI 
SUNMAKTAN DOLAYI ÇOK 
MUTLUYUZ 


Garanti Genel Müdür 
Yardımcısı Elvan Bilge 


TÜRK Telekom'un Garanti Bankası ile yaptığı işbirliği sayesinde Garanti 
Bankası kredi kartı müşterileri, WiRO 
servisine abone olarak, yurtdışından Türk 
Telekom'un sabit hatlarına yaptıkları aramalarda 3 ay boyunca, her ay 600 dakika 
ücretsiz konuşabilecekler. 

Bu kampanya, yalnızca Garanti Bankası'nın 
Bonus, Flexi, Shop&Miles ve American 
Express kredi kartı müşterilerine sunuluyor. Kampanyaya başvurular 31 Mart 2009 
tarihine kadar alınacak. 

WiRO servisi ile ev/iş telefonunuz dünyanın 
her yerinde sizinle Türk Telekom WiRO 
kullanıcıları, yurtdışındayken, ev ya da iş 
telefonlarını yanlarında taşıyormuş gibi çok 
uygun fiyatlarla konuşabiliyor. WiRO ile 
yapılan tüm görüşme ücretleri, ev ya da 

iş telefonu tarifesinden hesaplanarak aynı 
telefonun faturasına yansıtılıyor. 

Örneğin, Almanya'yı ziyarete giden bir 
Türk Telekom ev/iş telefonu müşterisi, 
İstanbul'daki arkadaşını ankesörlü bir 
telefondan ya da otel odasındaki telefondan 
ararsa Almanya'dan Türkiye'ye yapılan uluslararası görüşmenin tam ücretini ödüyor. 
Eğer bu aramayı cep telefonundan yaparsa, 
o zaman da Almanya dolaşım ücretlerine ek 
olarak Türkiye'ye yapılan çağrının uluslararası görüşme ücretini de ödemek durumunda kalıyor. Ancak Türk Telekom'un 
yeni hizmeti WiRO'yu kullanılırsa, arama ev 
telefonundan yapılmış gibi oluyor ve aranan 
numara evliş telefonuysa mevcut tarifedeki 
yurtiçi arama ücreti, cep telefonuysa mobil 
görüşme ücreti ödeniyor. 


Garanti müşterilerine fırsat 
Türk Telekom'un WiRO servisini kullanmak 
için Wi-Fi destekli bir cep telefonuna ya da 


internet erişimi olan bir bilgisayara sahip 
olmak yeterli. Wi-Fi destekli cep telefonlarına SIM kart takılı olması gerekmiyor. Wi-Fi 
uyumlu telefon ya da internet erişimi olan 
bir bilgisayar üzerinden tüm mobil ve sabit 
operatör numaralarını Türkiye'den görüşme 
yapar gibi aramak mümkün. 

Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan, kampanya ile WiRO 
hizmetinin avantajlarından artık Garanti 
Bankası kredi kartı müşterilerinin de yararlanabileceğini ifade etti. Demircan, “WiRO, 
Türk Telekom'un yakınsama stratejisiyle 
geliştirdiği katma değerli ürünlere önemli bir 
örnek. Bu ve benzeri kampanyalarla Türk 
Telekom'un yenilikçi hizmetlerini daha geniş 
kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi. 
Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdür 
Yardımcısı Elvan Bilge, Garanti Bankası kredi 
kartları gerek kart özellikleri gerekse sunduğu benzersiz hizmetler nedenleri ile yurt 
dışında 35,896 pazar payı ile en çok kullanılan 
kredi kartları konumunda yer alıyor. Bonus, 
Flexi, Shop&Miles ve American Express 
sahiplerine şimdide yurtdışında WiRO ile 
bedava konuşma fırsatı sunmaktan dolayı 
çok mutluyuz” dedi. 


WiRO abonesi olmak çok kolay 

Hem bireysel, hem de kurumsal müşterilere yönelik bir hizmet olan WiRO'ya 
abone olmak çok kolay. WiRO servisinden 
faydalanmak isteyen Türk Telekom bireysel 
aboneleri kendi adlarına düzenlenmiş evl/iş 
telefonlarından 444 | 444'ü arayıp, 2 aşamalı 
güvenlik sürecinden geçerek, Türk Telekom 
ofislerine uğramadan WiRO başvurusu yapabiliyor. WiRO aboneliği için herhangi bir 
abonelik ücreti ödenmiyor, sadece görüşme 
bedeli telefon faturasına yansıtılıyor. 


—. 


Hacking, 
Star 


Kendi yarattığımız geleceğe varmamıza sadece birkaç durak kaldı. Bakalım şu an bu geleceğin 
neresindeyiz? 


BU ay geçtiğimiz aylara nazaran biraz daha yorulduk. Bunun nedenini dergimizi elinize alıp, kurcalamaya başladığınızda hemen fark edeceksiniz. Evet, 
dergimiz içerik ve tasarım olarak değişiyor ve bunun 
sonucunda biz editörler de sizlere daha iyisini sunmak için koşuşturuyoruz. Bu sürece Şubat ayının 
kısalığını da eklerseniz telaşımızı daha iyi anlayabilirsiniz. Umarım yeniliklerimiz sizlere daha faydalı 
olur ve biz de daha fazlası için kolları sıvarız. 


© 


Daron DEDEOĞLU 
daron(©PCnet.com.tr 


Etik ve hack 

Normal şartlarda etik ve hack gibi sözcükler yan 
yana pek fazlaca kullanılmazlar. Çünkü hack eylemi genellikle etik değerler içermez ve sonucunda 
maddi menfaatlere ulaşılmaya çabalanır; tabii birilerini üzerek... Fakat şu günlerde farklı bir rüzgâr 
esiyor bilişim dünyasında. Ülkemizin saygın eğitim 
kurumlarından AcademyTech, EC-Council'den distribütörlüğünü aldığı “Ethical Hacker” sertifikasyonunu yaygınlaştırmaya başlıyor. Bunun bir ayağında 
bilişim basını mensuplarına özel bir eğitim sınıfı da 
açarak etik hacker mantığını daha yakından tanımamızı sağladılar. Şubat ayının bir kısmını da bu 
eğitimlerde geçirdim. Meraklısına hemen belirtmekte fayda var ki, bu eğitimi tamamlayıp, sınavı 
geçerek sertifika aldığınızda bir “hacker” olmuyorsunuz. Aslında hacker'lara geçit vermeyen bir IT 


uzmanı oluyorsunuz. Zaten eğitimin tamamında 
N hack yöntemleri ve araçlarının nasıl 
( ) çalıştığından, web siteleri- 


, Nin açıklarının bulunup 
kadar 


. 
” 4 « giderilmesine 
İİ 


i ho... i . (birçok farklı oayakâ & am... çü ta inceliklere ve püf 
f Aa Ş“ ' , noktalara değiniliyor. 

z “al” 4 Bunun o sonucunda 

e 4 a) 
bm. | 3g“ gerek kendi siteleri- 
© > -. nizi gerekse de çalıştı- 


Nec PaPeRo gibi bir yardımcıyı 
Windows Vista SP2 
Google Translate'in performansına 
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Sony ORIO'nun 5 bin dolar olmasını 
İlk çizgi izleyen robotumu yaptığım günleri 


robotlar ve 


Wars üzerine 


ınız kurumların sitelerini açıklarından temizleyip, 
güvenli bir e-ticaret ortamı sağlanmasına katkıda 
bulunuyorsunuz. 

Bu anlamda fark ettiyseniz hack yöntemleri ve 
mantıklarının inceliklerini öğreniyorsunuz ama hacker olmuyorsunuz demeye getiriyorum. Çünkü hacker tayfasından korunmanın en birincil yolu onların 
ne yaptığını bilmekten geçiyor. Şimdi kafanızdan 
şöyle bir düşüncenin geçtiğini görür gibiyim; “bu 
eğitimi aldıktan sonra ne yapacağıma kim karışır?”. 
Aslında haklı bir soru olmasına rağmen işler o kadar basit yürümüyor. Bu eğitimler dünyanın birçok 
ülkesinde veriliyor ve katılımcıların kimlikleri kayıt 
altına alındığından (ve uygulayacağı yöntemler belli 
olduğundan) yanlış davranışlarında kapıları çalınıyor. İşin özü bu eğitimleri tamamlayıp, yoldan çıkmayı düşünmek pek akıllıca değil. Kaldı ki, çoğu 
hack eylemi sonucunda hacker maddi bir kazanç 
elde edemezken, onlara karşı savaşan etik hacker 
sertifikalı güvenlik uzmanları, danışmanlık hizmeti 
verdikleri her kurum ve kuruluştan hatırı sayılır ücretler alıyorlar. Yani bu sahneyi bir kez yaşadıktan 
sonra karanlık tarafa adım atmayı düşünecek bir 
güvenlik uzmanı olduğunu sanmıyorum ;). 


Google en büyük araç 

Bunca yıldır hacker odaklı güvenlik yazıları yazdım 
durdum. Genellikle Linux tabanlı yazılımlar ve Windows açıkları üzerine dikkat çekmeye çalıştım ancak bu eğitimde gördüm ki, internetin hayatımızın 
derinliklerine sokulması ve bu sayede her şeyimizi 
indeksleyebilen bir Google'ın olması hacker'ların 
işini daha da kolaylaştırıyor. Sonuçta gerek sunucu 
açıklarının tespitinde gerekse de sosyal mühendisligin aşamalarında Google oldukça faydalı olabiliyor. 
Yakın gelecekte internetin kapsama alanı daha da 
genişleyip, bağlantı hızları daha da artacağından 
arama motoru tabanlı hacker yöntemleri de evrim- 


George Lucas ve Star Wars'u 


leşip, daha etkili hale gelebilecek diye düşünüyorum. Bu anlamda şimdiden işin güvenlik tarafına 
kafa yormaya başlayıp, çeşitli önlemler geliştirmekte fayda var. 


Kablolu ya da kablosuz fark etmez 
Academylech'in CEH eğitimlerinde gördüğüm bir 
başka ilginç nokta da ağ güvenliği noktasında kablosuz ve kablolu ağların pek de bir farkı olmamasıydı. Yani hacker kafaya koyduktan sonra kablolu 
ağlara da sızabiliyor, akıllı switch'leri basit hub'lara 
dönüştürebiliyor ve alacağını alıp gidebiliyor. Bu 
noktada elbette ki çok detaylı teorik ve uygulamalı 
bir eğitim var. 

İşin özü, gerek ekonomik değer oluşturmayı başarmış, internet tabanlı şahsi projelerinizin, gerekse de 
çalıştığınız kurumun online tarafındaki güvenlik önlemlerini yeterlilik bazında test etmek, mevcut veya 
olası açıklarını tespit etmek ve bunları kapatarak 
güvenliğin devamlılığını sağlamak amacındaysanız 
AcademyTech'in eğitimlerini göz ardı etmemenizi 
öneriyorum. 

CEH ve sonrasındaki seviyelere ait sertifikasyon 
programlarını incelemek isterseniz www.academytech.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 


Merhaba R2D2 ve C-3PO! 
Bu ayki sayımızı karıştırırken teknoloji bölümüne 
gözünüz illaki takılmıştır. Benim hazırladığım ve ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir robot dosyası var 
orada. 400 dolar altı birbirinden ilginç ve yetenekli 
robot oyuncakları 2 sayfaya sığdırmaya çalıştım. 
Burada robot oyuncak deyip geçiştirdiğime ve etiket 
fiyatlarına bakıp sakın aldanmayın, çünkü bu 
sayfalardaki robotlar bir zamanların (5-6 yıl 
kadar öncesinin mesela) süper robotları! 
Birçoğu “humanoid” (insansı) yapıda 
olup, insan gibi yürüyebiliyor, sahiplerini 
tanıyarak sesli komutlarına itaat edebiliyorlar. Tabii yeniden programlanabilmeleri de ayrı bir alkış konusu. 

Robotlar ve yapay zekâ konularıyla yaklaşık 10 yıldır yakından ilgilendiğim için, şimdi tek 
ayağı üzerinde durabilen, insan gibi yürüyen, engelleri aşabilen ve sesli komutları işleyebilen robotların 
400 dolar gibi rakamlara satın alınabileceğini görmek beni bir hayli heyecanlandırıyor. Ama asıl heyecanı, beni bu konulara iten efsane robotlar R2D2 
ve C-3PO benzeri modellerin şu an birilerinin evin- 
de dolaştığını bildiğimden dolayı yaşıyorum. 

Evet, yanlış okumadınız; şu an, bir zamanlar George Lucas tarafından kurgulanan geleceğin (Star 
Wars evreni) bize tanıştırdığı sempatik robotlara 
eşdeğer yeteneklerde (sadece EO tarafı ol- 


$.O.U.R.C.E 


mayan) robotlar evlerde dolaşıyor. Tabii birkaç bin 
şanslı evde... 

Bu nasıl oluyor diye düşünüyorsanız sizi az biraz 
gerilere götüreyim; Honda'nın Asimo projesinin 
başlangıcına... O yıllarda Honda her ne kadar 
gayet medyatik bir şekilde başarılı insansı robotu 
Asimo'yu sergilemekten geri durmadıysa da en yakın rakipleri Toyota, Sony ve Nec firmaları da boş 
durmayarak robot laboratuarlarına yatırım yapmaya başladılar ve ilk meyvelerini 2005 yılında almaya başladılar. Bunlardan en yeteneklisi optik sürücüleri ve projeksiyon cihazlarıyla tanıdığımız Nec 
firmasının PaPeRo'su ve Sony'nin ORIO'su diyebilirim. Zaten satın almaya kalkarsanız bu robotları 
sipariş verebiliyorsunuz. Fiyatlarına geçmeden önce 
yeteneklerinden bahsetmek istiyorum. PaPeRo neredeyse R2D2 görünümünde tekerlekli ve hemen 
her tarafı gelişmiş sensörlerle donatılmış bir ev robotu. Ev robotu demekten kastım, insanlarla birlikte yaşamak için dizayn edilmiş bir model. İnternete 
bağlanıp sizin için araştırma yapabiliyor, gerekli 
dosyaları bilgisayarınıza indirebiliyor, e-postalarınızı 
okuyarak söylediğiniz cevabı e-posta olarak atabiliyor ve daha birçok konuda size asistanlık yapıyor. 
650 kelimelik bir dağarcık içerisinden kurduğunuz 
cümleleri algılayarak verdiğiniz görevleri yerine getirebiliyor. Bunun yanı sıra 3000 kelimelik bir sözcük dağarcığıyla da sizinle iletişim kurabiliyor. Ne 
kadar harika değil mi? PaPeRo insansı bir model 
olmadığından bacakları ve kolları bulunmuyor ama 
R2D2'nun yapabildiği birçok şeyi yapabileceği kesin. Sony ORIO ise bir humanoid. Asimo boyutlarında ve denge mekanizması çok gelişmiş olduğundan sizinle her yere gidebilmesi için dizayn edilmiş. 
“Elleri” olduğundan cisimleri taşıyabiliyor, kapıları 
açabiliyor, kısacası sizin yapabileceğiniz birçok şeyi 
yapabiliyor. Yapay zekâsı PaPeRo'dan biraz daha 
gelişmiş olan ORIO, öğrenerek kendisini geliştirebiliyor ve 20.000 kelimelik dağarcığıyla söylenenleri anlayıp, yanıt verebiliyor. Kısacası C-3PO'dan 
tek eksiği biraz EO... 

Bu iki robot da ortalama bir eğitim seviyesine 
sahip olan insanın günlük konuşmada kullandığı 300 kelimelik dağarcığın üzerinde bir yeteneğe sahip olduğundan, özellikle yaşlılara 

refakatte 1 numara olabilirler. Şu anki satış 

fiyatları 40 bin dolar seviyesinde, yani bir 

araba parası diyebiliriz. Ancak bundan 5 yıl 

sonra fiyatları 3-5 bin dolar seviyesine inecek gibi görünüyor. Bu robotları incelemek 
isterseniz Google'da dolaşabilirsiniz. Ama konuya meraklıysanız Toyota'nın müzisyen ve garson 
robotlarını da incelemenizi öneririm. Ne de olsa onlar da satışta. Görüşmek üzere. * 
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YAZILIM FIREFOX 3 


Firefox'un 


Firefox'un fonksiyonelliğini artıracak, az bilinen 8 püf 


noktasını açıklıyoruz. 


Selim ŞUMLU / webmasteroPCnet.com.tr 


MOZILLA'nın popüler açık kaynak tarayıcısı Firefox, ilk günde 8.2 milyon indirmeyle yazılım tarihinin en büyük açılışlarından 
birini yapmıştı. Firefox 3'ün yeni özellikleri 
ve tarayıcının eklentilerle geliştirilebilen 
yetenekleri kullanıcıların takdirini toplamakta. Biz de sizler için Firefox'un fazla 
bilinmeyen, ama bilenlere ayrı bir fonksiyonellik katacak 8 ipucunu derledik. 


ürükle-bırakla sekmeleri 
kopyalayın 


ut sekmenizi kopyalamak son derece basit bir iş: Kopyalamak istediğiniz 
sekmeyi sekme çubuğunda boş bir yere 
sürüklerken Ctrl tuşuna basılı tutmanız 
yeterli olacaktır. 


çubuğunu küçültün 
Bi daha kullanılabilir ekran alanı 
ak için büyük “Geri” düğmesini 


daha küçük bir versiyonuyla değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bunun için araç 
çubuğuna sağ tıklayın, Özelleştir'i seçin 
ve açılan pencerede “Küçük simgeleri 
kullan”ı işaretleyin. Küçük simgeler de 
aynı işlevselliği sağlamalarına rağmen 
araç çubuğunuz küçülecek ve böylece 
web sitelerini görebilmeniz için daha 
fazla alan kazanmış olacaksınız. 


ı yer imlerini kullanın 
A yer imleri, belli siteleri işaret etnse sizin belirlediğiniz parametre- 


lere göre canlı bir site listesi oluşturan 
canlı yer imleridir. Mesela en sık ziyaret 
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ettiğiniz 10 siteyi gösteren ya da en son 
ziyaret ettiğiniz, başlığında belli bir kelime geçen 20 siteyi canlı yer imi olarak 
kullanabilirsiniz. Örneğin yer imlerinizi 
en son eklediğiniz 10 siteyi görmek için 
“place:gueryType—1&sort—12&maxRes 
ults—10” yazmalısınız. 

Akıllı yer imi oluşturmak için Firefox'un 
yer imleri menüsünden “Yer imlerini düzenle”yi seçin. Açılan pencerede 
sol taraftaki “Yer imleri menüsü”nü seçin, ardından üstteki araç çubuğundan 
Düzenle'yi ve açılan menüden “Yeni yer 
imi”ni seçin. Akıllı yer iminize “En Yeni 
10 Yer İmi” gibi açıklayıcı bir başlık verin. 
“Konum” alanına akıllı yer iminin ne yapacağını anlatan bir kod girmeniz gerekecek. Bizim örneğimiz dışında kullanabileceğiniz onlarca parametre bulunmakta. 
Canlı yer imlerinizde kullanabileceğiniz 
parametrelerin listesini developer.mozilla.org/en/Places guery URIs adresinde 
bulabilirsiniz. Kullanabileceğiniz en kullanışlı akıllı yer imlerinden ikisi şunlar: 

* En son ziyaret ettiğiniz on site (bazı 
Firefox sürümleri bu akıllı yer imi yüklü 
şekilde gelir): place:gueryType—O&sort— 
8&maxResults—10 

* Belli bir terim içeren en sık ziyaret ettiginiz on site: place:guery Type xO&sort— 
8&maxResults— 10&terms—kelime (“kelime” yerine istediğiniz terimi yazın) 


Varsayılan olarak Gmail veya 
yil Mail ile e-posta gönderin 
arsayılan e-posta istemciniz olarak Yahoo! Mail veya Gmail'i kullanabilirsiniz. 
Normalde bir web sayfasındaki e-posta 
adresine tıkladığınızda varsayılan e-posta 
programınızın yeni e-posta penceresi açiır. Siz Yahoo! Mail gibi web tabanlı bir 
e-posta servisi kullanıyorsanız e-posta 
linklerine tıklandığında e-posta servisinizin otomatik olarak açılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için Firefox'un Araçlar menüsünden Seçenekler'e girin, Uygulamalar 


sekmesine geçin, listeden mailto'yu bulup 
Yahoo! Mail'i seçin ve Tamam'a tıklayın. 
Varsayılan olarak listede Gmail'i göremeyeceksiniz ama onu eklemek de hiç zor degil. Bunun için Firefox'un adres çubuğuna 
about:config yazıp Enter'a basın. Süzgeç 
kısmına gecko.handlerService.allowRegisterrromDifferentHost yazın (veya sadece 
“gecko” yazıp listeden seçin). gecko.handlerService.allowRegisterFromDifferent- 
Host satırına çift tıklayarak False değerinin 
True olarak değişmesini sağlayın. Şimdi şu 
satırı Firefox'un adres satırına yazın: 


Tarayıcınızın üst kısmında Gmail'i mailto 
bağlantısına eklemek isteyip istemediğinizi soran bir çubuk gelecektir. Buradan 
“Uygulamayı ekle” düğmesine tıklayın. 
Şimdi Yahoo! Mail için yaptığımız açıklamayı uygulayarak listeden Yahoo! Mail 
yerine Gmail'i seçmeniz yeterli. 


* meyi kapat” düğmesini 
tirin ya da kaldırın 


çubuğunun sağ tarafına tek bir kapatma düğmesi yerleştirebilirsiniz. 
Varsayılan olarak Firefox 3 her sekmenin 
sağ tarafına, o sekmeyi kapatmaya yarayan bir X düğmesi ekler. Bu düğmeyi 


Dosya Düzen Görünüm Geçmiş Yerimleri Araçlar Yardım 


G . DM (e > 4 a (Ki aboutconfig 
n — 


süz 


Süzgeç: obrowser.tabs.closeButtons 


kaldırabilir ya da sadece görüntülediğiniz 
sekmede görünmesini sağlayabilirsiniz. 
Tekrar about:config'i açıp Süzgeç kısmına 
browser.tabs.closeButtons yazın. İstediğiniz özelliğe bağlı olarak şu rakamlardan 
birini girin: 

* 0: Sadece aktif sekmede kapatma 
düğmesi. 

* 1 (varsayılan): Her sekmede kapatma 
düğmesi. 

* 2: Kapatma düğmesi yok. 

* 3: Her sekme yerine sekme çubuğunun 
sonunda tek kapatma düğmesi. 


e çubuğun davranışını 

deyir 

a, Firefox 3'te adres satırına yazdıkça size faydalı öneriler sunan adres çubuguna “şahane çubuk” adını takmakla hiç 
de hata yapmış sayılmaz. Varsayılan olarak şahane çubuk, tavsiyelerini son girdiğiniz sayfalara, etiketlediğiniz sayfalara 
ve yer imlerinize dayanarak yapmakta. 
Şahane çubuğun bu davranış şeklini yapılandırma sayfasından değiştirebilirsiniz. 
Bunun için about:config'i açtıktan sonra: 
* Şahane çubuğu tamamen devre dışı 
bırakarak Firefox 2 tarzına geri dönmek 
için browser.urlbar.maxRichResults degerini -1 olarak değiştirin. 
* Şahane çubuğun sadece adreslerini 
doğrudan yazdığınız siteleri önermesini 
istiyorsanız o browser.urlbar.matchonlyiyped değerini True olarak değiştirin. 
* Ziyaret etmediğiniz yer imlerini tavsiye 
havuzundan çıkarmak için places.frecency.unvisitedBookmarkBonus değerini 
O olarak değiştirin. 
* Şahane çubuktan tüm yer imlerini 
kaldırmak için places.frecency.unvisitedBookmarkBonus ve places.frecency. 
bookmarkVisitBonus değerlerini O olarak 
değiştirin. 


ı anahtar kelimelerle 
ra çubuğundan arama yapın 
T Sözlük'e tarayıcınızdan ulaşmak 
çok kolay. 


Akıllı anahtar kelime fonksiyonu, herhangi 
bir sitenin arama motorunda sizin seçtiğiniz bir anahtar kelimeyi adres çubuğuna 
yazarak arama yapabilmenizi sağlar. Örnegin adres satırına “tdk bilgisayar” yazarak 
TDK Güncel Türkçe Sözlük'te “bilgisayar” 
kelimesini arayacak bir kısayol oluşturabilirsiniz. Bunun için arama yapmak istedi- 


“ 
Tömünü saç 
Gİ ireneiçinanee mene. 
<zi 
«ox 
Sayfa Bigisi 
Dowrioad all wiih Free Döwriayd Manager 
BP Özelarama oluştur... 


giniz siteye girip arama kutusuna sağ tıklayarak “Arama için anahtar kelime ekle”yi 
seçebilirsiniz. Açılan pencereye kısa bir 
açıklama ve “anahtar kelime” kısmına 
kısa, akılda kalıcı bir anahtar kelime girin. 
Örneğin TDK Güncel Türkçe Sözlük kısayolumuzu oluşturmak için www.tdk.gov.tr 
adresine girdik, “GTS'de söz ara” kısmına 
sağ tıklayıp “Arama için anahtar kelime 
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# Ana parla ela 


YAZILIM FIREFOX 3 


ekle”yi seçtik, Ad kısmına “TDK Sözlük” 
ve Anahtar kelime kısmına “tdk” yazdık. 


ettiğiniz parolaları görün 
ni parolalarınızı bir ana parolayla 
anızı öneririz. 

Herhangi bir siteyle ilişkilendirilmiş parolanızı görmek için sitenin giriş sayfasına girip herhangi bir yere sağ tıklayın. 
“Sayfa bilgilerini göster”i seçip Güvenlik 
sekmesine tıklayın, ardından “Kayıtlı 
parolaları göster” düğmesine tıklayın. O 
sitedeki kullanıcı adlarınızı gösteren bir 
liste açılacaktır. Her kullanıcı adına bağlı 
parolaları görüntülemek için “Parolaları 
göster”i tıklayın. 

Kayıtlı kullanıcı adları ve parolalarınızın tümünü görmek isterseniz Araçlar menüsünden Seçenekler'i açıp Güvenlik sekmesine 
geçin. Parola kaydettiğiniz tüm sitelerin 
listesini görmek için “Kayıtlı parolalar”a 
tıklayın. Ardından tüm parolalarınızı görmek için “Parolaları göster"e tıklayın. Bu 
listeyi yazdıramazsınız ama parolalarınızı 
yazdırarak güvenli bir yerde saklamak istiyorsanız kolayca ekran görüntüsü alabilirsiniz. Peki, bu büyük bir güvenlik riski 
taşımıyor mu diye düşünebilirsiniz. Bizce 
haklısınız da. PC'nizi kullanan herkesin 
parolalarınızı ne kadar kolay erişebileceğini görünce parolalarınızı yeni bir ana parolayla korumak isteyebilirsiniz. Bunun için 
Seçenekler > Güvenlik sekmesinde “Ana 
parola kullan” seçeneğini işaretleyin ve 
kullanmak istediğiniz ana parolayı girin. 
Bundan sonra birisi parolalarınızı görmeye 
çalıştığında önce bu ana parolayı girmesi 
gerekecektir. Benzer şekilde, parolası kayıtlı bir siteye giriş yapmaya çalıştığınızda 
da öncelikle ana parolayı girmeniz gerekecektir, o yüzden bu parolayı sakın ola 
unutmayın. ** 
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TEKNOTÜYO TRIPLE BOOT 


Triple boot 
yapmak için 


Gelişen teknolojinin sunduğu nimetlerden biri de tek 
bilgisayarda birden fazla işletim sistemi kullanabilmemiz. 


Daron DEDEOĞLU / daronPCnet.com.tr 


Bi yar kullanmak demek, Windows, Li- 
da Mac kullanmak demek değildir. 
Bilgisayar kullanmak demek içerisindeki 
si ne olursa olsun, temel internet ve 
ofis işlemlerinizi yapabilmeniz demektir. 
Yani nasıl ehliyet sahibi bir kişi her marka 
ve modelde arabayı kullanabiliyorsa, bilgisayar kullanmayı bilen bir kişi de hemen 
her sistemde başının çaresine bakmayı 
bilmelidir. Bu seviyeye gelmek için de sistemleri kurcalamak gerekir. Günümüzün 
bilgisayar mimarileri birden fazla işletim 
sistemini tek disk üzerinden kullanmaya 
imkan sunar. Diskinize Windows, Linux, 
Mac ya da Solaris yükleyerek bu sistemleri 
evinizin rahatlığında öğrenebilirsiniz. 


iniz aniden çalışmamaya karar verce verilerinizi kurtarmaya çalışır, 
a diskinizi formatlayarak yeniden 
rmaya başlarsınız. Tabii bu süreç 
içerisinde yapmanız gereken işler de beklemeye başlar. Sonuçta zaman ve belki de 
para kaybedersiniz. Ama bilgisayarınızda 
bir başka işletim sistemi daha olsa veri 
kurtarmak için zaman harcamaz ve işlerinizi diğer sisteminizde kolayca tamamlayabilirsiniz. 


ir sistemden veri kurtarmak bir 
ur. Çünkü sistem açılmaz. Verianın tek yolu optik sürücüden 
anlı dağıtımlar kullanmak ya da 
sabit diskinizi bir başka bilgisayara ikinci 
disk olarak bağlamaktır. Ancak evinizde 
ikinci bir bilgisayar yoksa harcayacağınız 
zaman bir hayli fazlalaşacak. Eğer diskinizde ikinci bir işletim sistemi varsa durum 
bir hayli değişecektir. Diğer sisteminizden 
bilgisayarınızı açtığınız zaman çöken sistemin bulunduğu disk bölümünde gezinebilir 
ve yedeklerinizi kolayca alabilirsiniz. Bu 
sayede hem zamandan kazanırsınız hem 
de yedeklerinizi kolayca optik medyalara 
ya da harici disklere aktarabilirsiniz. 


102 PClnet MART '09 


Bir 
vi 


mi tek başınıza kullanmıyorsanız 
her kullanıcı için bir hesap oluşuz demektir (en azından oluşturmalısinız). Bu noktada sistem kullanıcı 
hesapları nedeniyle kolaylıkla şişebilir, kararsız kalma ve donma gibi sorunlar baş 
gösterebilir. Bu noktaya gelmemek için diskinize diğer kullanıcı için bir başka işletim 
sistemi yükleyebilirsiniz. Bu sayede hem 
performanstan kazanırsınız hem de daha 
güvenli bir sisteme sahip olursunuz. 


G 


Intel tabanlı bir bilgisayarınız 
ayca ikinci işletim sistemi olarak 

(0) kleyebilir ve tasarım dünyasında 
k geliştirebilirsiniz. Bu sayede donanımla birlikte satılan ve bir hayli yüksek 
maliyetlere sahip olan (en azından PC'lere 
oranla) makineler yerine kendi bilgisayarınızda bu sistemlere yer verebilirsiniz. Elbette ki profesyonel anlamda iş yapmak 
için bu yöntemi önermiyoruz ama sistemi 
öğrenip, kendinizi geliştirene kadar kendi 
bilgisayarınız üzerinde çalışabilirsiniz. Bu 
size maliyet ve kolaylık sağlar. 


Vi 


nda kariyer düşünüyorsanız size 
emiz sunucu dünyasını iyice öğrennoktada elbette ki kurulum ve 
yapılandırma aşamalarını kastediyoruz. 
Böylesine bir durumda Linux ve Windows 
platformları karşımıza geliyor. Elbette ki 
sabit diskinizde hâlihazırda kullandığınız 
işletim sistemi dışında iki bölüm daha 
oluşturmanız ve birine Linux diğerine de 
Windows sunucu sistemlerini kurmanız 
size bir hayli tecrübe ve bilgi kazandıracaktır. Bu şekilde sunucu sistemlerini kurmayı 
ve yapılandırmayı kolayca öğrenebilirsiniz. 


sistemi bazen sadece tek bir iş 
için li olabilir. Örneğin geliştirme yap- 
m da ağ güvenliğini ölçmek gibi. Bu 
tarz bir durumda diskinizin bir bölümünü 
sadece Java dilinde geliştirme yapmak için 


kullanacağınız bir Solaris sürümüne; bir 
başka bölümünü de ev ya da işyeri ağınızın 
güvenliğini test edebileceğiniz BackTrack 
gibi bir sisteme ayırabilirsiniz. Bu sayede 
daha performanslı çalışabilir ve bilgisayarınızı daha efektif kullanabilirsiniz. 


e donanım dünyası o kadar hızlı 
i, birçok yazılımın ve sürücünün 
p yeni işletim sistemlerine uy- 
» gelmesini beklemek bazen hayal 
olarak kalıyor. Örneğin ofisinizdeki emektar nokta vuruşlu yazıcınız faturalarınızı 
basmaya devam edebilmesi için Windows 
98'e ihtiyaç duyuyor olabilir ama sizin güncel ihtiyaçlarınızı karşılamak adına Vista'ya 
terfi etmeniz gerekebilir. Bu noktada yeni 
bir bilgisayar almaktansa fatura basmak 
için diskinizin bir bölümüne kurduğunuz 
Windows 98 sürümüne geçmek sorunlarınızı çözebilir. 


istemleri spor takımları değildir. 
ak gerekmez. Fanatikleşip siste aftarı olunmaz. En azından sabit 
alanlarının arttığı ve fiyatlarının 
düştüğü şu günlerde bu çok gereksiz bir 
faaliyet olur. Bunun yerine her yazılımı 
yerinde kullanmak adına, Windows'ta 


Windows, Linux'ta Linux ve Mac'te Mac 
yazılımlarını kullanmanızı öneririz. Bunun 
için, sunucu, internet ve geliştirme yazılımlarını Linux'ta, tasarım yazılımlarını Mac'te 
ve oyunları Windows'ta oynamanız en iyi 
tercih olacaktır. 


iz varsa ya da web geliştiricianız piyasaya hakim olan 
ve Mac sistemlerini sabit 
di izde dırarak sitelerinizin nasıl 
yorumlandığını ve gösterildiğini yerinde 
test edebilirsiniz. Benzer şekilde çoklu 
platform desteği sunan yazılımlar geliştiriyorsanız, yazılımların bu sistemlerde 
kolaylıkla test edebilirsiniz. ** 


DAHA SIKI VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN 


YAZILIM WINDO'WS VISTA EFS 


Windows Vista EFS ile şifreleme 


Belirli Windows sürümleriyle ücretsiz gelen EFS sayesinde NTFS formatlı diskinizdeki verilere ek 


güvenlik katabilirsiniz. 


Görkem YILDIRIM / gorkem©PCnet.com.tr 


MICROSOFT, seneler önce işletim sistemlerini Windows 98 ve NT diye ayrı kulvarlarda geliştiriyordu. NT platformunun 
sağlamlığını başarılı bir arayüzle süsledikten sonra ortaya çıkan Windows XP ile 
çok daha kararlı çalışan işletim sistemleri 
dönemi başladı. Windows Vista'nın artık 
eskimeye başladığı, Windows 7 Beta 1'in 
18 Ocak'ta hazır hale geldiği şu günlerde 
Windows XP unutulmuş değil. Kullanıcılar Windows XP ile mutlu olsa da bu sene 
içinde Windows Vista'nın takipçisi Windows 7 gelecek. Anlaşıldığı gibi Microsoft 
için ilerlemenin sonu yok. Kullanıcılar 
için de bu böyle olmak zorunda. Çünkü 
epey önemli olan güncellemeler belirli bir 
tarihten sonra sona erdiriliyor. Windows 
2000 ve sonraki işletim sistemlerinde yer 
alan faydalı bir özellik dikkatlerden kaçıyor. EFS (Encrypting File System) adı verilen şifreleme özelliği sayesinde verilere 
ek güvenlik katılabiliyor. 


Sadece belirli sürümler 
destekler 

Windows 2000 ve sonraki işletim sistemleri destekliyor demiş olsak da sadece üst 
versiyonlar destek veriyor. Windows XP 
Home, Windows Vista Basic ve Home 
Premium sürümlerinde EFS desteği yer 
almıyor. Ayrıca sadece NTFS dosya sistemiyle biçimlendirilmiş alanlara EFS uygulanabiliyor. Elbette bu durum NTFS'in 
FAT32 karşısındaki üstünlüklerinden birini 
vurgulamış da oluyor. NTFS desteği sadece Windows 2000 ve sonrasında geldiğinden bir bakıma EFS'yi NTFS getirmiş 
oluyor. Windows Vista ile birlikte EFS'ye 
eşlik edecek BitLocker teknolojisi tanıtıldı. 
BitLocker asıl olarak dizüstü bilgisayar gibi 
taşınabilir cihazlar için geliştirildi ve sadece Vista Enterprise ve Ultimate tarafından 
destekleniyor. Bir adım öteye gittiğinden 
EFS'deki yazılımsal şifrelemeden ötesini sunuyor. Üç tip BitLocker modelinden 
ikisi donanımsal TPM yongası ve uyumlu 
BIOS gerektiriyor. Son modelse özel bir 
USB anahtar gerektiriyor. Donanımsal 
gereksinimlere ve bu iki işletim sistemi 
sürümüne sahip değilseniz EFS ile idare 
edebilirsiniz. 


Uygulaması çok basit 

EFS'yi kullanarak üçüncü parti şifreleme 
yazılımları almaktan kurtulabilirsiniz. Kullanıcı olarak EFS ile şifrelenmiş bir klasörü 
FAT32 olarak biçimlendirilmiş USB belleğe 
/ harici diske vb. aktarırsanız şifrelemenin 
sona erdiğini görebilirsiniz. Diğer yandan 
şifrelenmemiş bir dosyanızı EFS şifreli klasör içine taşırsanız otomatik olarak şifreli 
hale gelir. Bunu en kolay biçimde dosya 
adının rengine bakarak anlayabilirsiniz. 
EFS şifrelemesi uygulanmış olan dosya ve 
klasörlerin adları yeşil fontla belirtilir. Buradan ortaya çıkan sonuç; dosyaları tek tek 


şifrelemek yerine onları içeren klasörü şifrelerseniz kısa sürede sonuç alabilirsiniz. 
İşlem oldukça basit. EFS şifreleme uygulayacağınız dosya ya da klasörü seçtikten 
sonra fareyle sağ tıklayın ve özelliklerini 
gösteren pencereyi açın. Özellikler penceresinin ilk sekmesinde sağ alt köşede Gelişmiş yazan butona tıklayın. Açılan yeni 
pencerede en dipteki satıra işaret koyun ve 
Tamam komutu verin. Klasöre uygulamaktaysanız içindeki dosyalara da uygulansın 
mı sorusu gelecek. Dosya sayısına göre 
uygulama işlemi birkaç saniyeden birkaç 
dakikaya kadar zaman alabilir. 


Anahtar yedekleme 

Ek olarak belirtmekte fayda var. NTFS ile 
gelen sıkıştırma özelliği seçilmişse EFS 
uygulanamıyor. EFS uygulanmışsa sıkıştırma seçilemiyor. Windows 2000 ve 
XP'de EFS şifrelemeden sonra anahtar yedekleme seçeneği yoktu. Ancak Vista ile 
bu seçenek de geliyor. EFS uygulandıktan 
hemen sonra sağ alt köşede pencere gelecek ve şifreyi yedeklemek ister misiniz 
diye soracak. Evet, hayır ve sonra hatırlat 
seçenekleri sunuluyor. En doğrusu parmak 
belleğe yedeklemek. İşletim sistemi çalışmaz hale gelince dosyalarınızı almak için 
diski başka bilgisayara taktığınızda EFS 
olan alanlara erişemezsiniz. Bu durumda 
parmak belleğe yedeklediğiniz anahtar 
imdada yetişecek. Son uyguladığınız EFS 
işleminde anahtar yedekleme seçerseniz 
önceki tüm anahtarları da bir anda parmak belleğe aktarma imkanınız olacak. 
PFX uzantılı yedek dosyasını oluşturuken 
şifre girmeniz istenecek. Yedek almayı 
sonradan gerçekleştirmek içinse Başlat 
menüsündeki arama kutusuna certmgr. 
msc yazmanız yeterli. ** 


MART '09 PCnet 103 


YAZILIM VERİ KURTARMA 


Zarar görmüş CD ve 
DVD'lerinizi atmayın 


Zaman içerisinde çizilen ve zarar gören optik medyalarınızı atmayın, çünkü aslen açamadığınız 
bu CD ve DVD'lerde bulunan verilerinizi kurtarabilirsiniz. 


Daron DEDEOĞLU / daron©PCnet.com.tr 


GÜNÜMÜZÜN en ucuz yollu yedekleme 
yöntemi kuşkusuz optik medyaları kullanmaktır. Filmlerden müziklere, imajlardan 
ofis dosyalarına kadar hemen her şeyimizin yedeğini CD ya da DVD medyalara kaydederek saklamak çok pratik bir 
yol gibi gelir bizlere. Çünkü bu medyalar hem yerden kazandırır hem de uzun 
ömürlü bir teknoloji olduğundan bundan 
yıllar sonra da kullanılabilecektir. Ancak 
gerçekten bir optik medya bu kadar dayanabilir mi dersiniz? Aslında bu sorunun 
cevabını hemen herkes bir kez dahi olsa 
yaşayarak almıştır. Çünkü optik medyalar 
oldukça hassas bir yüzeye sahip olduğundan kullanım sırasında mutlaka çizilirler 
ve bir zaman sonra da okuma hataları 
vermeye başlarlar. Sonuçta kullanıcılar 
bu medyalardan ve içerisindeki verilerden 
vazgeçmek zorunda kalırlar. Peki, ya bu 
optik medyaların içerisinde vazgeçemeyeceğiniz bir veri ya da dosya varsa? Mesela 
bir ödev, proje ya da işletim sisteminizin 
kurulum dosyaları olsa? Eminiz ki eliniz o 
CD ya da DVD'yi atmaya gitmezdi. 


Optik medyalarınızı saklarken çok özenli ve dikkatli 
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İşte bu tarz bir durumla karşılaştığınızda 
verilerinizden vazgeçmek yerine onları büyük ölçüde kurtarabileceğinizi söylemek 
isteriz. Bu uygulama için ücretsiz olarak 
dağıtılan CD Recovery Toolbox adlı yazılımı 
kullanacağız. Bu yazılımı git.pcnet.com. 
t/118 adresinden indirebilirsiniz. Yaklaşık 
700 KB gibi küçük bir boyuta sahip olan 
CD Recovery Toolbox, oldukça kolay bir 
kurulum ve kullanıma sahip. 


Tek tıklamada 

verilerinizi kurtarın 

Kurulumu ve kullanımı oldukça basit olan 
CD Recovery Toolbox, sade bir kullanıcı arabirimiyle karşılıyor bizleri. Çizilmiş, 
yıpranmış ya da çatlamış optik medyanızı, 
optik okuyucunuza yerleştirdikten sonra 
tek yapmanız gereken “next” tuşuna basarak yönergeleri izlemek oluyor. Bu aşamada optik medyanızın sahip olduğu zarar 
boyutuna göre değişen sürelerde beklemek 
durumunda kalıyorsunuz. Örneğin biz yazımızı hazırlarken eskilerden kalma Bomfunk 
MC's CD'si kullandık. Dinlemekten çizilmiş 
ve müzik setleri tarafından okunmaz hale 
gelmiş bu CD'mizi yazılımın taraması ve 
içeriğini listelemesi yaklaşık 10-12 dakika 
sürdü. Sonuçta içeriği kopyalayarak amacımıza ulaşmamızı sağladı. Bu aşamada 
bir müzik CD'si yerine 3-4 GB boyutunda 
bir oyun ya da film DVD'si kurtarmayı deneseydik çok daha uzun bir analiz ve kurtarma sürecine girecektik. Yani veri boyutu 
ve diskin hasar derecesi bekleme sürecinizi (dolayısıyla başarı oranınızı) etkileyen 
başlıca iki etken. 


Her zaman başarı beklemeyin 

Yaptığımız örnekte bazı şarkıların (12 parçadan 3 tanesinin) cızırtılar ve hışırtılar 
içeridiğini gördük. Belli aralıklarda da at- 


DVD yüzeyindeki veri aralıkları CD'ye oranla daha kısa 
olduğundan veri kurtarma işlemleri daha uzun zaman 
alıyor ve DVD'den veri kurtarmak daha da zorlaşıyor. 


lamalar gerçekleşiyordu. Bu aslen bekledigimiz bir sonuçtu çünkü çizilen noktalara 
denk gelen veriler ister istemez yüzde 100 
oranında kurtarılamazlar. Bunun temel nedeni optik medyaların veri tutan yüzeyleri- 
nin çok hassas olması diyebiliriz. Özellikle 
de markasız ve ucuz ürünlerde bu hassasiyet daha da arttığından parmak izinden 
bile etkilendiğini söyleyelim. O nedenle sonucun başarısından emin olamazsınız. 


Operasyonun gerekleri 

Kurtarma operasyonuna başlamadan önce 
kurtarmayı deneyeceğiniz medyayı iyice 
(ama nazikçe) silmeyi ihmal etmeyin. Eğer 
kırık ya da çatlak bir medyayla şansınızı 
deneyecekseniz okuyucunuza doğru bir şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. 

Optik medyadan yapılan kurtarma işlemlerinden bir diğer önemli nokta da sadece okuma desteği olan bir optik okuyucu 
kullanmak yerine yazma desteği de sunan 
bir cihaz kullanmanızdır. Bu şekilde başarı 
yüzdenizi artırırsınız. 

Son olarak optik medyalarınızı çizilmelere 
kırılmalara karşı korumak için kılıf ya da 
sert kutular kullanmalı, arşivlerinizi CD 
çantalarında saklamaya özen göstermelisiniz. Bu şekilde hasar görme olasılıklarını 
minimuma indirmiş olursunuz. 


Adım adım veri kurtarımı 


Öncelikle yazılımımızı indirip, kuruyoruz. Ardından 

masaüstümüze atanan kısayolu kullanarak yazılımı 
çalıştırıyoruz. Yazılımımız bizden kurtarma yapacağımız hasarlı 
medyayı sürücüye koymamızı isteyecek. 


3 Üçüncü adımımızda yazılımımıza optik medyamızın 
yedeğini alacağı bir dizin yolunu gösteriyoruz. Bu adımı 
ön tanımlı ayarlarla geçebileceğiniz gibi kendinize özel bir 
dizin yolunu da gösterebilirsiniz. 


Listelenen verilerden kurtarılmasını istediklerinizi 

işaretledikten sonra arabirimin alt tarafında yer alan 
“Save” düğmesini kullanarak verilerinizi yedeklemeye 
başlayabilirsiniz. Bu aşamada verileriniz belirlediğiniz dizine 
kopyalanacaktır. 


Hasarlı medyayı optik okuyucumuza yerleştirip, arabirimin 
sağ alt köşesinde yer alan “next” düğmesine basarak bir 
sonraki adıma geçiyoruz. Bu aşamada medyanız taranacağı için bir 

miktar bekleyebilirsiniz. 


—— 


1m veee bandi e yan Cİ) diri 


sr a va e 


4 Dördüncü adımımızda yazılımımız optik medyamızın 

içerisindeki verileri tarayarak kurtarabileceği verilerin 
listesini çıkartacak. Bu aşama da optik sürücünüzün hızına 
ve medyanızdaki hasar boyutuna göre uzun sürebilir. 


0401001101000 


6 Ve işte mutlu son. Kurtarma işlemimiz tamamlandı. 
Artık kurtardığınız verilerin kalitesini kontrol edip 
verilerinizi yeniden bir medyaya kaydederek saklamaya 
devam edebilirsiniz. 
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Ayın yazılımlar TAMAMI DVD'DE 


Burada S 
ların tamamını 


VD'mizde bulabilir ve 
ilirsiniz. 


yazılım 
Günlük hayatınızda sıklıkla kullanabileceğiniz, az yer kaplayan, Ma Kurab 
tümü ücretsiz uygulamaları bu bölümde topladık. yi 


Daron DEDEOĞLU / daron©PCnet.com.tr 


Monkey's Audio “CDBurnerXP 


Yerden kazanırken ses kalitesinden ödün - Hafif ve çok kullanışlı bir CD/DVD yazma 
vermeyin. programı arıyorsanız, bu yazılım tam size göre. 


4 Monkeys Audio 4,01 (© NERO ya da benzeri yazılımların sisteminizi fazlasıyla yorduğun- 
- dan ve hiç kullanmayacağınız birçok eklentiyi kurup, diskinizi 
© . w € MH a iğ ö Bı g L 4 gereksiz yere doldurduğundan şikayetçiyseniz, CDBurnerXP tam 
m #sifim oo Mirim oo femmerim Gewfim OoO© | . size göre diyebiliriz. Sanki Windows'un bir parçasıymış gibi çalı- 
(Fe Neme, | Exensan | Gsçine Mü) | Comosesmedi. | Xİ Tmelii |. Sem İİ şan yazılım, sisteminizi hiç yormuyor ve eski sürümlerine oranla birçok farklı özelliği beraberinde getiriyor. Örneğin, artık ISO 
: uzantılı kalıp dosyalarını da rahatlıkla optik medyalara yazabiliyor, hatta NRG ya da BIN uzantılı dosyaları ISO formatına çevi- 
: rebiliyorsunuz. Yazılımın bir başka özelliği de optik medyalardan 
ISO kalıpları çıkartabilmeniz ve ses CD/DVD'lerini rip'leyebilmeniz 
e olarak öne çıkıyor. Bu tarz bir yazılıma ihtiyacınız varsa deneme- 
: den geçmeyin deriz. 
ALIŞILAGELMİŞ ses sıkıştırma formatlarının size yerden kazandırırken kaliteden kaybettirmesine dayanamıyorsanız, Monkey's 
Audio adlı bu küçük ve ücretsiz yazılımı denemenizi öneririz. 
Amacı ses kalitesini bozmadan dosyaların boyutunu küçültmek | 
olan bu yazılım, dosyanın her bir bitini kendine özgü bir formatta 
sıkıştırarak size yerden kazanma imkanı veriyor. Bunu dosyanızı : 
ZIP ya da RAR formatında sıkıştırıyormuş gibi de düşünebilirsiniz. Tek farkı güncel çoklu ortam oynatıcıların Monkey's Audio 
formatında sıkıştırılmış ses dosyalarını oynatabilmesi diyebiliriz. 
Uzun lafın kısası yerden kazanırken ses kalitesinden ödün vermek | 
istemeyen müzik tutkunları için denemeye değer bir yazılım. 


O fles (0.00 MB / 0.00 ME (0.00) Tokai Teme: ©0000 2.05 G8 


Norman Malware Cleaner 


Yeni çağın zararlılarına karşı yeteri kadar 
önlem aldınız mı? 


GÜNÜMÜZÜN yeni nesil zararlıları, virüsleri ve trojanları arkasında bırakan malware'ler diyebiliriz. Bulaştığında sisteminizi ve 
bilgilerinizi sömürerek bilgisayarınızı zombiye çeviren bu yazılımlar, sizi bir botnet'e dönüştürüp farkında olmadan sanal suçlara 
iştirak etmenize neden olabiliyorlar. Bu tarz güncel zararlılara kaşı 
halen bir önlem almadıysanız ya da kullandığınız anti-virüs yazılımınız sizi yeterince koruyamıyorsa Norman Malware Cleaner 
adlı bu ücretsiz güvenlik yazılımını kullanabilirsiniz. Kurulumu ve 


«Um Yam Dar gm A ETİ AMA AA vve 


kullanımı oldukça kolay olan yazılım, başı malware'lerle dertte b 
olan okurlarımıza önerilir. Gapyiht 0 3000 EN, Mermi A, 
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CCleaner 


Sisteminizi optimize etmek ve 


Acoo Browser 


Internet Explorer'ın görünümünden ve bilgisayarınızdaki artıklardan kurtulmak hiç bu 
kısıtlı yeteneklerinden sıkıldıysanız Acoo'yu kadar olmamıştı. 
deneyin. 


SİSTEMİNİZE ince ayarlar çekmenize yarayan oldukça özel 
WINDOWS işletim sistemiyle bütünleşik olarak gelen bir yazılımla karşı karşıyayız. CCleaner adlı bu yazılım saye- 


emektar web tarayıcımız İnternet Explorer size gerek görü- sinde Windows'unuzun daha hızlı çalışmasını sağlayabilir, 
nümü gerekse de kısıtlı özellikleriyle sıkıntı vermeye baş- sabit diskinizdeki kalıntıları temizleyerek kendinize yeni kulladıysa Acoo adlı bu Explorer arayüzünü kullanmayı de- lanım alanları açabilirsiniz. Benzer şekilde internet üzerinden 
neyebilirsiniz. Çoklu sekme yönetimi, özelleştirilmiş fare tarayıcı ya da paylaşım programları aracılığıyla gelen “temp” 
hareketleri ve daha başarılı bir indirme yöneticisiyle dikkat dosyalarını da kolayca temizleyebilirsiniz. CCleaner web taraçeken Acoo, Maxthon ve Avant'ın en büyük rakibi olmaya yıcınızın (Opera, Firefox, Internet Explorer vb.) geçmişini ya da 
aday diyebiliriz. Bu tarz küçük farklılıkları denemeyi sevi- çerezlerini de temizleyebiliyor. Tamamen ücretsiz olan CCleayorsanız Acoo Browser çok hoşunuza gidecek. ner, bu tarz bir yazılıma ihtiyaç duyan hemen her kullanıcıya 
tavsiye edilir. 


— — ie bein O İk e 


'oo-sdan ile 


nğieme Ve Gene gen sanma Bm ya 


REEEEMEEEİİEEEEEEEEEİEİİEEEEİİİ 


Baret Ozak Meriyora dom 
m m e 
Barrel Ca ben | bem e sm 


öve ie 


Search wöhin esya | Language Tools | Search Tips | 
Dissatisfled? Helo us imorove 


Bamarat Dsoha, mp ağrean £um 
* 


Arin 


Fark yaratacak türden, özel bir 
çoklu ortam oynatıcısı arayanlara 
denemeden geçmeyin diyoruz. 


HEMEN her türden çoklu ortam formatını destekleyen GuuxPlayer, ücretsiz oluşu ve az sistem 
kaynağı tüketmesiyle öne çıkıyor. Muadillerine 
göre ses yönetimindeki yetenekleriyle bir adım 
öne çıkmayı başaran GuuxPlayer, evinizdeki 
stereo ses sistemini yönetmenizi kolaylaştırıyor. 
Üstelik bunu yaparken herhangi bir kablosuz 
gamepad'i kullanmanıza izin veriyor. Bu sayede 
salon PC'niz üzerinde çalışan GuuxPlayer'i koltuğunuzda oturarak yönetebiliyorsunuz. 
Yazılımın bir başka güzel özelliği de çalmakta olduğunuz albümlerin kapaklarını gösterebilmesi. 
Eğer farklı bir çoklu ortam oynatıcısı arayışı içerisine girdiyseniz GuuxPlayer'ı listenize almanızda 
fayda var. 


ROCKPE 
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ZIP Password Finder 


Elinizdeki şifresi kayıp ZIP arşivlerini sakın silmeyin, ZIP 
Password Finder ile unutulan ya da çözülemeyen ZIP 
şifrelerini bulabilirsiniz. 


ADINDAN da anlayabileceğiniz gibi bozulmuş ya da unutulmuş ZIP uzantılı 
arşiv dosyalarının parolalarını çözebileceğini iddia eden bir yazılımla karşı 
karşıyayız. Doğrusunu isterseniz yazılımın bu şifreleri kırmak için kullandığı 
“kaba kuvvet” yöntemi içimizi tüketecek cinsten. Yani belirlediğimiz 3 haneli 
şifreleri birkaç dakikada çözebilen yazılım, iş dört ve üstü haneden oluşan 
şifrelere geldiğinde saatlerce bilgisayar başında beklemenize neden olabiliyor. Arayüzü de idare eder cinsten diyebileceğimiz yazılımın tek elle tutulur 
yanı ücretsiz ve kısıtlamasız olması. Eğer bu tarz bir uygulamaya ihtiyaç 
duyuyorsanız denemeye değer diyebiliriz. 


— PDG ZIP password finder Fileli Kİ 
İLİ ZUULUY ASIBTSONL ENC. X 2 
www.astonsoft.com 


(assmorde ——— —— —Control — — 
mail/ântwort Re beta test report Virus checke & Archive File: CAWİNDOWSDesktop' 
mail/beta 2.eml < poi 


mail/Beta Test for PC Guard Door.eml — poi 
mail/Beta test results.eml < poi 


Starting Password: pol 


mail/beta test report Virus checked.eml < poi FileSpec > Fi Open file 
mail/Beta Definitions and context menu.eml < : © Open) 
mail/8w Beta.eml - poi MAAŞ bd load last saved password) 
oCharType Property 
© Numeric (0-9) Passwords total: 380204032 
© Alpha (upper) (& Z) Password hits: 0 
© Alpha (lower) (a-2) Password Length: 0 
f(# Alpha fupper/ lower case) (& Z.a-2) Mi 
zi ax Password Length: E 
© AlphaNumeric (upper/lower) (0-34 Z.a-z) ği - 
Hits per sec.: 0 


© AlphaNumeric (upper case) (0-SA Z) 
© AlphaNumeric (lower case) (0-3,a-2) 
© Fullascii set 

© Nonâ&lphaNumeric 


Remained time: 
0 days; 6 hr; 25 min; 14 sec; 
Current File: mail/beta report pdg 2 Vin 


PDF Unlocker 


PDF'lerinizde güvenlik şifreleri varsa endişe etmeye 
gerek yok; PDF Unlocker ile birkaç saniye içinde şifrelere 
veda edebilirsiniz. 


İNTERNETTEN indirdiğiniz 
PDF formatlı dosya ya da 
e-kitaplarda ansızın karşınıza çıkan şifreler canınızı 
sıkıyorsa endişe etmeyin. 
PDF Unlocker adlı bu küçük yazılım sayesinde bu 
sıkıntıları tarihe gömebilirsiniz. Tabii PDF'lerdeki 
şifrelerle birlikte... 
Tamamen ücretsiz olarak dağıtılan yazılım oldukça kolay bir kurulum ve kullanım arabirimine sahip. Yazılımı kurduktan sonra masaüstünüze bir kısayol attıgını fark edeceksiniz. Şifreli olan PDF dosyanızı bu kısayolun üzerine sürükleyip 
bırakmanız, şifrelere veda etmeniz için yeterli. 
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Folder Encryption 


Meraklı gözlerden uzak tutmak 
istediğiniz dosya ve klasörleriniz 
varsa, onları şifreleyecek bir de 
yazılıma ihtiyacınız var demektir. 


EN basit şekliyle bir 
şifreleme ( yazılımı 
diyebileceğimiz Folder Encryption, gizli 
dosyalarınızı o meraklı gözlerden uzak 
tutmak için kullanabileceğiniz ücretsiz 
ve kolay kullanımlı bir yazılım. Oldukça sade bir 
kullanıcı arayüzüne sahip olan yazılım, Windows 
işletim sistemlerinin hemen her sürümüyle sorunsuzca çalışabiliyor. Eğer sizin de bu tarz bir yazılıma ihtiyacınız varsa mutlaka göz atın diyoruz. 
Ancak kullanırken dikkat etmekte yarar var, bizim 
tavsiyemiz şifreleyeceğiniz dizinlerin mutlaka bir 
yedeğini alın. Ne olur ne olmaz. 


IrfanView 


Eskimeyen imaj görüntümle 
yazılımı IrfanView, yeni özellikleri 
ve yeni sürümüyle karşımızda. 


YILLARDIR ev kullanıcılarının imaj görüntüleme 
konusunda tek geçtiği IrfanView, bu misyonuna 
kaldığı yerden devam etme çabasında. Sade ve 
kullanışlı arayüzü, sadece ihtiyaçları karşılamayı 
hedefleyen özellikleri ve hızlı çalışmasıyla alanındaki birçok muadilini geride bırakan yazılım, 
ücretsiz oluşuyla da dikkatleri çekiyor. Son sürümünde toplu dosya işleme özelliği ve tarayıcıdan 
imaj kopyalama gibi yetenekleriyle kullanıcıları 
karşılayan yazılım, eskiden olduğu gibi ses ve video formatlarını da çalıştırmaya devam ediyor. Bu 
anlamda bir nevi çoklu ortam oynatıcısı olarak da 
kullanabileceğiniz IrfanView, araçlarınız arasında 
mutlaka bulunmalı diye düşünüyoruz. 
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Any Video Converter 


Yaz boyunca indirdiğiniz ya da çektiğiniz video dosyalarıyla tatil dönüşü oynamayı 
planlıyorsanız iyi bir video dönüştürücüsüne ihtiyaç duyacaksınız. 


VİDEO dosyaları ev kullanıcılarının belki de ses 
dosyalarından sonra en çok indirdiği, biriktirdigi ya da paylaştığı dosyalardır. Bu nedenle bir 


“ere “mi 


video dosyasını kameradan bilgisayara, oradan di — 

da taşınabilir bir aygıta atmak istediğinizde “ds 

birçok farklı codec ve yazılıma ihtiyaç duyarsı- .0/ 

nız. Çünkü hemen her cihaz kendine özgü bir —<i (7) 
format kullanır, ancak tamamen ücretsiz ola-  — NN — 

rak dağıtılan Any Video Converter adlı yazılım © meyi 

sayesinde bu dertten kurtulabilirsiniz. Hemen a ö.— > z 
her video formatını birbirine dönüştürebilen o Da Dun 

yazılım kolay kullanımı ve kullanıcı dostu ara- ala se 
yüzleriyle muadillerinden ayrılıyor. Taşınabilir Mm 


oynatıcılara ve akıllı telefonlara özel dönüştürmeler yapabilmesi de cabası. 


Recuva 


Yanlışlıkla sildiğiniz dosyaların 
arkasından yas tutmayın. 


BAZEN sizin için çok önemli olan bir dosyayı 


e Ni - a. WECYOLERS 1521 34785 Tüh pi rar veh UP 
yanlışlıkla sildiğinizi fark edersiniz. Böylesi bir (7) nedime bt WAECYCLEMS-15-21 04188 TK Ureecoveraie Thin ein verenler meh 
> p i ” a e WECYOLERAS 15714785 KR Üreecemabin Titan 4 övereeiter sh VD 
durumda ilk iş olarak internette bir kopyasını ara- maleat MECYOLLAS 1.521 34188 1K8 Urrecoverabie This ein overertler mehi 
di , sesi Lİ READNE tt WECYOLERS.157134785 İKE Ureetyemale Tee Alez ötme vel Vİ 

maya başlayabilir ya da Recuva'ya başvurabilirsi- Lİ buki de optomt VALCYOLEMNS-15-21 34188 2KB Urmecovemable Thin ilem owemeniler vti VW 
niz. Tamamen ücretsiz olarak dağıtılan bu yazılım madan WAECYOLERNS-1 4521 0705. VEE Uredevmele  Teüslipi ovensiler mi WP 
Ni . ki GE İ mende bt VAECYÜLERNS.1.8.21 34788 1KE Üreeceverbin Tie ilmi overler shin 

adının da çağrıştırdığı üzere bir tür “silinenleri an WECYOLERS5-21 34185 LE Urmaceemnbin Tse överken wi 
P Wi) p ” resime bi VAECYOLERNS.1.5 27134708 1KB Ürsecoveabiz This Me oveneriter sat Pp 
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Uzantı farkı gözetmeden çalışan yazılımı mutlaka 


a vi — NTFS, G7 0G, ekatar siser SDS Se vat se VODA Fam 17700 Rak in 4779 e 
elinizin altında bulundurmanızı öneriyoruz. 


Advanced WindowsCare Personal 


Tek tıklamayla Windows'unuzun her köşesine 
hükmetmek elinizde. 


WINDOWS çok çabuk şişen, yavaşlayan ve güvenlik sorunları çıkartan 
bir işletim sistemi diyebiliriz. Bunun nedenleri arasında sık sık yazılım kurup kaldıran, yeterli önlemleri almadan her siteyi kurcalayan kullanıcıların 
payı da yok değil. Ancak tamamen ücretsiz olarak dağıtılan Advanced 
WindowsCare Personal adlı yazılım sayesinde bu sorunları aşabilirsiniz. 
Tek tıklamayla yazılımların arkalarında bıraktığı kalıntıları temizleyebilir, 
zararlı yazılımları silebilir ya da registry kayıtlarınızı düzenleyebilirsiniz. 
Ancak sisteminize ince ayarlar çeken bu yazılımı kullanırken çok dikkatli 
olun, zira hayati önem taşıyan dosyaları da silebilirsiniz. 
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Windows 


'vi yüceltecek 


Windows 7 neden Windows Vista kadar rezil bir işletim sistemi olmayacak? Geliştirme felsefesi, 
kalite, kullanıcı arabirimi, özelleştirme gibi başlıklar altında açıklıyoruz. 


Selim ŞUMLU / webmasteroPCnet.com.tr 


NEREDEYSE bir yılı aşkın bir süredir hem günlük kullanım hem 
de oyun sistemlerimizde Windows 
Vista'yı kullanıyoruz. Vista'nın ilk 
başta bazı sorunlara yol açtığı doğruydu; ama bu sorunların birçoğunun sorumlusu Vista'nın kendisi 
değil, ekran kartı sürücüleriydi. 


Bununla birlikte her zaman siste- .“* 


mi geliştirme imkanı bulunuyor. 
Örneğin Servis Paketi 1'le birlikte 
Windows Vista'nın hem perfor- / 
mansı arttı hem de çeşitli problemler düzeltilmiş oldu. Üstelik 
Microsoft şimdiden Servis Paketi 
2 ve Windows 7'nin ilk betalarını 
yayınladı bile. » 
Peki nedir bu Windows 7? Windows 
7 Beta'nın detaylı bir incelemesi 
için PCnet'in geçen ayki sayısına 
göz atabilirsiniz. Biz bu yazımızda 
Windows 7'yi Windows Vista ile karşılaştıracak ve Windows Vista'yı rezil eden 
bazı özelliklerin Windows 7'de ne durumda olduğunu mercek altına alacağız. 


7 Calculator 


Geliştirme felsefesi 

Windows 7'nin geliştirilmesi Steve Sinofsky yönetiminde sürdürülüyor ve 
Sinofsky'nin Windows 7'ye farklı bir 
geliştirme felsefesi kazandırdığı kesin. 
Yaşanan enteresan gelişmelerden birisi, 
geçtiğimiz aylarda hem çeşitli Microsoft 
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geliştiricilerinin hem de pazarlama elemanlarının Windows 7'nin geliştirilmesi- 
ne dair genel anlamda bir heyecan ve 
şevke sahip olması. Anladığımız kadarıyla bu coşku zorlamaya dayanmıyor ve 
kişilerin içinden geliyor. 

Vista'nın geliştirilme çabaları oldukça 
heybetli görünmekte ama sadece son 9 
ayda dikkatlerin geliştirilmeye verildiği 
görünmekteydi. WinFS, 3 boyutlu janjanlı 
masaüstü efektleri, font bileştirme sistemi 
gibi yanlış başlangıçlar yapıldı ve bu özel- 


likler sonradan kırpılmak zorunda kalındı. 

Ama bu sefer proje daha dar 
kapsamlı ve adım adım, belirgin şekilde geliştirilecek şekilde 
düşünülmüş. Windows 7 sıfırdan yazılacak bir işletim sistemi olmayacak ama yine de pek 
çok yeni kod içerecek. Bu sefer 
amaç kâğıt üzerinde havalı görünen özellikleri eklemek değil, 
kullanıcıların gerçek isteklerine 
yönelmek. 

Bir örnek vermek gerekirse, 
Windows 7'nin çeşitli geliştirme 
ekiplerinin hepsi aynı anda yola 
çıkmış durumda. Böylece hiçbir 
ekibin sonradan gelip sürece 
katılması gerekmiyor ve iletişim 
sorunları çözülmüş oluyor. 
Windows'un medya dosyalarını 
kullanmasıyla ilgili bir örnek daha verelim: Örneğin şu anda Windows Media 
Player'ı kullanıyorsanız codec veya eklenti desteğini güncellemiş olsanız bile 
Windows Media Center çoğu zaman 
Media Player'a eklediğiniz yenilikleri 
desteklemeyecektir. Windows 7'de Media Center'la Media Player entegrasyonu 
çok daha güçlü olacak. Yani genel olarak 
Windows 7'nin geliştirilme felsefesinin 
daha ciddi olarak yeniden ele alındığını 
söyleyebiliriz. 


Z Vee Search - Windows İntemet 


Kalite 

Kaliteden bahsettiğimizde aslında birkaç 
farklı konuya değinmek istiyoruz. Öncelikle, işletim sisteminin genel anlamda 
kararlılığı (stabilitesi) söz konusu. Vista 
ilk çıktığında gerçekten kararlılık sorunlarıyla bocalamıştı. Bunlardan bazıları 
elbette sürücü sorunların kaynaklanıyordu ama kaynağı Vista'nın ta kendisi 
olan problemler de hiç azınlıkta değildi. 
Microsoft kısa süre içinde bir dizi yama 
ve akabinde Servis Paketi 1'i yayınladı 
ama Vista'nın kötü şöhreti ün salmıştı 
bir kere. Zaten Servis Paketi 1'le birlikte 
bile Vista, Windows XP SP2'nin sahip 
olduğu dinçliğe sahip değil. Belki Vista 
SP2 ile birlikte işletim sistemi XP'nin kararlılığına ulaşabilir. 

Stabilite yarışında Windows 7 şimdiden 
bir adım öne geçmiş görünüyor. Microsoft, Vista'nın ölçüm araçları için ciddi 
miktarda para ve mühendislik kaynağı 
harcamış durumda. Böylece sistem çökmelerini ve diğer problemleri Microsoft'a 
rapor ettiğiniz zama siz de Microsoft'un 
probleminizle yakından ilgilenmesini 
sağlamış oluyorsunuz. 

İşletim sistemi kalitesinin ikinci ayağındaysa “Yazılımlarımı çalıştıracak mı?” sorusu gündeme geliyor. Windows 7 ekibinin 
açıklaması oldukça yeterli: Vista'da çalışan 
yazılımlar Windows 7'de de çalışacaktır. 
Windows 7'nin temel hedeflerinden birisi de genel yazılım kalitesini arttırmak. 
Elbette çalışmaması gereken bazı eski 
yazılımlar çalışmayabilir; örneğin XP'de 
çalışan bir alt seviye disk düzenleme yazılımının Windows 7'de çalışmasını beklememelisiniz. Diğer çalışmama durumlarıysa çoğunlukla yazılım geliştiricisinin 
işletim sistemi sürümünü kontrolde bir 
hata yaptığı anlamına gelebilir. 
Windows 7'de Vista'nın uyumluluk yöneticisi de yeniden ele alınarak daha akıllı 
hale getirilmiş. Geliştirilen yeni teknolojisi sayesinde yeni uyumluluk yöneticisi, 


“5 MSicom - WindowiinimnetE.. 
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neyin uygulamalarda uyum problemine 
yol açtığını tespit edebilecek ve çözüm 
önerisinde bulunacak. 

Sürücüler bakımından da daha önce belirttiğimiz felsefe geçerli: Windows Vista'da 
çalışanlar Windows 7'de de çalışacak. 
Kalitenin üçüncü ayağındaysa kaliteli geri 
bildirimler söz konusu. Sürekli olarak geri 
bildirimler almazsanız elbette bir işletim 
sistemini sürekli olarak güncelleyip geliştiremezsiniz. Bu yüzden Windows 7'ye 
de ek ölçüm araçları dâhil edilmiş. 


Kullanıcı arabirimi 

Bizce Windows Vista'nın kullanıcı arabirimi XP'ye kıyasla oldukça geliştirilmiş, 
ama kullanıcılar hala başlarını duvara 
vuracak anlar yaşayabiliyorlar. 

Örnek olarak, simge durumuna küçültülmüş bir uygulamanın üzerine fareyle geldiğinizde açılan ön izleme görüntülerini 
ele alalım. Windows Vista'da bunlar gerçek bir pencereden ziyade birer küçük 
resim gibi çalışıyor ve üzerlerine tıkladıgınızda programı açmaya yarıyorlar. Peki 
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bunların daha “gerçekçi” davranmaları 
mümkün olamaz mıydı? Windows 7'de 
bu ön izlemeler daha ziyade pencere 
gibi çalışacaklar. Örneğin bir pencereyi 
kapatmak istediğinizde farenizle küçük 
resmin köşesindeki X işaretine tıklamanız yeterli olacak. 

Kullanışlı küçük resimlerin dahası da var. 
Bu simge durumuna küçültülmüş uygulamaların çoğu “zıplama listesi” denilen 
açılır listeleri destekleyecek. Örneğin, 
görev çubuğunuzda Word kısayolu varsa 
farenizi simgenin Üzerine götürdüğünüz- 
de son düzenlediğiniz dosyaların listesi 
görünecek. Bu zıplama listelerinin içeriği 
programdan programa değişiklik gösterecek. 

Başka bir örnek olarak Kenar Çubuğu'nu 
ele alalım. Geniş bir ekranınız varsa kenar çubuğu gerçekten kullanışlı olabilir. 
Biz de PCnet editörleri olarak kullanışlı 
araçlarımızı Kenar Çubuğu'nda biriktirmekten hoşlanıyoruz. Windows 7'deyse 
araç deposu olan bir Kenar Çubuğu'yla 
karşılaşmayacaksınız. Araçlarınız sadece masaüstünde, sizin istediğiniz yerlerde barınabilecek. 

Windows 7'de az da olsa fare hareketleri desteklenecek. Mesela bir klasörden 
başka bir klasöre dosya kopyaladığınızı 
varsayalım ki bu durumda ekranınızda 
iki pencerenin açık olması gerekecek. Bir 
pencere sola, diğerini de sağa taşıdığınızda pencereler mükemmel bir şekilde ekranda sıralanacaklar. Bu özellik özellikle 
küçük dizüstü ekranlarında kullanışlı olacak. Veya bir pencerenin başlığını tutup 
ekranın tepesine taşıdığınızda pencere 
otomatik olarak ekranı kaplayacak. 
Kullanıcı arabirimi problemi değilmiş 
gibi görünse de, ağ özelliklerine erişim 
de daha verimli hale gelecek. Windows 
7, ev ağınızla (buna “ev grubu” adı veriliyor) etki alanı ağınızı (genellikle işyerlerinde kullanılan) birbirinden ayırabilecek. Böylece sonunda hem ev ağınıza 
hem de iş ağınıza aynı anda bağlanabileceksiniz; ama ev ağınız daha güvenli 
olarak. Ev ağınızı ilk kez kurduğunuzda 
bir parola üretilecek ve diğer sistemler 
ev grubunuza ilk defa bağlanırken bu parolayı girmeleri gerekecek. 

Başka bir kullanıcı arabirimi problemi 
de sabit yazıcı desteğiydi. Hiç evinizde 
bir dosyayı yazdırmaya çalışırken yazdırılacak dosyanın işyerinizdeki varsayılan 
yazıcıya gönderilmeye çalıştığını fark et- 


W Windows Media Player 


112 PCnet MART '09 


tiniz mi? Artık ev grubuna bağlandığınızda 
Windows 7 otomatik | 
olarak varsayılan yazıcıyı değiştirecek. 

Vista'da kullanıcıların | 
hala canını sıkan bir 
diğer problem de UAC 
(Kullanıcı Hesabı Denetimi). UAC, belli ayar 
uygulamalarını — çalıştırmaya çalıştığınızda 
veya sistem klasörle- 


rinde dolaşmaya çalıştığınızda uyarı verip duran özelliğin adı. 
Vista'da UAC ya tamamen açık olabiliyor 
ya da tamamen kapalı. Windows 7'de bu 
ayarlar birkaç farklı düzeye bölünecek. 


Medya desteği ve özelleştirme 
Windows Media Player'ı kullanıyorsanız 
internetten indirdiğiniz bir videoyu oynatmaya çalıştığınızda “codec bulunamadı” hatası almanız işten bile değildir. 
Windows 7'de dâhili olarak pek çok codec yüklü gelecek, üstelik buna medya 
alanında Microsoft'la kapışan şirketlerin 
codec'leri de dahil. Örneğin Windows 
Media Player 12, AAC (korumasız) 
müzik dosyalarını, DivX dosyalarınızı, 
AVCHD'yi ve kullanıcıların popüler dosyaları oynatmak ihtiyaç duyduğu diğer 
codec'leri bütünleşik olarak içerecek. 
Windows 7, içeriğinizi “sanal klasör”ler 
olarak düşünebilecek “kitaplık”larda 
toplamada daha başarılı bir iş çıkaracak. Böylece, örneğin müziklerinizin bir kısmı dizüstü bilgisayarınızda, 
geri kalanı da ev ağınıza bağlı başka 
bir sistemdeyse bütün müziklerinize 
tek bir konumdan ulaşabileceksiniz; 
kitaplık değiştirmenize gerek kalmayacak. Ve diğer bilgisayarınızda ses 
CD'lerinizi iTunes ile rip'lediyseniz bu 
müzikleri de Media Player'da kolayca 
dinleyebileceksiniz. 


Artık daha kişisel 

Windows 7 her zamankinden daha kişiselleştirilebilir olacak. Bazı kullanıcılar 
bu tip janjanlı özellikleri görmezden gelebilirler, ama Microsoft'un araştırmaları gösteriyor ki kullanıcılar sistemlerini 
özelleştirmeyi seviyor. Kullanıcılar arka 
plan resimlerini değiştirmekten, renklerle 
oynamaktan ve masaüstlerini kendi evleri 
gibi kişiselleştirmekten hoşlanıyorlar. 
Windows 7'te kişiselleştirme, sadece 
renkleri değiştirmekten ya da tema düzenlemekten (evet, Windows 7'de temanızı düzenlemek de mümkün olacak) 
daha öteye gidiyor. UAC davranışlarından tepsi simgelerinin çalışma şekline 
kadar pek çok şey özelleştirilebilecek. 
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revaçta. Kullanıcılar id düşünülmüştü, ancak 
kafelerden, o okuldan, Gİ cenemcire ora pl görünüşe bakılırsa 
evden, otellerden ve Windows Live'ın sonra- 


Wireless Network Conmectan 


havaalanlarından internete bağlanmakta. 
Windows 7'de genel anlamda mobilite desteği 
arttırılacak. Bundan 
kastımız sadece kolaylaştırılmış Wi-Fi erişimi 
de değil. Bununla birlikte, farklı Wi-Fi bağlantılarınız o Vista'dan 
daha kolay bir şekilde 
idare edebileceksiniz. 
Bunun dışında mobil 
PC kullanıcıları için 
önemli yenilikler söz 
konusu olacak. 
Windows 7, Vista'ya kıyasla aynı donanımla daha fazla pil ömrü vadediyor. 
Ayrıca Windows'ta pil ömrünü nasıl arttıracağınıza dair tavsiyelerde bulunan bir 
destek aracı bulunacak. 
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Windows Live entegrasyonu 
Windows 7 ile Microsoft'un Windows 
Live girişimini entegre etme planları 
hayli dikkat çekici. Vista ve daha önceki 
Windows sürümleri bir e-posta istemcisi, kişi yöneticisi, takvim programı gibi 
bütünleşik uygulamalarla birlikte gelmekteydi. Daha sonra ücretsiz indirilebilen, benzer görevleri gören ve herhangi bir Windows sürümünde çalışabilen 
Windows Live uygulamaları yayınlandı 
ve bu programların daha sık güncellenmesi planlandı. 

Windows 7'de de bu görevleri yerine 
getiren Windows Live uygulamaları yer 
alacak, ve Windows Live uygulamalarının yeni sürümleri çıktıkça Vista'nın 
güncelleme işleminden farklı bir şekilde 
güncellenecekler. Bu, artık sisteminizde 
Microsoft'a ait birden fazla e-posta istemcisi olmayacağı anlamına geliyor. Benzer 
şekilde, sisteminizde sadece bir tane anlık mesajlaşma yazılımı yer alacak. 
Anlaşılan o ki Microsoft, bütünleşik uygulamaları temizlemek ve her görevi yerine getiren tek bir uygulamayı Windows'a 
eklemek niyetinde. Bu yöntem bizce 
hem Microsoft'un hem de üçüncü parti 
geliştiricilerin işine gelecek. 


Daha az engel 
Windows Live bugüne kadar hep tam 
donanımlı bir Microsoft çözümü olarak 


Kablosuz ağlarınızı yönetmek kolaylaşacak. 


ki sürümlerinde bu durum değişecek. Örneğin 
Windows Live Messenger yazılımı başka anlık 
mesajlaşma ağlarıyla 
da iletişim kurabilecek. 
Kelime işlemcisi Live 
Writer'ın kişisel blog sitelerine yazı girebilmesi sağlanacak. Benzer 
şekilde Windows Live 
Mail istemcisi elbette 
Hotmail'i (o destekleyecek, ama bunun Yahoo!, Gmail ve diğer 
web tabanlı e-posta 
servislerine de erişebilecek. Birden fazla 
e-posta hesabınızı yazılıma ekleyip tüm 
e-postalarınıza tek bir noktadan erişebileceksiniz. Live Fotoğraf Galerisi de Flickr ve 
diğer fotoğraf paylaşım sitelerine fotoğraf 
yükleyebilecek. 

Burada ele alınan önemli bir faktör söz 
konusu: “herkesle iyi geçin” fikri. Normalde Flickr'ı mı tercih ediyorsunuz? 
Microsoft sizi Microsoft'un kendi fotoğraf 
paylaşım servisini kullanmaya zorlamayacak. Bu gibi servislerin tümünün Windows Live uygulamaları tarafından desteklenmesi halinde kullanıcıların üçüncü 
parti uygulamalara ihtiyaç duymayacağı 
düşünülüyor. Bu elbette önemli bir gelişme, ama tahmin edebileceğiniz gibi, 
isterseniz üçüncü parti yazılımları kullanmanızda da hiçbir sakınca yok. 


Performans 
Windows Vista bir alanda işi yüzüne gözüne bulaştırmıştı: performans. Windows 
7 ekibi, Vista kullanıcılarından gelen ölçümleri ve raporları dikkate 
alarak performans geliştirmeleri 
üzerinde çalışmaya başladı. 
Örneğin Vista Masaüstü Pencere 
Yöneticisi (DWM) her pencereyi 
iki kez önbelleğe alıyordu. Siz 
ne kadar çok pencere açarsanız 
haliyle bellek kullanımı da yukarı 
tırmanıyordu. Çok fazla pencere 
açtığınızda önce Aero arabirimi 
iptal ediliyor, biraz daha pencere 
açarsanız sisteminiz sürünmeye 
başlıyordu. 

Windows 7, yeni pencereler açtığınızda çok daha iyi bir performans sergileyecek. Hatta ne kadar 
pencere açarsanız açık sistem belleği 
kullanımı hemen hemen sabit kalacak. 
Böylece önemli bir performans artışı 
sağlanmış olacak. 


Bunu daha önce de duymuştuk 
Sebepleri ister doğru ister yanlış olsun, kullanıcılar genel olarak Windows 
Vista'ya muhalif bir bakış açısı oluşturmuş durumda. Windows 7, Windows'un 
bu durumunu tersine çevirmeyi hedefiyor. Üstelik bu sadece bir pazarlama 
taktiği de değil. 

Windows 7 için iyimser düşünmemizin sebebi Windows 7 ekibinin odaklandığı noktaya olan inancımız. Windows 7'nin temel 
fikri işletim sistemine tonlarca özellik eklemek değil. Bunun yerine hem kullanıcı 
girdilerinden hem de Vista sistemlerdeki 
ölçümlerden derlenen veriler sayesinde 
kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alan bir 
Windows 7 ile karşılaşacağız. 

Bize göre Windows Vista'dan Windows 
7'ye geçiş, Windows 95'ten Windows 
98'e olan geçişe ya da Windows 2000'den 
XP'ye geçişe benzeyecek. Bu sistemler 
arasında fazla özellik farkı yoktu, ama 
işletim sistemi gerçek anlamda kullanıcı 
deneyimini ve kararlılığı arttırarak sistemi 
daha kullanılabilir bir hale getirmişti. 
Windows 7 başarılı olacaksa bunun sebebi yeni özellikler, çoklu dokunmalı 
(multi-touch) arabirim desteği ya da internetle daha iyi bir entegrasyon olmayacak. Windows 7'nin başarısının sebebi 
bizce Microsoft'un yenilediği geliştirme 
süreci, ve bir yazılım geliştiricisinin değil 
de müşterilerin tanımladığı kaliteye odaklanma olacak. İşte bu iki değişiklik bizce 
Windows 7'yi Windows XP gibi “klasik” 
bir işletim sistemi haline getirecek. ** 


| 1 hr 54 min (9894) remaining 


Select a power plan: 
© Balanced 


(© High performance 


Adjust screen brightness 
More power options 
Learn how to conserve power 


12:40 PM 


9) 
all 0) A zoy2p0g 


“ $$ 


MART '09 PCnet 113 


YAZILIM WINDOWS VISTA SP2 


YENİ SERVİS PAKETİ NİSAN AYINDA KULLANIMA SUNULACAK 


Vista SP2 yenilikleri 


Windows 7 merakla beklene dursun Windows Vista'nın daha da olgunlaşmasını sağlayacak SP2 


paketiyle belirgin yenilikler geliyor. 


Görkem YILDIRIM / gorkem©PCnet.com.tr 


WINDOWS Vista bazı kesimlerin beklentilerini tam olarak karşılayamadı. Hala büyük oranda Windows XP kullanımı devam 
ediyor. Microsoft'un Windows Vista'yı beğenmeyenlerden gelen 
yorumlara bakarak Windows 7'yi şekillendirdiği iddia ediliyor. 
Bu iddia ne derece doğru bilinmez ama kimilerine göre Windows 7 aslında SP desteğini almış Windows Vista'dan ibaret! 
Microsoft'un şimdiye dek Windows XP için 3 ayrı servis paketi 
ve Vista için tek servis paketi sunduğunu gördük. Ancak yapılan net açıklamalara göre Windows 7 bu sene içinde Haziran — 
Temmuz döneminde sunulmadan ewvel ve büyük ihtimalle Nisan 
ayında Windows Vista için SP2 dağıtıma sunulacak. İlk betası 
Aralık ayında hazır hale gelen Vista SP2 ne yenilikler getiriyor ve 
Vista'yı çok daha başarılı bir işletim sistemine dönüştürebiliyor 
mu? Beta aşaması olduğundan son halini kazanmadığı belli. Bu 
yüzden final sürüm SP2 kurulu Windows Vista'nın nasıl olacağı 
aşağı yukarı biliniyor. Beta halinde olan SP2 ile gerçekleşen degişiklikleri özetlemekte fayda var. 

Bilindiği gibi ücretsiz olan servis paketleri kullanıcılar tarafından 
dört gözle beklenir. Çünkü Windows Update ile sunulan yamalar ve eklentiler genelde hep açık kapatmaya odaklıdır. Servis 
paketleriyse görünümü değiştirebilir ve yeni özellikler ekleyebilir. Windows Vista için ikinci servis paketi içinde SP1'den sonra 
online olarak sunulan tüm güvenlik yamaları var ama bununla 
sınırlı değil. Gelen iddialı yeniliklerden biri üçüncü parti yazılım 
kullanmak zorunda kalmadan Blu-ray medyalara veri kaydedebilmek. Ayrıca exFAT adı verilen dosya sistemi desteklenmeye 
başlanacak. FAT32'nin gelişmiş hali olan exFAT (Extended File 
Allocation Table) ya da diğer adıyla FAT64 sayesinde FAT32'deki 
dosya boyutu limiti aşılıyor. UTC zaman etiketleri sayesinde farklı 


Install Windows Vista” Service Pack 2 


Save your work, dose sili open programı, amd then ciick İnstali, 


The installation might take sn hour or more. You canmot we your computer during that 
time. 


Your computer might need to restart several times during installation. 
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zaman dilimleri arasında dosya eşleştirme yapılabiliyor. Boyutu 
artan parmak belleklerde tekrarlı okuma ve yazma yapan NTFS 
dosya sistemi tercih edilmediğinden exFAT çare oluyor. 


Bluetooth 2.1 ve Windows Connect Now 
desteği geliyor 

Windows Vista SP2 ile gelen önemli yeniliklerden biri son nesil cep telefonları ve cep bilgisayarlarında yer alan Bluetooth 
2.1 desteği. Bu yeni standart sadece aktarım hızıyla ilgili değil. 
Cihazların Bluetooth bağlantı sırasındaki güç tüketimi azalıyor, 
yani batarya ömrü artıyor. NFC (Near Field Communication) yeniliği sayesinde cihazların eşleşmesi kolaylaşıyor. Bu nedenden 
ötürü Windows Vista'nın Bluetooth 2.1 destekler hale gelmesi önemli bir yenilik olacak. Bluetooth 2.1 geriye dönük olarak 
Bluetooth 1.1'le uyumlu. Kablosuz bağlantılarla ilgili bir diğer 


Windows Vista” Service Pack 2 is now installed 


YAZILIM WINDOWS VISTA SP2 


önemli yenilikse Windows Rally teknoloji- 


Format Removable Disk (E:) 


8) çıkacak. 1210 MB boyutlu tek bir ISO indi- 


lerinden biri olan “Windows Connect Now” 


rip bunu DVD'ye yazarsanız 32/64-bit Win- 


teknolojisi olacak. Wi-Fi desteği olan alıcı Capacity: dows Vista ve Windows Server 2008 için 
ve vericiler ağ ayarlarını kolay biçimde bir- 3,72GB ”| kullanabilirsiniz. 

birlerine gönderebilecekler. Kullanıcılar ağ || pie system Diğer seçeneklerse 32-bit, 64-bit ve (464 
ayarlarını yazıcıyla bastırıp manuel düzen- FAT ”) paketlerini sıkıştırılmış olarak indirmek. 
leme için rehber niyetine kullanabilecekler. Bunların üçü de hem Windows Vista, hem 
Elbette kullanılan cihazlarda da WEN des- se damla de Windows Server 2008 uyumlu. Beta 
teğinin olması gerekecek. 32 klobytes | paketi kuranlar en son 1 Mayıs 2010 
Bir diğer yenilikse arka planda indeksleme tarihine kadar kullanabilir. Ayrıca önemyapan ve aramayı geliştiren Windows Search Restore device defaults li bir noktaya daha değinelim: SP2 Beta 
Engine'in yeni sürümü. Windows Search En- paketleri şimdilik sadece İngilizce, Frangine 4 sayesinde arka planda indeksleme || Volume label sızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca 
hızlanıyor ve uzaktan sorgulama desteği ge- Vista sürümlerine kurulabiliyor. Windows 
liyor. Ağda yer alan ve uyumlu işletim siste- Format options Vista Türkçe kullananlar SP2 Beta kumini içeren istemcilerde uzaktan arama ya- İİ Owek Format ramaz. Paketi indirdikten sonra kurması 
pılabiliyor. Windows Search 4.0'ı Windows Create an MS-DOS basit ama sistem özelliklerine göre yarım 
XP ve Windows Server 2003/2008 işletim saatten 1 saate kadar zaman alabiliyor 
sistemleri de destekliyor. ve arada sistemi yeniden başlatıyor. Ku- 
SP2 ile birlikte güç yönetimi daha verimli rulumdan sonra işletim sisteminin olduğu 


hale geliyor, uyku modundan çıkan bilgisayarın Wi-Fi performansı iyileşiyor, RSS 
okuyucusu gadget daha hızlı çalışmaya 
başlıyor, diğer çeşitli gadget'ların sisteme 
bindirdiği yükü azaltıyor. Ayrıca VIA'nın 64-bit işlemcileri için 
destek verilmeye başlanıyor. Gelen “Service Pack Clean-up 
Tool” (Compcln.exe) sayesinde SP2'nin güncellediği dosyaların 
eski sürümleri silinerek güncelleme sonrası sorun oluşması ve 
gereksiz yer kaplanması engelleniyor. SP2 sonrasında POP3 
e-posta hesaplarıyla birlikte Spysweeper ve ZoneAlarm kullanılabilir hale geliyor. 


Kurulum şartları 

SP2 hala beta aşamasında olduğundan halka açık olarak indirilebilir durumda olsa da not olarak belirtmekte fayda var: Bu paket 
son halini alana kadar sadece teknoloji kurtları, geliştiriciler ve 
IT profesyonelleri için uygun. Üretim için kullanılan bilgisayarlarda kesinlikle denenmemeli. Windows Vista 32-bit uyumlu olan 
388 MB, Windows Vista 64-bit uyumlu olan 614 MB boyutunda. Bunları indirip deneyen kullanıcılar sorun yaşarsa sorumluluk 
kendilerine ait. Windows Vista SP2 Beta'yı kurmak isteyenlerin 
sağlaması gereken ilk şart, öncesinde Vista SPI kurmuş olmaları. 
Aslında Microsoft SPI içermeyenlere de kurulum yapan kombo 
bir paket hazırlayabilirdi ama bu durumda SP2 paket boyutu GB 
seviyesine ulaşacaktı. Vista SP2 paketiyle ilgili bir sürpriz var. 32 
ya da 64 bit uyumlu SP2 Beta paketini indirmek için http://git. 
pcnet.com.tr/117 adresine gittiğinizde karşınıza birkaç seçenek 


BR Gender İyem e smapıcin me 


disk bölümünde boş alan birkaç GB azalacak. SP2 Beta kurduktan sonra gelen ve 
yazıda belirttiğimiz “Service Pack Cleanup Tool” (Compcin.exe) kullanma zamanı 
gelmiş demektir. DOS komut satırından C:WindowslSystem32) 
compcin.exe yolunu izler ve komut verirseniz sabit diskinizde 
yaklaşık yarım ila I GB arası yer açılır ama iyi düşünün. SP2 
Beta kurulumunu ilerde kaldırmak isterseniz başarısız olacaktır. 
Bu nedenle niyetiniz kısa süreli denemeyse “Service Pack Cleanup Tool”u kullanmayın. 


Performans değişimi 

Kurulum öncesi ve sonrası sistem karşılaştırıldığında bariz bir 
hızlanmaya rastlamadık. Microsoft'un iddia ettiği gadget bellek 
kullanımındaki azalma “65 civarında olan az sayılabilecek bir 
iyileşme. Blu-ray yazma desteği fonksiyon olarak DVD yazma 
desteğinden farksız görünüyor. Sürükle-bırak mantığı işliyor. Bellek ve oyun testlerinde de hissedilir bir iyileşme gerçekleşmedi. 
Genel anlamda Vista'nın tarzını beğenmeyenlerin fikri SP2'den 
sonra değişmeyecek. Performans iyileştirmelerinden ziyade bazı 
yenilikler ekleniyor ama çok can alıcı özellikler olduklarını söyleyemeyeceğiz. Elbette final halini alınca her Vista kullanıcısının 
terfi etmesi tavsiye edilecek ama şu an acele edip betasını kurmayı gerektirecek bir sebep yok. * 
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YAZILIM LG3D 


Looking Glass 
Windows'ta 


Efsane masaüstü ortamı Looking Glass 3D sonunda Windows platformuna da destek vermeye 


başladı. Artık masaüstünde gerçek üçüncü boyuta girmek mümkün. 


Daron DEDEOĞLU / daronoPCnet.com.tr 


JAVA, Solaris, OpenOffice.org ve 
StarOffice gibi ürünlerden bahsettiğimizde aklınıza hemen Sun firmasının 
geleceğini tahmin edebiliyoruz. Ancak 
bir kesim bilgisayar kullanıcıları var ki, 
onlar başka bir ürünle daha Sun firmasını hatırlıyorlar; İg3d, yani Project 
Looking Glass. 

Project Looking Glass bundan birkaç 
yıl kadar önce hayata geçirilen ve 
ilk örneklerini Linux üzerinde veren 
sıradışı bir masaüstü yöneticisi. Tamamen Java ile hazırlanmış olan bu 
yönetici sisteminizi gerçek anlamda 
üç boyutlu bir hale çeviriyor. Üstelik 
bunu yaparken sistem kaynaklarınızı azami bir şekilde kullanıyor. Yani 
standart bir yazılımdan farksız şekilde çalışıyor. Looking Glass ile pencerelerinizi kitaplığa kitap dizer gibi 
yan yana koyabilir, web tarayıcınızla 
gezindiğiniz siteler hakkında notları, 
pencereyi ters çevirip arkasına yazabilir ve üç boyutlu derinliğe sahip olan 
arka plan görsellerinin içerisinde gezinebilirsiniz. Üstelik bunlar sadece bir 
başlangıç, sistem bundan çok daha 
fazlasını sunuyor; hem de minimum 
sistem kaynağı tüketerek. 


Geleceğin masaüstü 
sistemi (!) 

Özellikle Linux dünyasında Looking 
Glass büyük bir ilgi görse de şu sıralar Compiz ve Beryli gibi efekt 
eklentilerinin arkasında kalmış gibi 
görünüyor. Bunun temel nedeni kullanım tarafındaki zorlukları ve grafik 
kartı yongalarına göre farklı davranışlar sergilemesi gösteriliyor. Ancak 
Sun tarafından yapılan geliştirmeler 
bu sorunları bir hayli hızlı şekilde 
çözümlüyor. Örneğin artık ara sıra 
da olasa karşılaşılan çökmeler ve X 
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tarafındaki kilitlenmeler yaşanmıyor. 
Benzer şekilde ATI grafik kartı kullanan sistemlerde Fluxbox gibi bir masaüstü yöneticisi içerisinde çalışan 
Looking Glass, artık NVIDIA tarafında olduğu gibi sistem tarafından 
başlı başına bir masaüstü yöneticisi 
gibi kullanılabiliyor. Üstelik kurdugunuz hemen her yazılım sistem tarafından destekleniyor. Yani projeyle 
birlikte gelen araçlara mahkum değiliz artık. Bu noktadan bakıldığında 
Looking Glass kısa bir süre sonra 
geleceğin masaüstü sistemi olabilir 
gibi görünüyor. 

Birçok guru tarafından çoklu platform desteğine kavuşmadan genel 
kabul görmeyeceği düşünülen proje, 
Sun desteğiyle Windows desteğine 
de kavuşturulmuş durumda. Yani 
artık Windows sürümlerinden birini 
kullanıyorsanız gerçek üç boyutlu 
masaüstü deneyimini yaşayabilirsiniz. Bu elbette ki birçok Windows 
kullanıcısının beklediği bir hamleydi 
ve Sun bu adımı attı. 


Nasıl bir sistem gerekli? 
Looking Glass, Windows platformuna rahatlıkla kurulabilsin diye Java 
geliştiricileri bir dizi paket hazırlamış 
durumda. Yani standart bir yazılım 
kurar gibi bu üç boyutlu masaüstünü 
sisteminize ekleyebilirsiniz. 
Başlamadan önce ne tür bir sisteme 
ihtiyacınız olduğuna bakalım. Looking Glass her şeyden önce üç boyutlu bir sistem olduğundan, tahmin 
edebileceğiniz gibi minimum 1.4 
GHZ hızında bir işlemciye ihtiyaç 
duyuyor. Bu işlem gücü günümüzün 
standartlaşmış işlemci hızlarının bir 
hayli altında olduğundan çok fazla 
sorun yaşayacağınızı düşünmüyoruz. 


0 1630 Project 100, betalı| 


Bellek olarak da minimum 512 MB gibi bir ölçüyü alt sınır olarak öneriyor Sun. Biz de denemelerimizde bu bellek miktarıyla pek sorun yaşamadık 
ancak başka yazılımlara ve sistemin kendisine de 
bellek ayırabilmek adına 1 GB bellekli bilgisayarlarda denemenizi tavsiye ediyoruz. 

Bu projenin asıl odaklandığı bileşen tahmin edebileceğiniz gibi grafik kartları. Ancak aklınızdan 


geçirdiğiniz gibi devasa yeteneklerde ve fiyatlarda kartlardan bahsetmiyoruz. Bilakis minimum 16 MB 
belleğe sahip, OpenGL 1.3 sürümünü destekleyen bir kartla (hatta 
bütünleşik bir grafik yongasıyla) bile 
bu üç boyutlu masaüstü sistemine 
rahatlıkla okavuşabilirsiniz. Ancak 
biz minimum 32 MB belleğe sahip, 
32 bit renk derinliği sunabilen ve 
OpenGl'in son sürümünü destekleyen bir kart kullanmanızı öneriyoruz. 
Projenin sitesinde birçok dizüstü bilgisayarda görmeye alıştığımız ATI 
Mobility Radeon'dan ATI Radeon 
9800 Pro 128 MB, NVIDIA Ge- 
Force 4/5200/6600/6800 ve Intel 
855GM/915G yongalı kartlara kadar 
geniş bir yelpazede ürün desteği yer 
alıyor. Yani piyasada bulabileceğiniz 
hemen her grafik kartıyla bu masaüstü yöneticisini sorunsuzca işletim 
sisteminize entegre edebilirsiniz. 
İşletim sistemi olarak şimdilik en 
uyumlu sürümler Windows XP ve 
Windows 2000 görünüyor. Elbette 
ki Windows Vista'da da bu sistemin 
çalışabileceği aşikar. 


Kuruluma başlıyoruz 

Eğer yukarıda belirttiğimiz gibi bir 
sisteme sahipseniz artık Looking 
Glass'ı işletim sisteminize kurmaya 
başlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle https:///g3d.dev.java.net/Ig3d-on- 
windows.html adresine girip, LG3D 
release 1.0 beta 1 sürüm numaralı 
Windows Installer'ı indirmeniz gerekiyor. Bu exe uzantılı kurucu sayesinde kolayca Looking Glass masaüstü 
ortamını sisteminize kurabilirsiniz. 
Tabii bu sistem Java dili kullanılarak 
geliştirildiğinden sisteminizde güncel Java runtime dosyalarının bulunduğundan emin olmalısınız. 
Yaklaşık 54 MB boyutunda olan kurulum dosyası sisteminize kurulduktan sonra 250 MB yer işgal etmiş 
olacak. Yani böylesi bir masaüstü 
ortamı nasıl bu kadar cimrice sistem 
kaynağı kullanıyor diye düşünmemek elde değil. 

İndirdiğiniz kurulum dosyasına çift 
tıklayarak kurulumu tamamladığınızda başlat menüsü altında “LG3D 
Project 1.0.0 betal” adlı bir dizin 
oluşmuş olacak. Bu yolu izleyerek 
kolayca yeni masaüstü ortamını kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Tabii 
bu durum sadece Windows XP ve 
Windows 2000 kullanıcıları için 
geçerli. Eğer bu deneyimi Windows 
Vista üzerinde yaşamak istiyorsanız 
yukarıdaki işlemlere birkaç ekleme 
yapmanız gerekecek. Öncelikle Başlat > Tüm Programlar > LG3D Project 1.0.0 betal > Start LG3D Project 1.0.0 betal yolunu izleyerek 
çalıştırılabilir kısayol üzerine gelin. 
Ardından bu kısayola sağ tıklayarak 
özellikler seçeneğine girin. Burada 
yer alan uyumluluk sekmesine gelip, 
Windows XP (Service Pack 2) seçeneğini işaretleyin. Ardından bu pencereyi kapatarak tekrar kısayolun 
üzerine sağ tıklayın ve “Yönetici olarak çalıştır” seçeneğini tıklayın. Eğer 
sisteminizde herhangi bir başka sorun yoksa yeni masaüstü sisteminiz 
bir pencere içerisinde açılacaktır. Bu 
pencereyi tam ekran yapma şansınız 
var tabii ki. Ancak projenin beraberinde getirdiği birkaç küçük araç 
ve oyunla idare etmeniz gerekecek. 
Çünkü Windows kapalı kod bir yapıya sahip olduğundan projenin işletiim sistemine ve üzerinde koşan 
uygulamalara doğal destek vermesi 
mümkün olamıyor. 


Linux kullanıcıları şanslı 

Bu proje hoşunuza gittiyse ve bundan sonra üç boyutlu bir masaüstünde çalışmaya devam etmek istiyorsanız size kötü bir haberimiz var: 
Windows platformunda bu proje ön 
tanımlı masaüstü yöneticisi olarak 
kullanılamıyor. Üstelik sisteminizde 
varolan uygulamalar bu masaüstü 
aracılığıyla çalıştırılamıyor. Bunun 
temel nedeni yukarıda belirttiğimiz 
gibi sistemin kodlarına ulaşılamaması. Ancak yakın gelecekte Microsoft 
bu projenin Windows üzerinde tam 
uyumlu hale gelmesini sağlayabilir. 
Ne de olsa proje açık kaynak kodlu. 
Ancak ben o kadar bekleyemem diyorsanız size Linux sistemlerinden 
birini kullanmanızı önerebiliriz. Bu 
yapı, Linux üzerinde öntanımlı masaüstü yöneticisi olarak kullanılabiliyor 
ve sisteminize kurduğunuz hemen her 
türden yazılımı bu arabirim içerisinde 
çalıştırmanız mümkün. Yani Linux ve 
Solaris kullanıcıları bu anlamda Windows kullanıcılarından daha şanslı. ** 
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Video işleme yazılımları 


Ev yapımı videolarınızı düzenleyebileceğiniz ve kendinize özel filmler hazırlayabileceğiniz, 
birbirinden eğlenceli ve kullanışlı video işleme yazılımlarını sizler için inceledik. 


Daron DEDEOĞLU / daronPCnet.com.ir 


TELEVİZYONDA ya da sinemada izlediğiniz filmlerin nasıl yapıldığını merak ettiniz mi hiç? Ya da birbirinden etkileyici efektlerin 
filmlere nasıl eklendiğini düşündünüz mü? Aslında bu işlemlerin büyük bir kısmı profesyonel ekipler ve pahalı donanımsal 
desteklerle gerçekleştiriliyor. Fakat günümüzün ortalama bir ev 
bilgisayarı ve orta halli bir video işleme yazılımıyla vizyona sokulacak bir film kadar olmasa da sevdiklerinizle izleyip eğlenceli 
saatler geçirebileceğiniz filmler hazırlayabilirsiniz. 

Video işleme yazılımlarının büyük bir kısmı artık ev kullanıcılarına yönelik hazırlanmaya başlandığından sadece birkaç tıklamada videolarınızı bölebiliyor ya da geçiş efektleri oluşturabiliyorsunuz. Bu anlamda Pinnacle Studio ya da Adobe Premiere 
gibi giriş seviyesi bir yazılım kullanıyorsanız Holywood filmlerine 
özgü efektlerin birçoğunu tek tıklamayla çalışmalarınıza uygulayabiliyorsunuz. Zaten bu yazılımlarının tutulma nedenlerinin başını, sinemalarda görmeye alıştığımız efektlerin ev yapımı videolarımıza kolayca uygulanabilmesi çekiyor. Hatta Sony Vegas Pro 
ve Pinnacle Studio gibi bluebox (ya da greenbox) destekleyen bir 
yazılım kullanıyorsanız uygun bir ortam ve hallice iyi bir kamerayla gayet profesyonel çalışmalara imza atmanız mümkün. 


Hangi yazılımı seçmeli? 
Evde video kesip biçmeye uygun bir bilgisayarınız ve bolca zamanınız varsa artık bir yazılım seçmeye geliyor sıra. Bu aşamada ne yapmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Örneğin 
basitçe düzenlemeler yapmak ve videolarınıza jenerik benzeri 
küçük eklentiler yapmak istiyorsanız ücretsiz bir yazılım tercih 
edebilirsiniz. Hatta bunun için kullandığınız işletim sistemiyle 
entegre çalışan araçlara da başvurabilirsiniz. Ancak daha çok 
eğlenmek ve daha profesyonelce görünen işler yapmak istiyorsanız, ev kullanıcılarına göre orta halli diyebileceğimiz fiyat etiketleriyle birlikte satılan yazılım çözümlerine göz gezdirebilirsiniz. 
Bu aşamada akıllara hemen Pinnacle Studio, Adobe Premiere 
ya da Sony Vegas gibi isimler geliyor. Ancak kararınız ne tarafta 
olursa olsun en az 3 GHZllik bir işlemci, I GB bellek ve 
paylaşımsız bir grafik kartı kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu değerler çalışacağınız çözünürlüğe görede o 
değişiklik gösterebilir. Küçük uyarımızın ardından artık sizler için seçtiğimiz yazılımlara 
bir göz atabiliriz. Ücretsiz çözümlerle başlıyoruz. 


j 


Windows Movie Maker 
Sahip olduğunuz video kamerayla çektiğiniz görüntüleri 
düzenlemek için kolay kullanımlı ve başarılı bir yazılım 
arıyorsanız öncelikle eldeki 
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Sinema filmlerinde görmeye alıştığımız greenbox efektlerini dosyamıza konuk olan 
yazılımlarla kolayca kendi çalışmalarınıza uygulayabilirsiniz. 


çözümlere bir göz atmanızı öneririz. Bu anlamda Windows Me/ 
XP ya da Vista kullanıyor olmanız, bu önerimizi kullanabilmek 
için yeterli. 
Windows Movie Maker, Windows Me sürümünden beri hayatımızda olan bir yazılım. İlk çıktığı dönemlerde çok da başarılı 
olduğunu söyleyemeyeceğimiz Movie Maker, Windows XP ile 
olgunlaştı ve yeni nesil Vista ile de başarılı bir video işleme yazılımı halini aldı. Bu anlamda özellikle tatil, ev partileri, özel 
günler ya da geziler gibi arkadaşlarınızla paylaşacağınız ve arşivleyeceğiniz türden çekimlerinizi işlemek için rahatlıkla Movie 
Maker'ı kullanabilirsiniz. 
Herhangi bir ek kurulum ya da güncelleme yapmanıza gerek 
kalmadan, Başlat menüsünden ulaşabileceğiniz yazılım, özellikle video kameradan görüntü alabilmesi ve oluşturduğunuz 
filmleri video kameranız üzerinden, kullandığınız kasetlere kaydedebilmesiyle öne çıkıyor. 
İşe, yazılımı açmakla başlıyoruz. Ardından kameradan görüntü aktaracaksanız (bu aşamada kameranızla verilen bir yazılıma ihtiyaç 
duymazsınız) “Dijital Kameradan Al” 
seçeneğini tıklayarak, 
bilgisayarınıza (o bağlamış olduğunuz kameranıza ( erişebilirsiniz. Bu uygulama 
kameranızın bağlantı 
arabirimine ve videolarınızın o uzunluguna bağlı olarak 
biraz zaman alabilir. Eğer sabit 
diskinize kaydet- 


—. 


miş olduğunuz videoları kullanmayı düşünüyorsanız işiniz çok 
daha kolay. “Video Al” seçeneğini tıklayıp, açılan pencereden 
videolarınızın bulunduğu dizine geçerek dilediklerinizi yazılıma 
aktarabilirsiniz. 


Sürükleyin ve bırakın! 

Windows Movie Maker, video işleme konusunda hiçbir uzmanlığı olmayan ev kullanıcılarına yönelik hazırlanmış bir yazılım 
olduğundan sadece sürükle-bırak yöntemini kullanarak videolarınızı işlemeye başlayabilirsiniz. Nasıl mı? 

Öncelikle yazılıma aktardığınız videoları tek tek (ya da kafanızdaki montaj sırasına göre) aşağıdaki karelerin içerisine sürükleyin. Bu aşamada film karelerinin arasında yerini almış olan 
küçük geçiş kareciklerine de dikkat edin. Bu karecikler sayesinde birbirinden bağımsız görüntüleriniz arasında geçiş efektleri 
oluşturabilirsiniz. Bunun için kareciklerin üzerine tıklayıp, Sol 
üst sütunda yer alan “Geçişler” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bu 
aşamada açılacak olan geniş geçiş efektlerinden dilediğiniz bir 
tanesini filminize uygulayabiliyorsunuz. 


Film film içinde 

Movie Maker'ın en güzel taraflarından birisi de bir film klibini 
kendisinden önce gelen film klibi içerisine kaydırabilmeniz. Bu 
sayede göze çok hoş gelen ve TV programlarından da görmeye 
alıştığımız bir geçiş efektini uygulamış oluyorsunuz. 

Bu efekti kullanabilmek için öncelikle yazılımın düzeninde küçük 
bir düzenleme yapmamız gerekecek. Ön tanımlı olarak film karesi 
şeklinde bizi karşılayan şeridi, zaman çizelgesine dönüştüreceğiz. 
Bunun için “Film Şeridi” yazan yere tıklayıp, seçeneği “Zaman 
çizelgesi” olarak değiştirmemiz gerekiyor. Bu uygulamadan sonra 
karelerin yerini filmimizin zaman göstergeli şeridi alıyor. Artık bir 
film klibini tutup, önünde yer alan klibin içerisine kaydırabiliriz. 
Bu şekilde hoş bir efekt yaratmış oluyoruz. Basit ve işletim sistemine entegre bir yazılım için hiç de fena değil, değil mi? 


Kdenlive 
Eğer kullandığınız işletim sistemi Linux ise (mesela Pardus) 
yine sisteme neredeyse entegre diyebileceğimiz bir yazılım 


YAZILIM VİDEO İŞLEME 


mek Kdenlive ile ol. k 

ve eğlenceli bir hal alıyor. Hemen 
her şeyi sürükle bırak mantığıyla 
yapabiliyorsunuz. Bu anlamda 
Windows işletim < sistemleriyle 
birlikte gelen Movie Maker yazılımıyla kıyaslayabiliriz. Bu iki yazılım arayüz ve kullanım kolaylığı 
bakımından oldukça benzerler. 
Ancak Kdenlive, muadili Movie 
Maker gibi sadece WMV formatını 
değil hemen her video, ses ve imaj 
—©- formatını kullanmanıza imkan veriyor. Bu anlamda bir adım daha 
öne çıkan Kdenlive aynı zamanda 
kameranızla eş zamanlı kayıt yapmanıza da imkân veriyor. Böylelikle kameranızın sunduğundan daha 
kaliteli bir çekim yapma imkânına sahip oluyorsunuz. 
Kdenlive ile işleyebileceğiniz formatlar arasında MPEG, AVI, DV, 
VOB, WAV, 0GG, MP3, GIF (canlandırmasız), JPG, PNG ve SVG 
sayılabilir. Gördüğünüz üzere Kdenlive oldukça fazla çokluor- 
tam dosyasını çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Benzer şekilde 
MPEG, DV, VOB, Realvideo, Flash, Theora, WAV, MP3, XviD 
ve GuickTime gibi oldukça geniş bir format yelpazesinde çıktı alabiliyorsunuz. Bu anlamda Kdenlive ücretli ve profesyonel 
video işleme yazılımlarından sonra gelen en iyi seçenek olarak 
karşımıza çıkıyor. 


Kdenlive ile kendi filminizi hazırlayın 

Kdenlive ile video kameranızdan çekimlerinizi bilgisayarınıza 
aktarmak ve onları kesip biçerek kendinize özel çalışmalar gerçekleştirmek bir hayli kolay demiştik. Şimdi gelin yazılımımızın 
nasıl kullanılacağını basit bir şekilde anlatmaya çalışalım. 
Yazılıma bir video dosyası eklemek için öncelikle video kaynağını belirtmeniz gerekiyor. Bu aşamada bir video kamera ya da 
webcam kullanabileceğiniz gibi, arayüzün üst tarafında yer alan 
menüden Proje > Klipleri Ekle seçeneğini de kullanabilirsiniz. 
Bu aşamada Microsoft'un kullandığı WMV formatı hariç, yuka- 
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Videonuzu tamamladığınızda Dosya > Zamançizgisini Dışarı Aktar yolunu kullanarak dilediiniz formatta kaydedebilir ya da DVD olarak 
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Sony Vegas Pro ev kullanıcıları için düşünülmüş en başarılı video işleme yazılımlarından birisi olarak karşımıza 


çıkıyor. Yazılımın geniş efekt desteği de küçüksenmeyecek kadar başarılı. 


rıda saydığımız birçok popüler video uzantısını Kdenlive içine 
aktarmakta sorun yaşamayacağınızı belirtelim. 

Oldukça basit olan bu işlemi hazırlamayı düşündüğünüz projenize göre dilediğiniz kadar yineleyebilirsiniz. Yazılıma eklediğiniz klipler, Proje Ağacı adlı sekmede otomatik olarak sıralanacak. Bu aşamadan sonra Proje Ağacı'nda yer alan klipleri 
sürükle-bırak yöntemiyle yazılımın alt tarafında yer alan zaman 
dilimi paneline aktarabilirsiniz. Artık dilediğiniz yerden kesip 
biçerek ya da diğer kliplerle birleştirerek filmlerinizi oluşturmaya geçebilirsiniz. 

Eğer kliplere ayrıca ses ekleyecekseniz, video dosyası ekler gibi 
ses dosyası da ekleyebileceğinizi söyleyeyim. Bu noktada bilmeniz gereken, ses dosyalarını video dosyalarının alt tarafına; 
İz 2, İz 3 diye adlandırılan zaman dilimi kanallarına yüklemeniz gerektiğidir. Tabii videoların ses kanallarını da kapatmalısınız. Aksi halde sesler üst üste bineceğinden istemeyeceğiniz 
bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Bunun için video yüklediğiniz 
kanalların başındaki ses işaretine tıklayıp, videoların sesini 
kapatabilirsiniz. Tabii çalışmanıza dilediğiniz kadar iz kanalı 
ekleyebileceğinizi de söyleyelim. 

Kdenlive, çalışmalarınıza efektler de eklemenize imkan veriyor. Bunun için Mizanpaj menüsünü kullanabilirsiniz. Fakat 
bu noktada Kdenlive'ın beraberinde getirdiği efektlerin oldukça 


— Wi 


A yazdırabilirsiniz. Eğer projeye daha sonra ekleme yaparım derseniz, Dosya > Farklı Kaydet 
yolunu izleyerek projenizi kaydetmeniz işinizi 
kolaylaştıracaktır. 


Sony Vegas Pro 

Sony firmasını her ne kadar donanım tarafından 
tanısak da aslen oldukça hoş ve kullanışlı yazılımlara da sahip. Bunlardan biri de bu sayfalara 
konuk ettiğimiz Sony Vegas Pro. Oldukça başarılı ve kolay kullanımlı bir video işleme yazılımı 
olan Vegas, profesyonel sürümleriyle Sony'nin 
adını sinema dünyasında da başarıyla temsil 
ediyor. Bunun en büyük kanıtı sinema perdesine yansıyan ve gişe hâsılat rekorları gören Sony Pictures yapımları diyebiliriz. 

Sony Vegas Pro yaklaşık 550 dolarlık etiket fiyatıyla biraz ev 
kullanıcılarını aşıyormuş gibi görünse de birkaç tıklamayla yapabileceklerinizi düşündüğümüzde makul bir fiyat olduğunu 
söyleyebiliriz. Sony Vegas'la dilediğiniz formatta ve çözünürlükte video dosyasını işleyebiliyorsunuz. Sahip olduğu geniş 
efekt arşivi sayesinde videolarınıza profesyonel jenerikler, alt 
yazılar, filigranlar ve geçiş efektleri ekleyebileceğiniz gibi, 
Holywood'un vazgeçilmez efektlerinden olan greenbox ya da 
bluebox etkilerini de tek tıklamayla gerçekleştirebiliyorsunuz. 
Üstelik videonuz üzerinde yaptığınız değişiklikleri limitsiz şekilde geriye alabiliyorsunuz. Bu özellik ev kullanıcıları için çok 
faydalı olacak gibi görünüyor. 

Analog ya da dijital hemen her kameradan görüntü alabilen 
Sony Vegas, TV kartlarınızı da sorunsuzca kullanabiliyor. Deneme sürümünü Wwww.sonycreativesoftware.com/download/ 
trials/vegaspro adresinden çekebilirsiniz. 


HD kalitesinde çalışın 

Bildiğiniz gibi geçen yıllarda yaşanan HD savaşlarından Sony 
firmasının Blu-ray formatı zaferle ayrılmıştı. Dolayısıyla Vegas, 
HD kalitesinde videolarla çalışabiliyor ve destekleyen bir dona 


ONLINE VİDEO İŞLEME 


Günümüzün web teknolojileri o kadar ilerledi ki, sahip 
olduğunuz video dosyalarını web servisleri üzerinden de 
rahatlıkla kesip biçebiliyorsunuz. Bu aşamada sürekli ve 
en azından | Mb hızında bir bağlantıya sahip olmanız şart. 
Ardından JayCut.com ya da JumpCut.com gibi e-servisler 
üzerinden videolarınızı kesip biçebilir, arka planlarına ses 
dosyaları koyabilir, jenerik, filigran ve geçiş efektleri ekle- 


yebilirsiniz. Ardından dilerseniz videonuzu tekrar bilgisayarınıza indirip arşivleyebileceğiniz gibi sitenize ekleyerek 
sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. 

Bu servisler tamamen ücretsiz olduklarından internet bağlantı hızlarının yüksek olduğu Japonya, Amerika ve Kanada 
gibi ülkelerde sıklıkla tercih ediliyorlar. Bizim içinse yavaş 
yavaş kullanılır hale gelmek üzere. 
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Birçok kamera ve görüntü yakalama kartı ile birlikte satın alınabilen Pinnacle Studio, 
12. sürümü ile kullanıcıların karşısında. 


nımız varsa Blu-ray çıkış yapabilmenizi sağlıyor. Tabii bu tarz 
bir uygulama için işlemcinizin de oldukça güçlü olması şart. 


Pinnacle Studio 
Video işleme yazılımları arasında belki de en popüler olanı Pinnacle firmasının bu ürünüdür. Şu an 12. sürümü piyasada bulunan 
yazılım, ev kullanıcıları için özel olarak dizayn edilmiş, çok temiz 
bir arayüze sahip. Genellikle bir video kamera ya da görüntü kayıt 
kartıyla birlikte satılan yazılım, Plus sürümlerinde greenbox perdesiyle birlikte de gelebiliyor. 

Kullanım kolaylığı bakımından öne çıkan Pinnacle Studio, minimum 2 GHZ hızında bir işlemci ve 512 MB bellekle çalışıyor. Bu 
sistem kaynağı tüketiminin hakkını verdiğini düşündüğümüz yazılım, Movie Maker deneyimi olan herhangi bir kullanıcı tarafından 
kolaylıkla kullanılabiliyor. Bir kameradan ya da optik medyadan 
kolaylıkla aktarabileceğiniz görüntüleri, işleme barına sürükleyerek çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Yaptığınız değişiklikleri izleyebileceğiniz bir önizleme ekranı da 
bulunduran Pinnacle, amatör kullanıcıların işini kolaylaştıracak efektleri 
de beraberinde getiriyor. Bu sayede 
sadece birkaç tıklamayla dilediğiniz 
efekti, videonuzun dilediğiniz kısmına uygulayabiliyorsunuz. 

Tıpkı Sony Vegas gibi Pinnacle Studio da HD görüntüleri işleyebiliyor. 
Bu aşamada AVC-HD desteğinin 
bulunduğunu da ekleyelim. Ancak 
HD görüntülerle çalışacaksanız 2 
GHz'den hızlı bir işlemci ve en az 1 
GB bellek kullanmanızı öneririz. 
Yaklaşık 50 dolarlık fiyat etiketiyle 
oldukça cazip bir seçenek olan Pinnacle Studio, bizim için fiyat/perfor- 
mans seçimi oldu diyebiliriz. Ülkemizde de birçok görüntü yakalama 
kartı ve video kamerayla birlikte 
satılan Pinnacle Studio, bir ev kullanıcısının hemen her ihtiyacını karşılayacak düzeyde bir ürün diyebiliriz. 


YAZILIM VİDEO İŞLEME 


Adobe Premiere 

Adobe, baskı ve dijital yayıncılıktan web yayıncılığı alanına kadar birçok başarılı yazılıma ve teknolojiye imza atmış büyük 
bir firma. Yazımıza da Premiere ürünüyle konuk oluyor. Adobe Premiere günümüzde amatör profesyonel birçok kullanıcının 
tek tercihi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Adobe Premiere de 
Pinnacle gibi sistem kaynaklarına oldukça düşkün bir yazılım. 
Sorunsuz kullanabilmek için en az 2 GHZ hızında işlemci ve 1 
GB bellek tavsiye ediyoruz. 

Adobe Premiere'in kullanıcı dostu arabirimi, sahip olduğunuz DV 
kameranızdaki tüm içeriği tek bir basit adımda otomatik olarak 
zaman çizelgesine aktararak hemen çalışmaya başlamanızı sağlıyor. Bu aşamadan sonrası alışageldiğiniz Movie Maker kullanımı 
kadar kolay. Videolarınızı dilediğiniz yerinden kesebilir, seslerini 
ayırabilir ya da görüntülerin üzerine tekrar konuşabilirsiniz. 


Dilediğiniz efekti kullanın 

Yazılımda sizi düzinelerce çözünme, solma ve silinme efekti 
karşılıyor. Bu efektler sayesinde bir sahneden diğerine yaratıcı 
geçişler hazırlayabiliyorsunuz. Ayrıca yazılımın sunduğu hazır 
şablon desteği sayesinde yeni bebek ilanları, evlilikler, spor müsabakaları gibi sayısız amaç için tasarlanmış başlıklar ve kayan 
jenerikler oluşturabiliyorsunuz. 

Diğer muadillerinde de yer alan tümleşik DVD yazma desteği 
sayesinde kolayca hazırladığınız filmleri optik medyalara kaydedebiliyorsunuz. 


Kullanıcı dostu yardım dosyaları 

Yazılımın en hoş taraflarından birisi de beraberinde getirdiği “nasıl yapılır” yardım dosyaları ve kılavuzlar diyebiliriz. Bu dosyalar 
sayesinde hayal gücünüzü genişletecek gelişmiş teknikler öğrenebiliyor ve çalışmalarınıza uygulayabiliyorsunuz. 

Yaklaşık 140 dolar fiyat etiketine sahip olan Adobe Premiere 
Elements tarafından desteklenen dosya formatları arasında günümüzün tüm popüler uzantılarını görmek mümkün. * 
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BLOG GÜNCESİ 


Türkçe elden gider mi? 


Sadece televizyonun değil, çok daha teknolojik mecraların da hızla 
hayatımıza girmesiyle birlikte zaten dilimizi deforme etmek için fırsat 
kollarken süreci de iyice hızlandırma fırsatı mı bulduk? 


Özgür POYRAZOĞLU 
ozgurdPCnet.com.tr 


İNTERNET ve cep telefonları üzerinde süregiden 
iletişimimiz arttıkça dilimizin deformasyona uğradığı yadsınamaz bir gerçek. Çok kelamı belli bir 
karakter sayısını aşmadan tek bir cep telefonu 
mesajı içinde anlatalım derken kelimeleri deforme 
etmeye başlayıp arkasından aynısını farklı iletişim 
mecralarında da denemeye -denemek ne kelime, 
kullanmaya- başladığımızı görmek; üstelik bunun 
inanılmaz bir hızla yaygınlaştığına şahit olmak zaman zaman ürkütücü olabiliyor. 

Az okuyan, az yazan bir toplum olarak mevcut 
yazma alışkanlıklarımızı (ve kronikleşmiş hatalarımızı) düzeltmek adına parmak kımıldatmazken 
bir de üstüne düzgün yazabildiğimiz kelimeleri de 


farkında olmadan bozmaya başlamak belki de sonun başlangıcı. 

Öte yandan günlük kullanımdaki kelime sayısının 
azlığıyla birlikte her şeyi çok sınırlı bir kelime haznesini zorlayarak anlatmak dilimizi gittikçe kısırlaştırırken gittikçe artan yabancı kelime kullanımı 
da tuz-biber olarak bahsettiğim konuda bizi gittikçe çıkmaza sürüklüyor. 

Aylık tematik blog incelememizi de Türkçe üzerine 
yapmaya kalktığımızda, karşımıza çok fazla alternatif çıkmasa da bir kaç Türkçe gönüllüsü sayesinde uzun soluklu, en başta belirlediği amaca hizmet 
eden ve üstelik okuyucu kitlesi hiç de azımsanmayacak blog'lara rastlamak mümkün. 


AYIN BLOGU 


Hazır internet ve benzer mecralarda 
Türkçe kullanımına kafayı takmış, “kıllanan adam” edasıyla ahkâm kesmeye 
başlamışken ayın blog'u da ister istemez 
“Türkçe” ile ilgili bir blog oluyor. Özellikle Türkçe tematik blog'ları gün ışığına çıkartmaya çabaladığımız bu köşede 
Türkçeyle ilgili Türkçe bir Tematik blog 
tanıtabilmek de sevindirici. (Bir an 
cümle kontrolden çıkıp “dal tartar 
kartal kalkar” noktasına gidecek diye 
kaygılanmadım değil.) 

Kelimelerin Soyağacı bu ayki blog 
kepçemize takılan site oldu. (Blog 
kepçesi mi?) Tek konuya odaklanmış 
blog bulmakta zorlanırken Türkçe üstüne odaklanmış cengâver bir 
blog'a rastlamak gerçekten sevindirici oldu ve bu ayın Blog Güncesi'nin 
ana temasının bir anda değişmesine 
yol açtı. (Yapacak bir şey yok, bir ay 
kayan konuyu öğrenmek için bir sonraki sayıyı da almanız gerekecek.) 
KelimelerinSoyagaci.com, beş kişilik bir yazar ekibiyle Türkçe temalı bir blog. Hatta biraz daha 
zorlayacak olursak kelimelerin 
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nereden geldikleri üzerine eğilmiş bir 
blog. (Blog'un yazarlarından Hatice 
Yatsıgüney'in Türkçe hataları üzerine 
de bir blog'u olduğunu düşünürsek sadece belli konulara odaklanmaya özen 
gösterdiklerini söyleyebiliriz.) 

Hatice Yatsıgüney, Uğur Türkeli, Tutku 
Kara, Oğuz Oda ve Recep Hilmi Tufan 


ear ve gr e VE BA AN Ür 
Mame enği san 2 Bae Baal pr m 
me. e Ben Baze ha e bn öle e vi arş 


dama Tayan ema Te Şe hee enem bea Bpmeğ çat 
ve. ri 


tarafından güncellenen blog 2007 yılından beri yayında ve aylık ortalama 20- 
25 yazıyla yayın hayatını sürdürmekte. 
Blog'daki yazıları ve arşivini biraz gezindiğinizde sıkı bir takipçi kitlesi olduğunu 
ve her yazıya mutlaka birçok yorum 
yazıldığını görmek mümkün. (Genelde 
sadece okuyan, pek bir şey yazmayan bir 
toplum olduğumuz düşünülürse böyle bir konu çevresinde 
sosyalleşiliyor olması gerçekten güzel.) 
Blog yazarlarının diğer 
blog'larından ve kişisel sitelerinden yola çıkarak oldukça 
genç bir ekip tarafından yaratıldığı anlaşılan Kelimelerin Soyağacı Türkçe açısından umut 
veren, kullandığımız birçok 
kelime ve deyimin kökeni, hikayesi hakkında bilgi almak için 
doğru adres. Blog'a e-posta 
yoluyla abone olmak ve güncellemeleri gelen kutunuza 
almanın da mümkün olduğunu 
hatırlatalım. 
www.kelimelerinsoyagaci.com 


SON GELİŞMELER 


ii in o! 
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- WordPress kullanan veya kullanmayı düşünenler için bir güzel haber. WordPress.tv yayına başladı. 
WordPress'le ilgili birçok konuyu, 
yardımı, eğitimi, detayı artık izleyebilir; 
neyin nasıl yapıldığını görerek öğrenebilirsiniz. Yayına başlayalı henüz çok 
kısa bir süre olsa da WordPress.tv'de; 
WordPress'i nasıl kuracağınızdan tutun da gravatar'ların ne olduğu ve nasıl 
kullanılması gerektiğinden blog'unuzun 
içine PayPal düğmeleri yerleştirmeye 
kadar birçok konuda eğitim videoları 
izlemeniz mümkün. Bu arada diğer bir 
olanak da farklı ülke ve şehirlerde düzenlenen WordCamp toplantılarında 
çekilen videolara da WordPress.tv sayesinde ulaşılabiliyor olması. Sunumlar, 


toplantılar, kamera arkası görüntüler, 
röportajlar, ses kayıtları gibi bir çok 
farklı kategoride gruplanan videolar 
bu etkinliklere katılması mümkün olmayan kitle için çok zengin bir kaynak. 


- Hem blog yazarı olup hem de Facebook üyeleri için bir haberle başlıyoruz. Blog'unuzun hedef kitlesini arttırmaya niyetlenip sosyal ağlardan da 
blog'unuza okuyucu çekmeyi düşünürseniz blog'unuzu Facebook profilinize 
ekleyebilirsiniz. Bunun nasıl gerçekleşeceğini bir video ile öğrenmek isterseniz de yapacağınız tek şey şu adrese 
gitmek: 


- Bu arada sıra Facebook'a gelene kadar blog'unuzu nerelerde ne şekilde 
tanıtabilir, nasıl ziyaretçi çekebilirim 
acaba derseniz Blogger'dan bazı tavsiyeler alabilirsiniz: 


- WordPress'in şimdiye kadarki en 
kapsamlı tasarım değişikliklerini de 
barındıran en son sürümü 2.7'nin Şubat ayı ortasında ilk düzeltme sürümü 
de yayınlandı: 2.7.1 Bu yeni sürüm 68 


BLOG GÜNCESİ 


ufak tefek problem düzeltiliyor. 2.7 
sürümünün en faydalı yeniliklerinden 
biri olan otomatik güncelleme sayesinde tek bir tuşla güncelleme yapmanız 
mümkün. Ancak hatırlatmakta fayda 
var; güncelleme yapmadan önce daha 
yükleyip çalıştırdığınız eklentileri güncelleme tamamlanana kadar deaktif 
etmeniz gerekli. Özellikle de otomatik 
güncellemeler için kullandığınız eklenti 
varsa mutlaka deaktif ederek güncellemeye başlamalısınız. (Aksi taktirde 
WordPress'in kendi güncellemesi çalışmıyor maalesef; bunu bizzat yaşayarak öğrenmiş bir kişi olarak “ben uğraştım, siz uğraşmayın” diyorum.) 


Tee Şetet Evaryttung TypaPad seti 


vam ve A Vee Bang Smd be Yün | sen Mu 


bloggmna Ups 


Andy Wibbelns 


BİR DE BUNLAR VAR 


Ayın konusu bir şekilde kelimeler olduğuna göre yut dışından da 
kelimelerle ilgili bir site tanıtmak lazım diye düşünürken bir değil 
birden çok örnekle başbaşa kalıp hepsinin birbirinden keyifli olması sonucunda yukarıdaki başlığı “Bir de bu var” yerine “bir de 
bunlar var” diye değiştirip bir yerine iki blog tanıtmaya karar verdim. Yurt dışından örnekler deyince ister istemez İngilizce siteler 
var menümüzde. İkisi de kelimelerle ilgili. ... 


“ Weral Sey “Ez 


self tracker 


A Apenen who emi wetaitan ör sie iectrelcgiei 12 metoeiy Lak veri 
#apeCti 91 eş gr ber By, MARA GERİM, Ed etiler, 
ekine Li 


Tie nara bad karga tart ne gar 0 er turmatiari gate, 8 ai? 
Hacirmg bakan Ser af simens b2 a vee bei, Ulum eladerutn gaça, za Giarta 
beam im anl nie le kelime 
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Puan Bini, “My ve ea öp, Tie Glee ei Mi, Pemry 10, 


hand sere sal “ye ear” 


e 
O netyann 
» During a reca e tardency ter dama ma $3 preler Name Smed 
Mölğimcen, BN Bü GOORLAR partlar ed Lai Geri, 


Mrmlimlk emme imei em eki elli 
m mek een mel 
reise e 


Tim mn > amana e e iy CaN CE TİR GLA TİM TONE ei 
emirin & veli un veten İz map etim Gruma ef İN, ME BE da yn Gen 
taratata eeranga end hare dr Ge 

Lama Jar iki rem bra LühE er Sr rocramer et bendine 
"eray Beri may İİ EN 


WordSpy: Paul McFedries tarafından güncellenen blog her gün 
yeni bir kelimeyi inceliyor. Kelimeler elbette her an kullanılan, 
günlük dil içinde geçen kelimeler değil. Bu arada elbette sadece 
kelimeler değil deyimler de inceleniyor. İngilizcesini renklendirmek ve derinleştirmek isteyenlere şiddetle tavsiye edilir. 
www.wordspy.com 


The Lexicographer's Rules: Double Tongued Dictionary 
(Çift Dil Sözlüğü) editorü Grant Barret'in kişisel blog'unda enteresan kelimeler ve kökenlerini bulmanız mümkün. (Zombi kelimesi nereden geliyor mesela?) http://getir.net/ide 


Getirmek 


... 
Cat 


Getir.net Nedir? 


e Bi 


rr 


Gti met YEN Br ener! Bin Çin bakan be varya Örneğin 


Hasman tem Ağan BARA 
ri 


geekmima: Be ağa 
—> yat may) 


hareme yeten 


Duha Hala Bilgi 


bağartyı va Buanariar mer 
Tiraret ertağuma 4241008 bu ba şöle 
balaman: yeteri sacda 
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LINUX PARDUS 2008.2 


En yeni yerli 


Pardus yepyeni yüzü ve daha kararlı hale gelen bileşenleriyle, hızlı ve kolay bir Linux deneyimi 
vaat ediyor. Bakalım 2008.2 neler getiriyor... 


Daron DEDEOĞLU / daronPCnet.com.ir 


öz 


/w4 


2009 yılını ortaladığımız şu günlerde 
Pardus cephesinden hoş bir haber geldi; 
2008.2. Bildiğiniz gibi 2008 sürümü ilk 
kez görücüye çıktığında yine PCnet'in Linux sayfalarında kendisini konuk etmiştik. Şimdi de 2008.2 sürümünü ağırlamaya karar verdik. Bu yeni sürüm belki 
de Pardus 2008 serisinin son sürümü 
olabilir, yani yılın son çeyreğine bambaşka bir Pardus olacağını düşündüğümüz 
2009 sürümüyle girebiliriz. Elbette ki 
bunlar şimdilik sadece tahminlerimiz. 
Pardus 2008 sürümünde yeniden kodlanan bileşenler 2008.2 sürümünde bir 
hayli kararlı hale gelmiş gibi görünüyor. 
Eski sürümde arada sırada da olsa karşılaştığımız PİSİ hataları 2008.2 sürümünde henüz karşımıza çıkmadı. Bize 
göre Pardus 2008.2 çok daha güçlü bir 
paket yöneticisine ve güncelleme aracına sahip. Üstelik PİSİ eski sürümlerine 
göre çok çok daha hızlı. 2007 ve 2008 
sürümlerindeki ( PİSİ'yle (2008.2'deki 
PİSİ'yi kıyasladığımızda yarı yarıya bir 
hız farkından bahsedebiliriz. Bu durum 
özellikle kurulum sonrası yapılandırma 
ve güncellemelerin yüklenmesi sürecini 
bir hayli hızlandırıyor. 
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elli ea Se il 


Bu kuruluma alıştık artık 
Pardus'u kuluçka sürümünden beri kullanıp deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bu 
aşamalarda ve Pardus konulu yazılarımızda hep aynı şeyi söyledik; “Pardus'un 
kurulum arabirimini hiçbir sürümünde 
beğenemedik desek yalan olmaz”. Bu söylemimizdeki temel sebep majör ve alışılagelmiş Linux dağıtımlarındaki çoktan seçmeli kurulum arabirimlerinin (bizce seçme 
özgürlüğünün) Pardus'a yansıtılmaması 
diyebiliriz. Yine aynı şeyi söylüyoruz ancak 
şunu da belirtmekte yarar var ki, Linux 
dünyasına Pardus ile giriş yapacak kullanıcılar 2008.2 ile gelen kurulum sisteminin kolaylıklarından ve sorunsuzluğundan 
nasiplenecekler. Sonuçta bu arabirimle 
Pardus'u diske kurmak basit bir program 
kurmak kadar kolay; sadece “ileri” düğmesine tıklamanız yeterli. Uzun lafın kısası acemi Linux kullanıcıları bu kuruluma 
çabucak alıştı, darısı bizim başımıza. 

Zaten 2008 sürümünde neredeyse baştan kodlanan bir diğer bileşen de YALI. 
Yani Pardus'un kurulum arabirimi. Anlayacağınız üzere 2008.2 'de bu yapı da oldukça kararlı hale gelmiş durumda. Çoğu 
Linux sürümünden farklı olarak daha kul- 


lanışlı (sıfırdan yazılmış, yerli üretim) bir 
disk bölümleme aracıyla gelen 2008.2, 
özellikle acemi Linux kullanıcılarının kabusu durumunda olan disk bölümleme 
faaliyetini de bir kaydırma çubuğu yardımıyla çocuk oyuncağı formatına getirmiş. 
Yani 2008.2 sürümünde sabit diskinizin 
boş alanlarını (diğer sistemlerden kalan 
boşluklar da olabilir) kullanabileceğiniz 
gibi yeni bölümleme yöneticisi sayesinde 
farenizi kullanarak diskinizde Pardus'a 
gereken yeri kolaylıkla açabilirsiniz. 
Donanım özelliklerinize bağlı olarak yaklaşık 20-25 dakika gibi bir süre içerisinde 
kurulan Pardus, anlayacağınız üzere daha 
kararlı hale gelen PİSİ'nin hızından kurulum sırasında da faydalanıyor. 


Daha başarılı bir paket 
yöneticisi 

Bildiğiniz gibi Linux tabanlı sistemlerde 
Windows tarafından alışageldiğimiz gibi bir 
yazılım kurma yöntemi bulunmuyor. Yani 
yazılım paketlerini (sisteminizle uyumlu 
paketleri) indirip, çift tıklayarak kurmak 
yerine sistemde bulunan paket yöneticisini kullanmak çok daha pratik oluyor. Bu 
sayede sisteminize ait paket depolarında 
kolayca yazılım arayabiliyor, bulduğunuz 
yazılımları da otomatik olarak sisteminize 
kurabiliyorsunuz. Bu aşamada fark edebileceğiniz gibi, paket yöneticisi bir Linux 
dağıtımında oldukça büyük öneme sahip. 
Konumuz Pardus 2008.2 olduğuna göre 
bu önemi sırtlayan PİSİ bileşeni oluyor. 
PİSİ kurulum tarafında YALI'ya destek verirken, kurulum sonrasında da başlı başına 
sistemi sırtlıyor. Bu anlamda güncelleme- 


lerden, yazılım kurma ve kaldırmaya kadar 
hemen tüm hayati işlemleri PİSİ aracılığıyla 
yapıyorsunuz. Geliştiriciler de bunu bildiğinden her yeni sürümde PİSİ'ye mutlaka 
el atıyorlar. Yeni PİSİ, daha kararlı olmanın 
yanı sıra, güncellemeleri yönetmenize, güncelleme boyutlarına sınır koymanıza, paketleri indirdikten sonra güncellemenize olanak 
veriyor. Bunun yanında arayüzüne de çekidüzen verilmiş gibi geldi bize. Uzun lafın kısası artık Pardus'ta çalışırken güncellemeler 
ve yazılım kurup kaldırma gibi işlemler için 
konsolu kullanmayı bırakacağız ;). 


Kaptan da elde geçmiş 

Pardus 2008.2'yi kurmayı tamamladığınızda sizi 2008 sürümüyle birlikte baştan 
kodlanan ve bu sürümde de kararlı hale 
gelen başka bir Pardus bileşeni olan Kaptan karşılayacak. Kaptan geçmiş Pardus 
sürümlerindeki görevini yine eksiksiz olarak gerçekleştiriyor ve sisteminizi kendinize 
göre ayarlamanıza olanak veriyor. Bu noktada Kaptan içerisinden ulaşabileceğiniz 
TASMA da değişikliklerden nasibini almış 
durumda. Önceki TASMA sürümünde belli 
başlı bazı ayarları ancak aktif ederek görüp müdahale edebilirken yeni TASMA'da 
bu tarz ayarlar (mesela oyun çubukları) ön 
tanımlı olarak açık geliyor. Benzer şekilde 
Kaptan ile kurulum sonrası gerçekleştirdiginiz her türden ayarı TASMA aracılığıyla 
tekrardan düzenleyebilirsiniz. 

2008.2 sürümünde Pardus'un dikkat çeken bir başka özelliği de daha çok donanımı desteklemesi. Yani önceki sürümlerde 
çalıştıramadığınız birçok farklı bileşeni 
belki de 2008.2 üzerinde çalıştırabileceksiniz. Bu aşamada bir sevindirici haber de 
oyun tutkunlarına verelim. Pardus 2008.2 
yeni nesil NVIDIA, ATI ve Intel ekran kartlarını desteklemek için gerekli sürücüleri 
içeriyor. Pardus Görüntü Yöneticisi ve otomatik tanıma altyapısı zorg, bu yeni sürücüleri kullanacak şekilde güncellenmiş 


durumda. Yani artık grafik kartı 
sorunu yaşamak yok. 


Internet fatihi: 

Ağ Programcığı 

Biz internete bağımlı yaşayan 
editör türü kullanıcılar, sistemde 
öncelikle sağlıklı bir internet bağlantısı, sonra da ofis yazılımlarını 
ararlar. Durum bu olunca özellikle Pardus'ta da ilk yaptığımız 
iş kurulum sonrası Kaptan aracılığıyla ayarladığımız internet 
ve yerel ağ bağlantılarını kullanmak oldu. 
Sonuç olarak da Ağ Programcığı adını 
taktığımız ve Pardus 2008 sürümünde 
öncüllerini gördüğümüz Ağ Yöneticisi'nin 
son haliyle tanıştık. Bu küçük araç sayesinde bağlandığınız ağlar sizin için (belki 
bir gün gene bağlanırsınız diye) otomatik 
olarak farklı profiller şeklinde kaydediliyor. 
Elbette ki bu profilleri adlandırabiliyor ve 
gerekiyorsa ağa bağlanmak için gereken 
kullanıcı adı ve parolaları da içerisine koyabiliyorsunuz. Bu şekilde evde ev profilini, işte iş profilini, bir alışveriş merkezine 
uğradığınızda da oraya ait (tabii ki daha 
önceden kaydettiğiniz) ağ profilini kullanarak internetin tadını çıkartabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik olmuş. 
Önceki sürümde yer alan kullanıcı taraflı 
DNS ayar sorunları da ortadan kalkmış. 
Benzer şekilde DHCP yönetimi iyileştirilip, 
zaman aşımı sorunları temizlenmiş. Ancak en çok hoşumuza giden güncelleme 
ASCIL olmayan ESSID iyileştirmeleri tarafından geldi. Artık kablosuz ağlarda daha 
sorunsuz olacağız. Ve bir ağa bağlanıldığı 
zaman önceden kullanıcı tarafından belirtilmiş bir betiğin çalıştırılması sağlanabilecek. Uzun lafın kısası Pardus 2008.2 ağ 
yönetimi konusunda önceki sürümlerini 
aşmış durumda. 

Bir diğer olmazsa olmazımız bu ara başlığa 
başlarken de belirttiğimiz gibi ofis yazılımları. Pardus'un herhangi bir sürümünü kullanmış olanlar (canlı sürümler de dahil) OpenOffice. org'un 
neredeyse PİSİ ya da ÇOMAR gibi 
Pardus'un ayrılmaz demirbaşlarından birisi haline gelmiş olduğunu 
fark edeceklerdir. Microsoft Office 
paketleriyle tam uyumlu olan bu 
ofis otomasyonu Zemberek eklentisi sayesinde doğru Türkçe imla 
denetimleri (o gerçekleştirebiliyor. 
Kullanımı da zaten alışık olduğunuz ofis yazılımlarından farksız. 


LINUX PARDUS 2008.2 


Hatta bu yazı da OpenOffice.org ve Zemberek ikilisi kullanılarak yazıldı. 


Evde eğlence zamanı 

Ubuntu, Fedora ve Debian gibi dünyaca 
popüler sistemlerde ön tanımlı olarak 
codec'lerin gelmemesi, zamanının büyük 
kısmını şarkı dinleyip video izleyerek geçiren ev kullanıcılarını oldukça rahatsız 
eden bir durum. Ancak Pardus her sürümünde olduğu gibi 2008.2 sürümünde 
de bizi çoklu ortam alışkanlıklarımızdan 
mahrum etmiyor. Üstelik hemen her platformda çalışan VLC ve Real Player gibi 
başarılı yazılımlara da paket deposunda 
yer vermiş durumda. 

Oyun tarafındaysa hemen her Linux gibi 
elinden geleni yapmaya çalışan Pardus 
2008.2, oyun geliştiricileri Linuxu görmezden gelmeyi bırakana kadar vasat 
kalmaya devam edecek gibi. Fakat bizim 
favori tercihlerimiz olan Star Wars Jedi 
Academy, Unreal Tournament, Counter- 
Strike ya da World of Warcraft gibi oyunları hastasıysanız pek sorun yaşamayacagınız da aşikar. 


Editör diyor ki 

Yazılarımı takip edenler Linux tarafındaki 
gelişmeleri, özellikle de Pardus tarafında 
olup bitenleri yapıcı eleştirilerle birlikte bu 
sayfalardan paylaşmaya çalıştığımı bilirler. 
Bu anlamda bir başka donanım uyumlulugu isteğimi dile getireceğim. Bildiğiniz gibi 
yeni trend netbook diye adlandırdığımız 
ultra taşınabilir Intel Atom işlemcili dizüstü bilgisayarları kapsıyor. Bu anlamda 
biz de donanım sayfaları tarafında ve kişisel tercihlerimizde bu cihazlarla sıklıkla 
muhatap oluyoruz. Geçtiğimiz ay dergide 
yaptığımız denemelerde Pardus'un bu yeni 
nesil işlemcilerde çeşitli hatalar verdiğini 
gördüm. Buradan geliştiricilere sesleniyorum; “netbook'umda Pardus kullanabilmek istiyorum”. * 
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LİP veRAR şifrelerini geri getirin! 


İnternetten edindiğiniz ya da yıllar önce şifreleyerek arşivlediğiniz ZIP ya da RAR dosyalarının 
şifresini mi unuttunuz? Endişeye mahal yok; kırın gitsin! 


Daron DEDEOĞLU / daron©PCnet.com.ir 


HEMEN her ev kullanıcısı belli başlı dosyalarını arşivleyerek saklamak ister. Çünkü arşivlenen dosyalar olduklarından çok 
daha az yer kaplarlar ve bu ev kullanıcıları 
için oldukça sevindirici bir durumdur. Bazen kullanıcılar birbirleriyle kısa ses ve görüntü dosyalarını paylaşmak istediklerinde 
yine parçalara bölünmüş arşiv dosyalarını 
kullanmak isterler. Bu sayede e-posta gibi 
bir protokol üzerinden rahatlıkla diledikleri büyüklükte dosyaları paylaşabilirler. Bu 
eylem birçok kullanıcı tarafından sıklıkla 
uygulandığından dolayı, internette bulabileceğiniz birçok farklı dosya da aslında sıkıştırılmış arşiv dosyaları şeklinde dağıtılırlar. Bu noktada bir bilgisayar kullanıcısının 
gerek kendi ürettiği gerekse de internetten 
edindiği dosyaların büyük kısmı arşiv dosyasıdır diyebiliriz. 

Bu kullanıcılar arasında şifreleme paranoyasına tutulmuş bir kesim de vardır ki, 
oluşturdukları tüm arşiv dosyalarına şifre 
koymayı tercih ederler. Bu uygulamayı 
zaman zaman her kullanıcı gerçekleştirmiştir. Özellikle birden fazla kullanıcının 
el attığı ortak bilgisayarları kullanan kişiler 
genellikle sakladıkları arşiv dosyalarını şifrelemeyi tercih ederler. Bu sayede verilerini (belki de özellerini) kem gözlerden uzak 
tutabilirler. Ancak genellikle bu gereksiz bir 
paranoyadır ve aradan geçen zaman sonrasında verileri şifreli arşiv dosyaları şeklinde bıraktığınız yerde dururken koyduğunuz 
şifreler çoktan aklınızdan silinip gitmiştir. 
Bu noktada ne yapabilirsiniz? 

Bu aşamada önünüzde iki seçeneğiniz var: 
Şifreli dosyalarınızı silip atmak ve içeriklerini hatırladığınız kadarıyla internetten tekrar 
edinmeye çalışmak ya da hatırlamadığınız 
şifreleri kırarak verilerinize kavuşmak. 
Eğer kolay olan ilk seçeneği tercih ettiyseniz yazımızı bu noktadan itibaren okumayı 
bırakabilirsiniz. Ancak zor olan ikinci yolu 
seçtiyseniz sizlere birbirinden başarılı şifre 
kırma yazılımlarını sunduğumuz dosyamızı okumaya devam edebilirsiniz. 


Başlamadan önce 

Şifre kırma yazılımları genel olarak şifreyi 
deneme-yanılma yöntemi kullanarak kırmaya çalışırlar. Buna “kaba kuwet” saldırısı deniliyor. Buradan çıkartılacak sonuç 
şu ki, kırıcı yazılımlar şifre için mümkün 
olan tüm olasılıkları hesaplayıp denemeye 
başlıyorlar. Sonuçsa şifrenin kırılmasıyla 
ortaya çıkıyor. Ancak bu aşama yazdığımız 
kadar kısa ve basit değil. Yani bunca olasılık hesabının yapılıp, bulunan sonuçların 
denenmesi bir hayli sistem kaynağına ve 
zamana mal oluyor. Bu nedenle özellikle 
internetten edindiğiniz ve şifresinin kaç 
haneli olduğunu tahmin edemediğiniz ar- 


şiv dosyalarının çözülmesini günlerce bekleme ihtimaliniz var. Bu küçük uyarıyı yaptıktan sonra sıra ortalama bir şifreyi birkaç 
saat içerisinde çözebilmenizi sağlayacak 
bir bilgisayar konfigürasyonundan bahsedelim. Ortalama bir şifreden kastımız 4-5 
haneli olan, rakam ve harflerden oluşmuş 
bir şifre. Böylesi bir şifre için minimum 3 
GHZ hızında bir işlemci, 512 MB bellek ve 
minimum 5 saat gibi bir süreyle şifreyi kırmanız mümkün olabilir. Tabii şifrenin hane 
sayısının artması ve özel karakterlerin de 
işin içine dahil olmasıyla bu süre haftaları, 
hatta ayları bulabilir. O nedenle sabırlı olmanızı tavsiye ediyoruz. 

Peki, bu şifreleri kırmak için deneme yanılma yolu dışında bir çözüm yok mu? Cevap 
basit: Yok! Yani şifreyi bir koyan kişi, bir de 
algoritmayı yazan kişi çözebilir (0 kişinin 
de deneme yanılma yöntemi kullanacağını düşünüyoruz). Çünkü sıkıştırılmış arşiv 
dosyalarının kullandığı şifreleme algoritması halen çözülmüş değil ve algoritma 
sahibi firmaların bu algoritmaları açıklayacaklarını da sanmıyoruz. 


Şifre kırma zamanı 

Şimdi sıra geldi şifrelenmiş arşiv dosyamızı kırmaya çalışmaya. Bu uygulama 
için öncelikle biz bir şifreli arşiv dosyası 
oluşturduk. Şifre olarak bize zaman kazandırması açısından “bir” sözcüğünü 
seçtik. Bu şifrede farkettiğiniz gibi üç 
adet küçük harf dışında bir karakter yer 
almıyor. Yani yazılımlarımızın kısa bir 
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sürede çözümlemesi gerekiyor. 
Dosyamıza konuk olan ilk yazılımımız 
Advanced Archive Password Recovery. 
Bu yazılım standart ve profesyonel olmak üzere iki farklı sürüme sahip. 
Standart sürüm 49 dolar, profesyonel 
sürümse 99 dolar gibi bir fiyattan satışa sunulmuş durumda. Elbette ki süre 
kısıtlamalı deneme sürümünü de kullanmanız mümkün. Bu sürüme DVD'miz 
içerisinden ulaşabilirsiniz. 

Advanced Archive Password Recovery 
oldukça kolay bir kurulum ve kullanıma 
sahip. Tek pencerelik kullanıcı arabirimi 
sayesinde hiç İngilizce bilmeseniz bile 
şifreli arşiv dosyanızı seçip şifre kırma 
işlemini o başlatabiliyorsunuz. o Bunun 
için arayüzün sol üst tarafında yer alan 
“Open” simgesine tıklayıp, arşiv dosyanızı seçmeniz ve ardından hemen yan tarafında yer alan “Start” seçeneğiyle kırma 
işlemine başlamanız yeterli. Bu şekilde 
yazılımın ön tanımlı ayarlarıyla şifrenizi 
kırmaya çalışıyorsunuz. Ancak bu işlemden sonuç alamazsanız “Range” sekmesi 
altındaki seçenekleri aktif ederek işleminizi yineleyebilirsiniz. Bu noktada işlem 
süreniz uzayacak ama sonuç almanız garantiye gidecektir. Çünkü bu seçenekleri 
aktif ederek büyük-küçük harfe duyarlı, 
içerisinde sayı, boşluk ve özel karakter 
bulunan şifreleri de kırabiliyorsunuz. 


Detaylı ayarlar 

Advanced Archive Password Recovery, 
kullanıcıya oldukça detaylı ayar seçenekleri sunuyor. Şifre kırma uygulamasının 
oldukça fazla zaman aldığını hesaba katacak olursak, bu küçük ayarlar sayesinde zamandan kazanmak; daha doğrusu 
zamanı ve sistem kaynaklarını daha etkin kullanmak mümkün hale gelebiliyor. 
Bu anlamda şifre hakkında bildiğiniz her 
küçük bilgi, yazılımın onu daha kısa sü- 


rede kırması anlamına geliyor. Örneğin 
şifrede özel karakter kullanmadığınızdan 
(ya da kullanılmadığından) eminseniz, 
yazılımın denemelerde özel karakter kullanmamasını sağlayabilirsiniz. Bu size 
oldukça fazla zaman ve sistem kaynağı 
kazandırır. Benzer şekilde bilgisayarınızda kullandığınız işlemcinin modeline ve 
yongasına göre yazılımı optimize edebilir 
ve işlemci gücünü çok daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlayabilirsiniz. 


Keylack ZIP RAR ACE 
Password Recovery 

Yazımıza konuk olan diğer şifre kırma 
yazılımımız ise, Keylack firmasının arşiv 
dosyalarına yönelik şifre kırma yazılımı 
Keylack ZIP RAR ACE Password Recovery. Bu yazılımımız da oldukça başarılı ve ücretli bir çözüm olarak karşımıza 
çıkıyor. Yaklaşık 20 dolar gibi bir ücret 
karşılığı Keylack.com üzerinden satın 
alabileceğiniz yazılım sayesinde ZIP, RAR 
ya da ACE gibi önde gelen sıkıştırma formatlarının şifrelerini kırabilirsiniz. 
Kurulumu ve kullanımı oldukça basit 
olan Keylack ZIP RAR ACE Password 
Recovery, oldukça sade bir kullanıcı arabirimine sahip. Yine pencerenin sol üst 
tarafında yer alan “Browse” düğmesini 
kullanarak şifreli arşiv dosyanızı seçebilir 
ve hemen üstte yer alan “Start” düğmesini kullanarak şifre kırma işlemini başlatabilirsiniz. Bu aşamada da şifre hakkında 
bir bilginiz varsa “Charset” bölümünden 
gerekli seçenekleri işaretleyip, şifre çözme işlemini optimize edebilirsiniz. 


Editör diyor ki 

Yazımıza konu olan iki yazılım da işini 
gerçekten iyi yapıyor. Eğer elinizde şifresini hatırlayamadığınız için kullanamadığınız ama bir türlü de kıyıp silemediginiz arşiv dosyaları varsa bu yazılımları 
kullanarak şifrelerini kırabilirsiniz. 
İnternet üzerinde ücretsiz ve açık kaynak 
kodlu şifre kırma yazılımları da mevcut. 
Dilerseniz onları da kullanabilirsiniz ancak bu yazılımlar tek bir format üzerine 
odaklanmadıklarından dolayı ev kullanıcılarına kullanımları bir hayli zor gelecektir. Bu nedenle Rainbow, Medusa 
ya da John The Ripper gibi efsaneleşmiş 
yazılımları dosyamıza katmadık. Ancak 
kendi yapacağanız denemelerde de rahatlıkla göreceksiniz ki, yazımıza konu 
olan bu iki yazılım işinin ehli ve kullanıcı 
dostu arabirimlere sahipler. ** 
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Editörün seçimi 
online ortamlar 


Bu ay sürekli uğradığım web sitelerinden bahsetmek istiyorum. İşte benim için 
vazgeçilmez olan adresler... 


A. Kıvanç TANRIKULU 
kivanccoPCnet.com.tr 
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GÜNLÜK yaşamda hepimizin sıradan alışkanlıkları vardır. Sevdiğimiz restoranlar, vazgeçemediğimiz 
meşrubat markaları, belki her zaman tercih ettiğimiz 
benzin istasyonları... Bu tür yerlerde kötü sürprizlerle karşılaşma olasılığımızın düşük olduğunu biliriz. 
Bir anlamda paramızı, zamanımızı ya da hevesimizi 
boşa harcamamak için bizi daha önce tatmin etmiş 
seçenekleri hep aklımızın bir köşesinde tutarız. 
Web tarayıcılarda bulunan “sık kullanılanlar” veya 
“yer imleri” özelliği, yukarıda bahsettiklerime benzer şekilde internette dolaşırken keşfettiklerimizi 
saklamamızı kolaylaştırıyor. Ne de olsa “Bu pastanenin muhallebisi güzelmiş.” der gibi “Bu sitedeki 
makaleler güzelmiş.” diyebiliyoruz. Pilli Network sitelerinden biri olan Hafif.org'a ilk kez adım attığım- 
da tam da böyle düşünmüştüm. Elbette bunun gibi 
beğendiğim ve takip ettiğim sayısız web sitesi var. 
Okumaya değer bulursanız, size bu ay online alışkanlıklarımdan, internette sıkça uğradığım mekanlardan bahsedeceğim. Elbette bu iki sayfalık alanda 
tümüne yer vermem mümkün değil ama en önemlilerinden biraz bahsedeceğim. 


Türkiye'de internet trafiğinin önemli bir kısmını 
haber alma telaşında olan kullanıcıların rağbet ettikleri gazete ve haber siteleri oluşturuyor. Özellikle 
sabah saatlerinde bu siteler büyük ilgi görüyorlar. 
İş yerinde internet erişimi olan çoğu insan gibi 


ben de her sabah bazı online haber kaynaklarını 
tarıyorum. Bu konuda tercih ettiğim web siteleri Hurriyet.com.tr ve NTVMSNBC.com. Her ikisi 
de gündemdeki gelişmeleri hızlı güncellemelerle 
yansıtıyor. Özellikle NTVMSNBC'yi bu aralar takip 
etmenizi öneriyorum. Dünyanın en popüler haber 
portallarından biri olan MSNBC'den güç alan bu 
site, yakın zamanda arayüzünü yenileyerek bambaşka bir görünüme kavuşacak. 

Bir yandan haberleri dinlerken diğer taraftan başka işlerle de uğraşabilmek isteyenlere Sabah.com. 
tr'yi öneriyorum. Burada gerçekten çok başarılı bir 
haber okuma uygulaması var. Seçtiğiniz haberi tek 
tıklamayla dinlemeye başladıktan sonra pencereyi 
küçülterek ya da tarayıcıda yeni bir sekme açarak 
başka işlerle uğraşmaya devam edebilirsiniz. 
TürkTicaret'in geçtiğimiz ay deneme yayınını başlattığı bir portal olan OK.net de ileride verimli bir 
haber kaynağı olabilir. Sabah.com.tr'de bulunan 
haber okuma özelliğine benzer bir özellik bu sitede de mevcut. Fakat ne yazık ki, henüz aynı 
başarıyı sergilemiyor. 

Zaman zaman bir haberi çevremdeki insanlardan 
duyup, ayrıntılı bilgi alma gereksinimi hissediyorum. İşte böyle durumlarda Google'ın haber 
arama özelliği çok iyi iş çıkarıyor. Tüm popüler 
haber kaynaklarındaki RSS beslemelerini derleyerek aradığınız sözcüklerle ilgili haberleri karşınıza çıkaran Google Haberler'i mutlaka aklınızın 
bir köşesinde tutmalısınız. 

Hemen her gün uğradığım bir diğer haber kaynağı 
da Bigpara. ekolay'ın bir alt servisi olan Bigpara, 
finans piyasalarında olup bitenleri anlık olarak ziyaretçilerine sunuyor. Yeri gelmişken hemen belirteyim, konuya ilgi duyanlar için bu sayımızda online 
ortamdaki en iyi finans kaynaklarını inceledik. İlerleyen sayfalarda bu yazıyı okuyabilirsiniz. 

Günlük gelişmeleri içeren sitelerden bahsettikten 
sonra ilgi çekici içerikleri sayesinde hemen her gün 
uğrama ihtiyacı duyduğum sitelere geçiyorum. Pilli 
Network siteleri PCnet'te sıkça yer alıyor. Bunun sebebi hem sitelerinde içerik hazırlayan kullanıcıları, 
hem de benim gibi ziyaretçileri mutlu etmeleri. Nere- 


deyse tüm Pilli Network ilgimi çekse de en 
çok uğradıklarım Bildirgec.org ve Hafif.org. 
Bildirgec.org, özellikle internet ve tasarım üzerine yoğunlaşmış bir kolektif blog. 
Dünyadaki değerli kaynakları takip eden 
Bildirgeç yazarları, keşfettiklerini genellikle 
kısa ve öz yazılarla bu sitede paylaşıyor. 
Benim gibi internet ve tasarımla ilgili bir 
için bulunmaz bir kaynak diyebilirim. Siz 
de bu konularla ilgileniyorsanız Bildirgec. 
org'u göz altında tutmanızda fayda var. 
Yine bir Pilli Network sitesi olan Hafif.org, 
benzer bir yapıya sahip olsa da daha farklı ilgi alanlarına sahip ziyaretçilere hitap 
ediyor. Hafif.org'da çok çeşitli konularda 
yazılar yayınlanıyor. Tarihteki önemli bir 
şahsiyetin tanıtımı, eski bir binanın öyküsü gibi yazılarla çoğu kişinin boş zamanını eğlenceli bir okuma aktivitesiyle doldurabilecek bir web sitesi burası. 

Garaj.org, sıkça uğradığım web sitelerinden bir diğeri. Türkiye'de müzisyenlere 
hitap eden en eski web sitelerinden biri 
olan Garaj.org, sürekli güncel bir içeri- 
ge sahip. Müzisyenlerin kendi araların- 
da iletişime girmelerini, hazırladıkları 
demo kayıtları paylaşmalarını ve verdikleri ilanlarla müzik enstrümanlarını alıp 
satabildikleri bu sitenin yanında benzer 
bir yer olan Studyo24.net'i de takip ediyorum. Müzisyen olmasanız bile canlı 
müzik dinlemekten hoşlanıyorsanız, etkinliklerden haberdar olmak için Garaj. 
org'a uğrayabilirsiniz. 

Sırada Arda Kutsal'ın Webrazzi'si var. 
Türkiye'deki ve dünyadaki internet girişimlerini merkez alan blog yapısındaki 
sitede, Arda Kutsal ve ekibindeki yazarlar öne çıkan internet işleri üzerine yazılar yazıyor. Webrazzi internet sektöründe 
birçok yeni girişimden haberdar olmamı 
sağlıyor diyebilirim. Bu yüzden düzenli 
olarak takip ediyorum. 

İlk zamanlarında Dandun adlı bir program 
yaparak katkıda bulunduğumuz Televidyon.com da düzenli olarak takip ettiğim 
online ortamlardan. Geçtiğimiz aylarda 
Alkislarlayasiyorum.com'u satın alan ve 
hemen ardından TürkTicaret ile ortaklık 
yapan MYK Medya, türünün ilk örneği 
olan Televidyon.com'u hızla geliştiriyor. 
Örneğin ben bu yazıyı hazırlarken sitedeki 
videoların mobil ortamda izlenebilmesini 
sağlayan bir iPhone uygulamasını kullanıma sunduklarını duyurdular. Bu gelişme, Televidyon programlarının kablosuz 
bağlantıya ulaşabildiğim her yerde can 
sıkıntısını yok etme görevi üstlenebileceği 
anlamına geliyor. 

Son olarak yalnızca ihtiyaç duyduğumda 
ziyaret ettiğim iki siteden bahsedeceğim. 
Televizyon başında pek zaman geçirmiyorum ve futbolla aram çok iyi değil. Elbette 
kimi zaman izlemek istediğim televizyon 


Biyer perine iddan 


programları ve skorunu öğrenmek istedigim maçlar olabiliyor. Bu gibi durumlar için 
elimin altında tuttuğum siteler RehberTV. 
com ve Dakikaskor.com. RehberTV'de tüm 
kanalların yayın akışını kullanışlı bir arayüzle inceleyebiliyorsunuz. Dakikaskor ise 
adından anlaşılacağı üzere maç sonuçlarını anlık olarak meraklılarına sunuyor. Kimi 
zaman günlerce, hatta haftalarca uğramasam da bu siteler her zaman aklımın bir 
köşesinde. 


AĞA TAKILANLAR 
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İNTERNET AYIN SİTELERİ 


Okurlarımızdan 


siteler 


PCnet okurlarının hayata geçirdiği web siteleri her ay bu sayfalarda yer alıyor. 


geçirilebilen blog yapıları sayesinde dileyen, dilediği içeriği internet üzerinden yayınlayabiliyor. 
Bu kimi zaman aradığınız içeriği 
bulmanın tersine aramadığınız, 
ihtiyacınız olmayan bir sürü degersiz malzemeyle de yüz yüze 
gelmenize sebep olabiliyor. Elbette çok değerli içerik sunan istisnalar da 
var. Örneğin Altaycoins.com bunlardan 
biri. Yiğit Altay, dünya madeni paraları ve 


Web'de birçok farklı konuda içerik bulmak mümkün. Özellikle kolay kullanılan 
ve herkes tarafından maliyetsizce hayata 


PEYNİR 
WOYUN 


> Ama Sayfa 

> Macana Oyunları 

3 Sper ve Yarış Oyunları 
> Benerik Oyunlari 

> Beceri ve Buka Oyunları 
> Kaz Oyaları 

> Çizgi fim Oyunları 

3 Giyer ep Oryusmkarı 

> Makyaj Oyunları 

> Marea Öyerderi 


Online iletişim üzerine hazırlanmış başarılı internet girişimlerin- 


wWww.altaycoins.com 


sikke koleksiyonunu yayınladığı, koleksiyoncuların bilgi alışverişinde bulunmasına olanak sunduğu başarılı bir web sitesini bu adreste hayata geçirmiş durumda. 
Sitede koleksiyon hakkında akla gelebilecek soruların cevapları bulunabildiği gibi, 
ziyaretçilerin kendi koleksiyonlarındaki 
paraları değiş-tokuş etmek amacıyla iletişime geçebilecekleri bir yapı da mevcut. 
Konuyla ilgilenenlerin Altaycoins.com adresine göz atmalarında fayda var. 


den biri olan Alem.com, Üyelerine MSN, Facebook, Twitter gibi 


platformlardaki arkadaşlarına tek noktadan ulaşma imkanının 
yanı sıra binlerce sohbet kanalından istediğinde sohbet imkanı da 
sunuyor. Ziyaretçiler aynı zamanda güncel haberleri takip edebiliyor, oyunlar oynuyor ve popüler müzik videolarını izleyebiliyorlar. 


A. Kıvanç TANRIKULU 
kivancoPCnet.com.tr 
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İÇERİK ÜRETEBİLİYORSANIZ DURMAYIN 


Web sitelerinin sürekli çoğaldığından, anlamlı 
alan adlarının çoktan tükendiğinden ve internetin 
sürekli geliştiğinden bahsediyoruz. Blog açmanın 
kolaylaştığı, ücretsiz içerik yönetim sistemlerinin 
popülerleştiği bu ortamda, ister istemez yanlış bir 
algı oluşuyor. Sanıldığının aksine, internette kaliteli 
içeriği bulmak ve içerik tüketicisi olarak doğru 
şekilde beslenmek aslında pek de kolay değil. 
İhtiyacınız olan bilgiye ya da içeriğe ulaşmak için 
yalnızca Google'a güvenmemeli ve bazı adresleri 
keşfedip düzenli olarak kontrol etmelisiniz. 


| Flash oyunlarla eğlenceli zaman geçirmemizi sağlayan web siteleri, 
çoğumuz için can sıkıntısı anlarında kurtarıcı olabiliyor. Peyniroyun. 
* com işte bu tür anlarda başvurabileceğiniz başarılı bir alternatif. 
Sitede macera, spor, beceri gibi farklı tarzlarda birçok Flash oyun 
* yer alıyor. İlginç bir adı ve kullanışlı bir arayüzü olan Peyniroyun. 
com'da uzun süre sıkılmadan, eğlenerek vakit geçirebilirsiniz. 


İşe webmaster tarafından baktığınızda da nitelikli 
içeriğin değeri öne çıkıyor. Herhangi bir konuda 
nitelikli içerik üretebiliyorsanız, hiç durmamalı ve 
internette yayınlamaya başlamalısınız. Metin, resim 
ya da video olsun, kaliteli içeriğinizi internette 
kullanıcılarla paylaşmanız er ya da geç olumlu 
sonuçlara vesile olacaktır. İçerik yayınlarken sabırlı 
olmalı ve motivasyonunuzu asla kaybetmemelisiniz. Bugün birkaç yazı yazarak ya da birkaç video 
ekleyerek dikeceğiniz bir fidan ileride dallanıp 
budaklanarak meyve veren bir ağaca dönebilir. 


Www.gamedever.org 


unal 
Mmet, 


Game4ever.org adresinde yer alan bu site, günümüzün popüler 
: deki derslerin video biçiminde hazırlanmış olması oldukça ilgi çe- 


bilgisayar oyunları hakkında incelemeler ve görüntüler sunuyor. 


Yeni çıkan oyunları takip etmek için sitedeki incelemeleri okuyabilir, Game4ever.org forumlarında diğer oyun meraklılarıyla bilgi : 
kolay anlaşılır derslere göz atmanızda fayda var. 


paylaşımında bulunabilirsiniz. 


Geçtiğimiz ay sinema sitelerini mercek altına almış ve bu alanda 
en iyi olanları incelemeye çalışmıştık. Şimdiyse sırada ufak bir : 
: yonuyla ilgili Türkçe kaynak bulmakta zorlananlar için İbrahim- 
: Cakici.com oldukça ilgi çekici olacaktır. Çakıcı, aynı zamanda Seoteknikleri.com adresindeki web sitesinde de editörlük yapıyor. 


farkla benzer bir alana yönelmiş olan Kisafilmci.net var. Kısa film 
meraklılarının ilgisini çokça çekecek olan Kisafilmci.net, bu özel 
sinema alanında nadir bulunur sitelerden biri. 


İngilizcehukuk.com adresinde yer alan web sitesindeyse durum bi- : 
raz daha farklı. Ali Kara, bu adreste hukuk alanında içerik sunarak : 
konunun meraklılarına faydalı olmayı amaçlamış. Özellikle hukuk 
İngilizcesi konusunda araştırma yapanlar için verimli bir kaynak 
: güncellendiğini söyleyebiliriz. 


olarak görünen İngilizcehukuk.com, şık bir tasarıma sahip. 


İNTERNET AYIN SİTELERİ 


www.webteders.com 


Öğrenmek Sa 


Webtelers.cam 


Webteders.com, oldukça şık ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Site- 


kici. Webteders.com adresinde HTML'den C#'a, CSS'den Java'ya 
kadar birçok farklı alanda dersler bulunuyor. Dikkatle hazırlanmış 


 www.ibrahimcakici.com 


İbrahim ÇAKICI 


Sete mike com da btor Oldum * 
SEO Teknikleri 


wwdmes, Meta Eretleri 


İbrahim Çakıcı, edindiği bilgilerle hazırladığı makalelerinin bir 
kısmını blog'unda paylaşıyor. Özellikle arama motoru optimizas- 


» teknoloji 


Web'de yalnızca üç karakterden oluşan alan adlarına pek sıkça 
rastlanmıyor. Bunlardan biri olan LI4.org adresinde Abdullah 
Öztürk'ün blog'u yer alıyor. “Teknoloji ağırlıklı güncel bir blog” 
başlığı altında yayın yapan LI4.org'un oldukça sık aralıklarla 


MART '09 PCnet 131 


TEKNOTÜYO GMAIL 


Gmail kullanıcıları 
için İ2 ipucu 


Popüler e-posta servisini daha verimli kullanmak için bilmeniz gerekenler. 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivancoPCnet.com.tr 


'de not tutmak 

de not almak istediğiniz şeyleri de 
aklayabilirsiniz. Bunun için Kişiler bölümü -posta adresi kullanıcıadınız-4- Notlar© 
gmail.com olan bir kişi ekleyin. Sonrasında bir 
arama filtresi oluşturarak bu adresten gelen 
iletilerin Notlar olarak etiketlenmesini ve gelen 
kutusuna uğramadan doğrudan arşivlenmesini 
sağlayın. Artık not almak istediğiniz şeyleri bu 
adrese gönderebilir ve Notlar etiketine tıklayarak 
kolayca görüntüleyebilirsiniz. Üstelik gelen kutunuzda da görünmeyecekler. 


E tlerle işinizi 

ylaştırın 
G , Yanıtlanan ve iletilen e-postaları “ileti grubu linde saklayarak kullanıcının işini kolaylaş- 


tırıyor. Bundan bir adım öteye giderek belirli konulara sahip ileti topluluklarına daha kolay ulaşmak 
istiyorsanız onları etiketlemelisiniz. E-postaları 
okurken ya da gelen kutunuzu incelerken etiket- 


nize eklemeler 

lirsiniz 

ktaları önemsememesine benzer şekilnıcı adlarının sonuna * işareti ile eklenen sözcükleri de önemsemiyor. Kısaca anlatmak 
gerekirse kullanıcıadı ©gmail.com şeklinde olan 


adresinizi kullanıcıadı -xyz©gmail.com şeklinde 


leyebilirsiniz. Google Toolbar'ın ayarlar de kullanabilirsiniz. Bu özellikle birlikte etiketlebölümünden “mailto:” K i N S Pa 
bağlantılarının kontrolünü ri ve filtreleri kullandığınızda aşağıdaki ipucuna 
akinelerde ll karli lir ERE ulaşabiliyorsunuz. 
i kapatın 
, oturum açan kullanıcıyı bilgisayara bıraktı- ——— — 
Z (cookie) vasıtasıyla hatırlıyor ve tekrar o (| 
Search features 


kullanıcı adı ve parola girilmesine gerek bırakmıyor. Uzaktaki bir bilgisayarda oturumunuzu açık 
unuttuğunuz durumlardaysa Gmail arayüzünün en 


Opan seğrekes İf Ozment window * 
Une Google s8 Trkeylcemti) 
İ Suggesi searehet S8 yoz İypi 


alt kısmında bulunan “Son hesap etkinliği” bölü- Zi Sora sesrch History ön sey comganar 
münden sorunu çözebiliyorsunuz. Uzaktaki tüm KÜ) Olaşizy Senecih bulon not be sezrcı bez 
bilgisayarlarda Gmail oturumunuzu kapatmak bir RM» GİR SENi 
a 7 Sel smd keep Gosgle s8 iha delisi gearch eng 
tıklamayla elinizde. 2 She a netdicatıen # hes sattıng changes 
in seçim hafızası YANA ila 
Sıra ukça ilginç bir özellik var. Diyelim ki, ge- 7. Bimer by hiame in ke dress br. A 
ğ İ “ Prsle suzgesteni On nanzaban error 
k uzda bir arama yaptınız ve sonuçlardan Pala 
nı seçili hale getirdiniz. Sonrasında gelen up 


kutusuna geri dönüp aynı aramayı tekrarladığınız- 
da, Gmail daha önceki aramanızda seçmiş olduğunuz e-postaları hatırlıyor ve otomatik olarak seçili 
hale getiriyor. 
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ül bulmak zorlaşıyor. Aslında bunun için arama ku- 
ZE oge 


tusuna “İs:unread” ifadesini yazarak arama yapğ 5 manız yeterli. Okunmadan tarihe gömülen bütün 
Posta Oluştur! İ Gö | eli İ | gi e-posta iletileri önünüze serilecektir. 


bağlantılarını Gmail ile 


parken karşımıza çıkan bazı web 
şim için mailto:xyz©xyz.com benzeri bağlantılarla karşılaşıyoruz. Normal koşullarda bu bağlantıya tıkladığımızda, sistemimizde 
varsayılan e-posta istemcisi açılıyor. Bunun yerine 
4 Dosya ekle bu tür durumlarda e-postanızın Gmail üzerinden 
gönderilmesini istiyorsanız Google Toolbar'ın ayar- 
BD 7“ NM “YE Iş TB | lar bölümünde “İlgili Kişiye Postala” bağlantıları 


için Gmail kullan” seçeneğini aktif hale getirmeniz 


yeterli olacaktır. 
rolüne dikkat 


İnila k 
.A Kıvanç Tanrıkul | açlı e-postalarda doğru bir dil kulla ya zım hataları yapmama dikkat eden 
li z kullanıcılar. Gmail'in imla kontrolünü kullanabilir- 

Gmail'in imla kontrolü ne 


erdeki noktalar önemsiz yazık ki tam anlamıyla güvenilir ler. Yanlış yazdığınız birçok sözcüğü fark etmeni- 


Cc Ekle | Bcc Ekle 


Konu: 


Yanlış yazılmış bir Sözcik 


reslerine e-posta gönderirken, adresin ......................... çalışmıyor. . zi sağlayabilecek olan bu özellik ne yazık ki tam 
yerine nokta koyma lüksüne sahipsi- anlamıyla güvenilir çalışmıyor. Yaptığımız deneniz. gin adınızsoyadınız©gmail.com gibi bir melerde çok sayıda kullanıcı tarafından yapılan 
e-posta adresiniz varsa, adınız.soyadınız gmail. hataların doğru kabul edilebildiğine şahit olduk. 
com ya da a.d.ınız.soy.adınız©gmail.com adreslerine gönderilen e-postalar problemsizce size Gıfai hbet 
ulaşacaktır. i li 
Po r mesajlaşma programı MSN Mes- 
a eklerine dikkat : a tartışmasız liderliğini koruyor. 


Gm kullanıcılarına sunduğu güçlü güvenlik Google'ın Google Talk'la ona iyi bir rakip olduğu- 
ÖZ leriyle de oldukça adından söz ettiriyor. nu söyleyebiliriz. Gmail arayüzüne entegre edilen 


F bu durum bazen işinizi zorlaştırabilir. Bazı sohbet özelliği de oldukça ilgi çekici. MSN Mese-posta servisleri EXE, VBS gibi uzantılara sahip senger iletilerinin şifrelenmeden gönderildiğini ve 
dosyaları e-posta eki olarak kabul etse de Gmail'e bu yüzden basit yazılımlarla bile ağdaki başka kiböyle bir e-posta gönderildiğinde mesaj alıcısına şiler tarafından kolayca dinlenebildiğini defalarca 
ulaştırılmıyor. Böyle bir ihtiyacınız olduğunda ge- O yazmıştık. Bu durumun Gmail'in içindeki sohbet 
rekli dosyaları WinZip ya da WinRAR ile arşivle- (gruplarını elinizin altında bölümünü kullanmak için geçerli bir sebep olduyerek gönderebilirsiniz. Ha İSİİZE kane gunu hatırlatalım. “* 


i arada bir temizleyin 

e-posta gönderdiğiniz tüm adresleri otoak kişiler listenize eklemesi çoğu zaman 
ın işini kolaylaştıran, verimli bir özellik. 
Fakat e-posta hesabınızı yoğun şekilde kullanıyor 
ve sürekli farklı adreslere ileti gönderiyorsanız kişi (| Arsivle | Spambiir | Sil | Şuraya taşer  EİİRZM © Daha fazineylemv | Yenile 


listeniz zamanla şişebilir. Bunun önüne geçmek eç: Tümü, Hiçbiri, Okunan | alı, Yıldızsız 
için belirli aralıklarla kişiler listesine göz atmakta 7 A Kıvanç Tanrıkulu (Üre Memi 
ve gereksiz olanları sayıları çoğalmadan def et- a ev İlemene Hn dme 
mekte fayda var. Man Metem BE Orme — İS State dü e 19 e ema 
> alarma 7 okunmamış b” lüle v4 7 slarmmar izan 
amış postaları bulun İM sım —— İ emer Mühen tree demen 


, e Etiketleri yönet 


| UN nn 


unuzda bulunan okunmamış postaların gaflamı am | 
sonra alt sayfalara düşerek görünmez m Ee Üye li yasa arge ihiyaaş Gree 
mesi problem olabiliyor. Özellikle üzerin- gram e İN RE 

den uzunca bir zaman geçtiğinde okunmamışları i MEYE sayti igeteti, da 


bi 
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kağ Tohum'un fidanları yeşerdi 


İnternet girimcileriyle şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçlayan 
Etohum, yatırım yapılabilir potansiyele sahip 21 web projesini açıkladı. 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivanc©PCnet.com.tr 


BURAK Büyükdemir'in önderliğinde yola 
çıkan ve internet üzerinde önemli işlere 
imza atmış profesyonellerle yatırımcılardan da destek bulan Etohum, hızla yol 
almaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay bu 
platformdan önemli haberler geldi. Platform kapsamında desteklenecek 21 farklı 
proje artık belirlenmiş durumda. 


Cvyolla.com 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde aynı 
bölümde okuyan ve daha sonra yurtdışında yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan 
Onur Çakır ve Meriç Kul'a ait bu proje, bir 
kariyer sitesi olmakla beraber iş arayan 
adayın şirketlere özgeçmişini göndermesi 
modeliyle başlıyor. Kendi fikirlerini hayata geçirmek üzere işlerinden ayrılan Çakır 
ve Kul, Cvwyolla.com İŞKUR belgeli bir kariyer sitesi olduğundaysa bu iş modelini 
geliştiriyorlar. Cvyolla.com, şu anda diğer 
iş bulma sitelerinden farklı hizmetler vermek ve internet pazarında yer almak üzere çalışmalarına devam ediyor. 


« etoluum nedir 


etohum nedir? 


». Program 


Gercekten.com 

2007 yılında Atlantis Müzik Yapım adıyla 
kurduğu şirketiyle birçok önemli konser, 
ulusal ve uluslar arası organizasyonlar 
düzenlemekte olan Erdal Bozkuş, yakın 
arkadaş çevresiyle beraber Gercekten. 
com'u geliştiriyor. Ünlüleri internet aracılığıyla hayranlarıyla buluşturacak bir modele sahip olan Gercekten.com televizyon, 
sinema, müzik ya da spor dünyasının ünlülerinin isme özel imza ve görüntülerini 
hayranlarının kapısına kadar ulaştırıyor. 


Ideshot.com 

İnternet sektöründe birçok firmada çalışan Metin Kahraman ve Harun Peşken, 
ilk olarak Angelabs A.Ş. isimli bir şirket 
kurmuşlar. Şirketlerin yeni fikir geliştirme 
ihtiyaçlarının internet üzerinde yeterince 
karşılanmadığını düşünen iki ortak, bunun 
sonucunda da tüketicilerin aldıkları ürün 
ve hizmetler ile ilgili yenilikçi fikir ve önerilerini toplayıp markalara ileten ve bu sayede karşılıklı iletişimi güçlendirmeyi he- 


« Ekip Yarı saororu konumunda bi ve Sar sahin beri miernet şrhetmi kırmak meyen gryencierle 


« Şirketler 
« Başvuru 


yehetleri yalrımclar ve proleşyoneleri Dr aya getirmeyi AMAÇLAYAN pimin! 


Bayvvru yaparsar saundan veçlecek Uygun 30 aday'ekp remet giriş Ağ kaça Bİr gh 
» Boş " Barları hAprarsen kOÇUM ve yönlerine yaptı ak hazrtağalan mienet gr 


« Topluluk 
. İletişim 


parlar bereyi hurumasi yaram ve yeter SAATADİA BEYANA Ar 


iriermet KONUMUNDA yeri iŞ Har Oll İETL permetri uA e) SATYE gerçekleşen ÇI yiraetrı 


Barn Uğene OLAN Feel paket 


yeri geye kuş sermaye yÖndim paLalama ve Ser 


Gesleğe #riyac: Clan herke GİY 1 Başvuru yapmtır devam 


etohum 2009 girişim ve girişimcileri 


lambasi T ear Urrerylesi iyirtme BANANA KURDU KARARI İT MAYOR LOŞ) 
yapta Maçta işletme Fahufes C'01 salonundaki topa 7009 yanda seçtiği wienet 
grama ve girişimlere OYYÜUR İşte girişim ve girişen serim ksles dram » 


Mepad bayar dm 
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defleyen bir iş modelini hayata geçirmeye 
karar vermişler. Ideshot.com, yeni ve nitelikli fikirlerini sunan marka danışmanlarıyla platformda yer alan markalar arasında 
etkileşimli bir ortam oluşturuyor. 


Kartguru.com 

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Özgür 
Alaz, kariyerine pazarlama trendleri uzmanı olarak firmalara yeni teknoloji ve 
trendler konusunda danışmanlık hizmeti 
vererek başlamış. Bunun yanı sıra Alaz, 
düzenli olarak güncellediği Marketallica 
blog'u ile de pazarlama alanında çalışan 
bireyleri yeniliklerden haberdar ediyor. 
Kartguru.com ise, bireylerin finansal ve 
alışverişe yönelik tercihlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir karşılaştırma ve 
öneri servisi olarak geliştiriliyor. Ücretsiz 
bir servis olan Kartguru.com, tüketicilerin kredi kartlarıyla tasarruf etmelerine 
yardımcı olmayı, bankaların yeni müşteri 
kazanma maliyetlerini düşürmeyi ve yeni 
bir kart satış kanalı yaratmayı hedefliyor. 


Kimgelsin.com 

Kendi konularında uzmanlaşmış olan ve 
bunun yanı sıra müzikle de profesyonel 
olarak ilgilenen Mohaç Yücel, Ceren Yücel, Selçuk Uzun ve Volkan Çınar, internet üzerindeki ihtiyaçları yakından analiz ederek Kimgelsin.com'u kurmuşlar. 
Ağırlıklı olarak müzik etkinliklerine dair 
haberlerin alınmasını ve söz konusu etkinlikler için talep yaratılmasını sağlayan 
Kimgelsin.com, müzisyenler hakkında 
detaylı bilgi de içeren ve geniş bir yaş 
skalasına hitap edebilen bir iş modeli 
olma niteliği taşıyor. 


Kolokyum.com 

Ceyhun Baskın, İnanç Eray, Evren Başbuğ 
isimli başarılı ve genç üç mimar arkadaş, 
mezun olduktan sonra birlikte DistArchitects Mimarlık Ofisini kurmuşlar. Birçok 
yarışmada çeşitli ödüller kazanan mimarlar, internet ve mimarlığı aynı potada eriterek meslektaşlarının yeni ekonomideki 
ihtiyaçlarını çok iyi şekilde analiz ediyorlar. Bu doğrultuda kurulan Kolokyum. 
com, mimarların paylaşım platformu olmayı hedefliyor. Mimarlıkla ilgili mesleki 
paylaşımların yapılabileceği Kolokyum. 
com, konferans, seminer ve röportajların 
yer alacağı video altyapısıyla da dikey pazarda hizmet etmeyi planlıyor. 


Ogrence.net 

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2008 yılında mezun 
olan Doğan Kaya Berktaş ve ODTÜ Elektrik ve Elektronik Bölümü öğrencisi olan 
Yekmer Şimşek tarafından hayata geçirilen Ogrence.net; dershane, veli ve öğrenci arasındaki etkileşimi sağlayan web 
tabanlı bir çözüm niteliği taşıyor. Birçok 
dershanenin kendi yazılımlarına sahip olmadığı, olanlarınsa istedikleri verimi alamadıkları fikrinden yola çıkarak kurulan 
Ogrence.net, dershanelerin internet üzerinde kullanımını sağlamak üzere geliştirilen bir iş modeli olma özelliği taşıyor. 


Pabbuc.com 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik 
Bölümü'nden mezun olan Serdar Yaman 
ve Göker Ezberci'nin kurduğu Pabbuc. 
com, internet üzerinden ayakkabı, çanta 
ve aksesuar satıyor. Babasının ayakkabı 
sektöründe olmasından dolayı ayakkabı 
pazarını çok yakından tanıyan ve daha 
önce çeşitli yazılım şirketlerinde çalışan 


Serdar Yaman ve teknoloji şirketlerinde 
çalıştıktan sonra kendi hosting firmasını 
kuran Göker Ezberci tarafından hayata 
geçirilen Pabbuc.com, 2006 yılından bu 
yana faaliyet gösteriyor. 


Sunumax.com 

1986 doğumlu Sadık Kocabaşa ve 1990 
doğumlu Cem Kocabaşa kardeşler tarafından kurulan Sunumax.com, televizyon 
sunucusu gibi bir karakterin, sitelerde 
hareketli olarak ilgili sitenin hedef kitleye 
anlatmasını sağladığı bir iş modeli niteliği 
taşıyor. Geliştirdikleri bu teknolojiyle kısa 
sürede birçok kurumsal firmaya hizmet 
veren Kocabaşa kardeşler, yarı yapay zekayla online karakterlerin konuşması veya 
sitelerin içinde belli komutlara göre iletişime geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 


Userspots.com 

1983 yılında Ankara'da doğan, 2006 yılında ODTÜ İstatistik Bölümü'nü bitiren, 
şu anda ise aynı üniversitedeki ODTÜ 
Enformatik Enstitüsü'nde Bilişim Sistemleri Bölümü'nde yüksek lisans yapmakta 
olan Mustafa Dalcı, 2006'dan bu yana 
ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda 
web geliştiricisi olarak çalışıyor. Bilişim 
sektöründeki ilgi alanları semantik web, 
insan-bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik olan Dalcı tarafından geliştirilen 
Userspots.com, site ve yazılımları kullanıcılarla test ediyor, göz izleme cihazıyla 
kullanıcıların göz hareketlerini izliyor ve 
sitede karşılaşılan sorunları bularak so- 


nuçları yorumluyor, sonucunda da analiz 
raporu ile çözüm önerileri sunuyor. 


Cepkod.com 

ODTÜ Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan, ardından Koç Üniversitesi MBA programını 
bitiren, eğitiminin bir dönemini de London Business School'da alan Oğuzhan 
Aygören ve Boğaziçi Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü mezunu olan Mustafa Alpay, 2008 yılının Ağustos ayında 
Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
Merkezi'nin verdiği destekle teknolojik 
ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek 
için Imovasyon'u kurmuşlar. Daha sonra Cepkod.com'u geliştiren iki ortak, bu 
kapsamda, gerçek dünyada yaşananların 
internetle bağlantısını sağlayacak mobil 
yazılım üzerinde çalışıyorlar. 


Etohum kampına ayrıca Maksidurak. 
com'un kurucuları, Evimizinherseyi.com'un 
ortakları, ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi'nden 
8 ayrı oyun ve söz konusu oyunları geliştiren girişimci ekip de çağrılacak. 

Bu şansı yakalayan projelerin sahipleri 
Şubat ayında Etohum'un kurucusu Burak Büyükdemir'le girişim kampına girecekler. Burada iş planı yapma, sunum 
teknikleri, iş hukuku, finans ve benzeri 
konularda pratiğe yönelik aktiviteler gerçekleştirecekler ve Türkiye'de başarılı 
olmuş internet girişimcileriyle bir araya 
gelecekler. ** 
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EN İYİ 
finans 
siteleri 


Paranın seyrini takip etmek isteyenler için online ortamdaki en iyi finans kaynaklarını inceliyoruz. 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivanc©PCnet.com.tr 


BANKALARIN online şubelerini kullanmak, günümüzde internet 
bağlantısına sahip olmak için önemli sebepler arasında yer alıyor. Teknoloji meraklıları için internet uçsuz bucaksız bir derya 
demek olsa da halen internete yalnızca banka işlemleri yapmak 
için bağlanan insanlar var. Benzer şekilde interneti kullanma 
sebebi ekonomik gelişmeleri ve piyasalardaki hareketleri takip 
etmek olan önemli bir kitle var. 

Ekonomik gelişmeleri başarıyla aktaran finans siteleri, neredeyse 
Türkiye internetinin ilk günlerinden beri sahnede. Kimi zaman 
geniş portalların bir parçası olarak hizmet veren, kimi zaman 
de başlı başına bağımsız web siteleri olan bu servisler, ciddi 
kitlelere ulaşıyor ve değerli hizmetler sunuyor. Sözü daha fazla 
uzatmadan bu alandaki en iyi örneklere bir göz atalım ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşalım. 


Bigpara.com 

ekolay bünyesinde hizmet veren Bigpara, ekonomi ve finans 
haberleriyle bütün piyasa bilgilerini her kullanıcının kolaylıkla 
alışabileceği bir arayüzle sunuyor. 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Dow Jones, Nasdag gibi 
önemli dünya borsalarının durumu sitenin üst kısmında yer alan 
ve her an kolayca göz atılabilen banttan takip ediliyor. Tabii ki 
dövizdeki değişimi de buradan takip etmek mümkün. Hisse 
senetlerindeki değişimi daha yakından takip etmek isteyenler, 
üyelik işlemini gerçekleştirdikten sonra takip altında tutmak 
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istedikleri hisseleri “Hisselerim” bölümüne ekleyerek daha ayrıntılı takip yapabiliyor. Fakat üye olmadan da dilediğiniz hisse 
senedi hakkında detaylı istatistiklere ulaşabiliyorsunuz. Hisse 
senedi ayrıntılarında verilen istatistiki bilgiler ve grafikler yeni 
başlayanlar için bile oldukça anlaşılır bir görünüm çiziyor. Eğer 
ben bu işte uzmanım diyorsanız Bigpara'da size göre oyunlar 
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da yer alıyor. 

Üyelere özel bir oyunda, her gün en fazla değer kazanacağını 
düşündüğünüz üç hisse senedini seçiyorsunuz ve yapılan incelemede en fazla kar getiren üç hisse senedini seçen kişiye 100 TL 
para ödülü veriliyor. Ayrıca yeni ve farklı oyunlar yakında Bigpara üyelerinin hizmetine sunulacak. 

Bigpara, yalnızca hisse senetlerini değil, tüm ekonomi haberlerini yakından takip edebileceğiniz, yorum yapabileceğiniz ve 
anketlere katılabileceğiniz; kısaca bir portalda olması gereken 
her şeye sahip başarılı bir site. 
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İsteyatirim.com.tr 

Finans ve ekonomi portalı alanına yeni bir anlayış getiren İşteyatırım, adından da anlaşılacağı üzere Türkiye İş Bankası bünyesinde hizmet veriyor. Piyasadaki saatlik, hatta dakikalık gelişmeleri takip edebileceğiniz, şık bir arayüze sahip. 

Üyeler için sağlanan hizmetlerden biri, yukarıda hisse senetlerinin 
15 dakika gecikmeyle değişimlerini gösteren bandı istediğiniz gibi 
özelleştirebiliyor olmanız. Dilerseniz farklı bir sayfada açtığınız bu 
bandın akışını hızlandırıp yavaşlatabiliyor, sadece sizin ilgilendiğiniz hisse senetlerinin yer almasını sağlayabiliyorsunuz. 

Bu sitede tüm bankaların mevduat durumları, en çok kazandıran 
hisse senetleri, analizler, portföy yönetimi, döviz piyasası, faiz 
oranları gibi birçok bilgiye ulaşabilir, karşılaştırmalı istatistikleri 
inceleyerek yatırımlarınıza yön verebilirsiniz. 

Yeni başlayanlar için sitenin sağ üst kısmında yer alan finans 
araçları, anlayamadığınız terimler için yardımcı olacak “Finans 
Sözlüğü”, vergi kılavuzu, hesap makinesi, ekonomik veriler, ekonomi takvimi ve birçok kişinin merak ettiği soruların cevaplarının 
yer aldığı S.S.S. (Sıkça Sorulan Sorular) bölümünü bulunuyor. 
Hızlı ve güvenilir bir finans sitesi olarak İşteyatırım iyi bir seçenek olabilir. 


Paragaranti.com 

Sırada yine adından da anlayacağımız üzere bir başka bankaya 
ait olan başarılı bir ekonomi portalı var. Garanti Bankası'na ait 
olan Paragaranti.com, piyasadaki tüm gelişmeleri takip etmenizi 
sağlarken, uzman analizleri ve piyasa değerlendirmeleri yatırımlarınızı yönlendirebilmeniz için yol gösteriyor. 

Garanti Bankası müşterileri ve Paragaranti üyelerinin faydalanabileceği hizmetler arasındaysa günlük piyasa istatistikleri ve 
endeks teknik analiz yorumu gibi yararlı bilgilerin yer aldığı bölümler bulunuyor. 

Hemen her finans portalında gördüğümüz gibi Paragaranti'de 
de grafiksel analizler ve günlük veri istatistikleri her kullanıcının 
kolaylıkla anlayabileceği şekilde tasarlanmış. Burada, verilerin 
güncellendiği zamanı saniyesine kadar göstermesi özellikle piyasada hızlı hamleler yapanlar için oldukça ilgi çekici olabilir. 
Anlık güncellenen şirket haberleri, yatırımlarınıza yön vermeniz 
açısından önemli bir kaynak olabilir. 

Paragaranti'nin sayfa düzenine alışmanız belki biraz zaman alacak ve ilk zamanlar neyin nerede olduğunu karıştıracaksınız, 
fakat kısa bir süre sonra her şeyin aslında elinizin altında oldugunu fark edeceksiniz. Hızlı ve detaylı gösterimiyle Paragaranti 
yatırımcılar için önemli bir kılavuz. 


Finans.Mynet.com 

Bugün sahip olduğunuz 1000 TL ne kadar oldu? İşte bu sorunun cevabını, Türkiye'nin en büyük internet portallarından biri 
olan Mynet'in Finans bölümünde bulabilirsiniz. 

Ekonomi ve diğer haberleri sıcağı sıcağına takip edebileceğiniz, 
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grafiklerle istatistiki verileri destekleyecek bir site arıyorsanız, 
bu anlamda Finans.Mynet gayet tatmin edici ve güvenilir. 
Paragaranti ve Finans.Mynet.com'da yer alan “1000 TL param 
bugün ne oldu?” sorusu çeşitli yatırım araçlarına göre değerlendiriliyor ve net bir sonuç ortaya çıkıyor. 

Uzman yorumları ve değerlendirmelerin yanında uzun yıllardır 
hizmet veriyor olmasından dolayı arşivinden de destek alarak 
kendi yolunuzu çizmenizde yardımcı olması, Finans.Mynet. 
com'un önemli bir avantajı. 

Sıkça kullanılan Dolar-Euro-TL paritesi ve borsa durumu her an 
el altında bulunurken, “Borsa” bölümünde en çok kazandıran 
hisse senetlerini görebiliyorsunuz. Daha detaylı bilgi arıyorsanız aradığınız hisse senedine ait kodu, sağ üstte yer alan arama 
kutusuna yazmanız yeterli. 

Elbette bu sitede bulabileceğiniz bilgiler yalnızca hisse senetleriyle ilgili değil. Bu anlamda, Mynet Finans bono-tahvil, banka 
faiz oranları, döviz ve altın değerleri konusunda da detaylı bilgiler veriyor. Özellikle çok fazla verinin karışıklık yaratmasından 
dolayı piyasayı anlamakta güçlük çekenler için Mynet Finans 
ilk tercih olacaktır. 
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Goldpara.com 

Ekonomi ve finans haberlerini takip edenlerin aşina olduğu “Kapalı Çarşı Piyasası”, Goldpara sayesinde sanal ortama taşınıyor. 
Kapalı Çarşı'nın nabzını tutan Goldpara, bunun yanında diğer 
piyasa verilerini de güncel bir şekilde ziyaretçilerine sunuyor. 
Serbest piyasada oluşan değerleri yansıtan Goldpara grafik analizi, hisse senetlerinin durumunu gösteren bir bant, ekonomik 
gelişmelerde size yol gösterecek haberler ve uzman yorumlarını 
barındırıyor. Kapalı Çarşı esnafından yani serbest piyasanın içinden gelen bu sıcak haberleri anında takip edebilmek için 50 TL 
yıllık ücret öJdlemeniz gerekiyor. Böylece sadece üyelerin faydalanabileceği hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. 

18 ayar altından Cumhuriyet Altını'na, Norveç Kronu'ndan ABD 
Doları'na kadar döviz, altın, hisse senetleriyle ilgili tüm bilgileri 
anlık olarak görebileceğiniz Goldpara'da, serbest piyasayı tam 
içinden takip etmek mümkün. 
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Foreks.com 

Foreks, rakiplerinin çoğunda yer alan özellikleri barındıran bir 
site. Farkıysa üyelerine çok özel hizmetler sunuyor olması. Misafir kullanıcılar sitede sadece anlık piyasa değerlerini görebiliyorlar. Fakat yatırım konusunda ciddi planlarınız varsa ve bunu 
yakından takip etmek istiyorsanız bireysel kullanıcılar için en iyi 
çözümlerden biri olan Foreks'e üye olmanız gerekiyor. Tabii bu 
üyelik ücretsiz değil. 

Üyelerine dört farklı seçenek sunan Foreks, kullanıcı ihtiyaçlarına göre alternatif paketler oluşturmuş. En az üç aylık alabileceğiniz paketler, 66 TL'den başlıyor ve 205 TL'ye kadar çıkıyor. 
Java tabanlı bir yazılım sayesinde büyük paralar harcanarak 
oluşturulabilecek sistemlerin yerine Foreks ekonomik bir çözüm 
üretiyor. WebFX adlı program sayesinde İMKB şirket haberleri, 
takas bilgileri, İMKB hisse senetlerine yönelik istatistiki bilgiler, 
ayrıntılı bilançolar ve gelir tabloları, Kapalı Çarşı (serbest piyasa) 
verileri anlık olarak takip edilebiliyor. Tüm bu özellikler WebFX 
Derinlikli Paket alımlarında geçerli oluyor. Yani üç ay için 205 
TL ücret ödemeniz durumunda piyasadaki tüm veriler anında 
ekranınıza geliyor. 

Özellikle iş yerinden veya mobil aygıtlar üzerinden piyasa verilerini takip etmek isteyenler için Foreks iyi bir çözüm olarak 
görünüyor. Bütçenize ve kullanım şeklinize göre Foreks paketlerinden birini tercih edebilirsiniz. Sonuç olarak yatırımlarınız için 
harcadığınız ufak paralar büyük kazançlar getirebilir. 


Tacirler.com.tr 

Uzunca bir süredir finans piyasalarını sanal ortama taşıyan Tacirler.com.tr, yatırım kararlarınızı vermeniz için yardımcı hizmetler veriyor. Fakat tüm bu kullanışlı hizmetlerinin yanında Tacirler.com.tr'nin arayüz konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığını 
söylemeden geçemiyoruz. 

Tacirler.com.tr yalnızca piyasayı takip etmenize olanak sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yatırımlarınızı değerlendirmenize 
de yardımcı oluyor. Fon alım-satım işlemlerini 24 saat yapabileceğiniz Tacirler.com.tr'de, “Piyasalar ve Araştırma” bölümünde 
yer alan araştırma raporlarına göz atarak son dönemlere ait analizleri inceleyebilirsiniz. 
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Yatirimci.Akbank.com.tr 

Özellikle Akbank müşterileri için oldukça verimli olan bu site, 
anlık İMKB takibi, grafiklerle desteklenen uzman analizleri, en 
çok kazandıran bono, tahvil bilgileri, Euro'dan Dolar'a birçok 
dövizin anlık değerleri kolay ve anlaşılır bir şekilde ziyaretçiye 
aktarıyor. Akbank'ın uzman yatırımcıları piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımlarınız için yol gösterirken, Reuters ve çeşitli ajans haberleri sıcak gelişmeleri anında ekranınıza 
taşıyor. Türkiye gibi her an beklenmedik bir gelişmenin piyasaları etkileyebileceği bir ülkede bu gibi önemli bir özelliğin altını 
çizmekte fayda var. 
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Akbank Yatırımcı sitesinin belki de en büyük özelliği yalnızca 
Akbank müşterilerine değil, herkesin kullanabileceği gezgin çubuğunu ziyaretçilerinin hizmetine sunuyor olması. Hisse senetlerindeki son gelişmeleri, endeks bilgilerini, döviz kurlarını, hava 
durumunu ve finans haberlerini takip edebileceğiniz bu gezgin 
çubuğu yalnızca Internet Explorer ile kullanılabiliyor. 


TEBYatirim.com.tr 

Türk Ekonomi Bankası'na ait olan TEBYatirim.com.tr, diğer finans sitelerinde de yer alan hisse senetlerinin son durumlarını, 
gelişmiş analizlerini, döviz kurlarını, en çok kazandıran enstrümanları gösterirken, özellikle bu işte yeni olanlar için fazlasıyla 
yardımcı olabilecek bir hizmet sunuyor. 

Tavsiye listesi bölümünde yükselmesi beklenen veya ileride değer 


İNTERNET FİNANS SİTELERİ 


kazanacağı tahmin edilen yatırım araçlarının bilgisi yer alıyor. Bu 
şekilde yatırımlarınızı şekillendirmek daha da kolaylaşabilir. 
Çeşitli bültenlerle piyasadaki durumların derin analizlerini yapan TEB, yine grafikler yardımıyla bu analizleri genişletiyor. Gün 
sonu değerlendirmeleriyse yine sizin için bu analizleri pekiştiren 
önemli bir yardımcı olabilir. 

Piyasadaki gelişmeler hakkında bu siteden daha derin bilgiler 
almak istiyorsanız, TEB müşterisi olmanız gerekiyor. Bu sayede 
TEB internet şubesi aracılığıyla daha detaylı veriler alabiliyorsunuz. Ayrıca TEB'in KOBİ'ler için özel olarak tasarladığı Tebkobitv.com'dan uzman yorumlarını izleyebilir, canlı İMKB verilerini 
görebilir, kafanızda oluşan soru işaretlerini gidermenize yardımcı 
olacak uzman desteğini alabilirsiniz. 


indirimli Komisyon | 
Kİ ves nternet Şubesinde | 


varmı 


Tavaya Lana 


08 bien LEE iz © eler 
Tem Anakı Babam 177 5 - — .— 
Malak Tehm Anal FTA 10 Başman 


DUN İyem tas KATLAMA ANIN 
Tas Gm) 8 170 / DE 


OyakMenkul.com.tr 

Geçtiğimiz dönemde Oyak Bank tarafından hazırlanan Oyak 
Menkul, öncelikle alternatifleri arasında en şık arayüze sahip 
olan site olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Her şeyin elinizin altında olduğu ana sayfada, görmek istemediğiniz ayrıntıları kapatabiliyor olmanız oldukça ilgi çekici. Bu özellik, kullanıcılara 
sağlanan esneklik açısından takdiri hak ediyor. Oyak Menkul'ün 
bu güzel ve kullanışlı tasarımı verdiği hizmete de yansımış mı 
diye düşünecek olursak, “kısmen evet” diyebiliyoruz. Ortalama 
bir kullanıcının ihtiyaç duyacağı her bilgiyi dakika dakika takip 
edebileceğiniz Oyak Menkul'de, hisse senetlerinin son değerleri, 
İMKB'nin anlık gelişimi, spot döviz kurları ve finans haberleri 
gibi önemli kaynaklar her an elinizin altında. Fakat birçok rakibi 
kadar derin analizler içermediğini de belirtmekte fayda var. ** 


(Gö) OYAK YATIRIM Ma la 


, 


B Ti Özel Portöy Yönetmi | Çam —— (ODM 


İyem... 


amm, ağ m ime vam am Ned ga 
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YAZILIM AVIARY 


Aviary 


Fotoğraflarınızı online ortamda düzenleyin. 


Selim ŞUMLU / webmasteroPCnet.com.tr 


AVIARY, her biri İngilizce bir kuş ismiyle adlandırılmış web tabanlı düzenleme 
uygulamalarından oluşan bir paket. Peacock görsel bir laboratuar, Phoenix bir 
resim editörü, Raven bir vektör editörü 
ve Toucan ise bir renk paleti oluşturucu. 
Uygulamaları kullanmak için siteye kaydolmak mecburi değil, ama kaydolursanız 
50 taneye kadar dosyanızı online ortamda kaydedebilirsiniz. 


Fotoğraflarınızı Phoenix'te 
düzenleyin 

Phoenix adlı resim editörü Aviary'nin en 
güçlü aracı. Üstelik öğrenmesi de son 
derece kolay. 

1. www.aviary.com adresine girdikten 
sonra Launch Phoenix düğmesine tıklayın. 
Uygulamanın ilk kez yüklenmesi birkaç dakika sürebilir. Uygulama açıldığında demo 
amacıyla örnek bir resim de beraberinde 
açılacaktır. Sağ üstteki sürgüyü kullanarak 
resme yakınlaşabilir ya da uzaklaşabilir, 
sağ taraftaki Layers panelinden istediğiniz 
katmanları açıp kapatabilirsiniz. 

2. Sıfırdan başlamak ya da yeni bir dosya 
yüklemek için File > New Document komutunu verin. Bir fotoğrafınızı düzenleyecekseniz açılan pencereden Load existing file'ı 
seçmeniz gerek. Ayrıca File > Import komutuyla Aviary, Flickr, Picasa ve Facebook'taki 
fotoğraflarınızı da içeri alabilirsiniz. “New 
egg?” linkinde de çok sayıda eğitici belge 
bulabilirsiniz, tabii hepsi İngilizce. 


menizi sağlar. Araçlardan birini seçtikten 
sonra tutacakları görmek için resmi kenarlarına doğru kaydırın. Tutacakları kullanarak resmin boyutlarını değiştirebilirsiniz. 
4. Magic Wand (sihirli değnek) aracı benzer renk tonundaki alanları otomatik olarak 
seçmeye yarar. Tolerans ayarını değiştirmek için sihirli değnek simgesine tıklayın. 
Rectangular Selection (dikdörtgen seçim) 
aracı seçilen bir bölgeyi işaretlemenizi sağlayabilir. Benzer görevleri yerine getiren 
Elliptical (elips), Lasso (kement) ve Polygonal (çokgen) seçim araçlarını da unutmamak gerek. 

5. Kullanabileceğiniz diğer araçlar: Rectangular Shape (diktörtgen şekil; farklı bir 
forma geçmek için üzerine tıklayın), Paint 
Bucket (boya kovası; gradyan doldurma 
ve göz damlası araçlarını da içerir), Paintbrush (boya fırçası; ayrıca şekil ve silgi 
araçlarıyla renk değişimi), Smudge (lekeleme), Blur (bulanıklaştırma) ve Sharpen 
(keskinleştirme) araçları, Liguefy (eritme; 
ayrıca klonlama aracı) ve Text (yazı) aracı. 


bilirsiniz. Layer > Mask Layer komutu bir 
katman üzerinden diğer katmanların görünen kısımlarını göstermenize ya da gizlemenize yardımcı olur. 


8. Geri almak istediğiniz hamleleri sol 
üst köşedeki Undo (geri al) düğmesiyle 
geri alabilir ya da daha eski bir hâle geri 
dönmek için History (geçmiş; sağ tarafta 
Layers kutusunun altında) kutusunu kullanabilirsiniz. History kutusunun altındaki 
film şeridi simgesi yazı ve küçük resim 
görünümleri arasında geçiş yapmanızı sağlar. Fırça simgesi mevcut geçmişi temizler. 
Bitirdiğiniz bir çalışmayı online ortamda 
kaydetmek için File > Save komutunu 
verebilirsiniz. Dosyayı sabit diskinize kaydetmek isterseniz File > Export komutunu 
vermeniz gerekir. * 


I. Kişiler 

Aviary arkadaşlarınızı bulmanıza veya yeni arkadaşlar 
edinmenize olanak tanır. Ayrıca arkadaşlarınızın son 
çalışmalarını takip edebilirsiniz. 

2. Popüler çalışmalar 


Diğer Aviary üyeleri tarafından üretilmiş çalışmalara 
göz atabilirsiniz. Resimleri Phoenix'te açabilir ya da 
kendi değişikliklerinizi yapmak üzere Peacock veya 


Phoenix 


3. Resminiz yüklendikten sonra Pan (sağ 
üst köşedeki el) aracını kullanarak resmi 
kaydırabilirsiniz. Katmanlar (Layers) kutusunu kapatmak için Layers simgesine 
tıklayın. Transformation (dönüşüm) ve Distortion (bükme) araçları resminizi yeniden 
boyutlandırmanızı ve yeniden şekillendir- 
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6. Menülerde de çok sayıda araç ve fonksiyon yer almakta. Edit menüsünde bazı 
dönüştürme seçenekleri bulunurken Image 
menüsünde de parlaklığı, kontrastı ve renk 
tonunu değiştirebilirsiniz. Ayrıca aşırı karanlık ve aydınlık noktaları dengeleyebileceiniz Auto Levels komutunu da buradan verebilirsiniz. Filters (filtreler) menüsünde de 
çok sayıda kullanışlı efekt bulunmaktadır. 

7. Katman (layer) desteği Phoenix'in en 
etkileyici özelliklerinden biridir. Katmanlar, 
her biri resmin ayrı bir parçasını barındıran 
ve üst üste geldiklerinde resmi oluşturan 
parçalardır. Diğerlerini etkilemeden her 
katman üzerinde ayrı değişiklikler yapa- 


Toucan'e gönderebilirsiniz. 

3. Peacock 

Görsel bir laboratuar olarak tanımlanan Peacock, çeşitli öğeleri ve efektleri bir araya getirerek dokular 
oluşturmanızı sağlar. 

4. Toucan 

Bu aracı kullanarak herhangi bir tasarım projesinde 


kullanılacak renk paletleri oluşturabilirsiniz. Uyumlu 
renkleri bulmak için oldukça kullanışlı bir yöntemdir. 


Hoş geldiniz... 


PCnet'in Atölye 


sayfalarını 
DVD'mizde 


bulacaksınız. 

Kıvanç, Daron 
ve Selim'in el 
emeği göz nuru eserlerini izlerken 


ilgili konular hakkında kafanızda soru 


işareti kalmayacağına inanıyorum. 
Önümüzdeki sayıdan itibaren 

bu ekibe Pamir'in de donanım 
çözümleriyle katılacağını şimdiden 


video formatında 


müjdeleyebilirim. Ayrıca tüm PCnet 
editörleri ve bendeniz, en yeni 


ürünleri sizlere videolarla anlatacağız. 


Erdal KAPLANSEREN 
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Excel ile çalışmaya başlayın 
Henüz Excel ile tanışmamış olanlar için 
basit bir uygulamayla ilk adımları atıyoruz. 


DVD filmlerinizi yedekleyin 
DVD$Shrink ile filmlerinizi yedekleyebilir, 
onları tek katmanlı DVD'lere sığacak 
şekilde küçültebilirsiniz. 


Photoshop ile rötuş 
Popüler resim işleme programıyla 
resimlerinizi rötuşlayın, çillerden ve 
sivilcelerden kurtulun! 


GParted Live CD 

Sabit diskinizi bölümlemek ya da mevcut 
bölümleri birleştirmek hiç bu kadar kolay 
olmamıştı. 


Kırmızı göz kaldırma 
Fotoğraflarınızdaki kırmızı göz sorununu 
çözmek sandığınızdan da basit bir uygulama. 


Her PC'de iPod kullanın 
YamiPod adlı ücretsiz yazılımı kullanarak 
iPod'unuzdaki şarkılara her bilgisayardan 
erişebilirsiniz. 


KAŞAĞI 


Ömer Sevfenin 


AHIRIN ıfusunda MER: güzmüş söğürler lınd 
galası işitirdik. Ev iç çitin büvuk kentane ağaçları aziz 
Annem, İstanbala gistiği için benden bir vaş kuçuk olan karı 
yanından hiç avnlmavordak Bu, babama sevisi, vaşlı bir ad 
köoşuyorduk En sevdiğimiz şev atlardı Dadarıhla birlikte ö 
atlarına bismek, se dovulmaz bir zevkti Hasan Korkar, yakı 
kendi önüne alsdı Torbalara arpa kovmak, vemEklere ot dö 
eğlenceli bir oyundan daha çok hoşumuza gidiyordu Hele tı 
dine kaşağımı alıp işe başladımı tiki tk ta tk tıpku 


Ben de vapacağım' diye turrurandam 


WORD'DE USTALAŞIN 


142 Bilgisayarda yazı yazmak konusunda vazgeçilmez bir program 
olan Word'ün inceliklerini keşfedin. 


İİZY vermis 
em ci mel 
SR) 

—— en ve 

il — —— e el 
—— e al 
—— > 


150 Gmaili POP3 istemcisi 


146 GrooveShark ile online 
müzik 

Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayla online kaynakları kullanarak 
istediğiniz şarkıları dinleyebilir ve 
DJ'lik yapabilirsiniz. 


olarak kullanmak 

Gmail'in sunduğu sınırsız depolama 
alanını kullanarak tüm e-posta 
hesaplarınızı tek bir yerden 
yönetebilirsiniz. 


w Google 
— a 


WEB'DE FOTOĞRAF 
ALBÜMLERİ OLUŞTURUN 


148 Google Picasa ve Gmail alanınızı kullanarak fotoğraflarınızı 
web'e taşıyıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. 
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Bilgisayarda yazı yazmak 
konusunda vazgeçilmez 
bir program olan Word'ün 
inceliklerini keşfedin. 


WORD'DEKİ KLAVYE KISAYOLLARI 


CTİNLAP II 
CTRL *B 
(TİNL se a 
CTRL *Z 
CTRL * X 
CTRL *C 
(ETİNL EW 
CTRL * Geri 
CTRL * Del 
CTRL * F 
(EİN <r (e 
CTRL *L 
CREED 
CTRL *M 
CTRL * Home 
CTRL * End 
(ETİN ar (©) 
CTRL *P 
Rl S 
CTRL *A 
CTRL * Üstkarakter * End 


CTRL * Üstkarakter * Home 


CTRL * Üstkarakter * F 
CTRL * | 

(İNL ar 

CTRL * 5 

FI 

CTRL * ALT * F2 

CTRL * Üstkarakter * F3 
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RESMİ dairelerin 

4 daktilo sesleriyle 

inlediği günlerden 

e bugünlere gelirken, 
bilgisayarlar yazı 
A. Kıvanç TANRIKULU Yazmak ve hesap 
Kivanc ©PCnetcomir o yapmak gibi birçok 
işi mekanik aletlerden devraldı. Bugün 
okuyan ve çalışan milyonlarca insan yazı 
yazmak, yazdıklarını başkalarıyla paylaşmak ve kağıda dökmek için bilgisayarları 
kullanıyor. Microsoft'un Office paketinin 
meşhur programı Word de bu konuda endüstri standardı olmuş durumda. Dünyanın her yerinde kullanılan bu yazılım iş ve 
okul hayatı için vazgeçilmez bir araç. 


Yatık (italik) yazı 
Kalın yazı 

Yinele 

Geri al 

Kes 

Kopyala 

Yapıştır 

Soldaki sözcüğü sil 
Sağdaki sözcüğü sil 
Bul ve değiştir 
Sağa yasla 

Sola yasla 

Her iki yana yasla 
Paragraf girintisini artır 
Belgenin başına git 


Belgenin sonuna git 


M— 
— 


Caps Lock 


Word'de ustalaşın 


#7 


Word'de bu kadar çok zaman geçirdiğimiz düşününce, bu programda işimizi 
kolaylaştırabilecek en ufak ipuçları bile 
büyük değer kazanıyor. Çünkü her şeyden 
önce zamanımız çok değerli ve bazı püf 
noktaları sayesinde Word'ü kullanırken 
ciddi şekilde zaman kazanabiliyoruz. 
Bunlardan en ilgi çekici olanlara bu yazıda 
ve DVD'de bulabileceğiniz bağlantılı 
videoda değinmeye çalıştık. Word'de bolca 
zaman geçiriyorsanız, öncelikle mutlaka 
klavye kısayollarının yer aldığı tabloya göz 
atmalısınız. Ayrıca kısayolların kullanımına 
yabancıysanız DVD'deki videoyu izleyerek 
nasıl kullanıldıkları konusunda fikir edinmek de elinizde. 


WORD'DEKİ KLAVYE KISAYOLLARI 


Aç 

Yazdır CETİNL as İp? 
Kaydet F5 
Tümünü seç F7 
Belgenin sonuna kadar seç FI2 


Belgenin başına kadar seç 
Sözcüğü büyüt 

Tek satır aralığı 

Çift satır aralığı 

1,5 satır aralığı 

Word yardımını aç 

Yeni Word belgesi 


Büyük harf - küçük harf değiştir 


Üstkarakter * FI2 


Alt * Üstkarakter * D 
Alt * Üstkarakter * T 


Baskı ön izleme 
Bul, değiştir ve git 
Yazım denetimi 
Farklı kaydet 
Kaydet 

Tarih ekle 


Saat ekle 


WORD'DEKİ FARE KISAYOLLARI 


Çift tıklama 
Üç tıklama 


CTRL * Fare tekerleği 


Sözcüğü seç 
Paragrafı seç 


Yaklaş / uzaklaş 


KAŞAĞI 


Ömer Seyfenin 


AHIRIN zwfusunda şağıda, güzmüş söğürler and 
pelkuası işitirdik. Ev iç çitin buvuk kemane ağaçları ari; 
Annem, İstanbal'a gittiği için benden bir yaş kuçuk olan karı 
yanından hiç avrılmıvordek. Bu, babaman sevisi, vaşlı bir ad 
koşuyorduk. En sevdiğimiz şev atladı Dadanıh'la birlikte ö 
satlarına bismek. ne doyulmaz bir zevkti Hasan korkar, yakı 
kendi önüne aldı Torbalara arpa koymuk, vemliklere ot de 
eğlencdi bir oyundan daha çok hoşumuza gidiyordu Hee tı 
düne kaşağıyı alıp işe başladı mı. çıkı tik td tk tp 


» Ben de yapacağım! Give turturardam Ben de yapacağım! Sye varmadan 


Word'de çalışırken metnin herhangi bir yerindeki bir sözcüğü çift tıklamayla r Çokça bilinmeyen fare kısayollarından biri de “üç tıklama”. Word'de bir 

kolayca seçebilirsiniz. Seçili hale gelen sözcüğü silmek için herhangi bir hamle paragrafı seçili hale getirmenin en kolay yolu, paragrafın herhangi bir noktasına 

yapmadan, yani Geri ya da Del tuşlarından birine dokunmadan başka bir ifade fi 3 kez ardı ardına tıklamak. Tanıdık çift tıklamanın yanına bir tıklama daha 
yazdığınızda sözcük otomatik olarak silinecektir. eklediğinizde programın paragrafı seçili hale getirdiğini göreceksiniz. 


ee | 


KAŞAĞI 


KAŞAĞI Öze: Seyfertin 


Ömer Seyfettin Ema akn aka güm soğ görü 
mim. şansını İşisindik Evimiz iç çitin böyük kestane ağaçları arkasın 

wbanunda oynarken aşağıda, gümüş ! Azmem, İstanbul'a gittiği için benden bür yaş küçük olan kardeşi 
pailrasti işitizdik. Evimiz iç çitin büyük kestar yanından hiç avrılmıyorduk. Bu, babama seyisi, yaşlı bir adamıd 
Annem, İstanbul'a gittiği için benden bir yaş kı kopayorduk En sevdiğimiz şey atlardı Dadarıh'la birikze onları 
vanadan hiç avnimryorduk Bu, babamızı sevi slam binmek, se dovulmaz biz zevkti Hasan korkar, valsız | 
koşuyorduk En sevdiğimiz şey atlardı Dadarı kendi önüne alırdı Torbaları arpa koymak. vezliklere ot doldur 
#etlarıma bözmek, ne doyulmaz bir zevkti Hak eğlenceli bit oyundan daha çek hoşunuza giiveedu Hee tanıt 
kendi önüne aladı Torbaları arpa koymak. yer dine kaşığını alp işebaşadımı tkı tk ika tk tpkabiz 
eğlenceli bir ovtumdan daha cek horumrasa gidi 


Word'de bir sözcüğü, cümleyi ya da paragrafı seçili hale getirdikten sonra /4 Word'de elinizi klavyeden kaldırıp fareye götürmeden metnin bir kısmını seçmek 

üstkarakter tuşuyla birlikte F3 tuşuna basarsanız, seçili bölümün ilk harfi büyük 4 E,, istiyorsanız, üstkarakter tuşuyla birlikte ok tuşlarını kullanmalısınız. Üstkarakter 

hale gelecektir. Aynı hareketi ikinci kez yaptığınızda tüm harfler büyüyecek, tuşuyla birlikte sağ ya da sol ok tuşlarından birine her basışınızda bir karakterin 
üçüncü kez yaptığınızdaysa seçili bölüm tamamıyla küçük harflere dönüşecektir. seçili hale geldiğini göreceksiniz. CTRL tuşunu da basılı tutarak sözcükleri seçebilirsiniz. 


EE 


«Ben de yapacağım! &iye rırurızdam 
O vakiz Dadarık, bezi Tomun'un serma koyar, dime 
<Hasi vap! desi 
Normal (X'46) Be demi geedi hayvanı daime sörter, kiza o uyun 
Daha Sazta. - humapıma sallaros tra” 

» Salleras 

» Hami bakayım” 

Eğizdim ursazdn 

JAMA ATIN SAĞRISINDAN KUYRUĞU GÖRÜN 


Her sabah aha gelis gelmez. 


Başka bir yerden kopyalayarak Word'e yapıştırdığınız metni belgenizin tasarımına Yazınızın içinde geçen başlıkları her seferinde fontunu büyütüp kalınlaştırarak 
, uydurmak için yapmanız gereken tek şey, yapıştırılan bölümün sonunda görünen 9 belirgin hale getirmek için uğraşmak yerine araç çubuğu üzerinde bulunan başlık 
Yapıştırma seçenekleri içinden “Yalnızca metni koru” seçeneğine tıklamak. Ayrıca - biçimlendirme bölümüne başvurabilirsiniz. Ayrıca hazır başlık biçimlerini kolayca 
CTRL*A tuş dizimini kullanarak Word belgesindeki tüm içeriği bir anda seçebilirsiniz. düzenlemek ve istediğiniz şekle getirmek de elinizde. 
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Excel ile çalışmaya 


başlayın 


Henüz Excel ile tanışmamış olanlar için basit bir uygulamayla ilk adımları atıyoruz. 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivancoPCnet.com.tr 


adlarını yazarak başlıyoruz. Bir sütundaki hücrelere alt alta girdiğimiz adları 
istediğimiz gibi biçimlendirmek elimizde. Biz görünüme önem vermediğimiz için 
yalnızca belirgin olmaları amacıyla isimleri kalın yazıyla yazıyoruz. 


1 Altı kişilik bir sınıfın yıl sonu notlarını hesaplayacağımız tablomuza öğrencilerin 


Soru 0) Yaz Somç 
Loj «0 
“ 
«© 
” 
7 


Hesaplamada kullanılacak olan bu değerleri girdikten sonra geri kalan alanların 
doldurulması için formüller yazacağız. Excel'in avantajlı yanlarından biri formülleri 
oluşturduktan sonra değerler değiştirildiğinde sonucun otomatik olarak hesaplanması. 


3 Sırada sözlü ve yazılı sütunlarını öğrencilerin aldığı notlarla doldurmak var. 


Yarım İs 


Sozlu (04) 
s0 


yapmamız gereken, bu formülün diğer öğrencilerin notlarını da hesaplamasını 
sağlamak. Sonuç hücresinin sağ alt köşesindeki küçük kareyi tutuyor ve satırlar 
boyunca aşağıya iniyoruz. Program otomatik olarak formülü alttaki hücrelere uyarlıyor. 


5 İlk öğrencinin, yani Ayşe'nin yıl sonu notunu hesaplayan formülü yazdıktan sonra 


144 PCnet MART '09 


Sonuç olarak adlandırıyoruz. Sözlü ve yazılı sınavlar hesaplamada birbirinden farklı 
ağırlıklara sahip olacağından, ağırlıklarını da yanlarına yazıyoruz. Bu örnekte yazılı 
sınav yıl sonu notunu sözlüden daha fazla etkiliyor. 


2 Bir sonraki adımda isimlerin yanında bulunan üç farklı sütunu Sözlü, Yazılı ve 


af 
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formülümüzü buraya yazıyoruz. Bu hücreye girdiğimiz “—(D8*0,4)-4-(E8*0,6)” 
ifadesi, D8 hücresindeki sözlü sınav notunun 0,4 katsayısıyla, E8 hücresindeki 
yazılı sınav notunun da 0,6 katsayısıyla çarpılmasını ve sonuçların toplanmasını sağlıyor. 


1 İlk öğrencimizin yılsonu notunu hesaplayacak olan hücreye geliyoruz ve 


Sara (04) Yazık jd) 
“ “ 


son olarak sınıfın ortalamasını hesaplayacağız. Bunun için istediğimiz bir hücreye 
“—ortalama(F8:F13)” formülünü girmemiz yeterli oluyor. Program, F8 ile FI3 
arasında kalan hücreleri topluyor ve hücre sayısına bölerek ortalamayı hesaplıyor. 


C Buraya kadar tüm öğrencilerin notlarını hesaplama işini halletmiş olduk. Şimdi de 


LYE İNTERNET 


DVD filmlerinizi 


yedekleyin 


DVDShrink ile filmlerinizi yedekleyebilir, onları tek katmanlı DVD'lere sığacak şekilde 


küçültebilirsiniz. 
A. Kıvanç TANRIKULU / kivanc©PCnet.com.tr 


di 


DVD Shrink 3.2 dvdsh)ek32se 


İLCE 
Açıklama: DVD Shrink Setup 
Şirket: DVD Shrink 
Dosya sürümü: 0.0.0.0 
Oluşturulma Tarihi: 15.02.2009 21:33 
Boyut: 1,06 MB 


DVD filmlerinizi sabit diskinize kolayca kopyalamanızı sağlayabiliyor. Aynı 
zamanda bu programla tek katmanlı DVD'ye kopyalamak istediğiniz filmlerin 
içinden istenmeyen bölümleri çıkartarak küçültme olanağına da sahipsiniz. 


1 Diskte çok az yer kaplayan ve aynı zamanda kolayca indirilebilen DVDShrink, 


ayrıntılarıyla görüntülüyor. Burada filmin içindeki ses dosyalarını ve altyazı 
dosyalarını ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Program, hazırlanacak olan kopyanın 
görüntü kalitesini otomatik olarak tek katmanlı bir DVD'ye sığacak şekilde ayarlıyor. 


3 Tarama işlemi bittiğinde DVDShrink, DVD sürücünüzdeki filmin içeriğini tüm 


Bİr. 4239.11 Th 
BİZ. 3S. ren 
(13.016 Sh ren 


çıkartırken bir yandan da ekranın üst kısmında bulunan, yeşil ve kırmızı 
renklendirilen gösterge çubuğuna dikkat etmelisiniz. Bu çubuk, hazırlanacak 
kopyanın tek katmanlı DVD boyutunu geçmesi durumunda kırmızıya dönüşüyor. 


5 Görüntü kalitesini ayarlarken ve içerikten ihtiyaç duymadığınız parçaları 


filmin açılmasını sağlıyorsunuz. Program öncelikle diskin içeriğini öğrenmek için bir 
tarama yapıyor. Bu tarama sırasında işlemin ne durumda olduğunu görebiliyor ve 
isterseniz küçük ön izleme resminden filmin karelerini takip edebiliyorsunuz. 


z Programı çalıştırdıktan sonra Open Disc düğmesine tıklayarak DVD sürücünüzdeki 


AR A 
3 iie 
Dzossanna 


Subgiture 


seçeneğine tıklayarak hazırlanacak kopyanın görüntü kalitesini kendiniz de 
belirleyebiliyorsunuz. Kimi zaman görüntü kalitesinden kaybetmek yerine ihtiyaç 
duymayacağınız ek seslendirme dosyalarını içerikten çıkartmak daha mantıklı olabilir. 


1 Arayüzün sağ tarafında bulunan Video bölümünden Custom Ratio 


» Backup DV 
2 — 
#ryetievce |DyD Region | Çusliy Setinge * Opdons | BumSetinçe| 


Select backup target 


77 7 


Select target fökder for OD owtpest files: > 
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Ç Diskten hangi bölümleri çıkartacağınıza karar verdikten ve kopyalanacak 


filmin görüntü kalitesini de ayarladıktan sonra Backup! düğmesine tıklayarak 
bir sonraki adıma geçiyorsunuz. Son olarak karşınıza çıkan diyalog kutusu, 
hazırlanacak yedeğin sabit diskiniz üzerinde nereye kaydedileceğini soruyor. 
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LYE YAZILIM 


GrooveShark ile 
online müzik 


Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayla online kaynakları kullanarak istediğiniz şarkıları 


dinleyebilir ve DJ'lik yapabilirsiniz. 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivanc©PCnet.com.tr 
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kaynaklardan bulduğu şarkıları ücretsiz olarak dinlemenize olanak sunuyor. 
Oldukça basit bir arayüzü olan Fizy'nin kullanımı da çok kolay. Fakat ne yazık ki 
ses kalitesi çoğu zaman GrooveShark'ın yanında çok düşük kalabiliyor. 


1 Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Fizy.org, internetteki çeşitli 


üzerinde fare imlecini gezdirdiğinizde, sol tarafta bulunan küçük düğmeleri 


3 Arama sonuçları oldukça kullanışlı şekilde karşınıza diziliyor. Şarkı adlarının 
fark ediyorsunuz. Bu düğmelerle istediğiniz şarkının çalmaya başlamasını 


sağlayabileceğiniz gibi, daha sonra çalınmak üzere listeye eklenmesini de sağlayabilirsiniz. 


81 Baya e! Or Line By Pe Pay 


Par uyuma va Bye very 
teryana atfen eşimi O ğü | 
İbi em —— —— 


şekilde tasarlanmış. Burada hangi şarkının çalınmakta olduğunu görebiliyor 
ve listedeki tüm şarkılar hakkında kolayca bilgi alabiliyorsunuz. GrooveShark, 
internet üzerinden ulaştığı albüm kapağı resimlerini de listede görüntülüyor. 


5 GrooveShark'ın oynatıcı kontrollerinin sağında bulunan çalma listesi kullanışlı 
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GG, Mimens ef sorgu Fina youru 


.— 


bulabildiğiniz gibi çalma listeleri de hazırlayabiliyorsunuz. GrooveShark'ın hızlı 
yüklenen, şık bir arayüzü var. Arayüzde büyük yer kaplayan arama formuna bir 
şarkı, sanatçı ya da albüm adı yazarak aramaya başlıyorsunuz. 


Z Daha kullanışlı araçlar sunan GrooveShark ile aradığınız şarkıyı yine kolayca 
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bölümünde şarkının albüm ve sanatçı bilgilerini görmeye başlıyorsunuz. Listeye 
başka şarkılar eklemek üzere tekrar arama yapmak elinizde. Siz farklı şarkılara 
ulaşmak için arama yaparken önceki şarkı arka planda çalmaya devam ediyor. 


1 İlk şarkınızı başlattığınızda GrooveShark'ın sol alt kısımda bulunan oynatıcı 


arasında arama yapmanızı sağladığı gibi, bulduğunuz şarkıları arkadaşlarınızla 
paylaşmanıza da olanak sunuyor. Bir arama sonucunda görüntülenen bağlantıyı 
bir arkadaşınıza da kolayca gönderebilirsiniz. 


Ç GrooveShark'ın bir ek hizmeti olan TinySong.com, aynı sistemdeki şarkılar 


Photoshop ile rötuş 


Popüler resim işleme programıyla resimlerinizi rötuşlayın, çillerden ve sivilcelerden kurtulun! 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivancoPCnet.com.tr 
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açarak işe koyuluyoruz. Basit bir başlangıç dersi olabilecek bu örnekte 

resimdeki çocuğu yüzündeki çillerden kurtararak daha farklı bir görüntüye 
kavuşturmanın inceliklerine değineceğiz. Elbette bu Photoshop'la yapılabilecek 
sayısız işten yalnızca biri. 


1 Üzerinde rötuşlar yaparak iyileştirmek istediğimiz resmimizi Photoshop'ta 


kenarında bulunan kaydırma çubuklarına mahkum değilsiniz. Hatta bu işi 

yapmanın çok daha kullanışlı ve rahat bir yolu var. Klavyenizdeki boşluk 
tuşunu basılı tuttuğunuzda fare imleci ele dönüşecektir. Bu durumda resmi 
tıklamayla tutarak istediğiniz yöne kaydırabilirsiniz. 


3 Yakınlaştırılmış resmi sağa ya da sola kaydırmak istediğinizde pencerenin 


Photoshop'ta ekranın sol tarafında bulunan araç çubuğundaki büyüteç 
simgesine tıkladıktan sonra işlem yapacağımız bölgeyi büyüterek işe 
koyuluyoruz. Üzerinde çalışacağınız yeri büyütmek çoğu zaman işinizi 


kolaylaştıracaktır. Fakat gereğinden fazla yaklaştırdığınız resimdeki değişikliklerin 
bütüne nasıl yansıdığını göremeyebileceğinizi unutmamalısınız. 


Çilleri temizlemek için kullanacağımız Healing Brush'a, yani Photoshop'un 
araç çubuğunda yara bandıyla simgelenen araca tıklıyoruz. İşe başlamadan 
önce yapmamız gereken bu aracın boyutunu, yani her tıklamanın etkileyeceği 


alanın büyüklüğünü belirlemek. Düzeltmek istenen noktaların büyüklüğüne uygun 
bir boyut seçmek oldukça önemli. 


düzeltmede kullanılan örneğin nereden alınacağı. Bu araç, yakınlarda bir 

yerden bir doku alarak düzeltilecek yere uygun şekilde yapıştırmaya yarıyor. 
Öncelikle ALT tuşunu basılı tutarak bir tıklamayla programa örneğin alınacağı yeri 
gösteriyoruz. 


5 Healing Brush ile çalışırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, 


Elinizdeki resmi düzeltmeye çalışırken tam tersine bozmamak için, örnek 
aldığınız yere dikkat etmelisiniz. Her tıklama için ALT tuşuyla örnek almanıza 
gerek olmasa da, renk farklılıklarının olduğu bölgelerde titiz davranarak 


doğru yerden örnek almaya çalışmakta fayda var. Az örnek almak işi hızlandırırken 
bozulma riskini de artıracaktır. 
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Z ATÖLYE İNTERNET 


Web'de foto 


graf 


albümleri oluşturun 


Google Picasa ve Gmail 
alanınızı kullanarak 
fotoğraflarınızı Web'e 
taşıyıp sevdiklerinizle 
paylaşabilirsiniz. 


— 
d Picasa. 


/ GOOGLE'ın yazılım 
dünyasında emin 
adımlarla ilerlediği 

i bir gerçek. Bunun 
N «. bir örneği de imaj 
Daron DEDEOĞLU düzenleme ve 
daron&PCnet.com.tr albümleme yazılımı olarak karşımıza çıkardığı Picasa. 
Picasa ile bilgisayarınızdaki fotoğrafları 
uzantıları ya da formatları ne olursa 
olsun düzenleyebiliyor, isimlendirebiliyor 
ya da bir albüm haline getirerek web'de 
sevdiklerinizle paylaşabiliyorsunuz. Bu 
son seçenek için yine bir Google hizmeti 
olan Gmail hesabınızın size sunduğu 


€ 


sınırsız alanı kullanabiliyorsunuz. Üstelik tüm bunları gerçekleştirmek sadece 
birkaç tıklamayla hayata geçebiliyor. 
Google Picasa ile oluşturduğunuz web 
tabanlı fotoğraf albümlerinizi sevdiklerinizle paylaşmaya başladığınızda dilerseniz onlara yetki vererek, fotoğrafları 
düzenlemelerini ya da kimlik bilgilerini 
etiketlemelerini sağlayabiliyorsunuz. 
Son zamanlarda Facebook sayesinde 
iyiden iyiye alıştığımız bu özelliği kendi 
albümlerinizde de kullanmak bir hayli 
eğlenceli olabilir. 

Şimdi gelin 9 adımda bu uygulamayı 
nasıl hayata geçireceğimize bir bakalım. 


ww Google 


Uygulamamız http://picasa.google.com 
1 adresini ziyaret ederek başlıyoruz. Bu adresten 

ihtiyacımız olan Picasa yazılımını indireceğiz. 
Yazılım Google İndirme Yöneticisi aracılığıyla indirilip, 
tek tıklamanızla kurulmaya başlıyor. 
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Yazılımı kurduktan sonra Picasa 3'ü çalıştırıp 
2 sabit diskinizi didiklemesine izin verin. Bu 

aşama sırasında sabit diskinizde bulunan (ve 
kurulum sırasında işaretlediğiniz) tüm imaj formatları 
listelenmeye başlanacak. 


fotoğraflarımızı seçmeye başlayabiliriz. Bu aşamada 
fotoğrafları tek tek seçeceğiz. Bir fotoğrafı tıklayıp, 


3 Artık web tabanlı albümümüze koymak üzere 


ekranın alt tarafında yer alan upload düğmesine tıklayarak 
Picasa'nın web'e bağlanmasını tetikliyoruz. 


yayınlanma izinlerini soracak. Burada sunulan seçeneklerden dilediğinizi başladığını göreceğiz. İşlem tamamlanana kadar bekleyeceğiz. Bu aşama 


Web alanına bağlandıktan sonra Picasa bize oluşturacağımız albümün 5 Web alanımıza bağlandıktan sonra seçtiğimiz fotoğrafımızın bu alana yüklenmeye 
seçtikten sonra işleme devam ederek fotoğrafımızı yüklemeyen başlıyoruz. yüklemeye çalıştığınız fotoğrafın boyutuna bağlı olarak değişebilir. 


penceremizin sağ üst tarafında bir düğme belirecek. View Online adlı bu olduğunu farkedeceksiniz. Bu aşamada Picasa aynı zamanda yüklediğiniz 


6 Yüklemeye çalıştığımız fotoğrafımız web'deki alanımıza ulaştıktan sonra, yükleme z Picasa'nın bize sunduğu albüm alanı açıldığında gayet hoş bir tasarıma sahip 
düğmeye tuklayarak fotoğrafımızı albüm alanımızda incelemeye başlıyoruz. fotoğrafları web'de düzenlemenize de izin veriyor. 


çevirebilir, adını değiştirebilir ya da çekildiği ana uygun bir açıklama yazabilirsiniz. 
Yaptığınız değişiklikleri eş zamanlı olarak görebildiğinizi de belirtelim. 


aynı işlemi diğer fotoğraflarınıza da uygulayarak albümünüzü genişletebilirsiniz. 
Sayfanın üzerindeki Paylaş düğmesiyle albümünüzü paylaşabilirsiniz. 


6 Picasa'nın sunduğu düzenleme araçlarını kullanarak kolaylıkla fotoğrafınızı g Yüklediğiniz fotoğrafı kaydederek albümünüze yerleştirebilirsiniz. Ardından 
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LYE İNTERNET 


Gmail'i POP3 istemcisi 
olarak kullanmak 


Gmail'in sunduğu sınırsız depolama alanını kullanarak tüm e-posta hesaplarınızı tek bir yerden 
yönetebilirsiniz. 


Daron DEDEOĞLU / daron©PCnet.com.ir 
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E-posta hesabınız açıldıktan sonra pencerenin sağ üst tarafında yer alan yapıyoruz. Bu sayfada yer alan “sahip olduğunuz bir posta hesabını ekleyin” 


1 Uygulamamıza başlarken öncelikle Gmail hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. 2 Bu sayfada Genel sekmesinin yanında yer alan Hesaplar başlığına geçiş 
Ayarlar düğmesine tıklayarak hesap ayarları bölümüne geçiş yapıyoruz. seçeneğine tıklıyoruz. Bu aşamada bizi küçük bir pencere karşılayacak. 
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hesabının adresini yazıyorsunuz. Ardından bu kutucuğun altında yer alan “Sonraki bilgileriyle doldurmanız gerekiyor. Bu aşamada, pencerenin alt tarafında yer alan 


3 Açılan hesap ekleme penceresinde yer alan kutucuğa eklemek istediğiniz e-posta 1 Açılan pencerede yer alan boş kutucukları ekleyeceğiniz e-posta hesabının 
Adım” adlı düğmeye tıklayarak işlemimizi bir sonraki aşamaya taşıyoruz. seçeneklerden de dilediklerinizin başındaki kutucukları işaretlemeyi unutmayın. 


alıp, Gmail'in doğrulama kutucuğuna girmemiz gerekiyor. Bu işlemi tamamladıktan 
sonra artık eklediğimiz hesabımızı kullanarak e-posta alışverişi yapabiliriz. 


gönermek isteyip istemediğimizi soruyor. Bu aşamda yedekleme amacıyla bu 
uygulamayı gerçekleştirmiyorsanız Evet ile başlayan seçeneği işaretleyin. 


5 Bir sonraki adımımızda Gmail bize eklediğimiz yeni e-posta hesabıyla posta 6 Son adımımızda Gmail eklediğimiz hesaba bir doğrulama kodu gönderecek. Bu kodu 
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GParted Live CD 


Sabit diskinizi bölümlemek ya da mevcut bölümleri birleştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. 


Daron DEDEOĞLU / daronPCnet.com.ir 


Bilgisayarınızı GParted Live CD ile birlikte başlatın. Bu sayede bilgisayarınız 
küçük Linux dağıtımımızla açılmış olacak. Ekranınıza yansıyan GRUB 
önyükleyicisindeki ön tanımlı seçenekle devam edin. 


—— 
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Ekranınızdan bir miktar yazı aktıktan sonra sizi keymap ayar ekranı 
karşılayacak. Bu ekranı ön tanımlı seçenekle bırakarak bir sonraki aşamaya 
geçin. Bu şekilde zamandan kazanarak daha kolay bir ayar kısmına geçeceğiz. 


Şimdi bizi karşılayan ekranda da klavyemizin dil seçimini yapacağız. Bu aşamada 
ekranın alt tarafında yer alan dil listesini inceleyerek Turkish seçeneğini 
bulmamız gerekiyor. Türkçe 31. sırada yer aldığından bu kodla devam ediyoruz. 


Masaüstü açıldıktan sonra GParted bölümleme arayüzü hemen çalışmaya başlıyor 
ve bilgisayarımızdaki diskleri listeliyor. Şimdi işlem yapmak istediğimiz diske 
tıklayıp, boyutlandır/taşı seçeneğini tıklayarak işlemi gerçekleştiriyoruz. 


p 

| e 
Dil seçiminden sonra GParted bize ne şekilde bir arayüzden çalışmayı 
istediğimizi soruyor. İşleri kolaylaştırmak adına listedeki O seçeneğiyle devam 
ediyoruz. Bu şekilde grafiksel masaüstü ortamına geçmiş oluyoruz. 

4 e m a m V 


ii | 


e 2 ME yay 


Ardından Apply düğmesine tıklayarak gerçekleştirdiğimiz işlemlerin sabit 
diskimize uygulanmasını sağlıyoruz. Bu aşama tamamlandıktan sonra artık 
diskimiz istediğimiz şekilde bölümlenmiş ya da bölümlerimiz birleştirilmiş oluyor. 
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Kırmızı göz kaldırma 


Fotoğraflarınızdaki kırmızı göz sorununu çözmek sandığınızdan da basit bir uygulama. 


Daron DEDEOĞLU / daronPCnet.com.ir 
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ihtiyacımız olan kırmızı göz kaldırma üstadı bir yazılımı bulup indireceğiz. Ayrıca göreceğiz. Aynı sayfada bu yazılımın bir önceki sürümü de mevcut. O nedenle 


1 Uygulamamıza www.vicman.net adresini ziyaret ederek başlıyoruz. Bu adreste 2 Sayfanın alt tarafına doğru indiğimizde Red Eye Remover 2.0 adlı yazılımımızı 
siteye girmişken, firmanın diğer başarılı yazılımlarına da göz atabilirsiniz. 2.0 sürüm numaralı olan yazılımı indirdiğinizden emin olun. 


yeterli olacaktır. Yazılımı sisteminize kurduğunuzda masaüstünüze bir kısayol göz problemi olan bir fotoğrafınızı seçin. Bu aşamada yazılımın ücretli olduğunu 


3 Yazılımı indirip, çift tıklayarak kurmaya başlayın. Bu aşamada yönergeleri izlemeniz 1 Kullanıcı arayüzünün sol üst tarafında yer alan klasör simgesine tıklayarak kırmızı 
oluşturduğunu fark edeceksiniz. Bu kısayolu çift tıklayarak yazılımı başlatın. ve deneme sürümünde fotoğraflarınıza reklam ekleyebileceğini hatırlatalım. 


yeterliyse disket simgeli kayıt düğmesine basarak fotoğrafınızın yeni halini 
kaydedebilirsiniz. Bu işlemi dilediğiniz sorunlu fotoğrafınıza uygulayabilirsiniz. 


imlecinizi kullanarak göz bebeklerindeki kırmızı bölgeleri tarayın. İşlemi iki göz 
bebeği için de yapın. Bu aşamada göz renkleri eş zamanlı olarak düzelecektir. 


5 Problemli olan fotoğrafınız açıldıktan sonra, artı işaretine dönüşmüş olan fare Ç Kırmızı göz sorununu giderdiğiniz fotoğraflardan aldığınız sonuç sizin için 
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Her PC'de iPod kullanın 


YamiPod adlı ücretsiz yazılımı kullanarak iPod'unuzdaki şarkılara her bilgisayardan erişebilirsiniz. 


Selim ŞUMLU / webmasterooPCnet.com.tr 


www.yamipod.com adresindeki Downloads sayfasının Binaries başlığından 
YamiPod'u indirin. YamiPod zip dosyasını uygun bir yere genişletin ve yamipod. 
exe dosyasını çalıştırın. Program çift tıklamayla anında çalışır, herhangi bir kuruluma 


gerek yoktur. Ardından iPod'unuzu bağlayıp (sorulursa) açılır listeden jenerasyonunu seçin. 


YamiPod, iPod'unuzun içeriğini ana penceresinde gösterir. Ancak bunun 

çalışması için iPod'unuzun daha önce iTunes'a tanıtılmış olması ve en az bir 

parçanın senkronize edilmiş olması gerekir. Bütün albüm, sanatçı ve çalma 
listelerinizi ana pencerede görebilirsiniz. 
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PC'nizden iPod'unuza bir parça eklemek için Windows Gezgini'ni kullanarak 
parçayı bulun, ardından sürükleyip YamiPod'un alt bölmesindeki parça listesine 
bırakın. Daha sonra Ekle düğmesine tıklayın. 


de * YamiPod 


m 

Oynatıcı A 
Hepnini seç Cirlsâ 
Bul. Cil 
Şarkıların bilgileri... Cirle Shiftel 
Puanlar... Ce > 
Sil 
Playlıst'e Ekle... 


Buraya kopyala . o Ctrl SheC 


Aetermmtaş 
Afterfeedbacı 


Alanis Morstetie 


iPod'unuzdan bilgisayarınıza bir şarkı aktarmak için öncelikle şarkıyı 

YamiPod'da bulun ve seçin. Ardından menü çubuğundan Şarkı > Buraya 

kopyala komutunu verin. Bu işlem, “iPod'dan kopyala” kutusunu açar ve 
kopyalanacak parça bilgilerini belirlemenizi sağlar. 
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“Direkt kopyala”yı seçip dosya isimlendirmesini ve parça tekrarlanıyorsa ne 
yapılacağını seçin. Hedef düğmesine tıklayıp parçanın kopyalanacağı klasörü 
belirleyin. Tamam'a tıkladığınızda şarkılar kopyalanacaktır. 


İPUCU: ŞARKI SÖZÜ EKLEME 


di ve. m» man, ——. > 
leri (Öynüte | Araçlar Yardım 
Seçik şartılan sıraya köy ÇirleP 
ik dey? — 
Konşeri 
Karışık Sales 
Sessiz Cirtei 
wi arkı Sözlerimi Göster 
m 2 İT 
A Mitral Dicmüter 
NK »—A *İlasimamıatım 


YamiPod'u kullanarak parçalarınızı bilgisayarınıza kopyalamadan da dinleme 
şansına sahipsiniz. Dilediğiniz parçaları seçtikten sonra Oynatıcı > Seçili şarkıları 
sıraya koy komutunu vermeniz şarkıları dinlemek için yeterli olacaktır. 


Bazen dinlediğimiz şarkıya sözlerini söyleyerek eşlik etmek isteriz. Böyle anlarda 
şarkının sözlerini iPod'unuzda görebilseydiniz hoş olmaz mıydı? İşte YamiPod size 
MP3 dosyalarınıza şarkı sözlerini ekleme 


imkanını da tanıyor. Bunun için öncelikle Google'da “şarkı adı şarkı sözleri” ya 

da “şarkı adı Iyrics” şeklinde bir arama 
yaparak aradığınız şarkının sözlerini bulup 
kopyalayın. Ardından menüden Şarkı Sözle- 


ri > Ekle/Değiştir komutunu verin ve şarkı 
sözlerinizi açılan kutuya yapıştırın. Artık 
iPod'unuzda şarkıyı dinlerken orta düğmeye 2 kez basmanız halinde şarkı sözlerini 
ekranda görebilirsiniz. 
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şimdi abone olun, 
kazanın! 


10 sayı fiyatına 12 sayı, 
D3e anti-virüs yazılımı 


antivirus system 


hediyesiyle evinize gelsin. 


Test 1 Test2 


Mega USB bellekler Ekonomik monitörler 


Keki 


ABONE FORMU MART 2009 


adi / soyadi: 22 ek e a 
LÜK e ke b ça ele MA ŞER ML BEL e Gr DEP İN e e Şek eye Ge eee Ee See Me 
ma sleep e e EU e Ni 

dergi teslim adresi 


— ÖDEME ŞEKLİ 
Lİ havale gönderiyorum: İş Bankası Şişli Şubesi Hesap No: 1290-195 Lİ abonelik bedelini kredi kartımdan çekiniz. 


*dekontunuzu bize ulaştırmayı unutmayınız visa master eurocard 


— ABONELİK TİPİ 
NOD32 anti-virüs hediyeli abonelik 62.50 TL 


kart sahibinin adı / soyadı: | | | | 
kredi kartı no: son kullanma tarihi: 


LI | Lİ/Lİ 


fatura bilgileri: adıma düzenleyiniz 


imza: 


firma adına düzenleyiniz 


Tatlar desi e Re 


Merkezimize her ayın 20'sine kadar ulaşan abone müracatları ilk çıkacak sayıdan itibaren, 20'sinden 
sonraki kayıtlar ise bir sonraki ay için geçerlidir. 


Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli - İstanbul 
tel: (212) 478 0 300 faks: (212) 410 35 12-13 
web: PCnet.com.tr e-posta: abone(Gdoganburda.com 


